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ZEYNEP SAHIN TUTUK 


1983 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazeterilik Bölümünde (2006) 


onur derecesi; yüksek lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Programında (2014) birincilikle tamamladı. 

Yüksek lisans tezini sosyal medya ve toplumsal cinsiyet üzerine çalıştı. Tezi ele aldığı mecra ve konu itibariyle ilk niteliği taşıdı. Tez sonrası çalışmalarını da sosyal medya yönetimi, dijital itibar yönetimi, sanal iletişim üzerine yoğunlaştırdı. 

Yaklaşık üç yıl süren radyoculuk kariyerinin ardından, gazetecilik mesleğine Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. Yaptığı haber ve araştırmalarla, TMMOB ŞPO Kent Planlama Basın Ödülü'nü (2007) aldı. 
Gazeteciliğin ardından önce Doğuş Üniversitesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurumsal iletişim yöneticiliğini yaptı. TRT Haber, NTV, WTC kanallarında yayınlanan farklı türlerdeki programların metin yazarlığını üstlendi. İstanbul ve Gece, Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye kitaplarının editörlüğünü yaptı. Farklı belgesel projeleri için sanattan siyasete, medyadan iş dünyasına kadar birçok alandan duayen isimle röportajlar gerçekleştirdi. 

Türkiye'de televizyon yayıncılığının başlangıç dönemine dair 2 yıl süren bir araştırma yürüttü. 1951-1971 arasım ele alan ve TRT öncesi dönemi ilk kez anlatan anı-inceleme türündeki Televizyon Biye Bir Şey Varmış kitabı, 2018'de İTÜ Vakfı Yayınları'ndan çıktı. Konusu ve kapsamı itibariyle alanında tek olan kitabın inceleme makalesi, 2019'da hakemli dergi TRT Akademi'de yayınlandı. 

Kanatlarımda İstanbul 2019 da ikinci kitabı olarak çıktı. 2022'de, üçüncü kitabı İstanbul'un 100 Mücevheri yayınlandı. Yeni kitap çalışmaları devam ediyor. 

Gerek kitapları gerekse mesleki çalışmalarıyla birçok söyleşiye ve programa konuk oldu. 2015'ten bu yana profesyonel çalışmalarına, iletişim danışmanlığı ve sosyal medya yönetimi ile devam ediyor. Dijital içerik üretimi, 


sosyal medyada itibar yönetimi başta olınak üzere mesleki eğitimler veriyor. 


э zeynepst 


HALIT BILEN 


1976 yılında Mardin’de doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği eğitimi aldı. Mezuniyetinin 
ardından mühendislik kariyeri yerine ticaretle ilgilenmeyi tercih etti ve 1995 yılında iş hayatına adım attı. 

Ambalaj sanayiinde edindiği deneyimle kendi firmasını kurdu. Halen aynı sektörde profesyonel iş yaşamına devam ederken, fotoğraf çekmeye başladı ve yıllar içinde en büyük tutkusu haline geldi. 

Hobi olarak başlayan fotoğraf-video çalışmalarına, drone operatörlüğünün ilgi alanına girmesiyle daha çok eğildi. Artık profesyonel olarak yürüttüğü fotoğraf-video projelerinde; özellikle gün doğumu ve gün batımı çekimlerine ağırlık veriyor. 

Kanatlarımda İstanbul'un ardından, İstanbul'un 100 Mücevheri kitabını hazırladı. Fotoğrafları İstanbul Hakkında Her Şey, Boğaz Hakkında Her Şey, Bursa Hakkında Her Şey kitaplarında da yer buldu. Kitap çalışmalarına yeni projelerle devam ediyor. Çalışmaları, çeşitli dergiler ile yurt içi ve yurt dışındaki birçok seçkin sosyal medya hesabında yayınlanıyor. 


Fotoğrafları, 2020 yılında PTT tarafından posta pulu olarak basıldı ve Türkiye genelinde kullanıma sunuldu. 
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SAFFET EMRE TONGUÇ 


1966 yılında Çorlu'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde, Turizm 


ve Otel Yöneticiliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Ardından yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nin Osmanlı Sosyal Tarihi programında tamamladı. Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde işletme üzerine doktora çalışması yaptı. 

Gerek mesleki çalışmaları gerek şahsi ilgisinden dolayı yaklaşık 140 ülkeye seyahat etti; 1400'e yakın şehir gördü. Seyahatlerinde çektiği fotoğraflar, 1990 yılından itibaren Amerika ve Avustralya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki dergi ve internet sitelerinde yayınlandı. 

CNN International'ın “Earth Matters” adlı programının Türkiye bölümüne konuk olarak katıldı; ABC Televizyonu'nun “Good Morning America” programında bir bölüm konuk sunuculuk yaptı. “İstanbul The Ultimate Guide” kitabı, New York Times ve International Herald Tribune gazetelerinde haber oldu. Yaptığı çalışmalar ve yazıları, dünyanın en prestijli yayın organlarından Conde Nast Traveler, Travel and Leisure, National Geographic, Lonely Planet gibi yayınlarda yer aldı. Dünyaca ünlü TV programcısı Mehmet Öz'ün ABD'de yayınlanan “Dr. Oz Show” programında ve National Geographic için çekilen “Hidden Gems of Turkey” belgeselinde İstanbul'un ve ülkemizin farklı yerlerini tanıttı. 

Aralarında; yüzyılın en etkili kadınlarından sayılan ABD”li sunucu Oprah Winfrey, TV Programcısı-Yazar Martha Stewart, ünlü oyuncular Robert Redford, Candice Bergen, Matthew McConaughey, Billy Crystal, Kevin Spacey, Penn Badgley, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Bob Geldof, ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD'nin Eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell, İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi, Google CEO'su Eric Schmidt, Ford CEO'su Alan Mulally, General Electric CEO'su John Flannery, Nike CEO'su Mark Parker, Boeing İnternational Başkanı Michael Arthur, modacılar Calvin Klein, Michael Kors, Eli Tahari ve Alberta Ferretti gibi kişilerin yer aldığı 100'den fazla dünyaca ünlü ve etkili isme İstanbul rehberliği yaptı. 

NTV'de iki sezon “Paha Biçilemez İstanbul” programını hazırlayıp sundu ve kanalın en yüksek izlenme oranlarına ulaşan yayınlarından biri oldu. 2017 yılında başladığı “Ayrıcalıklı Rotalar” programı 6 sezondur devam ediyor. Hem NTV hem STAR TV'de ekrana gelen program 11 ödül kazandı. 

Çalışmaları ile aralarında “En İyi Kitap, En İyi TV Programı, En İyi Gezi Yazarı, En İyi Profesyonel Rehber, Meslek Üstün Hizmet Ödülü”nün de olduğu 30'dan fazla ödül aldı. Türkiye'nin ilk sesli online tur uygulaması Piri'nin ilk rehberi oldu. 

İstanbul, Türkiye ve Avrupa ile ilgili 28 kitabı var. Yeni kitap çalışmalarına devam ediyor. 2004 yılından bu yana Hürriyet Seyahat ekinde yazıyor. 

2021 yılında kullanıma sunduğu SET akıllı telefon uygulaması ile Türkiye'den ve dünyanın dört bir 
yanından önerilerini herkesle buluşturuyor. “Turizmin Wikipedia'sı” olarak değerlendirilen ve yeni bilgilerle sürekli güncellenen, genişletilen uygulamanın en büyük özelliği, herkese açık ve tamamen ücretsiz olması. 

Instagram'daki üç sayfasında (@saffetemretonguc @saffetemreoneriyor @butikotellerturkiye) bir milyonu aşan takipçi kitlesiyle, sosyal medyanın en etkili ve prestijli isimlerinden biri. YouTube kanalı ile video içerikler de üretiyor. Birçok gazetede, dergide, web sitesinde ve kişisel sitesi www.saffetemretonguc.com da düzenli olarak yazıları yayınlanıyor. 

Profesyonel konuşmacı olarak özel programlara, söyleşi, konferans ve panellere katılıyor. Online seminerler veriyor. Profesyonel Rehberlik mesleğine, Türkiye'nin ve dünyanın sıra dışı köşelerine yaptığı turlar ile devam ediyor. 


www.saffetemretongue.com tonguc2000@gmail.com ® 0 е saffetemretonguc 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Istanbul denince aklınıza gelen ilk kelime ne? Ben tahmin etmeye galısayım; Bogaz, marti, 


yalılar, Ayasofya, Süleymaniye, kültür, miras, erguvan, Bizans, Osmanlı, Tarihi Yarımada? Belki hiçbiri... Belki kaos, gökdelen, trafik, çarpık yapılaşma, kalabalık, gürültü kirliliği ve dahası... 


Bana sorarsanız aklıma bunların hepsi ve daha onlarca kelime geliyor. Bu şehri sofistike hale getiren de zaten bu kadar çok şeyi kendinde buluşturabilmesi ve büyülü bir harman olarak sunması. 


İstanbul tek boyutlu bir şehir değil. Onu ilginç kılan da bu! Şaşırtmayı her zaman başarıyor. 
Bazen yeni bir şey öğrenmeye gerek kalmadan aynı yere kim bilir kaçıncı kez bakınca yeni bir detay gösteriyor. Sanırım bu yüzden onu keşfetme ve anlatma tutkum hiç bitmiyor. Bu benim 
28. kitabım; 17 tanesi İstanbul üzerine... Ama her defasında sanki ilk İstanbul kitabım çıkıyor gibi heyecanlandığımı fark ediyorum. 


“İstanbul'un 100 Mücevheri” aslında kendisi en büyük mücevher olan bu kadim şehri, dünün ve bugünün hikayeleriyle anlattığımız bir koleksiyon kitabı. Kitabın diğer yazarı Zeynep Şahin Tutuk ve sayfaları muhteşem fotoğraflarla süsleyen Halit Bilen ile “Kanatlarımda İstanbul”u da beraber hazırlamıştık. O kadar sevildi ki bir koleksiyon kitabı olarak ulaşılması güç bir baskıya ulaştı. Tekrar bir araya geldik ve yine üç farklı bakış açısından süzülen bir İstanbul anlattık size. Tıpkı İstanbul gibi bu kitap da farklı kuşakların, farklı mesleklerin, farklı birikimlerin sonucu... Her okuduğunuzda yeni bir tat almanız ve İstanbul'u keşfetme heyecanı hissetmeniz, bizim için en güzel ödül olur. 


Sayfalar arasında kaybolup zamanı unutmanız dileğiyle... Her zaman söylediğim gibi İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın! 


SAFFETEMRE TONGUÇ 
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AYASOFYA САМИ 


İmparator loustinianos bir gün rüyasında etrafına ışıklar saçan bir aziz görmüş. Aziz, üzerinde bir kilise ciziminin yer aldığı gümüşten bir levha uzatmış ona. İmparator öyle etkilenmiş ki uyandığında, rüyasında gördüğü bu kilisenin aynısını yaptırmaya karar vermiş. Üstelik kilisenin adı da hazırmış çünkü rüyasındaki aziz kulağına fısıldamış: Hagia Sophia. Ertesi gün rüyasını başmimarına anlatınca şaşkınlığı bir kat daha artmış. Çünkü onun da aynı rüyayı gördüğünü, uyanınca da gördüğü kilisenin çizimini yaptığını öğrenmiş. O çizime baktığında aynı kilisenin rüyasını gördüklerini anlamışlar ve dünyanın en görkemli mabedlerinden birinin inşası başlamış. 

Ayasofya'nın yapılışı birçok hikâyeyle, efsaneyle anlatılır; bu da onlardan biri. Doğruluğunu bilemiyoruz ama bildiğimiz en önemli şey, Ayasofya'nın 15 asırdır dünyanın en görkemli, en etkileyici yapılarından biri olduğu. 

Sultanahmet Meydanı'nda, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'na birkaç adımlık mesafede yer alıyor. İstanbul'un incilerinden Sultanahmet Camii ile göz göze karşılıyor Tarihi Yarımada'nın misafirlerini. 
Ama bugünkü cami, buraya inşa edilen ilk mabet değil. Ayasofya'nın bulunduğu yerin mistik bir nokta olması, pagan inanışına kadar uzanıyor. Pagan tapınaklarının üzerine inşa edilen ilk Ayasofya, İmparator Konstantin tarafından 360 yılında yaptırılmış. Ama bu kilise 404 yılındaki ayaklanma sırasında yıkılmış. 415 yılında 2. Theodosios'un inşa ettirdiği yeni kilise de 532'deki Nika Ayaklanması sırasında harap olmuş. loustinianos’un, diğer ikisinden daha da ihtişamlı bir kilise yaptırmak istemesiyle, 532'de bugünkü yapının temelleri atılmış; 26 Aralık 537'de de tamamlanmış. 2. Theodosios tarafından yaptırılan bir önceki kiliseden kalan az miktardaki parça kazılarda ortaya çıkarılmış; ön girişte görebilirsiniz. 

10 bin işçi ve 100 ustanın yapımında çalıştığı Ayasofya, dönemin en önemli iki ismi, Trallesli matematikçi ve fizikçi Anthemius ile Miletli mimar İsidoros tarafından tasarlanmış. 1453'e dek Rum Ortodoks Patrikliği'nin merkeziyıniş. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u almasıyla birlikte kilise, camiye çevrilmiş. 1935 yılında ise Atatürk'ün emriyle müzeye dönüştürülmüş. Yapının hünkâr mahfili kısmında kapısı dışarıda olan bir bölümü 1991 yılından bu yana mescit olarak kullanılıyordu. 2020'de müze statüsü kaldırıldı ve yeniden cami olarak ibadete açıldı 

Çağlar boyu atılan milyonlarca adımın aşındırdığı bir eşikten ve vaktiyle imparatorların kullandığı ve adını da buradan alan İmparator Kapısından geçerek girersiniz Ayasofya'ya. 

Başınızı yukarı kaldırdığınızda, görkemini tarif etmekte zorlandığımız muhteşem bir kubbe ile karşılaşırsınız. Tasvir yeteneğimizi bu kubbe için mazur görün sevgili okur... 

Kubbenin görkemine diyecek yok ama depremlere karşı çok dayanıksız olduğu fark edilince orijinal kubbe asırlar boyunca sık sık yenilenmiş. 558'de neredeyse yıkılma aşamasına geldiğinde Miletli 


14 AYASOFYA CAMİİ 
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İsidoros'un yeğeni genç İsidoros ve Anthemios her şeyi yeniden hesaplayıp yerden 56 metre yüksekligindeki bugünkü kubbeyi yapmış. Süslemesinde kullanılan mozaikler, camiye çevrilirken ince sıvalarla örtülmüş. Ayasofya'nın, Bizans döneminde, 989 ve 1346 yıllarında çöken ve onarılan kubbesi Mimar Sinan'ın istinat duvarları eklemesinden sonra hiç çökmemiş ve büyük ölçüde genç İsidoros'un yaptığı değişikliklerle günümüze ulaşabilmiş. 

Işığın içeri girmesini sağlayan pencerelerin de yer aldığı kubbe, Teselya”dan getirtilen yeşil mermerden yapılmış dört büyük kolonla desteklenmiş. Yarım kubbe, kucağındaki çocuk İsa ile tahtta oturan Meryem Ana mozaiği ile süslenmiş. 867 yılında yapılan bu mozaik, ikonoklastik dönemden sonra kiliselere konan ilk tasvir olma özelliğini taşıyor. Yarım kubbenin sağındaki kemerde Melek Cebrail'i tasvir eden mozaik var; karşıdaki sütunu süsleyen Melek Mikail mozaiği ise ne yazık ki bir deprem sırasında düşmüş. 

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u aldığında Ayasofya harap haldeymiş. Bu görkemli kiliseye özel önem vermiş. Hemen camiye dönüştürülmesini emretmiş ama adını değiştirmemiş. Böylece Hagia Sophia, olmuş Ayasofya. Nefe bir minber ve müezzin mahfili eklenmiş. Bergama'da bulunan Bektaşi taşından yapılmış iki büyük küp de ana nefe yerleştirilmiş. 

Dış cephedeki en büyük değişiklikse, 60 metre yüksekliğe sahip minarelerin dikilmesi olmuş. Önce Fatih tarafından ahşap bir minare yaptırılmış ama o bugüne ulaşmamış. Güneydoğu tarafındaki tuğla minare, Fatih ya da 2. Bayezid dönemine; diğer minare de 2. Selim dönemine tarihlendiriliyor. Eş olan iki minare ise 3. Murad döneminde yapılmış. Ayasofya Camii 15., 16. ve 19. yüzyıllarda onarımdan geçmiş. 
Bu onarımlar sırasında minarelere de döneme uygun süslemeler eklenmiş. 

1847-1849 yılları arasında ise 1. Abdülmecid, İsviçreli Fossati Kardesler’i iç cepheyi restore etmeleri için görevlendirmiş. Padişah için yarım kubbenin yanına yapılan mahfil bu döneme ait. Kazasker İzzet Efendi'nin elinden çıkan ve üzerlerinde Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ile oğulları Hasan ve Hüseyin'in isimlerinin hat sanatıyla yazılı olduğu sekiz yuvarlak tablo yine bu dönemde sütunlara asılmış. Mozaiklerin bir kısmını temizleyen Fossati Kardeşler, temizlenemeyecek kadar harap olanların üzerini ince bir sıva tabakasıyla kapatıp mozaik motiflerini sıvanın üzerine çizmişler. 

Ayasofya Camii'nin girişi çok sayıda türbeye ev sahipliği yapıyor. Sultanların, eşlerinin ve şehzadelerin yattığı 35 mezar var. Sağ tarafta yer alan ve aslında kilise vaftizhanesi olan bina, 1. Mustafa ve 
1. İbrahim'in ebedi uykusuna ev sahipliği yapan türbelere dönüştürülmüş. Yanındaki türbe ise Mimar Sinan imzasını taşıyor. 2. Selim'in eşi Nurbanu Sultan ve 3. Murad'ın tahtta rakipsiz oturabilmesi uğruna öldürülen beş oğlu için yapılmış. Davud Ağa'nın tasarladığı yan türbede ise Sultan 3. Murad, gözde eşi Safiye ve 23 oğlu yatıyor. Oğullarından 19 tanesi, tahta geçen erkek kardeşleri 3. Mehmed'e muhalefet edemesinler diye öldürülmüş. Son türbe ise 3. Mehmed'e ve eşi Handan Sultan'a ait. З. Mehmed öldüğün- de oğullarından hiçbiri idam edilmemiş ama tek başına hapis hayatı yaşamaya mahküm edilmiş. Tahta geçmeyen erkek çocukları saraydaki “kafes”te tutulmuslar. Türbelerin yanında ise 19. yüzyılda Fossati Kardeşler tarafından buraya eklenen muvakkithaneyi göreceksiniz. 

Ayasofya Camii'nin önündeki meydan 2015 yılından bu yana her yıl bir dünya rekoruna da ev sahipliği yapıyor. İstanbul genelinde düzenlenen Lale Festivali sırasında, dünyanın canlı laleden yapılmış en büyük halısı bu meydanı renklendiriyor. 
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İstanbul'un birinci tepesi olan Sarayburnu’nun eşsiz manzarası tarih boyunca bakanları öyle büyülemiş ki sayısız ihtişamlı yapıya ve yerleşime ev sahipliği yapmış. Bu noktadaki ilk yerleşimi, Romalı tarihçi Plinius’un bahsettiği MÖ 9. yüzyıldaki Likus şehri kabul edebiliriz. Sonuncusu ise İstanbul'un hâlâ en güzel ve etkileyici yapılarından olan Topkapı Sarayı. 


Anlatmaya başlayalım ama okurların hatırında tutması gereken önemli bir not var; salı günü hariç -çünkü kapalı- ne zaman giderseniz gidin, sarayı kalabalıklar eşliğinde gezmeye hazır olun. 
Anlatacaklarımızı gözünüzde canlandırmak için hayal gücünüzü destekleyecek bir ortam bulmakta 


zorlanabilirsiniz ama siz yine de sarayı adımlarken tarihe doğru bir yolculuk yaptığınızı düşünün. 


Fatih Sultan Mehmed'in emriyle 1460-1478 arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, 19. yüzyıla dek imparatorluğun yönetildiği yer olınuş. Osmanlı, tıpkı Bizans gibi geniş bahçelere serpiştirdiği ve ihtiyaç duyduğunda yenilerini ekleyerek genişlettiği bir araya toplanmış küçük binalarda yaşamayı tercih etmiş. Topkapı Sarayı da yapıldığı ilk halinden sonra çeşitli eklemelerle genişletilmiş. 

Haliç, Marmara ve Boğaz'ın birleştiği yere tepeden bakan olağanüstü manzarası, vaktiyle Bizans imparatorlarının gözdesiyıniş ve saraylarını buraya yaptırmışlar. Şehirde Türk egemenliği başladığında da adres değişmemiş. Aslına bakarsanız bu noktayı Osmanlı için cazip kılan sadece manzara değilmiş. Bazı tarihçiler, Osmanlı sarayının buraya yapılmasını geçmişteki imparatorluklara karşı simgesel bir güç gösterisi olarak değerlendiriyor. “Aynı noktaya birçok imparatorluk yerleşti ama sonunda sahibi Osmanlı oldu” dedirterek hepsinden daha üstün ve güçlü olduklarını 


göstermek istemişler. 


1. Abdülmecid 1856'da Boğaz kıyısına taşınıp yeni yapılan Dolmabahçe Sarayı'nı tercih edene kadar, saltanatın merkezi Topkapı Sarayı olmuş. 1. Abdülmecid'in halefleri de Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız gibi diğer saraylarda yaşamayı tercih edince Topkapı tıpkı Beyazıt'taki Eski Saray gibi saray kadınlarının emeklilik günlerini geçirdikleri yer haline gelmiş. 

Sultanların terk ettiği dönemde Topkapı Sarayı üç avlu, bahçeler ve setler ile labirent gibi haremden oluşuyormuş. Bugün saray bahçesinin bir bölümü Gülhane Parkı'na, bir bölümü de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne ait. Sarayın bir kısmı geçmişte tren hattına feda edilmiş. Hatta bu 


nedenle sahildeki Sepetçiler Kasrı da bir başına kalmış; oysa o da geçmişte sarayın parçasıymış. 


Topkapı Sarayı'na gittiğinizde dikkat etmeniz gereken öyle çok şey var ki her köşe başında başka bir hikâye, her yapıda sayısız tarihi olay var. Ama mutlaka bilin dediklerimizi kısa kısa 


sıralarsak, özellikle ilk kez ziyaret edecekler için rehber olur kanaatindeyiz. 


18 TOPKAPI SARAYI 


Saraya, Ayasofya Camii'nin arkasındaki Bab-ı Hiimayun'dan, yani Saltanat Kapısı'ndan geçerek adım atacaksınız. Burası geçmişte padişahın misafirlerinin girdiği kapıymış, bugün de müzenin misafirlerini karşılıyor. Burada 1478 yılında Fatih Sultan Mehmed'in sarayı yaptırmaya başlaması anısına konulduğu düşünülen bir kitabe var; Fatih'e ithafen “iki kıtanın sultanı ve iki denizin hâkimi” yazıyor. 

Kapının üzerinde, kitabenin altında 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz'in tuğraları var ki bu da kapının birkaç onarım gördüğünün işareti. Her iki tarafındaki nişler, 19. yüzyıldaki mermer yenilenmeden önce, padişahın öfkesini üzerine çekenlerin başlarını teşhir etmek için kullanılmış. 

Sarayın binaları üç büyük kapıyla bölünmüş dört avluda yer alıyor. Birinci avlu geçmişte herkese açıkmış ve belirli zamanlarda halk ve devlet erkanı burada buluşurmuş. Cülus ve ulufelerin dağıtıldığı, zaman zaman elçilerin kabul edildiği bu avlu, beşik alayları ve valide 
alaylarının yanı sıra birçok önemli törene de sahne olmuş. İçlerinde belki de en önemlisi, 25 
bin yeniçerinin katıldığı, Fatih Sultan Mehmed'in cenaze töreniymiş. Hatta bu görkemli katılımdan dolayı avlu “Yeniçeri Avlusu” olarak da anılmış. 

Bugün bilet satış ofisi olan bölümün arkasındaki su çarkları, suyun saraya akışını kontrol ediyormuş. Bilet aldıktan sonra sağ tarafta Cellat Çeşmesi'ni göreceksiniz. Karşılama için pek hoş bir isim olmasa da Çizmekapı denilen yerden Ortakapı’ya kadar uzanan duvarın önünde yer alan çeşmeye dikkat etmeden geçmeyin. Burası infazlardan sonra cellatların ellerini, satır ve kılıçlarını yıkadıkları yermiş. Sarayda cellat uygulamasına, Sultan Abdülmecid döneminde 


Tanzimat Fermanı ile birlikte son verilmiş. 


“Kutsal Barış” anlamına gelen Aya İrini Kilisesi de sarayın parçası. Aslında buraya yapılan ilk kilise ahşapmış, 330'larda inşa edilmiş. Ama Hipodrom'u anlatırken bahsettiğimiz Nika Ayaklanmasi’nda yıkılınca yerine 537 yılında yenisi yapılmış. Bugünkü Aya İrini, bu kilisenin 
8. yüzyılda onarımdan geçmiş hali. Osmanlı döneminde camiye cevrilmedigi için de pek bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmış. Topkapı Sarayı inşa edilirken Ayasofya ve Aya İrini arasından geçen dış duvarlar nedeniyle sarayın sınırları içinde kalmış. Fetihten sonra bir süre cephanelik ve silah bakım noktası olarak kullanılmış. 19. yüzyılda ise Osmanlı'daki ilk müze burada kurulmuş: Müze-i Hümayun. Bugün Harbiye'deki Askeri Müze'nin öncülü olmuş. 

Topkapı Sarayı'nın ikinci girişi Bâbüsselâm ya da diğer adıyla Orta Kapı. Topkapı Müzesi'nin girişinde yer alan kapının biri ilk avluya, diğeri ikinci avluya açılıyor. Birinci avlu tarafındaki taç kapısının üstündeki hat çalışmasında “Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun elçisidir” yazıyor. Kapının iki yanındaki tuğralar ise 2. Mahmud ve 3. Mustafa'ya ait. 
Sultandan başka kimsenin atla geçmesine izin verilmediğinden tüm ziyaretçiler atlarını burada bırakırmış. İç saraya geçişin önünde zaman zaman padişahın düşmanlarının başları kesilir ve ibret için gösterilirmiş. 


İkinci avluya açılan kapıdan önce iki kapı arasındaki boşlukta bulunan odalar kapı görev- 


lilerine aitmiş. “Kapı aralığı” denilen bu bölüm, tutuklanan devlet adamlarının idam edildiği 


yermiş aynı zamanda. 
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Divan Meydam olarak anılan ikinci avlu Fatih Sultan Mehmed dóneminden günümüze kadar 


çok az değişiklik geçirmiş. Asırlık servi ağaçlarıyla süslenen bu avludan sola dönüp aşağı doğru yürürseniz, kilitli kapının arkasında kalan sultanların atlarının barındırıldığı “Has Ahır”a varırsınız. Ahırda, sadece padişahın ve üst düzey kişilerin bineceği atlar yer alırmış. Diğer uçtaki tek kubbeli mekân ise Raht-1 Hümayün Hazinesi. Burada da Has Alır”da atları olanların kullanabileceği değerli taşlarla süslü eyer ve koşum takımları bulunurmuş. Has Ahır”da 3 binden fazla görevli çalışıyormuş. Haliyle tümü sarayda yaşamamış, İstanbul'un farklı semtlerinde ikâmet etmişler. 

Sağa doğru devam ettiğinizde bacalarının siluetiyle İstanbulun ufkuna damgasını vuran devasa kubbeli mutfaklara geleceksiniz. Üç kapılı bu bölümün ilki Kiler-i Amire, ortadaki Has Mutfak, üçüncüsü de Helvahane. Aynı anda 300 kişinin çalışabildiği ve dünyaca ünlü Osmanlı saray yemeklerinin hazırlandığı bu mutfaklar, bugün dünyanın en zengin Çin porseleni koleksiyonlarından birini barındırıyor. Ayrıca göz kamaştırıcı bir Seladon koleksiyonu da var. 10. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimine ait eserleri içeren koleksiyon ağırlıklı olarak 2. Bayezid, 1. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından toplanmış. Tatlıların yapıldığı mutfak olan Helvahane’de, dev kazanlar ve kepçelerin yanı sıra porselen ve gümüş mutfak koleksiyonunu da görebilirsiniz. 

İkinci avludaki en göze çarpan yapı, kentin siluetinde yerini alan konik çatılı Adalet Kulesi. Fatih Sultan Mehmed zamanında kule şeklinde inşa edilen Adalet Kasrı 1820 yılında 
2. Mahmud döneminde onarılarak yükseltilmiş ve çatısı yeniden şekillendirilmiş, son şeklini ise Sultan Abdülaziz döneminde almış. 

Adalet Kasrı”nın hemen önünde, geçmişte devlete ait konuların konuşulup kararların alındığı yer olan Divan-ı Hümayun var. 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan ve toplanan vergilerin konulduğu Devlet Hazinesi, Divan'ın yanında yer alıyor. Burada üç ayda bir törenle yeniçerilerin ulufe, yani maaş ödemeleri yapılırmış. Özel hazırlanan yemekler de bu törende dağıtılırmış. 

Sarayın en merak edilen kısımlarından olan ve ziyaret etmek için ayrı bir bilet almanız gereken Harem, Osmanlı padişahlarının özel yaşamlarını sürdürdükleri bölüm. “Mutluluk evi” olarak da anılan hareme çok az kişi girebilirmiş. Zaten harem “tabu, yasak” anlamlarını taşıyor. 
Sultanların cariyeleri, çocukları ve onların çok sayıda hizmetkârının yaşadığı haremdeki en güçlü kişi, çoğu zaman padişah üzerinde bile çok büyük etkisi olan Valide Sultan’mis. Çok sıkı bir hiyerarşik düzenin olduğu hareme “cariye” olarak gelinirmiş. Sultanın ilgisini çekip onunla birlikte olan cariye “gözde” olurmuş. Haremde bir kadının değeri ve yeri, çocuk sahibi olabilmesiyle belirlenirmiş. Gözde çocuk doğurduğu zaman “ikbal” ya da “kadın efendi” mertebesine yükselirmiş. 
Eğer Osmanlı tahtmın veliahtlarından birini doğurur ve şehzade annesi olursa “Haseki” unvanını alır ve imparatorlukta Valide Sultan'dan sonra gelen kadın olur ama çoğu zaman Valide Sultan'la eş bir gücü simgelermiş. 

Haremin güvenliği, kökeni Asurlulara dayanan ve zamanla tüm dünya imparatorluklarında uygulanan bir gelenek haline gelen hadımlar tarafından sağlanmış. Harem'e giden kapıdan geçerken solda “Zülüflü Baltacılar Koğuşu” var. Bu ilginç isim hareme odun getirdiklerinde uzun bukleleriyle yüzlerini kapayan hizmetliler topluluğuna verilmiş. 
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Sultanın daireleri haremin en büyük odası olan Hünkâr Sofası”nın etrafına kümelenmiş. Uzun 


ve aydınlık sofa bazen Sinan'a atfedilir ancak muhtemelen birkaç yüzyıl daha yeni. Gözü bağlanan erkeklerin tahtın önünde oturup sultana ve pencerenin önündeki revakların altında toplanan 


kadınlara konser verdiği bir müzisyen galerisi de var. 


Üçüncü avlu, Enderun Avlusu olarak anılır. Enderun sistemi Fatih Sultan Mehmed tarafından uygulamaya konmuş. Toplanan Hıristiyan erkek çocukları Müslümanlaştırılıp çok yoğun bir eğitimden geçirildikten sonra, edindikleri donanım ve yeteneklerine göre imparatorluk yönetiminin çeşitli kademelerinde görev alıyorlarmış. 


Üçüncü avlunun ortasında 1719 yılında yapılan 3. Ahmed Kütüphanesi var. Kubbeli ve üç 


eyvanlı bina vitray camları ve sedef kakmalı kitap nişleriyle tanınıyor. 


Avluyu gezmeyi devam ettiğinizde sarayın bugüne ulaşan en eski parçası; içinde Fatih Sultan Mehmed'in kullandığı ve 2. Selim'in kayıp öldüğü hamamının da olduğu odalara ulaşırsınız. 
Bugün imparatorluk hazinesine ev sahipliği yapan bu bölümde, dünyanın en muhteşem mücevher koleksiyonlarından biriyle karşılaşacaksınız. Yumurta büyüklüğünde zümrütler, yakutlar, elmaslar ve üzerindeki süslemelerden gözlerinizi alamayacağınız altın tahtlar görecekleriniz arasında... 
Dört Zümrütlü Hançer, Kaşıkçı Elması, Altın Beşik, Fildişi Ayna, Abanoz Taht, Nadir Şah Tahtı ve Bayram Tahtı'na özellikle dikkat edin. 


Topkapı Sarayı'nın en çok ilgi gören bölümlerinden biri de Kutsal Emanetler Dairesi. Fatih Sultan Mehmed döneminde padişahların şehzadeleri ve vezirleri kabul ettiği, eğlendiği Has Oda olarak yapılan binada yer alıyor. 19. yüzyıldan itibaren Kutsal Emanetler'in korunması için kullanılmaya başlanan bu bölümde Hz. Muhammed'e ait kılıç ve yay, Sakal-ı Şerif, altın bir kutuda muhafaza edilen Hırka-i Saadet ve gümüş bir kutuda saklanan Sancak-ı Şerif'in yanı sıra dört halifeye ait kılıçlar da görülebilir. Bu parçaların hepsi 1517 yılında Mısır'dan Yavuz Sultan Selim tarafından getirilmiş. Sarayın içinde yer almalarının ayrı bir anlamı da var; halife olarak padişahın aynı zamanda dünyadaki bütün İslam âleminin hâkimi olduğunu hatırlatıyor. Gün boyunca burada okunan Kur'ân-ı Kerim ise huzurlu ve dingin bir atmosfer oluşturuyor. Kutsal Emanetler bölümü sadece Müslümanlar için özel bir nokta değil. Bu bölümde aynı zamanda Иг.Миза пп asası, Hz. Davud'un kılıcı ve Aziz Yahya'nın kemikleri de var. 


Dördüncü avlunun arkasındaki eğimli yolu izlerseniz bu kez bahçelere çıkacaksınız. İstanbul'un 


en güzel manzaralarından birini buradan izleyebilirsiniz. 
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SULTANAHMET CAMII 


Sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin simge camilerinden birinin karşısındasınız. Yükselen altı minaresinin ve “Blue Mosgue” ününün büyüsüne kapılmadan önce her şeyin başlangıcına bir yolculuk yapalım. Bulunduğunuz yere şöyle bir bakın ve buranın birçok medeniyetin filizlendiği yer olduğunu düşünün. Tam da Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde, Büyük Bizans Sarayı'nın (Palatium Magnum) bir kısmının olduğunu Hayal edin. 


Büyük Bizans Sarayı, Topkapı Sarayı'ndaki köşklere benzetebileceğimiz biçimde bir dizi bireysel saray olarak yapılmış. Bunların arasında Sacred ve Daphne sarayları şu anda Sultanahmet Camii'nin kapladığı alanda yer almış. Chalke, Magnaura ve Mangana sarayları Ayasofya'nın güneydoğusundan denize doğru inen yokuşta yapılmış; Bukoleon Sarayı ise deniz surlarındaki 


Ahırkapı yakınında, Büyük Saray'ın özel limanının yanında inşa edilmiş. 


Four Seasons Oteli civarında yapılan kazılarda Magnaura Sarayı'na ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılmıştı. Saray duvarının bir kısmı Akbıyık Caddesi'nde görülebilir. 1930’lar уе 1950'lerde Arasta Çarşısı'nın altından çıkarılan ve sarayın kaybolan ihtişamına dair fikir veren mozaiklerse, 


Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nde korunuyor. 


Dönelim Sultanahmet Camii'ne... Aralarında yaklaşık 1100 yıl fark olmasına rağmen Ayasofya ile benzerlikler taşır. En önemli ortak özellikleri ise her ikisinin de ezber bozan yapılar olarak İstanbul'un siluetine ve tarihine imzalar atması. Nasıl ki Ayasofya inşa edildiğinde dünyanın en büyük mabedi olduysa, Sultanahmet Camii de ilk altı minareli cami olarak dikkatleri üzerine çekmiş. Hatta biraz fazla çekmiş çünkü o güne dek altı minareli tek cami Mekke’deymis. 
Käbe’deki kadar çok minare yaptırınca sultanın mağrurluğu konuşulur olmuş. O da çareyi Kâbe'deki camiye bir minare daha eklemekte bulmuş. 

Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından 1. Ahmed için yapılan caminin inşası, 1609'da başlayıp 1616'da sona ermiş. Ziyaretçilerin çoğu bahçeye Ayasofya'ya bakan kuzey tarafından girmeyi tercih ediyor. Ama avlunun batı tarafında Hipodrom'a açılan kapıya da dikkat etmeyi unutmayın. Üstünde asılı zincir, avluya at üzerinde giren padişahın başını eğmek zorunda kalması için asılmış. Camide herkesin eşit olduğu ve dünyevi unvanların kapının dışında kalması gerektiği zarif biçimde hatırlatılmış. 


Ana girişin üzerindeki kitabe 17. yüzyıl Osmanlı gezgini Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmed tarafından yapılmış. Maalesef külliyenin hastane, kervansaray ve mutfak bölümleri gü- 


nümüze ulaşamamış ama Sultan 1. Ahmed'in türbesi ve medrese yerli yerinde. 
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Caminin içi kare biçiminde yapılmış. İçeri adım attığınızda başınızı yukarı kaldırıp 43 metre 


yüksekliğindeki kubbeye hayran olun önce. Kubbenin ağırlığını her birinin çapı 5 metre olan dört devasa kolon (fil ayağı) taşıyor. Buraya kadar neden “Blue Mosgue” yani “Mavi Cami” dendiğini hâlâ çözememiş olmanız normal. O nedenle şu detaylara dikkat edin: Duvarların aşağı kısımları 
20 binden fazla lale, karanfil, gül ve zambak desenli mavi-beyaz İznik çinisiyle kaplanmış. Ek 
olarak, bazıları mavi vitraylı 260 penceresi var. Günün farklı saatlerinde içeri sızan ışık huzmeleri,mavinin farklı tonlarında gölgeleri dört bir yana saçıyor. 

Cemaatin namaz kıldığı alan geniş ve ferah tutulmuş. Marmara Adası'ndan getirilen en kaliteli mermerden yapılan mihrap ve minber, sanat eseri denmesini hak edecek güzellikte. Mihrap çiçek dolu çinilerle kaplanmış ve hayat ağacı olarak da geçen servi motiflerinin işlendiği mermerle bezenmiş. Minber ise kabartmalı ve altın yaldız kakmalı tasarlanmış. 


Kapılar ile pencere kepenklerinde ise sedef ve fildişi kakmalı ahşap kullanılmış. Tüm bu zarif detaylar arasında, bir zamanlar yağ kandillerini taşımak için tasarlanmış ancak bugün elektrik ampulleri ile aydınlık sağlayan, yere yakın asılmış muhteşem avize, görenleri hem büyüklüğü hem de güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. 

Osmanlı'nın 14. padişahı olan, 14 yaşında tahta geçip 14 yıl hüküm süren Sultan 1. Ahmed, henüz 28 yaşındayken vefat etmiş. Sultanahmet Camii'nin hemen yanındaki görkemli türbede eşi Kösem Sultan ve oğulları 4. Murad ve 2. Osman ile beraber yatıyor. Türbesi zarif kalem işleriyle bezenmiş, çini ve ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri kullanılmış. Çini panoların üstüne yazılmış ayetlerle türbe çepeçevre donatılmış. 


Geleneksel olarak bir caminin masrafları için gereken para, caminin hamamı ya da yanındaki dükkânlardan gelen kiradan karşılanırmış. Sultanahmet Camii'nde ise bu kiralar külliyenin içinde kalan ve resmi olarak Kabasakal Sokağı diye isimlendirilmesine rağmen, halk arasında Arasta 


Çarşısı olarak bilinen sokaktaki dükkânlardan gelmiş. Bugün sokak yine çarşı olarak kullanılıyor; sıra sıra halı, çini ve antika dükkânları var. 
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HIPODROM 


Tarih MS 203; imparator Septimus Severus, bugiin istanbul’un en turistik mekänı olan meydana oval bir hipodrom inga ettirmis. Büyük Konstantin zamaninda bu hipodrom genisletilmis ve 480 metreye 118 metre boyutlarına ulaşmış. Sultanahmet Meydanı'na gittiğinizde buranın Bizans döneminin en büyük toplanma alanı olduğunu gözünüzde canlandırıp etrafa bir de bu 


gözle bakın. Gelin biraz yardım edelim size.» 


Araba yarışları, şenlikler, halka açık idamlar... Nelere sahne olmamış ki bu alan! Öncelikle şu anki binaların yerine aynı anda. 100 bin seyirciyi alabilen bir meydan hayal edin. Hatta meydanın muhteşem büyüklüğünü gözünüzde rahatlıkla canlandırmak için Kayser 2. Wilhelm Çeşmesi'nin önüne gidin. Geçmişte yarış arabaları ve seyirciler alana çeşmenin olduğu yerden girermiş. Karşınızda uzanan alansa; yarış pistinin ortasından geçen ve meydanın heykellerle, anıtlarla süslenmiş “spina” bölümü. Destekledikleri yarış arabaları Hipodrom'un etrafında hızla dönerken bu kadar insanın tezahürat yaptığını hayal edebiliyor musunuz? İstanbul'un gürültü- 


sünden şikâyet ettiğimiz zamanlarda, bu detayı hatırlamakta fayda var. 


Meydan heykeller ve anıtlarla süslü deyince ilk olarak “Şimdi nerede o eserler?” sorusu geliyor akla. Maalesef o dönemin meydanındaki eserlerin çok azı günümüze ulaşabilmiş çünkü 
1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında çoğu yağmalanmış. Kutsal amaçla yola çıkanlar dünyanın en güzel şehrine gelince dindarlığı, dürüstlüğü bir kenara bırakmışlar. Çalınan ganimetler arasında, kendinden sonra yapılan eserlere örnek olan ve Hipodrom'un giriş kapısının üstünde bulunan “guadriga” (dört atlı araba) da var. Eser bugün Venedik'te Aziz Mark Bazilikası Müzesi'nde; kopyası da bazilikanın üzerinde. Atlardan birinin kopyasını Emirgan'daki Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde görebilirsiniz. Hipodrom'un etrafını çevreleyen duvarı süsleyen revaklar ve sütunlar ise 16. yüzyıla kadar buradaymış, daha sonra başka binaları süslemek için 


yerinden sökülmüş. 


Bizans döneminde imparator, hakemi rahatça görebileceği ve altında gerekli olduğunda kolayca kaçmasını sağlayacak bir tünelin bulunduğu Kathisma'dan seyredermiş bu meydandaki etkinlikleri. “Niye kaçsın ki?” derseniz, aslında akıllıca bir önlem alma biçimi olduğunu söylemek gerek. Çünkü olası bir kaos ortamında böyle büyük bir kalabalığın içinden çıkmak mümkün değilmiş. Nitekim tam da böyle bir olay 6. yüzyılın tarih defterine yazılmış. 532 yılında taht kavgasıyla sportif çekişmenin birbirine geçtiği Nika İsyanı çıkmış ve ortalık deyim 


yerindeyse kan gölüne dönmüş. 
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Hipodrom’da yapılan araba yarışlarında, seyirciler tuttukları takıma hararetle baglıymıs. En 


önemli iki grupsa, rekabetleri çoğu zaman kontrolden çıkıp tehditkâr boyutlara ulaşan Maviler ve Yeşiller”miş. Maviler'in genellikle muhafazakâr orta ve üst sınıftan, Yeşiller'in ise daha radikal alt gelir grubundan insanlar tarafından desteklenmesi bu iki takımın sadece spor değil; sosyal ve politik konulara da odaklandığının bir göstergesi. 532 yılında bir grup, loustinianos'un yeğeni Hypatios'u onun yerine geçirmek isteyince günler süren Nika İsyanı başlamış. Karısı Theodora tarafından tahrik edilen loustinianos, komutanı Belisarios'u Hipodrom’a göndererek 30 bin kişiyi öldürtmüş. Bu büyük olaylar sürerken Ayasofya, Aya İrini ve Aya Stefanos kiliseleri tamamen yanmış. loustinianos'un isyan bastırıldıktan kırk gün sonra ilk iki kilisenin yerine yenilerini yaptırmaya başlamış. Saray tarafından, yarış guruplarının eski güçlerine ulaşmasına asla izin verilmemiş. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne giderseniz araba yarışçısı Porphyros'un anısına Hipodrom'a dikilmiş iki anıtın kaidelerini görebilirsiniz. Birini Maviler, diğerini Yeşiller yapmış. 

Bu arada meydanın şahitlik ettiği trajik olaylar bu isyanla bitti sanmayın. Hipodrom, halka açık infazların da yapıldığı yermiş. Hatta birini, Bizans kraliyet ailesinden tarihçi Anna Komnena tarafından yazılan Alexiad kitabından öğreniyoruz. Kitaba göre, Bogomil mezhebi lideri Basileos, 
1116 yılında bu meydanda yakılarak öldürülmüş. 


Meydanda yapılan araba yarışları 13. yüzyılda sona ermiş. Hipodrom ise coşkuyla geçen onca asrın ardından kaderine terk edilmiş ve 15. yüzyıldan itibaren adeta harabe halini almış. 
Bizans'tan Osmanlı'ya geçiş döneminde, zamanın usta mimarları bu meydana saygı duymuşlar. 
Bu nedenle yarış arabalarının ve sporcuların Bizans döneminde kullandığı yolun güzergâhı hiç değişmeden günümüze ulaşabilmiş. 

Osmanlı döneminde aktif olarak kullanılmış bu meydan. Hipodrom yerine At Meydanı denmiş ve geçit törenlerine, şenliklere ev sahipliği yapmış. 1609 ise meydana bugünkü adını veren ve İstanbul'un sembolü haline gelen Sultanahmet Camii'nin yapımına başlandığı yıl olmuş. 
Hipodrom'dan geriye kalan alan da cirit oynamak için kullanılmış. 

Hipodrom bugün İstanbul'un birbirinden önemli eserleriyle çevrili. Sultanahmet Camii'nin dışındaki yapılar da çok özel. Şu anda Türk İslam Eserleri Müzesi'ne ev sahipliği yapan İbrahim Paşa Sarayı ile 1909 yılında Vedat Tek tarafından tasarlanan bina onlardan ikisi. Hipodrom'un en sonunda yer alan ve 1890'larda Raimondo d’Aronco’nun Güzel Sanatlar Okulu ile devlet ofisleri 


olarak yaptığı bina bir diğeri. Sonradan bu yapı Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası olmuş. 
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DIKILITASLAR 


Hipodromlara dikilitaş yerleştirme geleneği İmparator Augustus’un, Roma'daki Circus Maximus Meydanı'na bir dikilitaş koydurttuğu MÖ 10 yılına kadar uzanıyor. Gücün, zaferlerin ve ihtişamın göstergesi olan bu geleneğin İstanbul yansımalarını bugün Sultanahmet Meydanı'nda, yani geçmişin Hipodrom’unda görebilirsiniz. 

Meydanı adımlarken karşınıza üç farklı sütun çıkacak. Hepsi birbirinden etkileyici ama kabul etmek gerek ki en görkemlisi Theodosios Sütunu. Hipodrom'un ortasında yer alan bu granit dikilitaşın yüzyıllar aşan yaşına mı şaşırmalı yoksa Haçlı Seferi'nden sağ salim çıkmasına mı sevinmeli? Aslında ikisi birden! Muhtemelen, Haçlıların götüremeyeceği kadar ağır olduğu için yerinde kalabilmiş. 

Theodosios Sütunu olarak anılan bu dikilitaş, klasik bir bakışla İmparator Theodosios tarafından yapıldığı için onun adıyla anılmıyor. MÖ 1450 yılında, Firavun 3. Thutmose için yapılmış ve Mısır'ın Antik Çağ kenti Thebes'teki Karnak Tapınağı'na dikilmiş. İstanbul'a geliş tarihi 390. Getirilmesini sağlayan isim İmparator Theodosios olduğu için de günümüzde hâlâ onun adıyla anılıyor. Sütunun dört yüzünde Firavun 3. Thutmose'nin kazandığı zaferler anlatıhyor. Üzerinde yükseldiği mermer kaidede ise imparatora ve çevresindeki insanlara ait kabartmalar var. Yüzyıllar içinde zeminin yükselmesiyle derinde kalan kaidenin üzerinde locasından yarışı izleyen ve kazanana defne dallarından yapılma taç veren imparatorun kabartması var. 
Kaidede ayrıca sütunun dikilişi ve mağlup düşmanların imparatora bağlılıklarını sunması da tasvir edilmiş. 

Kaidenin üzerindeki kabartmalar mermerden yapıldıkları için bugün oldukça yıpranmış durumda ama granit çok dayanıklı bir taş olduğundan bu dikilitaşın üstündeki hiyeroglif yazılar ilk günkü gibi okunaklı. Üzerinde, “Servet, şiddet ve maharete sahip, güneşteki altın renkleri dünyaya yayan Tanrı Amon sayesinde bu vasıfları kazanan 18. sülaleden 3. Thutmose denizleri aşarak iki nehir arasındaki memleketleri zaptetti. Ve bu abideyi dikti” yazıyor. 


Hipodrom'da karşılaşacağınız diğer sütun, Yılanlı Sütun ya da Burmalı Sütun olarak anılıyor. Birbirine dolanmış üç yılanın başının altın bir vazonun üç ayağını oluşturduğu sütun, MÖ 479’da Yunan şehir devletlerinin birleşerek Persleri yendiği savaş anısına yapılmış ve Delfi’deki Apollon Tapınağı'nın önüne dikilmiş. Zafer kazanan 31 şehir devletinin adının kazındığı sütu- 


nun, savaşın mağlubu olan Perslilerin kalkanlarının eritilmesiyle yapıldığı söyleniyor. 
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330'lu yıllarda sütunu İstanbul'a getirten İmparator Konstantin olmuş. Bugün sütunun tepesindeki yılan başları maalesef yok. 1700'lü yıllara kadar yerinde duruyormuş ama bir görüşe göre sarhoş bir Polonyalı diplomat, bir görüşe göre de cirit oynayanlardan biri tarafından parçalanmış. 
Evliya Çelebi sütundan İstanbul'un tılsımı olarak bahsedip yılan başını kıranın bir yeniçeri olduğunu yazmış. Düşen başlardan ikisi kayıp; biri ise İstanbul Arkeoloji Miizeleri’nde sergileniyor. 
Yılanlı Sütun, Jason Goodwin'in yazdığı ve 19. yüzyılda geçen bir Osmanlı polisiyesi olan Yılanlı Sütun romanına da adını vermiş. 


Bir de Örme Dikilitaş var ki biraz daha kaba bir işçiliğe sahip. Hipodrom'un güney ucunda yer alan bu sütun hakkında çok az şey biliniyor. Konstantin ya da 1. Theodosios tarafından buraya konulduğu düşünülüyor. 7. Konstantinos Porphyrogenitus tarafından üzeri bronzla kaplanmış ama 4. Haçlı Seferi sırasında altın olduğu sanılınca askerler tarafından sökülüp yagmalanınıs. 
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NURUOSMANIYE САМИ 


Nuruosmaniye Camii'ni anlatmaya hangi ilkten başlamalı? İstanbul'un ikinci tepesinde yükselen iki minaresiyle karşımızda şehrin ilk barok camisi duruyor. Bu ilkin devamı olarak, ezberleri bozan birçok yenilikçi uygulama da yapılmış; bütüne değil de detaylara baktıkça hepsini fark edeceksiniz. 

Osmanlı'da batılılaşma eğiliminin güçlendiği 18. yüzyıl ortalarında yapımına başlanmış bu caminin. 1748 yılında 1. Mahmud'un isteğiyle inşa edilmeye başlanan külliyenin bitişini padişah görememiş. O yüzden kendi adını da verememiş. Osmanlı mimarisinde yeni bir çağı başlatan bu yapılar topluluğu, padişahın 1754 yılında vefat etmesiyle yarım kalır gibi olmuş. Ancak 1. Mahmud'dan sonra tahta geçen kardeşi 3. Osman külliyeyi tamamlamış. Mustafa Ağa'nın mimarlığını yaptığı külliye; cami, medrese, imarethane, türbe, çeşme, kütüphane ve sebilden oluşuyor. Barok üslubun etkileri ise en çok kütüphane, türbe, çeşme ve sebil de görülüyor. Ama kopyalanmış taklitçi bir barok anlayış değil; Osmanlı'ya özgü dokunuşlarla zenginleştirilmiş kendine has bir üslup hâkim. 

Nuruosmaniye “Osman'ın Işığı” demek. Gerçekten de içeri adım attığınız anda ışık saçan bir cami ile karşılaşıyorsunuz. 32 tanesi kubbe eteğinde olmak üzere tam 174 penceresi var. Hepsi barok tarzda yapılan pencereler beş sıra halinde dizilmiş. İç süslemelerde barok mimarinin ayırt edici özelliklerinden olan floral desenler ve yuvarlak formlu kabartmalar var. Hat sanatının birbirinden özel örnekleri de bu barok desenlere eşlik ediyor. Dönemin en önemli ustalarından Hattat Rasim, Abdülhalim, Müzehhip Ali ve Mehmed Refi Efendi'nin imzasını taşıyorlar. 

Nuruosmaniye'nin hangi ilkini saysak demiştik başlarken. Onlardan biri de -bazı uzmanlara göre- Osmanlı mimarisinde üç boyutlu süslemelerin kullanıldığı ilk cami olması. Kubbe ve onu destekleyen yarım kubbelerdeki barok kıvrımlı bezemelerden gözünüzü bir süre alamayabilirsiniz. 


Osmanlı camileri içinde en büyük kubbelerden biri Nuruosmaniye’de. 26 metrelik çapıyla iç mekana görkem katan kubbenin ayaklara oturduğu yerde meydana gelen kuşakta çepeçevre Fetih Suresi yazıyor. Medine döneminde inen sure 29 ayetten oluşuyor. Adını ise 1, 18, ve 27. ayetlerde geçen “Fetih” sözünden almış. Yüksek kubbede gördüğünüz ise Nur Suresi'nin 35. ayeti: “Allah yerlerin ve göklerin nurudur” yazıyor ki bu da caminin adıyla örtüşüyor. 64 ayetten oluşan Nur Suresi de Medine döneminde inmiş ve adı 35. ayette geçen “Nur” sözünden geliyor. 

Nuruosmaniye Camii'ni klasik Osmanlı camilerinden ayıran bir diğer özelliği ise mihrabı. 
Çok köşeli ve bir yarım kubbe ile son bulan mihrabı çıkıntılı yapılmış, kenarlarında kabartmalar 


kullanılmış. Mermerden yapılı minberi ise altın varaklar ve zarif oymalarla süslenmiş. 
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Miiezzin mahfili ana giris kapısının üzerinde yer alıyor. Kapının her iki yanındaki merdivenler de ana mekânın etrafını dolaşan iki koridorun üstündeki mahfillere ulaşmanızı sağlıyor. 
Bu koridorların birinin en sonunda göreceğiniz altın varak süslemeli yer ise sultan mahfili. Tıpkı 


Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi burada da padişahın mahfile girişini kolaylaştırmak için dışarıya büyük bir rampa yapılmış. 


Beş bölümlü bir son cemaat yeri var. Eklenen revak ile Osmanlı mimarisinde türünün tek örneği olan “U” şeklinde ve yarı açık bir son cemaat yeri kazanılmış. Klasik dikdörtgen yerine yine barok üslupta sıkça rastlanan, çokgen bir avlusu var. Avluda gördüğünüz sütunlara özellikle dikkat edin; bazıları Bergama'da bulunan eski bir kiliseden getirtilmis. 


Caminin hemen yanına yerleştirilmiş olan ikişer şerefeli iki minare de kendi alanlarında Osmanlı mimarisinde bir ilke imza atmış. İlk taş külahlar bu minarelerde kullanılmış. Revaklı ve çok köşeli iç avlunun planı at nalı şeklinde çizilmiş. Bu özelliği de ona sadece ilk değil, tek unvanı da kazandırmış. Avluya şadırvan yapılmamış olması da yine farklı ve ilgi çekici bir detay. 


$ 
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KAPALICARSI 


Ayasofya’yı fetihten sonra camiye geviren Fatih Sultan Mehmed, ona gelir saglamak icin öyle bir adım atmış ki asırlar geçmesine rağmen hala dünyanın en ilgi çekici yapılarından birini İstanbul'a armağan etmiş. Ticaretin gücüyle Ayosofya'yı güçlendirmek isteyen Fatih, İstanbul'un ikinci tepesine birbirine benzer tarzda ve birkaç yıl arayla iki bedesten yaptırmış. 
Biri Cevahir diğeri Sandal adı verilen bu iki bedestenin etrafını saran sokakların da üzeri kapatılmış. Han üzerine han, dükkân üzerine dükkân yapılmış ve dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı böyle ortaya çıkmış. 

Ustadan çırağa, çıraktan ustaya aktarılan kadim bir kültürü asırlardır yaşatan ve bu yönüyle aslında tam bir kültür mirası olan Kapalıçarşı, ne yazık ki ekonomik ve siyasi tüm çalkantılardan etkilenerek çok kan kaybetti. Simgesel değere sahip birçok dükkân kapansa da Kapalıçarşı inatla direnmeye ve cazibe merkezi oluşunu korumaya çalışıyor. Güzel olansa, gözler hala çarşının üzerinde ve İstanbul'a gelen yerli-yabancı turistin ilk görmek istediği yerlerden biri. Aynı zamanda Tarihi Yarımada ile birlikte UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde ve koruma altında. 


Yapımına başlanan yıl konusunda iki farklı görüş var; bazı kaynaklar 1455'i, bazı kaynaklar 146171 adres gösteriyor. Çarşının ilk yapısı olan Cevahir Bedesteni konusunda da fikir ayrılıkları var. Bu yapının aslında Bizans eseri olduğunu söyleyen, buna kanıt olarak da kapılardan birinin üzerindeki kartal figürünü gösteren araştırmacılara karşılık; bedestenin Fatih 


döneminde yapıldığını belgelerle ortaya koyan araştırmacılar var. 


Sandal Bedesteni ise daha sonra yapılmış. Yüzölçümü 3500 metrekarelik Cevahir Bedesteni'nden daha küçük ama kubbe sayısı 20. Uzmanlara göre bu tarz Osmanlı çarşıları içinde en fazla kubbeye sahip olanı. Adını bir zamanlar Bursa'da üretilen ve pamukla ipeğin birlikte dokunmasıyla elde edilen sandal kumaşından almış. 

Çarşının tam olarak ne zaman tamamlandığını söylemek zor çünkü bugünkü halini alması epey sürmüş. Üzerinde uzlaşılan tarih 1730”lu yılları işaret ediyor ki bu da Kapalıçarşı'nın inşasının yaklaşık 3 asır devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle tek bir mimari üsluptan söz etmek mümkün değil. Ama çarşı bunu da kendine has bir büyüye çevirmiş. Sokaklar, hanlar arasında geçiş yaparken farklı mimari anlayışları görmek Kapalıçarşı”ya yayılan masalsı havayı tamamlıyor. 
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1750’deki yangınla, 1894 تام‎ deprem çarşının hanesine en kara tarihler olarak yazılmış, çok 


zarar görmüş. 1894-1898 arasındaki onarım sırasında birçok han ve sokak, çarşı sınırları dışında bırakılmış. Bu nedenle aslında çarşı günümüze geçmişteki halinden daha küçük bir halde ulaşmış. Deprem öncesi han sayısı 30 civarındayken, bugün 20'nin altında. Sokak sayısı da geçmiş kayıtlarda daha fazla ama bugünkü rakam 61. Çarşıya giriş kapısı 21, kapladığı alansa 30 bin 
700 metrekare. Instagram'ın etkisiyle çarşının en sevilen köşelerinden biri Zincirlihan. 18. yüzyıl 
sonlarında iki katlı olarak inşa edilmiş. Hana adını veren ve yağmur suyunun oluklardan sıçrama- dan akmasını sağlayan zincirler ne yazık ki artık burada değil. Kuyumcuların yer aldığı hanın taş döşeli avlusu ve üzerine düşen ağaç gölgesi, nostaljik havayı en hoş yansıtan köşelerden... 

Kapalıçarşı labirent gibi gelip gözünüzü korkutabilir. Ama içinde kaybolmaktan korkmayın çünkü gerçekten kaybolabildiğiniz zaman tadını çıkarır ve çarşıyı yaşarsınız. Tam da bunun için birkaç ipucu verelim ki işiniz kolaylaşsın. Çarşının Nuruosmaniye Kapısı'ndan girdiğiniz zaman ana cadde olan Kalpakgılar’da yürümeye başlarsınız. Soldaki dükkanlar birden başlar ve tek sayı olarak ilerler. Sağdaki dükkanlar ikiden başlar ve çift sayı olarak ilerler. Çarşıdaki tüm sokaklar Kalpakçılar Caddesi'ne ya paralel uzanır ya da dik. Cadde üzerinde 64 numaradan sola saptıgınızda, çarşının çekirdeği olan Cevahir Bedesteni'nin dört kapısından birine ulaştınız demektir. 
Çarşıyı keşfederken, birbirinden güzel lezzet duraklarına uğramayı ihmal etmeyin. 
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ISTANBUL UNIVERSITESI 


Sadece İstanbul'un değil, ülkemizin en eski üniversitesi. Kuruluş tarihi İstanbul'un fethine dek götürülüyor çünkü şehrin alınmasının ardından Fatih Sultan Mehmed'in isteğiyle Ayasofya'nın keşiş odalarının ve Zeyrek Pantakrator Kilisesi'nin medreseye çevrilerek eğitime başlandığı ve İstanbul Üniversitesi'nin bu temele dayandığı kabul ediliyor. Hatta Zeyrek semtinin ismini, burada müderris olarak görevlendirilen Molla Zeyrek'ten aldığı belirtiliyor. Zeyrek Farsça “uyanık, zeki, anlayışlı” anlamlarına geliyor. 

Fetihten sonra camiye çevrilen bu iki mekândaki medreseler bir süre sonra yetersiz kalınca yine Fatih döneminde 8 medrese kurularak eğitim faaliyetleri buraya alınmış. Beyazıt ve Süleymaniye camilerine bitişik olan bu yeni medreseler, üniversitenin farklı fakültelerinin de öncülleri kabul ediliyor. 


Üniversitenin ilk adı İstanbul Darülfünun olmuş. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'daki ilk sarayını, eski Theodosios Forumu arkasında yaptırmış. Topkapı Sarayı yapılıp yeni evine taşınınca buradaki Eski Saray”, ölen sultanların eşleri ve cariyelerinin kullanması için tahsis etmiş. 
Bahsettiğimiz bu Eski Saray, bugün İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi ve Süleymaniye Camii'nin olduğu yerde bulunuyormuş. Geniş bir alanı kaplayan sarayın bir kısmı 1866 yılında Seraskerlik Dairesi yapılırken bir kısmı da Süleymaniye Camii'nin inşası sırasında yıkılmış. 

Seraskerlik binası, bugün İstanbul Üniversitesi'nin kullanımında. 1923'te Cumhuriyet ilan edilince buraya taşınmış. Kuruluşundaki İstanbul Darülfünun ismi de Cumhuriyet ile birlikte değişerek 1933 yılında İstanbul Üniversitesi olmuş. 

Üniversitenin bugün kullandığı binalar 1866 yılında Fransız mimar Auguste Bourgeois tarafından tasarlanmış. Muhteşem bir kapının altından geçilerek kampüse giriliyor. Türkiye'de üniversite kelimesiyle simgeleşen yapılardan biri olan bu kapının yerinde 1800’lerin başında başka bir kapı varmış. 1864'te ise bugünkü kapının inşasına başlanmış. Bugün Beyazıt Meydanı denince akla gelen ilk yapı, görkemi ve işçiliği ile hayran bırakan bu giriş kapısı ve iki yanındaki köşkler. 
Kapının resmi, 1971-1984 yılları arasında kâğıt 500 Türk Lirası üzerinde de kullanılmış. 

Ülkemize Nobel Ödülü getiren iki isim de İstanbul Üniversitesi mezunu. Orhan Pamuk 2006 
yılında Edebiyat dalında; Prof. Dr. Aziz Sancar ise 2015 yılında Kimya dalında Nobel Ödülü almıştı. Üniversitenin Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Mercan Dede, Yıldırım Akbulut ve David 


Ben Gurion'un da aralarında bulunduğu farklı alanlardan çok sayıda mezunu var. 
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BEYAZIT YANGIN KULESİ 


İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde yer alan ve birçok noktadan görülebilen Beyazıt Yangın Kulesi, zarif mimarisiyle şehrin siluetini güzelleştirenler arasında usulca süzülüyor. 

Eski İstanbul'un en önemli sorunu yangınlarmış. Çözüm için şehrin farklı noktalarına yangın kuleleri dikilmiş. Amaç, şehirde alev alan bir yer görülürse hızlıca müdahale edebilmek ve ahşap yapılar arasında sıçrayarak kısa sürede büyümesini önlemekmiş. Gündüz çıkan yangınlar kuleden sarkıtılan sepetlerle, gece çıkan yangınlarsa fener yakılarak haber verilirmiş. 

Bugün gördüğümüz yapının yerine yapılan ilk yangın kulesi 1749'da inşa edilmiş. Ama ahşap olduğu için 1774’teki Cibali yangınında yok olmuş. 1826'da yine aynı noktaya başka bir yangın kulesi dikilmiş. Yeniçeri Ocağı'nın ve ona bağlı olan Tulumbacı Ocağı'nın dağıtılmasıyla, artık kuleye ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle ikinci kule yıktırılmış. Ama yangınlara müdahale etmedeki önemi nedeniyle 1828 yılında bu kez taş olarak inşa edilmiş. 2. Mahmud döneminde yapılan kulenin Beyazıt Meydanı'na bakan bölümünde, padişahın tuğrası yer alıyor. 


Kulenin mimarı Senekerim Balyan. İlk yapılışından sonraki birkaç ekleme ile 1849'da bugünkü görünümüne kavuşmuş. Yukarıdan aşağıya doğru; sancak, sepet, işaret ve nöbet katları yer alıyor. Girişten nöbet katına kadar 180, oradan en tepeye kadar da 69 basamakla çıkılıyor. 

Bizim kule dediğimiz yapıya geçmişte “yangın köşkü”, içinde görev yapan gözcülere de “köşklü” denirmiş. Köşklüler içerideki odalarda yatıp kalkarmış. Beyazıt Yangın Kulesi'nde dönüşümlü olarak 20 gözcü görev yapmış. 

118 metre yüksekliğe sahip kuleyi, çok uzaktan bile görmek mümkün. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bugün de halka hava durumunu duyurmak için kullanılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ışığında, ertesi günün hava durumunu gösterecek şekilde aydınlatılıyor. Yeşil yağmurlu, mavi açık, kırmızı karlı, sarı ise sisli havayı temsil ediyor. Kule zaman zaman özel projeler için de aydınlatılıyor. 2019'da “Kadına şiddete hayır” demek için turuncu renge, meme kanseri farkındalığı içinse pembe renge bürünmüştü. 

Geçmişte kuleye bir işlev daha yüklenmiş. Galata ve Unkapanı köprülerinin açık mı kapalı mu olacağı da yine Beyazıt Kulesi'nin ışıklarıyla duyurulurmuş halka. Sabaha karşı 04.00 - 06.00 
arasında kulede yeşil ışık varsa Ialiç'teki gemilerin Marmara Denizi'ne geçtiği, kırmızı ışık yanıyorsa Marmara Denizi'ndeki gemilerin Haliç'e geçtiği, çift kırmızı yandığı zaman da köprülerin kapalı olduğu ilan edilmiş. 

Beyazıt Yangın Kulesi, Jason Goodwin'in yazdığı Yeniçeri Ağacı adlı polisiye romanda önemli rol oynuyor. 
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SÜLEYMANİYE CAMİİ 


Dile kolay, 46 yıllık saltanat. Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten 36 (Fetred Devri ile birlikte 39) padişahtan en uzun süre tahtta kalan ve imza attığı ihtişamlı devrin sembolü olan, taşıdığı “muhteşem” unvanına yakışır bir cami. Elbette Süleymaniye Camii’den bahsediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın gücünü ve Mimar Sinan'ın dehasını taşlara yazan, İstanbul'un en güzel yapılarından biridir bu cami. 

İstanbul'un üçüncü tepesini taçlandıran Süleymaniye, kilometrelerce uzaktan bile görülebilecek şekilde tasarlanmış. Yapımında dönemin en ünlü sanatkârları ve mimarları çalışmış. Kanuni de Sinan da sayısız eser bırakmışlar ardında ama Süleymaniye'yi hepsinden ayrı bir yere koymak lazım. 

Sultan Süleyman'ın tahta çıkışının 30. yılı şerefine yapılmış. 1550 yılında başlayan inşaatın sadece temel atma çalışması üç yıl sürmüş. Caminin bitirilmesi yedi yılı bulmuş; külliyesinin inşası ise bir yıl daha devam etmiş. Süleymaniye ile Koca Sinan, kendini kalfalığa terfi ettirmiş. 
Alçakgönüllüğü ile bilinen mimar, kendine “usta” demek içinse 1575'e yani Edirne'deki Selimiye Camii'ni tamamladığı yıla dek beklemiş. 

Süleymaniye son derece sade ama buna karşın görkemini daha bahçesine adım attığınız andan itibaren hissettiren bir cami. Öyle çok simgesel detay var ki adeta ziyaretçileriyle konuşuyor. Dört minare ile Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu, 10 şerefe ile Osmanlı'nın 10. sultanı olarak tahta çıktığı simgelenmis. Büyük kubbesini tutan dört sütundan biri Efes teki Artemis Tapınağı'ndan, ikisi Mısır”dan, sonuncusu da İstanbul'daki bir dikilitaştan getirilmiş ki bu dört sütunun, İslam'ın ilk dört halifesini temsil ettiği belirtiliyor. 

Mihrap ve minber Marmara Adası'ndan getirilen mermerden yapılmış. Mihrabın iki yanına Fatiha Suresi, ana kubbesine ise Nur Suresi yazılmış. Duvarlarında müthiş İznik çinileri, pencerelerinde ve vaiz kürsüsünde sedef kakmalı ahşap işler var. Caminin hat çalışmalarına Ahmet Karahisari başlamış ama tamamlayamadan kör olmuş. İşi, öğrencisi Hasan Çelebi tamamlamış. Caminin vitraylarını dönemin ünlü cam ustası Sarhoş İbrahim yapmış. Tüm bu tarifle gözünüzde süslemesiyle öne çıkan bir cami belirmesin. Dinde sadelik anlayışını benimseyen Sinan, camiyi bu çizgide şekillendirmeye çalışmış. 

Caminin içinde iki özel teknik kullanmış ki bugün bile hayranlık uyandırıyor. İlk olarak farklı yerlere koyduğu küpler ve tuğlalar arasına bıraktığı boşluklarla yapının muhteşem bir akustiğe sahip olmasını sağlamış. Bir diğer yöntemle de kandillerden çıkan islerin tek bir noktada toplanması için hava akımı yaratmış. Çıkacak islerin camiyi kirletmesini engellemiş. Ayrıca zekice bir yol izleyerek, günümüzdeki karşılığıyla bir “ileri dönüşüm” projesi geliştirmiş ve biriken isleri mürekkep olarak kullanmış. 
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— ber 2 : 


28 revağın ve ortasındaki şadırvanın süslediği avlusunun dört köşesinde uzunlukları farklı mi- 


nareler yükseliyor. İki minare 76, diğer iki minare ise 56 metre yüksekliğe sahip. Camiye gittiğinizde iç avluya açılan üç kapının işçiliklerine dikkat etmeyi unutmayın. 

Süleymaniye Camii'ni ziyaret etmenin en güzel yanı, büyük bölümü günümüze ulaşan külliyesini görmek. Külliye kervansaraydan medreseye, hamamdan hastaneye kadar birçok farklı yapının 


birleşiminden oluşuyor. 


Kanuni Sultan Süleyman ve büyük aşkı Hürrem Sultan da külliyedeki türbelerde yatıyor. 
Hürrem Sultan Türbesi dışarıdan son derece sade görünse de esas süsü ve işçiliği içinde. Burada kullanılan İznik çinileri, türünün en güzel örnekleri olarak kabul ediliyor. Mimarbaşı, sekizgen şekli ve revaklarıyla farkı hemen hissedilen türbeyi ise Kanuni için tasarlamış. Kubbesine yerleştirdiği değerli taşlarla, padişahın üstünde yıldızlı bir gökyüzü oluşturmuş. Julia Pardoe, 1840'ta yazdığı The Beauties of the Bosphorus kitabında bu yapı için; “Kanuni'nin türbesi bir ölünün gömüldüğü yerden ziyade huzur dolu bir ibadethaneye benziyor” demiş. 2. Süleyman ve 2. Ahmed de bu türbede yatıyor. 

Osmanlı eğitim sisteminde en üst nokta anlamına gelen Süleymaniye medreseleri; Dar-ül Hadis, Darrüttıb, Mülazımlar Medresesi ile diğer dört medreseden oluşmuş. Mimari olarak aralarında en ilginç olanı, hadis ilimlerinin öğretildiği Dar-ül Hadis. Dört medreseden Şehzade Camii tarafında yer alan ve birbirinin tamamen aynı olan Evvel (Birinci) ve Sani (İkinci) medreseleri ise bugün Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Haliç tarafına bakan Salis (Üçüncü) ve Rabi (Dördüncü) medreseleri ise eğimli bir arazinin üzerine yapılmış. Külliyenin en çok zarar gören binası ise o dönemde teorik tıp eğitimi veren Darüttıb Medresesi. 


Sultan camilerinin yanına imaret yapılması bir Osmanlı geleneği. Süleymaniye Camii'ne de imaret eklenmiş. Bir zamanlar sadece yoksullara dağıtılanlar değil, külliyede çalışanlara ve medrese öğrencilerine verilen yemekler de Süleymaniye imaretinde hazırlanmış. Her gün binlerce insan için yemek pişirilen imaret, bir süre sonra sarayın ziyafet salonu gibi kullanıldığı için “Darüzziyafe” adıyla anılmış. 1914-1983 seneleri arasında Türk İslam Eserleri Müzesi'ne ev sahipliği yapan imaret binası, 
1992 yılında Darüzziyafe Mutfağı olarak hizmete girdi. Revaklı bina, eski bir değirmen ve yedi ton 
ağırlığında mermer bir buz teknesi de barındırıyor. Çınar ağaçlarının gölgelediği avlu, İstanbul'un en huzurlu köşelerinden biri. 


Darüşşifa ise külliyenin batı ucunda. Eğimli arazisi nedeniyle Vefa Caddesi yönüne bakan tarafı iki katlı yapılınış. Yolcuların ve hayvanların konaklayabildiği Süleymaniye Kervansarayı da yine arazi eğimi nedeniyle Darüşşifa'nın altındaki boş kalan kısma inşa edilmiş. 

Süleymaniye Hamamı, sadece külliye çalışanlarının kullanımı için planlandığından çifte hamam olarak yapılmamış. 

Bu muhteşem eseri gezdikten sonra, son noktayı Mimar Sinan Türbesi'nin önünde koyun. Tüm bu ihtişam onun eseri değilmiş gibi bu büyük sanatkâr, küçük ve mütevazı bir türbede yatıyor. 


Sebilin hemen arkasında, yol kenarında yer alan türbesi, dört tarafı açık altı sütunlu sade bir yapı. 
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Ф 
ŞEHZADE CAMİİ 


Mimar Sinan'ın meşhur üçlemesi dilden dile dolaşır ama en çok bilinenleri Süleymaniye için “kalfahk”, Edirne'deki Selirniye için “ustalık eserim” demesidir. Her şeyi başlatan ve büyük mimarın kendini çırak gördüğü eser ise Bozdoğan Kemeri'ne komşu konumuyla Şehzade Carnii'dir. Koca Sinan her ne kadar“cıraklık eseri” olduğunu söylese de detaylarına bakınca mütevazı bir tanım olduğu görülür. 

Ne yazık ki hikâyesi ас: Kanuni Sultan Süleyman, çok sevdiği ve 1543 yılında Manisa valisiyken 
çiçek hastalığından ölen oğlu Şehzade Mehmed için yaptırmış bu eseri. Cami ve külliyenin inşası 1544 
yılında başlayıp 1548'de tamamlanmış. 

Çifte pencerelerin üzerinde yer alan göz alıcı kırmızı, beyaz ve mavi bacaların olduğu muhteşem revaklı bir avludan geçerek girersiniz camiye. Cümle kapısının yanındaki minareler benzersiz süslemeleri ile dikkat çeker. İçeri adım attığınızda ise süslemede kullanılan muhteşem çiniler karşılar sizi. 
Sinan'ın sadelik ve sonsuzluk anlayışının yansıdığı iç mekân, huzur dolu atmosferiyle hemen etkisi altına alır ziyaretçilerini. 

Mimar Sinan bu camide Rönesans mimarlarının “yarım kubbe” sorununu çözmüş ve yapıyı bir büyük kubbenin merkezde olduğu dört yarım kubbe ile örtmüş. Camiden daha önce bitirilen Şehzade Mehmed'in türbesini ise 30 pencereyle aydınlatarak Osmanlı mimarisinde türünün en güzel örneklerinden birine imza atmış. Bezemeleri ve işçiliğiyle dikkat çeken türbede, üvey kardeşi Şehzade Mustafa'nın 1553 yılında öldürülmesinin üzüntüsüne dayanamadığı için vefat ettiği söylenen kardeşi Şehzade Cihangir de yatıyor. Şehzade Mehmed'in türbesinin hemen yanında ise yine Mimar Sinan tarafından inşa edilen Rüstem Paşa ile Dalgıç Mehmed Ağa tarafından yapılan Sadrazam İbrahim Paşa'nın türbesi var. 

Şehzade Carnii'nin bulunduğu yerin geçmişte özel bir önemi varmış. Ramazan ayında iftar sonrası halkın buluştuğu, eğlendiği yer burasıymış. Hatta “direklerarası” ismi de buradan çıkmış. Direk denilen, aslında şehrin eski sütunlarıymış ama yıkıldıkları için bugün yoklar. Geçmişte akrobatların ilginç gösterilerinden gölge oyunu güldürülerine kadar birçok eğlenceye ev sahipliği yapan alanın da geçmişin havasıyla ilgisi yok. Aslında şehirdeki tiyatro ve sinemanın temelleri burada atılmış. Ama 1950'lerde eğlence ve gece hayatı Taksim civarına kayınca burası da canlılığını kaybetmiş. 

Şehzade Camii'ne gittiğinizde yanı başındaki parkın içinde yer alan Burmalı Mescidi görmeden dönmeyin. Adını tek minaresinin dış yüzeyinin spiral şeklinde olmasından alan mescit, bu özelliği ile İstanbul'da tek ve Antalya'daki meşhur Yivli Minare ye benziyor. 1540 senesinde Kadı Emin Nureddin Osman için yaptırılan bu mescit, Bizans sütun başlarının kullanıldığı üç kemerli verandası ve köşedeki kapısıyla da dikkat çekici. 


56 ŞEHZADE CAMİİ 


BOZDOĞAN KEMERİ 


İstanbul her zaman suyla anılan ve şekillenen bir kent olmuş. Ona “dünyada tek” unvanım kazandıran içinden geçen Boğaz'ın güzelliğine, Karadeniz ve Marmara kıyılarının güzelliğini de eklemiş ama her zaman çözmesi gereken bir içme suyu sorunu varmış. Şehrimizin geçmişteki sakinlerinin bu önemli soruna bulduğu çözümler, biz bugünkü sakinlerine hayranlıkla bakılacak eserler bırakmış. Muhteşem sarnıçlar, mühendislik ve mimari harikası su kemerlerinin yanı sıra çeşmeler, 


sebiller, şadırvanlar, hamamlarla İstanbul'da suyun izini her yerde sürmek mümkün. 


İçlerinde en çarpıcı olanlardan biri Fatihilçesinde, Atatürk Caddesi'nde yer alıyor. Bugün etrafini saran yapı kirliliğine, kalabalığa ve trafiğe karşın estetiği ile gözlere ilaç gibi gelen Bozdoğan ya da geçmişteki adıyla Valens Su Kemeri'nden bahsediyoruz. Aynı zamanda şehrin en eski su kemeri. 

İstanbul'a su ilk olarak İmparator Hadrianus döneminde (117-138) inşa edilen kanallarla 
Trakya’dan getirilip dağıtılmış. İmparator Valens döneminde inşa edilen ve günümüze sadece 625 
metresi ulaşabilen bu kemerse 375 yılında yaptırılmış. 


365 yılında Valens'e karşı çıkan ayaklanmada Khalkedon, yani bugünkü Kadıköy'ün surları 
yıkılmış. O surlardan alınan taşlar işte bu kemerin inşasında kullanılmış. Büyük bölümü çift katlı olarak 18,50 metre yüksekliğinde yapılmış. 


Aslında kemer suyu şehre getiren büyük sistemin sadece bir kısmı. Su önce yeraltından döşenen borularla Edirnekapı'ya getirilir; ardından altıncı, beşinci ve dördüncü tepelere dağıtılırmış. 
Bozdoğan Kemeri de suyun üçüncü ve dördüncü tepelerin arasındaki vadiyi geçmesini sağlamak üzere inşa edilmiş. Buradan akan suyun yolculuğu, Beyazıt Meydanı yakınlarındaki “Nymphaeum Maximum?” yani “Büyük Çeşme” denilen havuzda son bulurmuş. 

Osmanlı'nın şehri fethinden sonra su sıkıntısının boyutlarını gören Fatih Sultan Mehmed, bütün sistemi onartmış ve kullanmaya devam etmiş. Yıllar içinde farklı padişahlar döneminde gerekli noktalarda onarım yapılmış. Bozdoğan Kemeri de bu onarımlarla günümüze dek ulaşmış. Kemere 


yapılan dokunuşlar arasında Mimar Sinan ustalığı da var. 


Valens adının Bozdogan'a evrilmesinde ise üç farklı görüş dile getiriliyor. Geçmişte bölgede görülen bir kuş türü olan doğandan geldiği ya da buraya çok yakın bir noktada kışlası bulunan yeniçerilerin kullandığı silahlardan biri olan “gürz”e (ağır topuz) bozdoğan denmesinden kaynaklandığı söyleniyor. Bir başka görüş ise depremlerde zarar gören bu kemerin “bozulgan” olarak anıldığı ve bu ismin “bozdogan”a evrildiği yönünde. 
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LALELİ CAMİİ 


1759-1763 yılları arasında Mimar Mehmed Tahir Ağa tarafından yapılan bu zarif cami, ibadete açıldıktan çok kısa süre sonra gerçekleşen 1766'daki büyük İstanbul depreminde neredeyse harap olmuş. 1782 yılında ciddi bir onarımdan geçerek tekrar hizmete açılmış. O tarihten günümüze 


kadar da ayakta ama farklı tarihlerde onarımdan geçmiş. 


Kimilerine göre barok, kimilerine göre klasik mimarinin izlerini taşıyan cami, 3. Mustafa için yapılmış. İstanbul'da, külliye ile birlikte inşa edilen son cami olma özelliğine sahip. Ama ne yazık ki Laleli Külliyesi'nden geriye sadece sebil ve imaret kısmı kalmış. Cami, 1957'deki yol yapım çalışmalarından nasibini aldığı için bugün geçmişten daha küçük bir alana salıip. 

Hemen yakınındaki Büyük Taş Hanı ya da diğer adıyla Çukur Çeşme Hanı'nın da Laleli Camii Külliyesi'ne ait olduğu düşünülüyor. Fethi Bey Caddesi'ndeki köşede yer alan han, 1980'li yılların sonuna kadar kereste deposu olarak kullanılmış. Geçirdiği özenli restorasyondan sonra geri kazanılan han, şimdilerde hoş bir çay-kahve molası vermek isteyenlerin adresi. 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen iki minareli caminin 105 penceresi var. Türbelerde ise 
3. Mustafa ve oğlu 3. Selim ile Heybetullah, Mihrimah, Mihrişah ve Fatma sultanlar yatıyor. 
Caminin isim hikâyesi ise ilginç. 

Aslında cami yapılırken amaç, Sultan 3. Mustafa'nın adını alınasıymış. Fakat semtte yaşayan Laleli Baba'nın adını alınış. Laleli Baba, padişahın çok saygı duyduğu bir alimmiş, zaman zaman da ziyaretine gidermiş. Bir ziyarette aralarında tartışma çıkmış. Padişahlık otoritesi de devreye girince, 3. Mustafa, Laleli Baba'nın hatırını hiçe sayıp onun gönlünü kırmış. Laleli Baba çok üzülmüş, hastalanıp yatağa düşmüş. Doktorlar çare bulamamış. Duruma çok üzülen ve yaptığına pişman olan padişah, kıymet verdiği bu zatın gönlünü almak istemiş. Hediye olarak, kendi adını taşıması için yaptırdığı camiye Laleli Baba'nın adını vermiş. Bulunduğu civarla öyle özdeşleşmiş ki; 


sadece cami değil, zamanla semt de Laleli adıyla anılır olmuş ve günümüze dek bu isimle ulaşmış. 
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PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ 


Bir yol ağzında arabaların arasında kalmasına ve etrafını saran binaların onun estetiğinden nasibini hiç almamasına, tabela kirliliğinin yoruculuğuna karşın zarafetine görür görmez çarpılıyorsunuz. Karşınızda duran hem İstanbul'un son valide camii hem de eklektik tarzıyla dikkat çeken bir ibadethane. 


Aksaray'daki Pertevniyal Valide Sultan Camii, şehirdeki Balyan imzalarından biri. 2. 
Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından Sarkis Balyan'a yaptırılmış. 1869'da başlayan inşası 1872'de tamamlanmış. Valide Sultan temel atma törenini yakın bir binadan gizlice izlemiş. Dönemin geleneğine uygun olarak kazılan temele altın ve gümüş paralar serpilmiş. Sultan bu camiyi çok önemsemiş. Hatta temelin atılacağı gün ve saat için sarayın müneccimbaşına danıştığı ve en uygun zamanı öğrenip ona göre hareket edilmesini sağladığı da söylenir. 

1853'te yapılan Ortaköy'deki muhteşem Büyük Mecidiye Camii'ni çok sevmiş Pertevniyal Valide Sultan. Niyeti, yaptırdığı caminin de ona benzemesiymiş. Ortaya çıkan eserse çağdaşların- dan farklı birçok detaya sahip. Kimi uzmanların neogotik, kimilerinin ise eklektik olarak adlan- 


dırdığı mimari özellikler taşıyor. 


Caminin sanki bir sultan tacını andıran kubbesi, içerideki ihtişamın ilk habercisi gibi. Yivli ve ince uzun gövdelere sahip iki minaresi, farklı mimarisiyle dışarıdan dikkat çeken bir diğer detay. 

Giriş kapısına doğru ilerlediğinizde göreceğiniz son cemaat yeri de caminin ayırt edici bir diğer unsuru. 19. yüzyıl camilerinde son cemaat yeri artık kendi başına ayrı bir yapı gibi durma- ya başlamış. Bu camideki örneği de sanki bir köşkü andırıyor. Kapıdan girerken geçmişin ahşap oymacılığına bir saygı selamı vermeyi unutmayın. Bir süre karşısında durup detayları arasında kaybolmayı hak ediyor bu kapı. Girişteki holün yanındaki büyük odaya da dikkat edin; bir zamanlar kütüphane olarak kullanılmış. 

Pertevniyal Valide Sultan'ın isteği sadece bir cami değil, adına yakışır bir külliyeymiş. Fakat günümüze ulaşabilen kısmı onun istediği halden biraz uzak; çünkü 1950'li yılların hızlı kentleşmesinden, Vatan ve Millet caddelerinin açılmasından etkilenen yapıların başında bu cami geliyor. 


Avlu, türbe, sebil ve muvakkithane değişikliğe uğramış. 
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FATIH САМИ 


İstanbul'daki ilk selatin (sultan) camii ve külliyesi, şehri fetheden padişah için yapılmış. Yeri de oldukça sembolik seçilmiş. O güne dek birçok Bizans imparatorunun ve ailesinin gömülü olduğu Havariler Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiş Fatih Camii. Şehrin son Bizans İmparatoru Konstantin'in mezarının da burada olduğu rivayet edilmiş. 1932 yılında ise ilk 


Türkçe ezan bu camide okunmuş. 


Mimarı Atik Sinan. Tam adı Sinânüddin Yusuf bin Abdullah ama kısaca Atik Sinan ya da Azadlı Sinan olarak anılmış. Külliyeyi 16 medrese, misafirhane, hastahane, aşevi ve kütüphane barındıracak şekilde tasarlamış mimar. Ama onun yaptığı haliyle günümüze ulaşamamış çünkü 1766'daki büyük depremde çok zarar görmüş cami; büyük kubbesi çökmüş, minarelerinin şerefeden yukarısı yıkılmış. Caminin kalan kısmı da yeniden yapılmak üzere yıkılınış ve şimdiki camiyi 1767-1771 arasında Mehmed Tahir Ağa inşa etmiş. О dönem gözde olan barok üslubu kullanmış. İlk camiden bize kalansa avlunun, giriş kapısının,mihrabın ve minarelerin alt tarafının bir bölümü olmuş. Vaktiyle bin öğrencinin eğitim gördüğü külliyenin de tamamı bugün ayakta değil; sadece medreselerden sekiz tanesi ve 18. yüzyıl Carullah Efendi Kütüphanesi günümüze ulaşabilmiş. Avlunun yan pencerelerinden ikisinin iç tarafında çini panolar üzerinde Besmele ve Âyet'el Kürsi’nin son bölümü yazıyor. Bu yazıların da Fatih döneminden kaldığı 


belirtiliyor. 


Ana mekân bir büyük kubbe ve yanında dört yarım kubbe ile örtülmüş. Huzurlu atmosferin yaratılmasında, seçilen renkler etkili olmuş. Beyaz mermerden yapılmış sade mihrabı, iç mekândaki kalem işleri ve vaaz kürsüsü zarif detaylar olarak göze çarpıyor. Vitraylı pencereleri 


ise ayrı bir hayranlık uyandırıyor. 


Camiden çıktığınızda sağ taraftaki minarenin altına dikkat etmeden geçmeyin. Buradaki duvarda iki güneş saati yer alıyor. İstanbul'un en eskisi olduğu belirtilen bu güneş saatlerini 
1473 yılında Fatih Medresesi'ne atanan Ali Kuşçu tasarlamış. Biri büyük, biri küçük olmak 
üzere iki saat var. Büyük saat, güneşin batışını günün başlangıcı kabul eden Osmanlıların kullandığı (12 +12 = 24) eşit süreli saat sistemi olan gurubi (ezani) saat. Caminin bu cephesi güneş aldığı sürece günün öğleden sonraki saatlerini gösteriyor. Küçük saat ise ikindi namazı için yapılmış ve ikindi vaktinin iki saat öncesinden namazın başlangıcına kadarki 15 dakikalık 


süreyi sekiz çizgi ile göstermiş. 
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Fatih Sultan Mehmed, adını taşıyan caminin arkasındaki harika türbede yatıyor; eşi Gülbahar Sultan ise hemen yanındaki mütevazı türbede gömülü. Fatih Sultan Mehmed'in türbesi ne yazık ki tarih içinde İstanbul'daki birçok afetten nasibini almış. Önce 1766 depreminde yıkılmış ve cami yenilenirken türbe de yenilenmiş. Sonra 1782’deki meşhur Cibali yangını türbeye yine zarar vermiş ve içindeki tüm eşyalar sanduka ile birlikte yanmış. 1. Abdülhamid türbeyi onartıp yeni bir sanduka koydurmuş ve üzerine de bir Kâbe örtüsü serilmiş. Türbe Sultan Abdülaziz döneminde de kapsamlı bir bakımdan geçmiş ve iç süslemeleri yenilenmiş. 

Osmanlı tarihinde bu türbenin özel bir yeri var çünkü tahta çıkan padişahların Eyüp'teki camiyi ziyaret ettikten sonra Fatih'in türbesine gelmesi bir gelenekmis. 

Birçok ünlü tarihi şahsiyetin gömülü olduğu Fatih Camii'nin türbelerinde göreceğiniz Osmanlı mezartaşı koleksiyonu Eyüp'tekiler kadar ihtişamlı. Bu tarihi kişiler arasında, 1877106 Rusların beş aylık Bulgaristan/Plevne kuşatmasından sağ çıkmış, her iki tarafın da kahraman gözüyle baktığı,büyük Osmanlı komutanı Gazi Osman Paşa da var. Tarihçi Ahmed Cevdet Paşa, gazeteci ve yazar Ahmed Mithad Efendi de burada yatan isimler arasında. Türbeler, güllerin açtığı dönemde ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 

Caminin ilk mimarı olan Atik Sinan ise eserinin olduğu yere değil, Edirnekapı’daki Kumrulu Mescid'e gömülmüş. Buradaki kitabede, camiyi tamamladıktan bir yıl sonra idam edildiği yazılı. 
Evliya Çelebi anılarında; cami bittiğinde “Ayasofya ile kıyaslandığını ve onun kadar yüksek olmadığı görüldüğünde Mimar Atik Sinan'ın ellerinin kesildiğini” yazmış. Ne kadar doğru bilinmez ama birrivayete göre, Atik Sinan bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed'i kadıya şikâyet etmiş, kadı tarafları dinledikten sonra padişahın haksız olduğuna hükmedip mimara yüklüce bir para cezası 


ödemesine karar vermiş. Fatih de bu cezaya itirazsız uymuş. 
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YAVUZ SULTAN SELIM САМИ 


Evliya Gelebi’nin ”Dört duvar üzere, göklerin altında böyle bir seyre deger kubbe yapılmamıstır. 
Bütün mühendisler bakıp hayran olurlar” diye tarif ettiği, güzelliği Пе bakanları hala büyüleyen Yavuz Sultan Selim Camii, İstanbul'un en güzel tarihi miraslarından biri. 

Haliç'e hâkim tepe üzerinde yükselen caminin mimarının Acem Ali olduğu belirtiliyor ama kesinlik yok. Mimar Sinan'ın yaptığını düşününler de var ama tarihler dikkate alındığında pek mümkün değil. Çünkü cami 1522'de tamamlanmış. Ama o tarihte Rodos kuşatmasında olan Sinan, henüz mimar değil ve asker olarak Osmanlı'ya hizmet ettiği dönemleri yaşıyor. 

Yavuz Sultan Selim adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan caminin konumu da ilginç. Bir yanında tarihi Bizans sarnıcı, diğer yanında Kırk Merdiven adı verilen uçurum var. Tam da bu yüzden Evliya Çelebi, “Cami iki uçurum arasına yapılmış” diye yazmış ve “Haliç'e bakan yüksek bir tepe üzerinde ibret verici yüksek bir cami” olarak tanımlamış. 

Osmanlı'da imparatorluğun hem kuruluşunda hem de gelişmesinde etkin olan ahilerin ve gezici dervişlerin kullanımı için, camilere bir tür misafirhane olan tabhane yapılırmış. Erken Osmanlı camilerinde görülen tabhanenin yapıldığı son örneklerden biri Yavuz Sultan Selim Camii. Yapının planı, ana mekânı örten tek kubbe ve iki yanda üzerleri dokuzar kubbe ile örtülen simetrik tabhanelerden oluşuyor. 

Oldukça büyük bir dış avludan iç avluya geçmek için kullanabileceğiniz üç kapı var. 22 kubbenin çevirdiği iç avlu ve onu çevreleyen revakların çiçek motifleri iç mekâna adım atmadan ilk hayranlığı yaşama sebebi. Camiye girmeden önce dikkat etmeniz gereken bir detay da minareler. 
Tek şerefeli iki minare, genellikle kullanılan tarz takip edilerek caminin köşelerine değil, avlunun köşelerine yapılmış. Son cemaat yerindeki çinilere de hak ettiği ilgiyi göstermeden içeri girmeyin deriz. Zira buradaki çiniler, 16. yüzyılın ilk yıllarından günümüze az temsilcisi kalan çok renkli sır tekniği ile yapılmış. 

Kare planlı ve İstanbul'daki diğer devasa camiler dikkate alındığında orta büyüklükte sayılabilecek bir cami burası. 24,5 metre çapında ve 34,5 metre yüksekliğindeki kubbe, binaya geçiş için pandantiflerden yardım almış. Kasnaktaki pencereler, içeriye huzur dolu bir ışık yayılmasının sebebi. Alt sıradaki pencerelerin kemerlerinin içindeki çiniler orijinal. 

Hünkâr mahfiliyle müezzin mahfili karşı karşıya. Hangisinin kime ait olduğunu ilk bakışta bile kolayca anlıyorsunuz. Birini altı sütun taşıyor, diğerini sekiz sütun. Sultan mahfilinin altındaki tavanın işçiliği çok güzel ama orijinal camiden kalıp kalmadığı tartışmalı. Müezzin mahfili ise üzerindeki süslü kemer ile sade iç mekân dekorasyonuna damgasını vurmuş. 
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Çinilerle bezenmiş mihrabın iki yanındaki şamdanlar, ait oldukları dönemi yansıtan en başarılı örnekler arasında. Mermer minberse, oyma ustalarının sanatını saygıyla selamlama sebebi. 
Tüm bunlara ek olarak, pencere ve kapı kanatlarındaki ahşap işlemeler, çiniler ve kalem işlerine de özellikle dikkat edin; hayran kalacağınıza eminiz. 

Cami, ne yazık ki İstanbul'daki birçok cami gibi külliyesinin tamamıyla günümüze ulaşamamış. Geriye sadece sıbyan mektebi kalmış, imaretin yerine de kız lisesi yapılmış. Zarif mimarisi ve sadeliğiyle dikkat çeken üç türbesi var. Mihrabının önüne denk gelen tek kubbeli sekiz köşeli 


türbede Yavuz Sultan Selim yatıyor. Sandukasının üzerinde bir kaftan göreceksiniz; hikayesi ibretlik... 


Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönüş yolunda, hocasıyla sohbet ettiği sırada atın ayagindan çamur sıçramış. Hocasını mahcup etmek istemeyen Yavuz Sultan Selim, kendisine yeni bir kaftan istemiş ama çamurlu kaftanın da temizlenmemesini emretmiş. Bir alimin ayağından sıçrayan çamurun bile kıymetli olduğunu söyleyerek hocasına verdiği önemi gösteren padişah, bununla da kalmamış. Çamurlu kaftanın ölümünden sonra sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiş. İşte o kaftan hem hocasına saygısının hem de Mısır seferinin yadigarı olarak türbedeki yerini almış. 

Camideki altı köşeli şehzadeler türbesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Mahmud ve Abdullah yatıyor. Altı köşeli diğer türbe ise Sultan Abdülmecid ve oğullarına ait. 


Y 
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MİHRİMAH SULTAN CAMİİ 


Mihrimah Sultan, Osmanlı'nın en güçlü kadınlardan biri olarak geçmiş tarihe; tıpkı annesi Hürrem Sultan gibi... Hem annesi hem babası üzerinde etkili bir isim olmuş. Devlet işleriyle yakından ilgilenmiş. 17 yaşında Rüstem Paşa ile evlenmiş ve Hürrem Sultan'ın da desteğiyle paşanın sadrazamlığa kadar yükselmesini sağlamış. Annesinin vefatının ardından babasına; sonrasında da tahta çıkan kardeşi 2. Selim'e danışmanlık yapmış. 1578 yılında, 56 yaşında yaşama veda etmiş. 
Adını taşıyan iki cami, şehrin iki yakasını süslüyor. 

Bu sayfanın konusu olan cami İstanbul'un altıncı tepesi olan Edirnekapı'da; Anadolu yakası bölümünde göreceğiniz aynı adlı diğer cami ise karşısındaki Üsküdar'da yükseliyor. Her iki cami de bir Sinan dehası... Çünkü her yıl aynı gün, eşsiz bir buluşma yaşanıyor İstanbul semalarında. 
Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta, Edirnekapı'daki caminin minaresi üzerinden batan güneş, Üsküdar'daki minarenin ardından doğan ay ile karşılaşıyor. Mihr “güneş”, “mah” ise “ay” anlamına geliyor. Mimar Sinan da bu ismi gökyüzüne yazmış adeta... 

Caminin yapıldığı noktanın tek özelliği bu da değil. İstanbul'un fethinde, askerlerin şehre girdiği ilk yerin yanında bulunuyor. Fetih sırasındaki çarpışmalarda ilk gedik bu kapıda açılmış, Fatih Sultan Mehmed de İstanbul'a bu kapıdan geçerek girmiş. Zaten biraz ilerisinde Edirnekapı yer aldığı için caminin diğer adı Edirnekapı Camii. Edirnekapı'nın Bizans dönemindeki adı “Harisius” muş. 

Yapıldığı döneme bakıldığında, sultan çocukları adına yapılan camilerde genelde iki minare olduğu görülüyor ama bu camide bir tane var. Maalesef o minare de orijinal haliyle ulaşamamış günümüze; depremlerde zarar görünce yeniden yapılarak bugünkü görünümünü almış. 

İçine girdiğinizde kubbenin görkemi ve caminin güzelliği bir süre hiç adım atmadan bakakalmanıza neden olabilir. Zira yerden 25 metre yükseklikten başlayan 20 metre çapındaki kubbeye hayran olmamak imkansız. Aslında Mimar Sinan burada farklı bir tasarım anlayışı uygulamış. 
Alışıldık biçiminde sadece kasnağa oturtulan kubbeyi, kasnak ve onları taşıyan kemerlerle birlikte yapının ana gövdesinin üzerine oturtmuş. Bu sayede ana mekânla bütün halinde yükselen bir kubbe görüntüsü elde etmiş. Pencereler de görkemli atmosferi destekleyecek biçimde yerlestirilmiş. Camideki 204 pencereden 161 tanesi, kubbe ve kemer içlerinde yer alıyor. Galerileri taşıyan ve Bizans döneminden kaldığı düşünülen granit sütunlara özellikle bakın. Bu ebatta başka sütun görme olasılığınız çok az. 

Camiye gittiğinizde Mihrimah Sultan'ın türbesini burada görmeyi bekleyebilirsiniz ama adını 


taşıyan iki camide de değil; anne ve babasıyla birlikte Süleymaniye Külliyesi'nde yatıyor. 
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İstanbul'un üzerine kurulduğu tepeler sayılırken, en son onun adı akla gelir. Aslında Cerrahpaşa'nın, şehrin yıldızlarından biri olmak için çok sebebi vardır ama hak ettiği ilgiyi pek görmez. Dileriz bu sayfayı okuyanlar ezberi bozup birbirinden güzel yapıların yer aldığı bu sur içi semtini gezi rotasına ekler. “Cerrahpaşa'ya neden gidilir?” sorusunun yanıtını semti keşfettikten sonra siz verin ama bize kalırsa cevap net: Her adımda kendinizi tarihin farklı bir 


sayfasının içinde bulacağınız sürprizlerle karşılaşmak için... 


Şehrin 7. tepesinin adı, Şehzade 3. Mehmet'in sünnetini yapan ve bu nedenle “cerrah” unvanı ile ödüllendirilen saray doktoru Cerrah Mehmet Paşa'dan geliyor. Sadrazamlığa kadar yükselen paşa için yapılan ve adını taşıyan cami ilk durağınız olsun. 1593 yılında, Koca Sinan'ın halefi olan Mimar Davud Ağa tarafından inşa edilmiş. Tek minareli ve klasik Osmanlı tarzındaki yapı günümüze dek ayakta kalmayı başaran az sayıdaki külliyeden biri. Hemen yan tarafında göreceğiniz altıgen türbede ise sadece semte ve camiye değil, bir tıp fakültesi ile onun 


hastanesine de ismini veren Cerrah Paşa yatıyor. 


Caminin yapımından kısa süre sonra, ne yazık ki içine sığınan insanların da vefat etmesi- ne neden olan 1660”taki büyük İstanbul yangını çıkmış. Büyük anlamında kullanılan “kebir” demenin bile yetersiz kaldığı bu yangın, kaynaklarda “en büyük” anlamına gelen “ekber” kelimesiyle tanımlanmış. Yangından sonra onarım geçiren cami maalesef daha sonra başka yangınlardan, minaresine yıldırım düşmesinden ve depremden de nasibini almış. Neyse ki geçirdiği 


onarımlarla günümüze ulaşabilmiş. 


Cerrahpaşa'nın yolunu tuttuğunuzda görmeniz gereken yapılardan biri, artık geçmişin görkemini taşımaktan uzaklaşsa da İstanbul'un kadim tarihinin nişanelerinden olan Arkadios Sütunu. Daha doğrusu kaidesi çünkü sütun çoktan yıkılmış. Roma İmparatorluğu'ndan 20. 
yüzyıl başlarına ışınlanmak içinse Bulgur Palas ile karşılaşmanız yeterli. 1. Ulusal Mimari'nin en güzel örneklerinden olan bina, 1912 yılında Giulio Mongeri tarafından Bolu Milletvekili ve bulgur tüccarı Mehmed Habib Bey için yapılmış. 


1. Ahmed'in damadı ve 4. Murad'ın sadrazamı olan Bayram Paşa için yapılan camiyi de görülecekler listenize alın. 1638'de Bağdat'ın fethinde şehit düşen ve adı İstanbul'un semtlerinden birine miras olan Paşa, caminin yanındaki türbede tek başına yatıyor. 2. Bayezid'in sadrazamı için 1485'te yaptırılan Davut Paşa Camii ile Hekimoğlu Ali Paşa Camii de bölgenin görülmeyi hak eden yapılarından. Özellikle Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin güzelliğine hayran 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kalmamak mümkün degil. Gezi kitaplariyla ünlü John Freely tarafindan “Ya muhtegem klasik yapıların son ya da yeni barok tarzının ilk örneği” olarak tanımlanan cami aslında iki üslubun kusursuz birleşimi. Rokoko öğeler ve geleneksel oymalarla süslenmiş ana kapısı ise bu birleşimin en güzel kanıtı. 

Altı Mermer Rum ve Surp Agop Ermeni kiliselerine selam vermeyi de ihmal etmeyin. 
Cemaatsiz kalmalarının hüznünü ve duvarlardan taşan yalnızlığı hissetmeniz çok zaman almayacak. Aşkın gücünü hissetmek içinse Hürrem Sultan Külliyesi'nin yolunu tutun. Yol yapımı nedeniyle ortadan ikiye ayrılan külliye, Fatih ve Süleymaniye'nin ardından gelen en büyük külliyelerden biri. Mimar Sinan imzasını taşıyan caminin kitabesi, Çinili Köşk'te sergileniyor. 
Hürrem Sultan ise adını taşıyan camide değil büyük aşkının yanı başında; Süleymaniye Camii külliyesinde yatıyor. Ama semt fark etmeksizin Kanuni-Hürrem adları ne zaman yan yana gel- 


se, İstanbul semalarında sevda şiirleri taşıyan martılar uçuyor: 


“Muhibbi ansızın divane oldu 
Bu ne aşktır, 
Bu ne derttir, 


Bu ne huydur...” 
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İstanbul'un “altın boynuz”u, gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Haliç, sayısız öykünün ev sahibi. Onlardan biri de lo ile Zeus'un yasak aşkı. Mitolojiye göre, Bizans İmparatorluğu'na ismini veren Megara Kralı Byzas'ın annesi olan Keroessa, bugünkü Kâğıthane ve Alibeyköy derelerinin Haliç'e döküldüğü yerdeki Semestra Sunağı'nın yakınında doğmuş. lo'nun Zeus'tan olan kızı Keroessa'nın adı zamanla “keras” söyleyişine evrilir ve bu kelime “boynuz” anlamına gelir. 
İşte Haliç'in “altın boynuz” diye anılma sebeplerinden biri bu öykü. Daha gerçekçi bir sebep arayanlar ise Kâğıthane ve Alibey derelerinin çatallı şekillerinin boynuza benzemesinden dolayı bu ismin verildiğini söyler. 

Altın isminin kaynağına dair görüşler de farklı... Onlardan biri tam bir İstanbul efsanesi! 
1453'te şehri Osmanlı alınca, Bizanslarin tüm değerli eşyalarını ve altınlarını Haliç'ten denize attığına inananlar, altın boynuz ismini bu hikayeye bağlıyor. Hikaye olmayan ve asırlardır hiç değişmeyen sebepse, Haliç'te gün batımının güzelliği... Ufku dolduran güneş ve onun suya yansıması hem buraya büyülü bir hava katıyor hem de altın ismini sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor. 

Aslında “altın boynuz”, Yunanca “chrysokeras” kelimesinin tercümesi. Haliç ismi ise Osmanlıca “İstanbul'un körfezi” anlamına gelen “Haliç-i Dersaadet”in kısaltılmış hali. 

17. yüzyıl başları, Haliç'in gözde olduğu zamanlarmış. Osmanlı zenginleri Haliç kıyılarına muhteşem köşkler yaptırmaya başlamış. Bölgedeki yapılar içinde en büyüleyici olanı Sadabad Kasrı'ymış. Maalesef günümüze ulaşamamış ama geçmişteki halini merak ederseniz, tablosunu Pera Müzesi'nde görebilirsiniz. 

18. yüzyıla gelindiğinde ise kayıklar ya da atlı arabalarla Kâğıthane ve Alibey derelerinin kıyıları eğlence için tercih edilir olmuş. “Avrupa'nın tatlı suları” olarak adlandırılan bu bölgenin güzelliği Lale Devri'nde doruğa çıkmış. Ancak aynı yıllarda imparatorlukta gerginlik tırmanmış ve 1730’daki Patrona Halil İsyanı bir dönemin sonunu getirmiş. Bu isyan sırasında çıkan olaylar, Haliç'in çehresini değiştirmiş. O harika köşklerin hepsi yangına kurban gitmiş. 

İstanbul'un fethinde düğümün çözüldüğü yer de burasıymış. Fatih Sultan Mehmed'in önündeki en büyük engellerden biri, Bizans'ın Haliç'e girişi engellemek için gerdiği zincirmiş. Fatih de çözüm olarak, altı düz şekilde 80 tane gemi yaptırmış ve gemileri Kasımpaşa'dan Haliç'e indirmiş. Böylece zincirin etrafından dolanıp Fener ve Balat’taki surlara saldırabilmiş. Bu hamle, Osmanlı tarihine adını saray ressamı olarak yazdıran İtalyan Fausto Zonaro'nun “Kuşatma” tablosuyla canlandırılmış. Eser, Dolmabahçe Sarayı'nda sergileniyor. 
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Geçmişte padişahlar Eyüp'e sandallarıyla gelir, Bostan İskelesi'nden karaya çıkar ve Hüsrev Paşa Külliyesi, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi ve Adile Sultan Külliyesi'nin de aralarında olduğu en güzel türbe ve külliyelerle süslenmiş Cülus Yolu'ndan geçerek Eyüp Sultan Camii'ne giderlermiş. Burası geçmişte Bizans imparatorlarının taç giyme törenleri için kullandıkları alanmış. 
Osmanlı'da da aynı işlevi sürdürmüş bu nokta; sultanlar imparatorluğun kurucusu Osman Bey'in kılıcını burada kuşanırmış. 

Şehrin fethinden sonra ilk cami için de bu nokta seçilmiş çünkü Fatih Sultan Mehined’in hocası olan Akşemseddin, Hz. Muhammed’in bayraktarı olan Ebu Eyüp el-Ensari'nin mezarının burada olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Fatih ilk caminin buraya yapılmasını ve Eyüp Sultan'a adanmasını emretmiş. Bazı tarihçilere göre Eyüp Sultan'ın burada zaten bir türbesi varmış, Fatih sadece yeniden düzenlenmesini sağlamış. 

İstanbul'un en kutsal noktalarından biridir Eyüp. Bu nedenle, ne zaman giderseniz gidin, camide ve civardaki türbelerde hareketlilik vardır. Kalabalığın içinde bolca sünnet kıyafetli çocuk çarpacak gözünüze; tesadüf olduğunu düşünmeyin. Eyüp Sultan'ın çocukları çok sevdiğine inanıldığı için birçok anne-baba, oğullarını sünnet öncesi buraya getiriyor. 

Ebu Eyüp el-Ensari, Hz. Muhamıned'in bayraktarı olarak birçok savaşta ona eşlik etmiş, yıllar içinde dostluğunu kazanmış. Emeviler'in İstanbul kuşatması sırasında, 668'de vefat etmiş. 
Adını sadece camiye ve türbesine değil, bulunduğu semte de vermiş. Bölge camiler, derviş tekkeleri ve her biri adeta sanat eseri değerindeki mezar taşlarıyla donatılmış durumda. Bu kadar çok mezar ve türbe olmasının sebebi, bölgeye atfedilen kutsallık. Eyüp Sultan'a konışu olmak istediği için öldükten sonra buraya gömülmeyi vasiyet edenlerle mezarlık alanı giderek genişlemiş. Sonuç olarak ortaya, kaligrafi ve taş oyma sanatının birbirinden özel örneklerinin görüleceği adeta bir açıkhava müzesi çıkmış. 

Eyüp ilginç bir yer, ilk gittiğinizde insan ve araç trafiğine eklenen çok sayıdaki tezgâh ve dükkân önlerine taşan ürünler ile boğucu bir havası var gibi. Ara sokaklara daldığınızdaysa huzurlu bir atmosfer sarıyor etrafınızı. Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'ni kendinize işaret noktası olarak belirleyin ve özellikle bu yapının civarındaki sokaklarda gezinin. 

Eyüp'te birçok türbe var. Mimar Sinan imzalı Sokullu Mehmed Paşa, Siyavuş Paşa ve Ayas Mehmed Paşa türbeleri mutlaka görülmeli. Türkiye'de yaşama veda ederek buraya gömülen son padişah olan Mehmed Reşad'ın, Mimar Kemalettin Bey tarafından yapılan türbesi de özellikle dikkat edilmesi gerekenler arasında. 
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Kuskusuz, buradaki en önemli türbe ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken nokta, Eyüp Sultan’a 


ait. Türbesinin içine çinilerle bezenmiş bir iç avludan geçerek gireceksiniz. Mezarı, 3. Selim tarafından bağışlanan gümüş bir kafesin arkasında yer alıyor ve her gün dua edenlerle dolup taşıyor. 

Türbenin olduğu yere yapılan aynı adı taşıyan cami ise ilk olarak 1458 yılında inşa edilmiş. 
Ama ne yazık ki orijinal cami 1766 yılındaki depremde yıkılmış. Bugün gördüğümüz cami, 3. 
Selim tarafından 1800'de yaptırılmış. 1700'lerin ilk yarısında 3. Ahmed tarafından yaptırılan minareler korunmuş. 

Camiye ulu çınar ağaçlarıyla süslenmiş çifte avludan geçerek girdiğinizde ilk selamı yüzlerce güvercin verecek size. İstanbul'un güvercinlerle simgeleşen camilerinden biri burası. İçeri girdiginizde ise bal rengi duvarları, turkuvaz renkli halıları ve devasa avizesiyle mükemmel detaylar çıkacak karşınıza. Eskiden padişahların ibadet ettiği yere çıkan merdivenli koridorsa, günümüzde kadınlar bölümü olarak kullanılıyor. 

Caminin külliyesinden geriye sadece hamam kalmış. Medrese ve imarethanesi, uzun yıllar önce yayalar için düzenlenen Eyüp Meydanı'nı yapmak için yıkılmış. 


% 
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İstanbul'u bir tepeden aşkla izlemenin adreslerinden birindesiniz. Haliç'e nazır bir tepede, nostaljik bir romantizmin tam ortasındasınız. Yeşilçam'da da beyaz camda da kendine yer bulan Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi'nden görünen manzara yıllar yılı değişse de şehrin turistik durakları arasında oluşu baki. Üstelik sadece İstanbullular için değil; geleneksel kahvesi, kafesi, restoranı ve oteliyle yabancı misafirlerin de ilgisine epeyce mazhar oluyor. 

Geçmişte burada Rabia Kadın Kahvesi varmış. Şiirsel manzarasıyla, 19. yüzyılda İstanbul'a gelen hemen hemen tüm yabancıların, gezginlerin uğrak noktasıymış bu kahve. Onlardan biri de önce görevli olarak İstanbul'a gelen, sonrasında hayran olduğu bu şehirle bağını hiç koparmayan, 


hatta meşhur Aziyade romanını buradaki-manzaraya bakarak yazan Pierre Loti. 


Asıl adı, Julien Ward. Pierre Loti ismini alışına dair farklı görüşler var. Öğrencilik yıllarında aldığı bir isim olduğunu belirtenler de var, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında Tahitili yerlilerin taktığı bir isim olduğunu söyleyenler de... “Loti” bir tür çiçek ve egzotik iklimlerde yetişiyor. 

Pierre Loti Tepesi'nin olduğu bölge restorasyondan geçerek Türk Mahallesi adını almış. Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde buradan “İdris Köşkü Mesiresi” olarak bahsetmiş. 


Bir Bizans sarnıcı, 1813 yılına tarihlenen ahşap Kaşgari Tekkesi, Çolak Hasan Tekkesi, geçmişte sıbyan mektebi olarak kullanılan bina ve Mevlevi dervişi İskender Dede kabri çevresinde görecekleriniz arasında. Bir de meşhur dilek kuyusu var. “Kuyuya bakanların gönüllerinden geçirdikleri isteklerini kuyunun içinde gördüklerini” yazan Evliya Çelebi'nin etkisiyle mi bilinmez, 


“bir umut” noktası, dileklerini suya söylemek isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiş. 
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RAHMİ KOÇ MÜZESİ 


Vehbi Koç, Almanya'ya yaptığı bir seyahat dönüşünde oğlu Rahmi Koç'a oyuncak alır. Amacı, oğluna basitçe sevgi gösterisinde bulunmaktır ama bunun çok ötesine geçecek bir hediye aldığını tahmin etmesi mümkün değildir. Hediyesi, oğlunun yıllar sonra Türkiye'nin ilk endüstri müzesini kurmasına kadar gidecek uzun bir yolculuğun ilk adımı olur. O yolculuğa babasının aldığı elektrikli trenle çıkan Rahmi Кос, yıllar içinde sanayi tarihimizin aynası olacak zenginlikte bir koleksiyon biriktirir. Sonra da her parçasını Türkiye'ye kalıcı bir kültür hizmeti olarak armağan eder. 

Avrupa Konseyi tarafından 1996'da “Yılın Müzesi” seçilen Hasköy”deki Rahmi Koç Müzesi, kapısından geçtiğiniz andan itibaren attığınız her adımda yeni bir sürprizle karşılaşacağınız, unuttuklarınızı hatırlayacağınız ama aynı esnada zamanı unutacağınız bir yer. Biraz film platosunu, biraz oyun bahçesini, biraz zaman tünelini andıran bu müze sadece koleksiyonuyla değil; 


kurulduğu binalarla ve konumuyla da benzerine az rastlanacak orijinallikte bir kültür durağı. 


“Endüstriyel Mirasın Aynası” olan Rahmi Koç Müzesi, 1994 yılında açtı kapılarını. 27 bin metrekarelik müzeyi hakkıyla gezebilmek için bir gününüzü buraya ayırın deriz. Yorulduğunuzda mola vereceğiniz kafe ve restoranlar da düşünüldüğü için vaktin nasıl aktığını anlamanız mümkün değil. 

Müze; 2016 yılında kaybettiğimiz iş insanı Mustafa V. Koç'un adını taşıyan tarihi lengerhane binası, tarihi Hasköy Tersanesi ve açıkhava sergileme alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Lengerhane binasının temeli Bizans'a kadar uzanıyor. 1700'lerde Osmanlı donanmasına çıpa ve döküm parçaları üretilen bir fabrika olarak yapılmış. Zaten lengerhane ismi de buradan geliyor. Osmanlı'da çıpa ve ucundaki zincire “lenger”, üretildiği yere ise “lengerhane” denirmis. 

Bu bina 1950'lerde Tekel'in tütün deposuymuş. 1984 yılında büyük bir yangın atlatıp ciddi zarar görünce yalnızlığa terk edilmis. Sadece bahçesi ispirto deposu olarak kullanılır olmuş. 
Kaderinin değiştiği tarih ise 1991. Rahmi Koç tarafından satın alınmış ve aslına sadık kalınarak restore edilmiş. 


1861 yılında Osmanlı donanmasının gemilerinin bakım ve onarımı için Hasköy'de tersane 
kurulmuş. Hatta 1938 yılında burada iki şehir hattı vapuru da inşa edilmiş. İşte o tersane de lengerhane binasının ardından 2001 yılında müzeye katılmış. 
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Havacılık, denizcilik, demir yolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, makineler, bilimsel aletler, oyuncaklar, iletişim araçları gibi endüstriyel gelişimi farklı alanlarda gözleyebileceğiniz geniş bir koleksiyon var. Ulu Önder ve eşi Latife Hanım'ın kişisel eşyalarının görülebileceği Atatürk Bölümü, özel koleksiyonlar, müzeye dönüştürülen tarihi Fenerbahçe Vapuru da müzede. Yaşayan Geçmiş bölümü ise müzenin en ilgi çeken yerlerinden. Balıkçı barınağından zeytinyağı fabrikasına, marangozhaneden eczaneye kadar geçmişteki birçok dükkân ve atölyenin gerçeğe uygun canlandırmaları hazırlanmış. 

Orijinal Tofaşlar”dan Traban ve Mini'lere, Chevy, Daimler ve Rolls-Royce'lara kadar çok sayıda otomobil göz alıcı renkleriyle sıra sıra dizilmiş. 1. Dünya Savaşı'na tanıklık etmiş, İngiliz Ordusu tarafından kullanılan Albion A10 Röntgen Arabası karşınıza çıkacaklar arasında. 

Dünyayı teknesi ile dolaşan ilk Türk denizcisi olan Sadun Boro'nun anısı da müzede yaşıyor. 
İki yıl on ay süren dünya seyahatini yaptığı efsane teknesi Kısmet, müzede sergileniyor. Boro'dan aldığı ilhamla aynı seyahate çıkan Osman Atasoy'un teknesi Uzaklar’ da görebilirsiniz. Dört yıl on ay süren maceranın tanığı olan Uzaklar, dünya turu yapan en küçük Türk teknesi unvanına sahip. 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kullanılan Uluç Ali Reis Denizaltısı'nı da rehber eşliğinde gezebilirsiniz. 

Avrupa'ya savaşmaya değil, gezmeye giden ilk ve tek sultan Abdülaziz olmuş. 1867'de çıktığı Avrupa seyahatinde, Fransız İmparatoru 3. Napolyon ve İngiltere Kraliçesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu beş imparator ile görüşmüş. Bu seyahatte kullandığı Saltanat Vagonu, müzede sergilenenler arasında. 


Y 
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Ne zaman ki sosyal medya hayatlarımızın orta yerine kuruldu, bildiğimiz birçok şeye yeni anlamlar yüklendi. Yüzyıllardır orada duran birçok yer, sanal dünyada paylaşılıp “like aldıkça” sanki yeni keşfedilmişçesine ilgi gördü. İstanbul'un birçok noktası da bu popülerlikten nasibini aldı. Ama hangisi daha çok aldı derseniz; herhalde Balat'ı listenin ilk sıralarına yazmak gerekir. 


Profesyonel fotoğraf makinesini boynuna asanların ya da cep telefonunun megapikseline güvenenlerin sıkça uğradığı Balat, özellikle restorasyondan geçerek rengarenk görünüme kavuşan evleriyle dikkat çekiyor. Semtin güleç çocukları bazen yıkık bir duvarın bazen de evler arasına gerilen iplere asılmış çamaşırların yer aldığı fonda poz veriyor. Sokak aralarına hem estetik dokunuşlar hem de mis kokular armağan eden kafeler sayesinde daha da hareketlenen Balat, eski İstanbul'un yeniden hatırlanan ve çok sevilen semtleri arasında. İster fotoğraf çekmek, ister şirin kafelerinde mola vermek ya da mahalle kültürünü hissetmek ve üç büyük dinin hoşgörüyle temsil edilişini görmek 


için Balat'a gidin. Sebebi size kalmış ama mutlaka gidin. 


İstanbul'un en eski sinagogu Ahrida, Balat’taki önemli adreslerden biri. Adını cemaatinin geldiği Makedonya'daki Ohri'den alan sinagog, 1694 senesinde bir yangını takiben yeniden yapılmış ama o zamanlarda dini azınlıkların kubbe yapmaları yasaklandığından dışarıdan görülmeyen bir iç kubbe ile inşa edilmiş. İçindeki teva, yani dua kürsüsünün, şekli Yahudileri İspanya'dan Balat'a getiren 
geminin pruvasına benziyor. Nuh'un Gemisi'ne ithafen yapıldığı şeklinde yorumlayanlar da var. 500 
kişilik ibadet kapasitesi ile hâlâ İstanbul'un en geniş sinagoglarından olan Ahrida'da, 93 Harbi sırasında Ruslara karşı savaşan Türk askerleri için dua edien bir tören düzenlenmiş. Sinagoğun ilginç bir tarihi özelliği daha var; Sabetaycılığı başlatan İzmirli Sabetay Sevi, 1666 yılında burada mesih olduğunu açıklayıp birçok kişiye ulaşmış! Aklınızda olsun, İstanbul'daki sinagogları ziyaret etmek isteyenlerin güvenlik nedeniyle önce Hahambaşılığı araması ve izin alması gerekiyor. 

Sinagogdan sağa doğru Düriye Sokak'a saparsaniz, Surp Hıreşdagabed Kilisesi'ne ulaşırsınız. 
Tarihi 16. yüzyıla uzanan bu Ermeni kilisesi, 18. yüzyılda Aya Andonios Ayazması'nın üstüne inşa edilmiş. Mikail ve Cebrail’e adanan kilisenin demir kapısı, Topkapı Sarayı çevresindeki kazı çalışmasında bulunmuş ve bir Ermeni tarafından satın alınarak kiliseye taktırılmış. Kapının üzerinde Aya Yorgi'nin bir ejderhayı öldürüşü ve İsa'nın Göğe Yükselişi'nin anlatıldığı kabartmalar var. Bitişikteki 19. yüzyıl okul binası ise bugün depo olarak kullanılıyor. Kilisede en önemli ayin 
12 Eylül günü yapılıyor ve mucizeler gerçekleştiğine inanılan bu mekâna o gün Müslümanlar da 


geliyor. 


94 BALAT 


Deniz surlarını takip eden yol boyunca Balat'tan Ayvansaray’a yürüdüğünüzde ise bu kez Aya Dimitrios Kanabu Kilisesi'ni göreceksiniz. En az 14. yüzyıldan beri burada olduğu bilinen kilise, 1597'den 160 1’e kadar Patrikhane ye ev sahipliği yapmış. Bugünkü bina, 1730'lu yıllara ait. 


Mimar Sinan'ın sadece büyük binalar inşa ettiğini düşünüyorsanız, 1562'de yapılan Balat'taki Ferruh Kethüda Camii size güzel bir sürpriz olsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Semiz Ali Paşa'nın kahyası için yapılan cami, külliyesinden günümüze ulaşabilen tek yapı. Geçmişte Tekfur Sarayı'ndan getirilen çinilerle dekore edilen mihrabı maalesef çok değişmiş; sonradan eklenen modern verandayla da dış görünümü bozulmuş. Bahçesinde havuzu, arka duvarında da güneş saati olan caminin avlusu, zamanında Yahudiler için Balat Mahkemesinin kurulduğu yermiş. 

Hazreti Cabir Camii ise Çember Sokak'ta yer alan küçük ve sevimli bir tuğla yapı. Çok dikkat çekmiyor ama tarihi 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir kubbe ve üç yarım kubbeli bir kilise olarak yapılmış. Sonraki yıllarda Atik Mustafa Paşa Camiine dönüştürülen bu yapı, duvarındaki güneş saatiyle de biliniyor. Bugünkü adını ise burada yaşamış bir evliya olan Ilz. Cabir'den almış. Yolun yukarısına doğru devam edip sağa dönerseniz, Balat sokaklarının sakladığı bir diğer sürpriz olan Blachernae Ayazması'na ulaşırsınız. 


Ana caddeye doğru ilerlediğinizde, farklı zaman dilimlerinden kalan binalara yerleşmiş ve iki sokağa yayılmış küçük dükkânlarla dolu eski bir çarşıyla karşılaşırsınız. “Çıfıt çarşısı gibi” deyimini bilmeyen yoktur; işte o tanım buradaki gibi Yahudi çarşıları için kullanılıyor. Adına o meşhur alaturka şarkının bestelendiği Agora Meyhanesi de burada. Bulgaristan'ın Yanbol kasabasından gelen cemaatin yaptırdığı Yanbol Sinagogu'nun girişini de aynı rotada göreceksiniz. İstanbul'da orijinal ahşap tonoza sahip tek sinagog. 
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Fener, geçmişte elit bir Osmanli-Rum cemaatinin yaşadığı semt olarak bilinmiş. Gelin görün ki ne birbirinden güzel köşklerin süslediği sokaklardan ne de kozmopolit dokusundan geriye bir şey kalabilmiş. Evlerin arasında çamaşır iplerinin gerili olduğu mahalleyi dolaşırken buranın geçmişte ne kadar zengin olduğunu hayal etmek bile zorlaşabiliyor. İşte tam o anda imdada “kırmızı kale” yetişiyor. Fener'in sakladığı bu ihtişamlı yapı aslında bir lise. Ama lise olamayacak kadar görkemli bulunuduğundan olsa gerek, genellikle kendisinden daha küçük olan Fener Rum Patrikhanesi ile karıştırılır. Artık karıştırılmasın diye yazalım ama önce biraz 


Fener'i anlatalım. 


Bizans deniz surlarının içinde kurulan Fener'de yaşayan Rum nüfus, fetihten hemen önce evlerini terk etmiş. Fatih Sultan Mehmed kendilerine dokunulmayacağı ve ibadetlerinde serbest bırakılacakları garantisini verince geri dönmüşler. 1600'lerde Patrikhane de buraya taşın- 


mış ve semt, Rum Ortodoks cemaatinin dini merkezliğini üstlenmiş. 


Bizans dönemindeki adı Petrion olan semti Phanariots olarak isimlendiren Rumlar, ticaret sayesinde zenginleşmişler; onlar zenginleştikçe Fener de gelişmiş. Birbirinden güzel köşkler yapmışlar art arda. Ayrıca çocuklarını Avrupa'ya eğitime göndermişler. Aldıkları iyi eğitim sayesinde sarayda önemli görevlere getirilen Fenerli Rumlar, özellikle Divan-ı Hümayun ve Donanma-i Hümayun tercümanlığı gibi kritik roller üstlenmişler. Fatih Sultan Mehmed'in 1466-1469 yılları arasında sadrazamlığını yapan Rum Mehmed Paşa; 4. Mehmed döneminde büyük “dragoman”, yani saray ve elçilik tercümanı olan ama unvanından daha büyük bir etkiye kavuşan Alexander Mavrocordato sarayda yükselen Rumlara sadece iki örnek. Bir diğer 


örnekse, Bogdan Beyligi’ne atanan Dimitri Cantemir (Kantemiroğlu). 


Anavatanı Moldova’dan 1687 yılında sürgün edilen Dimitri Cantemir, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu ve Yıkılışı isimli eseri yazan tarihçi ve filozof. Eseri, 1688-1710 yılları arasındaki olaylar için hâlâ önemli bir başvuru kaynağı olarak görülüyor. Kur'ân-ı Kerim'i Yunancaya çeviren Cantemir, Osmanlı müziği üzerine de bir tez hazırlamış. Rusya İmparatoru Büyük Peter'in yanında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşıp Rusya'da hayata veda etmiş. 


Dimitri Cantemir'in de aralarında bulunduğu birçok ismi mezun eden yer, Fener Rum Lisesi. 


Sarp bir yokuşta kurulmuş Fener; bu nedenle Rum Lisesi'ne giden yol da dahil olmak üzere birçok caddesine merdivenler yapılmış. Merdivenli Mektep Sokağı, solda küçük bir kilisenin 


önünden geçerek okula doğru uzanır. Yokuşun yukarısındaki eski güzel taş evler, bölgenin 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geçmiş günlere ait ihtişamının ipuçları. Sola kıvrılan yoldan devam ettiğinizde ise sırasıyla; Moğolların Azize Meryem Kilisesi'ne ya da diğer adıyla Kanlı Kilise'ye, son döneme ait bir 


derviş tekkesine ve nihayet Fener Rum Lisesi'ne ulaşırsınız. 


1881 yılında mimar Pericles Demades tarafından Fransa'dan ithal malzemeler kullanılarak yapılan bu devasa kırmızı tuğla bina, zaman zaman “kırmızı kale” olarak da isimlendirilirmiş. Haksız da sayılmaz bu tanımı yapanlar çünkü bir okuldan çok bir kaleyi ya da şatoyu andırıyor. Özellikle Haliç'te tekne turundaysanız binayı görmemeniz ve ihtişamından etkilen- 


memeniz imkânsız. 


Okul aktif olarak eğitime devam ediyor. Bu nedenle içini görme fırsatı bulmanız zor ama bir şekilde izin almışsanız; ilk kattaki merasim salonunun dekorasyonunda kullanılan Atina çömlekçiliğinin klasik motifleriyle bezenrniş Perikles, Büyük İskender, Konstantin ve Havari Paul'un freskleriyle karşılaşacaksınız. Pencereden görünen manzaraya hayran kalıp bir süre 


hiç kıpırdamadan durmak isteyebilirsiniz. 


Fener bugün Rum nüfusun neredeyse hiç kalmadigi bir semt. 1821 yılında Yunan topraklarındaki ayaklanmayla Rumların sarayda yükselişi sona ermiş ve birçoğu da zulüm görmekten korktuğu için İstanbul'dan kaçmış. Güvenlik endişesi duymalarına gerek olmadığını fark eden çoğu geri dönmüş ama bu kez yerleşmek için Fener'i değil Pera'yı, Prens Adaları'nı veya Boğaz'daki yalıları tercih etmişler. Böylece 18. ve 19. yüzyıllarda Rum nüfusun çoğunlukta olduğu Fener, 20. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'dan göçle gelenlerin, özellikle de 


Karadenizlilerin tercih ettiği bir semte dönüşmüş. 
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Haliç kıyısında önce meyve ağaçlarının yer aldığı bahçesi ve dış cephesine hâkim olan beyazın huzuruyla dikkati çeken, içine girince kendinizi altın rengi gösterişli süslemelerin ihtişamına kaptıracağınız ve detaylardan gözlerinizi alamayacağınız bir yapı yükseliyor. Tamamen demirden inşa edilen ve vaktiyle bu özelliğe sahip dünyadaki üç yapıdan biri olan ama şimdi tek olarak gösterilen Sveti Stefan Bulgar Kilisesi'nden bahsediyoruz. 

Dokuz yıl kapalı kalan kilise, geçirdiği restorasyonun ardından 2018 yılında açıldı. Vitray pencereleri ve süslemelerdeki iddiası ile etkileyici bir yapı. Hem neobarok hem neogotik üslubun izleri var. Yapının iskeleti çelik profilden oluşturulmuş. Üzeri sac ve döküm levhalarla kaplanmış. 
Bütün parçaları birbirine cıvata ve somunla ya da kaynak yaparak birleştirmişler. Üst kat koro bölümü, alt kat ise restorasyonun öncesine ve sonrasına ait fotoğrafları da görebileceğiniz galeri 


kısmı olarak kullanılıyor. 


Kilisenin yapılış öyküsünü bilerek içeriye adım atmaksa, etrafınıza daha dikkatli gözlerle bakma sebebi. İstanbul'da yaşamını sürdüren Bulgar azınlık aslında 19. yüzyıla kadar Rum Ortodoks kilisesine bağlıymış. 18. yüzyıl sonlarında başlayan milliyetçilik akımının etkisi ve Rusların desteğiyle Bulgarlar kendi dillerinde ibadet etme isteklerini Osmanlı sarayına iletmiş. 
Padişah talebi kabul etmiş ve ilk olarak Haliç kıyısında küçük ahşap bir kilise yapılmış. Hem bu iznin alınmasına öncülük eden hem de kilisenin yapılması için şahsi arazisini bağışlayan Stefan Bogoridi’nin büstü, bugün kilisenin bahçesinde yer alıyor. 

Yapılan bu ilk ahşap kilise, meşhur İstanbul yangınlarından nasibini alarak harabeye dönmüş. Bugün dünyanın tek demir kilisesi olan yapının inşası da böylece başlamış. Aynı yere bu kez daha büyük bir kilise yapılması gündeme gelmiş; planı da Ermeni mimar Hovsep Aznavur çizmiş. 
Bulunduğu zeminin zayıf olması nedeniyle, betonarme yerine demir iskelet tercih edilmiş. 

Kilisenin yapımı için Viyana'da 500 ton ağırlığında demir dökülmüş ve parçalar halinde Tuna Nehri üzerinden gemilerle getirtilip burada birleştirilmiş. Yapıldığı dönemde, dört milyon gümüş 


leva harcanmış ve 1898 yılında ibadete açılmış. 


1870 yılında Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Patrikhane'den bağımsız statüye geçen kilisenin 
yönetimi için de bir de eksarh (Bulgar Ortodoks Kilisesinde önder, başpapaz) görevlendirilmiş. 
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ZEYREK CAMİİ 


İstanbul'daki en büyük ve en eski Bizans dönemi yapılarından biri, Zeyrek’teki Pantokrator Manastırı Kilisesi. Ayasofya'nın ardından en büyük Bizans dini eseri olan ve çoğu kaynakta İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen ilk kilise olma özelliği taşıdığı belirtilen bu yapıda 
2009 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışması 10 yılın sonunda bitirildi. 


Zeyrek Kilise Camii ya da Molla Zeyrek Camii adlarıyla bilinen yapının temeli, 1118'de atılmış. İnşasına Kraliçe İrene'nin isteğiyle başlanmış ama bitişini görememiş. Önce Güney Kilise tamamlanmış, daha sonra kuzey bölümü eklenmiş. Kraliçe Irene’nin iki kilisenin arasına gömülmesiyle imparatorluk ailesine ait bir Mezar Şapeli oluşturulmuş. Kraliçe manastırda yaşlılar evi ve göz hastanesi gibi, ihtiyacı olanlara yardım edilecek bölümler ve kütüphane olmasını istemiş. 


Manastırın bu bölümleri maalesef günümüze ulaşamamış. 


Adını Pantokrator olarak tanımlanan Hz. İsa'ya adanmasından alan manastırın şapeli camiye, kalan kısmı ise medreseye dönüştürülmüş. Bugün kullandığımız adını da buranın ilk hocalarından olan Molla Zeyrek Mehmed Efendi'den almış. Fatih Sultan Mehmed'in de zaman zaman buradaki derslere katıldığı ve tartışmaları takip ettiği anlatılır. Fatih Camii medreseleri tamamlanıncaya kadar eğitime burada devam edilmiş. Medrese Fatih Külliyesi'ne taşınınca buradaki üç kilise de cami olarak kullanılmış. 

Yapı, 3. Mustafa döneminde kapsamlı bir restorasyon geçirmiş. 1950’lerdeki renovasyon sırasında ise döşeme tahtalarının altında başyapıt sayılabilecek nefis bir mozaik zemin bulunmuş. 
2009-2018 arasında yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarında, farklı dönemlere tarihlenen cam 


buluntularının da aralarında olduğu pek çok parça gün yüzüne çıkarıldı. Cami, 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. 
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Kokular ve sesler... Daimi bir hareket, daimi bir telas hali... Denizin iyotuna taze cekilmis kahveyi, dükkanlardan yükselen alısveris seslerine kestane ya da mısır arabalarına vuran masalarin tıkırtısını ekleyin. Tepenizde dönen kuşları, bir oraya bir buraya yürüyenleri, trafiği de koyun üzerine ve bitmeyen bir hareketin ortasında bulun kendinizi. Kalabalıklar içine karışıp hiçbir şeye yetişme derdi olmadan dolaşmak ve İstanbul'un farklılıkları kucaklayan halinin en otantik yansımalarına tanık olmak için Erninönü'ne mutlaka gidin. Fakat bizi dinleyin ve hafta içi sabah saatlerini tercih edin. O zaman da çok boş değil ama en azından hafta sonu öğle saatlerinin iğne atsan yere düşmez kalabalığından evladır. 

Eminönü, İstanbul'a gelen yerli-yabancı turistlerin en çok merak ettiği yerlerden. Bu nedenle de her zaman kalabalık ve hareketli. Gıdadan elektroniğe, tekstilden bijuteriye birçok ürünü buradaki dükkânlardan toptan ya da perakende bulabilmekse hareketliliğin esas sebebi. Özellikle evlilik hazırlığı yapanlarla doğum günü kutlaması, mevlit, sünnet gibi özel davetlere hazırlananların alışveriş için tercih ettiği bir yer olduğundan, ticaretin ritmi yüksek. 

Geçmişte de böyleymiş Eminönü; hep ticaretle, alışverişle anılınış. Hatta semtin ismi bile ticarete dayanıyor. Osmanlı döneminde burada bulunan Deniz Gümrüğü ve Gümrük Eminliği nedeniyle Eminönü olarak adlandırılmış. Bölgeye çok sayıda han yapılmış. İstanbul'a dışarıdan gelen un, yağ, şeker gibi başlıca ihtiyaç maddeleri önce buradaki hanlarda depolanırmış. Sadece depolama da değil; bu hanlar gümrük noktası ya da bir nevi borsa gibi işlev görürmüş. Gerekli kontrollerden geçirilir, fiyatı belirlenir ve vergilendirmesi yapılırmış. Gelen malların tartılması için bu hanlarda Arapça “kabban” denen büyük teraziler bulunur, hanlara da bu terazilerin söylenişine atıfla “kapan” adı verilirmiş. Kapanlara mal getiren ticaret ehli ya da gemi sahiplerine de “kapan tüccarı” veya “kapan hacıları” denirmiş. 

İstanbul'a dışarıdan giren ürünler, kapanlardaki işlemlerin ardından bir kurul tarafından dagıtılırmış. Böylece halkın ihtiyacı olan temel maddelerde karaborsacılık önlenerek, herkesin aynı koşullarda erişimi sağlanırmış. 

Kapanlar genellikle getirilen ürünlerin adıyla anılırmış. İstanbul'daki en önemli hanlar; Unkapanı, Galata'daki Yağkapanı ve Balkapanı'ymış. Gelirinin bir kısmı Ayasofya'ya vakfedilen Balkapanı Han'ın yapım yılı kesin olarak bilinmiyor ama Fatih dönemine işaret ediliyor. Han, ortasında geniş bir avlusu bulunan, iki katlı, klasik bir kervansaray mimarisine sahip. Üstü kubbeyle örtülü 85 odadan oluşuyor. Mısır Çarşısı yapılmadan önce esnaf kahve, şeker, pamuk başta 


olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesini, Balkapanı Han'dan alırmış. 
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17. yüzyıldan itibaren handa Mısırlı tüccarlar kalmaya başlamış. Evliya Çelebi hanı anlaurken, “Balkapanı kale gibi bir büyük handır. Mısırlı tüccarlar burada eglesirler” demiş. 1688 
yılında büyük bir yangında harap olan han, ikinci büyük yangını ise 1807'de geçirmiş. Yangınlar sonrasında yenilenerek bugüne kadar ulaşabilmiş. 

1907 yılında o dönem saray başmimarı olan Vedat Tek tarafından tasarlanan Liman Han, 
Eminönü'ndeki bir diğer önemli yapı. Bu hanın inşasını 1915'te Sabit Bey Han, 1917 de ise Meseret Han izlemiş. Liman Han ulusal mimari akımının izlerini fazlasıyla taşıyan bir yapı. Tarihinin yanı sıra hem mimarisiyle hem inşa teknikleriyle değerli. Tescilli bir kültür mirası olan han uzun yıllar 


otel tartışmalarıyla anılmıştı. Sonra bir inşaat şirketi tarafından satın alındı. 


Eminönü birçok tarihi yapı barındıran ama ne yazık ki yapıların güzelliğini bakımsızlığa, tabela kirliliğine ve özensiz vitrinlere terk eden bir bölge. Gezerken başınızı yukarı kaldırdığınızda göreceğiniz yapıların zarafetine hayran kalmamak, ardından da hallerine üzülüp hayıflanmamak elde değil. İstanbul'un en önemli Art Nouveau eserlerinden olan Vlora Han da bu talihsizlikten nasibini alanlardan. Floral desenleriyle öne çıkıyor; gül tomurcukları ve birbirine dolanmış çiçek süslemelerindeki işçiliği, bakımsızlığın arasından bile dikkatleri çekecek kadar güzel. Vedat Tek'in tasarladığı Büyük Postane'nin olduğu meydana bakan cumbalı bir ana cepheye sahip. Yan cephelerinde ise balkon bulunmuyor ama demir işçiliğinin ayrıcalıklı örneklerini görebileceğiniz korkuluklar yerleştirilmiş. Yapıyı, Pera ve Galata'daki birçok Art Nouveau binadan ayıran temel özellik, detaylarında alışılmışın çok daha ötesinde bir özen barındırması. 

Zindan Han, 19. yüzyılda batılı mimari izleriyle inşa edilen en büyük üçüncü han. 19. yüzyıl sonlarına kadar cezaevi olarak kullanılan yapı, 20. yüzyıl başlarında ticaret hanına dönüşmüş. 
2 bin 500 metrekarelik alana sahip han, yakın zaman önce geçirdiği restorasyon sonrası yeniden 
faaliyete geçti. Beş katlı hanın orta katı, mücevher ve antika ürünlerin sergilendiği bir galeri. Üst katlar ise muhteşem Haliç manzarası eşliğinde güzel bir akşam geçirmek isteyenleri ağırlayan Surplus Restoran olarak hizmet veriyor. 

Hanın hemen yanındaki dikdörtgen planlı Cafer Baba Kulesi ise Haliç'teki surlardan günümüze bozulmadan ulaşabilen tek Bizans kulesi. İçinde 9. yüzyılda Abbasilerin lideri Harun Reşid'in elçisi olarak Konstantinopolis’e gelen ve ölene kadar kulede hapsedilen Cafer Baba'nın türbesi yer alıyor. Bu türbe, özellikle eski mahkürnlar tarafından ziyaret edilen kutsal bir mekân. 
Yanında ise İslamiyeti seçen gardiyanı Ali Baba yatıyor. 

Mimar Sinan'ın deniz kıyısına inşa ettiği camilerden biri, Eminönü'ndeki Rüstem Paşa Camii. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın hem damadı hem de sadrazamı olan Rüstem Paşa, Hırvat bir aileden geliyor. Enderun'da yetiştirilerek sarayın hizmetine girmiş. Kurnaz kişiliği, kayınvalidesi Hürrem Sultan ve eşi Mihrimah Sultan'ın devlet işlerinde söz sahibi olan güçlü kimlikleriyle birleşince, etkili bir devlet adamı olarak ismini tarihe yazdırmış. Hatta Evliya Çelebi paşayı anlatırken “Aristo akıllı” diye tanımlamış. Cami, Rüstem Paşa'nın ölümünden sonra eşi Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmış. 1561 yılından günümüze ulaşan caminin içinde nadide çinilerle bezenmiş oldukça gösterişli bir atmosfer var. Yapıldığı dönemde Osmanlı'nın en süslü camisi olarak nam 


salan bu yapı, yüzyıllar geçse de görenleri etkileme gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olacak ki 
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2007 yilinda da Newsweek tarafindan Avrupa’nin en güzel tarihi camisi segilmisti. Aslında Mimar 
Sinan şatafattan uzak, sadelik ve görkemi buluşturmayı başarabilen bir dehanın sahibi ama bu cami diğer eserlerinden farklı. İçinde öyle çok çini kullanılmış ki o dönemde camiyi bezeyecek 
kadar çok çininin İznik'te üretilemeyeceği anlaşılınca Kütahya'daki ustalar devreye girmiş. 1666 
ve 1776 yıllarında çıkan yangınlardan etkilenen ve restorasyonlar geçiren caminin orjinal çinilerinden bazıları ne yazık ki çalınmış. 

İstanbul silueti resimlerinde kendine yer bulan Rüstem Paşa Camii, bunu Mimar Sinan'ın usta hesaplarına borçlu. Çünkü daha önce Halil Efendi Mescidi'nin olduğu bu arazi alçakta kalıyormuş. Bunu aşmak için caminin inşa edileceği yere depo ve dükkân olarak kullanılacak yüksek bir platform yapılmış ve cami de bu platformun üzerinde yükselmiş. Böylece hem arazi dezavantajı aşılmış hem de camiye gelir sağlayacak bir kaynak oluşturulmuş. 

Rüstem Paşa Camii'nin yakınındaki daha küçük camiyi de görmeden bölgeden ayrılmayın. 
1523 yılında Mekke'ye giderken buradan geçen bir hekim için inşa edilen Ahi Çelebi Camii. Bir 
rivayete göre, Evliya Çelebi'nin bir dünya gezgini olmasının nedeni bu camide gördüğü bir rüyaymış. Camide uyuyakalıp rüyasında “Şefaat Ya Resulullah” yerine “Seyahat Ya Resulullah” diyen Evliya Çelebi'nin yolculuğu da başlamış. Cami 1539 ve 1653 yıllarında çıkan yangınlarda ve 
1894 depreminde ağır hasar görmüş. Bununla da kalmamış, 1980'li yıllarda yapılan Haliç çevre 
düzenleme çalışmalarında, geçmişteki felaketleri aratmayacak zararlara uğramış. Neyse ki 2009 


yılında başarılı bir restorasyon geçirdi. 


112 EMINÖNÜ 


у a 


Ме 
23 
q 


ай 


4 1 
“il цена 


uM. 
y 


+8 


1663 yılında yarım düzine müezzinin Istanbul’un deniz kıyısına yapilan ilk büyük camiinin iki 
minaresindeki altı şerefeye çıktığını düşünün. Sonra da aynı anda, eşsiz bir uyum ve makamla ezan okuduğunu... Tasviri bizden, hayali sizden. Hayal etmek için caminin kendisini görmem gerek derseniz de istikametiniz Eminönü olsun çünkü Yeni Cami’den bahsediyoruz; yapımı tam 72 


yıl alan bir İstanbul simgesinden. 


Neden 72 yıl? Bu caminin bulunduğu yerde çok eskiden Venedik ve Amalfi kolonileri varmış. Cami yapılmasına yönelik ilk çalışma, 1591 yılında Safiye Sultan tarafından başlatılmış. 
O dönemde Eminönü'nde Yahudi nüfus ağırlıktaymış. Hatta yaşadıkları ahşap apartmanlara “Yahudihane” denirmiş. Cami inşaatı için başlamadan önce buradaki Yahudiler, Hasköy'e taşınmış. Ne var ki caminin yapılması için bu yeterli olmamış. Çünkü oğlu 3. Mehmed ölünce saraydaki güç dengeleri değişmiş ve caminin inşası daha yarısına gelmeden durmuş. Üzerine bir de yangın atlatmış. 1633 yılında, bu kez 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan çıkmış sahneye. Mimar Sinan'ın öğrencisi Davud Ağa'nın çizdiği planı, 1663 yılında dönemin Mimarbaşı Mustafa Ağa tamamlamış. Yabancılar bu camiye neden “yeni” dendiğini anlamakta zorlanır çünkü aslında karşımızda duran 3,5 asra meydan okuyan bir ibadethanedir ve yeniliği nerede diye merak ederler. 
Sırrı topraklarımızın zenginliğinde saklıdır. Çünkü Türkiye söz konusuysa, bin yaş ve üstü olanlar “tarihi”dir; daha gençler ise “yeni.” 

Yeni Cami'nin planı, kendisinden 47 yıl önce ibadete açılan Sultanahmet Camii'nin planına benziyor. İki minareli, altı şerefeli, 66 kubbeli ve ortasındaki şadırvanıyla klasik Osmanlı tarzında 


yapılan, bu büyüklükteki son selatin camilerinden biri. 


Rengarenk vitraylarla süslü pencereleri, beyaz mermerden yapılmış minber ve müezzin mahfili, sedef kakmalı kürsüsü, duvarları kaplayan çinileri, pencerelerin sedef kakmalı kapakları ile sanat eseri değerinde bir cami burası. Pencere üstlerine Mustafa Çelebi'nin yazdığı ayet ve sureler 


de nadide örnekler arasında gösteriliyor. 

Caminin arka bölümünde tuğla ve taştan inşa edilmiş Hünkâr Kasrı var. Sultana ait bir bölüm olan Hünkâr Kasrı, padişahın caminin içine direkt girmesini sağlarmış. Caminin karşısında, Mısır Çarşısı tarafında Hatice Turhan Sultan, oğlu 4. Mehmed ile padişahlar 2. Mustafa, 3. Ahmed, 
1. Mahmud, 3. Osman ve 5. Murad'ın türbeleri var. Türbelerin karşısında ise muvakkithaneyi göreceksiniz. Eskiden namaz vakitleri, güneş ve aya göre hesaplanırmış. Bunun için aletlerin ge- 


liştirildiği, kullanıldığı ve hesaplamaların yapıldığı yer muvakkithane olmuş. Osmanlı'da çokça 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muvakkit yetigmig. Sadece namaz ve oruc vakitlerini hesaplamakla kalmayıp birgok saat türünü geliştirmek için de çalışmışlar. Ağırlıklı olarak su saati, mum saati, kum saati ve güneş saatine 


odaklanmışlar. 


Yolun biraz ilerisinde, türbelerle aynı tarafta, 19. yüzyıl sonlarında çıkan büyük yangında hasar gören, cami külliyesinin bir parçası olan zarif sebil var. Restorasyonuna İstanbul Arkeoloji Müzeleri”nin kurucusu Arkeolog Osman Hamdi Bey'in bizzat katıldığı sebil, yakın zamanlarda yenilendi. 


Yeni Cami'nin önünde ziyaretçilerin güvercinleri beslemesi için kuş yemi satan tezgâhlar görürsünüz. Aslında başka camilerin önünde de rastlayabileceğiniz bu görüntünün hikâyesi Hz. Muhammed'e dayanır. Düşmanlarından kaçan Hz. Muhammed'in hayatı, sığındığı mağara çıkışının bir örümcek tarafından örülmesi ve bir güvercinin yuva yapmasıyla kurtulur. Bu nedenle Müslümanlar güvercinlere özel bir sevgi duyar. 
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GALATA KÖPRÜSÜ 


Galata Köprüsü sadece bir köprüden çok daha fazlasını ifade eder. Dileyen herkese açık bir seyir terası, amatör balıkçıların buluşma noktası, birbirinden güzel fotoğrafların stüdyosudur. Hatta dahasıdır; geçmişte dünyaca ünlü bir kâğıt oyununa adını verecek kadar hayatın odağındadır. 

Haliç 19. yüzyıla kadar Tarihi Yarımada'yı, Galata ve Pera'dan ayırmış. Çağlar boyu bu suyolu- nun üzerine birçok köprü yapılmış. İmparator loustinianos döneminde bile Haliç'e köprü yapma çalışmaları varmış. En eski köprüler Ayvansaray ve Kâğıthane'de inşa edilmiş. Ne yazık ki ikisi de 1204'te İstanbul'a düzenlenen 4. Haçlı Seferi'nin kurbanı olmuş. 

Haliç'e bir köprü yapılması o kadar büyük bir ihtiyaçınış ki bilim ve sanat tarihinin büyük iki ismi Leonardo da Vinci ile Michelangelo, burası için köprü tasarımı yapmış. 1502'de tamamlanan ve Sultan 2. Bayezid'e sunulan Leonardo'nun çalışması en bilinen tasarım ama gerçeğe dönüşememiş. 
Bu fikir Osmanlı'yı yönetenlere imkânsız gibi görünmüş o tarihlerde. 1836'da Unkapanı ve Azapkapı arasında sallardan yapılan bir köprü kurulana kadar da proje ertelenmiş. Maketi 2001 yılında Norveç Aas'ta, “Leonardo Köprüleri” projesinin bir parçası olarak yapıldı. Köprü tasarımı ait olduğu şehre Aralık 2017'de, dünyanın en büyük ve en kapsamlı Leonardo Da Vinci sergisi ile birlikte geldi. Orijnal çizime sadık kalınarak hazırlanan replika yedi metre ile serginin en büyük parçasıydı. 

19. yüzyıl ortalarına kadar köprü kurmanın teknik olarak mümkün olmadığı Haliç'in iki kıyısı arasındaki ulaşım teknelerle sağlanmış. 1845 yılında, Sultan 1. Abdülmecid'in annesi, Bezm-i Âlem Valide Sultan, Galata'ya ulaşımı kolaylaştırmak için bir köprü yaptırmış; “Yeni Köprü”, “Cisr-i Cedid” ya da “Valide Köprüsü” isimleriyle anılmış. 

1863'te ise Ateş Ahmed Paşa'nın ahşap olarak yaptırdığı yeni köprü, 1875 ve 1912 yıllarında demir kullanılarak yapılan köprülerle iki kez yenilenmiş; 1878'de köprünün altına kahve ve lokantalar açılmış. Aralarında Edmondo de Amicis'in de olduğu çok sayıda yazar “Avrupa'nın en muhteşem yaya yolu” diye adlandırılan bu köprü ile ilgili hoş satırlar bırakmış geriye. 

Galata Köprüsü, adını dünyaca ünlü bir kâğıt oyununa veren dünyadaki tek köprü olabilir. 1901 
yılında yayınlanan bir briç rehberine göre, Kırım Savaşı sırasında Galata'da kalan İngiliz askerleri her akşam Galata Köprüsü'nü geçip kahvehanelere oyun oynamaya giderlermiş. Oynadıkları oyuna, İngilizce köprü anlamına gelen “bridge” demişler. İşte briç diye bildiğimiz oyun böyle doğmuş. 

Galata köprülerinin en ünlüsü ise büyük gemilerin Boğaz'dan Haliç'e geçişine olanak sağlayacak şekilde, açılır kapanır olarak 1912'de hizmete girmiş. 80 sene şehre büyük bir sadakatle hizmet eden bu zarif köprü, 1992'de faaliyetine son verilmeden önce çıkan yangında zarar görmüş ancak yerine konacak köprü hazır olduğu için değiştirme işlemi hernen yapılmış. Nostaljik köprü artık yok. Marmaray projesi çerçevesinde, Galata ile Unkapanı köprüleri arasında, bir metro geçiş köprüsü yapıldı. 
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GALATA KULESÍ 


Osmanlı seyyahı Evliya Celebi’ye göre, 1638 yılında Hezarfen Ahmed Çelebi kendi yaptığı kanatları takıp Galata Kulesi'nden Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na kadar gitmeyi; kısacası, ilk kıtalararası uçuşu başarmış. Çok bilgili olduğu için “1000 Bilgi” anlamına gelen “Hezarfen” lakabının takıldığı Ahmed Çelebi'nin, Leonardo Da Vinci'nin kuşlarla ilgili çalışmalarından çok etkilendiği ve kanatlarını yaparken bu bilgilerden feyz aldığı düşünülüyor. Önceleri bu çalışmalardan çok memnun olan 4. Murat daha sonra şeyhülislamın da etkisinde kalarak Hezarfen'i Cezayir'e sürgüne göndermiş. Hikaye, 1996 yılında “İstanbul Kanatlarımın Altında” filminde anlatılmıştı. Bu uçuşun gerçekten yapılıp yapılmadığı tarihçileri ikiye bölse de hikâyesi Galata Kulesi ile özdeşleşti. Oysa bu kule asırlarameydan okuyan ve öyle çok şeye sahne olan bir tarihe sahip ki onlar daha az konuşulur. 

Buraya ilk kuleyi, MS 528'de İmparator loustinianos yaptırmış. Ama o kule günümüze ulaşamamış. Bugünkü yapı 1348 de Cenevizliler tarafından İsa Kulesi olarak yeniden inşa edilmiş. O zamanlarda “Constantinople” ile Boğaz'ı ayıran duvarların bir parçası olarak yapılmış. 1445'te ise biraz daha yükseltilmiş. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmış. Tarih boyunca birçok onarımdan geçen ve birbirinden farklı işlevler üstlenen kule, Kanuni Sultan Süleyınan döneminde hapishane görevi görmüş. Bir dönem Mehter Takımı'na tahsis edilmiş, 20. yüzyılın ikinci yarısında ise fener olarak kullanılmış. Geçmişten yadigar çanı da bugün Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. 

Kule, 3. Selim döneminde hem onarımdan geçmiş hem de üst katına cumba eklenmiş. 2. 
Mahmud döneminde, 1831'de yangın atlatmış. Bu kez yapılan restorasyonda kulenin üzerine iki kat daha eklenmiş. 1864'te çevresinde yapılan imar çalışmaları nedeniyle avlusunu, kapılarını, kıyıya inen sur duvarlarını kaybetmiş ve hendekler doldurulmuş. 

En son 2020 yılında restorasyondan daha geçen kule, şehrin en romantik duraklarından biri olarak görülüyor. El ele İstanbul manzarası izlemeye çıkan sevgililer mi ararsınız, kuleye kiminle çıkarsa onunla bir yastıkta yaşlanacağına inananlar mı... UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan kule, haftanın her günü ziyarete açık. 

Eğer 69,90 metre yüksekliğe sahip kuleyi karşıdan görecek bir yerdeyseniz balkonundaki hareketliliği fark edersiniz. Hatta dikkatli bakarsanız selfie çubuklarıyla manzaraya nazır poz verenleri bile seçebilirsiniz. Kuledibi olarak geçen meydansa son yıllarda giderek hareketlendi. Birbiri ardına açılan mekânların da etkisiyle Galata Kulesi'nin civarında bitmeyen bir İstanbul enerjisi var. 
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İSTİKLAL CADDESİ 


Kulağınıza çalınan bazen neşeli bir gitar tınısı, bazen yanık bir türkü... Sokak lezzetleri, kafeler, lokantalar, kitapçılar, ışıl ışıl mağazalar ve tabii ki gönül çelen kırmızısıyla nostaljik tramvay... 
Sahip çıkılamayan tarihi binalar, tabela kirliliği, karmaşa ve eskiye özlem... 

“İstanbul'dayım” demenin vizesi haline gelen İstiklal Caddesi birçok duyguyu aynı anda yaşatıyor insana. Adımlar birbirini izledikçe zihinden onca düşünce gelip geçiyor, gözlerin önünden de onca insan manzarası... Bu kitabı yazanların yaşı o günleri hatırlamaya yetmese de bol bol dinlediğimiz “kravatsız, şapkasız çıkılmayan” sokakları, Avrupai kafeleri, insanların birbirine çarparak değil yol vererek, gülümseyerek, selamlayarak yürüdüğü zamanlarıyla hayal etmeye çalışıyoruz İstiklal Caddesi'ni. Sonra bugün her şeyi harmanlayan atmosferiyle kozmopolit bir 


dünya kenti duruyor karşımızda. Arayan, her ikisinde de farklı tatlar bulabilir diye düşünüyoruz. 


Geçmişte buraya Pera'nın Büyük Caddesi anlamında “Grand Rue de Pera” ya da Büyük Cadde anlamında “Cadde-i Kebir” denirmiş. 19. yüzyıl İstanbultunun en önemli caddesiymiş. Caddenin ve hatta İstanbul'un simgeleri arasına giren tramvay, 1883'te kullanılmaya başlanmış. Ancak o yıllarda İstanbul caddelerinde atlı tramvaylar varmış. Tramvayın önünde vardacı ilerler ve elindeki “nefir” adı verilen borazanla etraftaki yayalara, “Kenara çekilin” uyarısını, “Varda” diye seslenerek yaparmış. 1889 yılında tasarruf gerekçesiyle vardacıların görevine son verilmiş. 1914'ten itibaren de elektrikli tramvaylara geçilmiş. Nostaljik tramvay, Taksim-Tünel arasındaki yaklaşık iki kilometrelik hat üzerinde işlemeye ve İstiklal Caddesi'ni güzelleştirmeye devam ediyor. 

İstiklal Caddesi boyunca hem yol üzerinde hem de saptığınız her sokakta birbirinden güzel sürprizlerle karşılaşır, tarihe selam vererek ilerlersiniz. Caddenin başında, sağda 18. yüzyılda veba hastanesi olan yapının yerine inşa edilen Fransız Konsolosluğu var. Hemen arkasındaki büyük sarı bina ise Ermeni Katolik Surp Vosgeperan Kilisesi. Kubbesi ve ikiz çan kuleleriyle daha Taksim Meydanı'ndayken dikkat çeken Aya Triada, bir Rum Ortodoks Kilisesi. Yakından görmek isterseniz İstiklal Caddesi'ne girdikten sonra sol taraftaki Meşelik Sokak'a sapmanız gerek. 
Tanzimat Fermanı'ndan önce, camilerden daha yüksek ve büyük kubbeli kilise yapmak yasakmış. 
Ama yasak kalkınca İstanbul'da büyük kubbeli yapılan ilk kiliselerden biri Aya Triada olmuş. 
1880 yılında yapılan kilise Vasilaki İoannidi tarafından tasarlanmış. 


1594 yılında Galatasaray Hamamı'yla aynı zamanda yapılan Ağa Camii, caddenin sakladığı 
güzelliklerden. Ne yazık ki ilk yapıldığı haliyle ulaşamamış günümüze; 1934 yılındaki yangından sonra yeniden inşa edilmiş. 
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Dilerseniz, Ermeni Üç Horan Kilisesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Nevizade’ye giderken sağdaki 


büyük kapının ardından giriliyor kiliseye. Gördüğünüz bina 1838 yılı yapımı ancak 1503 yılında yapılmış olan başka bir kilisenin yerine inşa edilmiş. 

Balık Pazarı tarafındaki kapısından da girebileceğiniz, klasik heykellerle dekore edilmiş Avrupa Pasajı'nda antika ve hediyelik eşya dükkânlarını, Aslıhan Pasajı'nda ise ağırlıklı olarak sahafları bulabilirsiniz. Ama en ünlüsü, tarihi Çiçek Pasajı. Karşısında ise Türkiye'nin en özel okullarından biri olan Galatasaray Lisesi var. İnce işçiliğine hayran bırakan ferforje kapısıyla göz dolduran okulun armasında 2. Bayezid dönemine istinaden 1481 yazıyor. Şu anki bina 1907'de inşa edilmiş ama okul 1868 yılında kurulmuş. Tahmin edebileceğiniz gibi, öyle her isteyen içeri giremiyor. Ancak civarındaki binaların üst katlarında yer alan kafelerden birine çıkarsanız güzel bahçesini görebilirsiniz. Okulun mezunları arasında Tevfik Fikret, Abdi İpekçi, Barış Manço gibi birçok önemli isim var. 

Caddenin, Galatasaray Lisesi'nin de yer aldığı bölümü Galatasaray Meydanı olarak geçiyor. 
Cumhuriyet'in 50. Yılı anısına Şadi Çalık tarafından yapılan heykeli bu küçük meydanda görebilirsiniz. Köşede Yapı Kredi Kitabevi'nin hemen yanında yer alan Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, tarihten arkeolojiye çok geniş bir eser yelpazesine ev sahipliği yapıyor. 

Buradan çok uzaklaşmadan TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi'ne de uğramak gerek. Hem beyaz cam hem de beyazperde tarihimizin adeta aynası olan müzede, özellikle siyah-beyaz günlere yolculuk yapmak çok keyifli. Barlar ve gece kulüpleri ile dolu Balo Sokak'a sapıp sonuna kadar yürürseniz, bir başka kültür durağı ile karşılaşacaksınız. Sokağın Tarlabaşı'na çıktığı sağ köşede Burhan Doğançay Müzesi var. 

Ve ekleyelim; meraklısı için dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi'nin bir ayağı da caddede. Hem ülkemizden hem dünyadan onlarca yıldızın balmumu heykellerini burada görebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. 2019 yılında açılan İstanbul İllüzyon Müzesi'ni ise zihninize eğlenceli oyunlar oynamak ve çocuk yanınıza güzel bir hediye vermek için ziyaret edebilirsiniz. 


МҮЛ 
V 
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TAKSIM MEYDANI 


Burası öyle bir meydan ki hem асі hem coşkulu sayısız olaya sahne olmuş. Kalin mı kalın bir tarih defteri var. Bir İngiliz için Trafalgar neyse bizim için de Taksim o diyebiliriz. Ya da bırakalım şahsına münhasır kalsın; hiçbir yere benzemeyecek kadar farklı bir tarih ve kültür harmanı var 


burada. 


Meydanın simgesi olan Cumhuriyet Anıtı, İstanbul halkından toplanan bağışlarla 1928'de yapılmış. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica imzasını taşıyan eserin Milli Mücadele'yi temsil eden yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerimiz; Cumhuriyetimizin kuruluşunu temsil eden diğer yüzünde ise sivil giyinmiş Atatürk, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak yer alıyor. İki Rus generali, Atatürk'ün emriyle, anıtın Cumhuriyeti anlatan yüzünde Ata'nın tam arkasında yer almışlar ve bu mesajla Kurtuluş Savaşı yıllarında yapılan Rus yardım- 


larına teşekkür edilmiş. 


Roma'daki meşhur Borghese Parkı'na yolunuz düşerse, Heykeltıraş Pietro Canonica'nın müze haline getirilen evini mutlaka ziyaret edin. İçeride hoş bir sürpriz olarak Taksim Anıtı'nın bir kopyasını ve Atatürk heykeli görecesiniz. İzmir Anıtı, Taksim Anıtı'nın rölyefleri ile Atatürk ve 


İnönü'nün büstleri de müzede. 


Roma'dan tekrar Taksim'e dönersek; Cumhuriyet Anıtı'nın hemen karşısında yer alan taş binaya mutlaka dikkat edin. Buranin“Taksim” isminin de kaynağı olduğu düşünülüyor. Bir zamanlar küçük altıgen bir yapıya borularla bağlanan su depolama üniteleri varmış, adına da “maksem” denirmiş. Bu taş yapı da bir maksem. Su maksemde toplanır ve buradan civara bölüştürülür, yani taksim edilirmiş. İşte bu işlem nedeniyle burası Taksim olarak anılmaya başlamış. Binanın tarihi 1723 yılına uzanıyor. İçindeki çeşme dikkatinizden kaçmaması gereken bir başka hoş detay. 
Üzerinde Kur'ân'dan bir alıntı da var: “Her şey sudan yaratıldı.” 

Meydanın bir diğer simgesi, Atatürk Kültür Merkezi. 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın kullanımı için yapılan fakat açıldıktan kısa süre sonra yanan bina, 1977'ye kadar tadilattaydı. Sonrasında Atatürk Kültür Merkezi olarak yeniden sanatla buluşmuş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Eski AKM binası yıkılıp, yenisi inşa edildi ve 29 Ekim 2021'de açılışı yapıldı. 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii de aynı yıl hizmete girdi. 

Taksim'den çok sayıda önemli caddeye bağlanabilirsiniz. Cihangir'in ana caddesi olan Sıraselviler’e, sadece yaya trafiğine açık İstiklal'e ve gerek üzerindeki yapılar gerekse manzara- 


sıyla İstanbul'un en güzel caddelerinden olan Gümüşsuyu'na yürüyerek ulaşabilirsiniz. 
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KARAKOY 


Once birbiri ardına tasarım dükkânlar, yeni nesil pastaneler, üçüncü dalga kahveciler, iddialı restoranlar açıldı. İstanbullu buraya yemek yemeye, eğlenmeye gelir mi gelmez mi derken sokak aralarını rengarenk duvar resimleri, ışıl ışıl fenerler, keyifli sohbetlerden taşan sesler doldurdu. “Son zamanlarda Karaköy'e gittin mi? Ne güzel olmus!” minvalindeki konuşmalar birbirini izledi. 
Tarihin göbeğine metropol insanlarını çekti ve sosyal medya akışlarına Karaköy'den yer bildirimleri düştü de düştü... Venihayet, bir dönem adı genelevlerle, bir dönem unutulınuşluğu ve tekinsiz 


sokaklarıyla anılan Karaköy'ün içinden keyfine düşkün ve zevk sahibi bir İstanbullu çıktı. 

Aslında bilenler bilir, burada çok eski lezzet durakları ve onların müdavimleri vardı. Tarihi binalar, görmeyi bilen gözler için hazine değerinde detaylara sahipti. Tabii ki eşsiz manzarası her zaman güzeldi. Ama son yıllarda geçirdiği dönüşümle daha çok kişinin ilgisini çeken, şehrin cazibe noktaları arasına girmeyi başaran bir yer oldu. Artık daha çok seviliyor, daha bir ihtimam görüyor. 

Galata Köprüsü'nün hemen yanından kuzeydoğu istikametine doğru uzanan bölge, 19. yüzyılda burada yaşayan Karaim Yahudileri’nden almış adını. Bir başka anlatiya göre de Bizans dóneminde buraya yerleşen Karay Türkleri nedeniyle adı “Karayköy” olmuş, evrilerek “Karaköy”e dönüşmüş. 1500'lü yıllarda İspanyol engizisyonundan kaçan Yahudilere ev sahipliği yapması, 19. 
yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı'nın finans merkezi olınası, 1917 Bolşevik Devrimi'nin uzaklaştırdığı Beyaz Ruslar'a kapılarını açması gibi etkenlerle Karaköy zengin bir tarihi mirasa sahip. 
İzlerini adım adım takip etmek, açıkhavada keyifli bir bulmaca çözmek gibi. Gelin kutucukları birlikte dolduralım! 

Karaköy'den Galata'ya uzanan Barıkalar (Voyvoda) Caddesi, bulmacanın en keyifli bölümü. 
Başınızı bir sağa bir sola çevirerek gezin. İki yanınızı süsleyen muhteşem 19. yüzyıl yapıları arasında gezinirken kendinizi başka bir zaman diliminde hissedebilmek, hayal gücünüzün enginliğine kalmış. 

Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) ders de veren Giulio Mongeri'nin 1920'de yaptığı ve bugün bir bankanın şubesi olan Karaköy Palas'a baktığınızda üç büyük medeniyetin izlerini göreceksiniz. İtalyan mimar Bizans, Selçuklu ve Osmanlı üsluplarını harmanlayarak imza bir yapı çıkarmış ortaya. 

Tam karşıda, Voyvoda Caddesi'nin ana meydana kavuştuğu köşede yer alan süslü bina, bugün bir sigorta şirketi tarafından kullanılan 1889 yılından yadigar Nordstern Han. Mimarı kesin olarak bilinmiyor ama üslup itibariyle İtalyan bir mimarın, hatta Mongeri'nin elinden çıktığını düşününler hayli fazla. 
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1902'de Alexandre Vallaury tarafından yapılan Hezaran Han ve 1909102 Mongeri tarafından tasarlanan Assicurazioni Generali Han dikkatinizde olsun. Yine Alexandre Vallaury imzalı bir baska yapı ise bugiin SALT Caleri ve Osmanlı Bankası Müzesi olarak kullanılıyor. 


Bankalar Caddesi’nin ortasındaki Kamondo Merdivenleri ise Galata Kulesi’ne gitmek isteyenlerin kullanacagi bir kestirme. İstanbul'da doğan İtalyan kökenli Yahudi banker Abraham Kamondo'nun şehre armağanı. 


Karaköy vapurlarına doğru ilerlediğinizde, köşede neoklasik üslubun kullanıldığı bina çıkacak karşınıza ki bu da bir başka banka şubesi. 1912 yılında yapılan binanın en dikkat çekici ögesi, Haliç'e bakan yüzündeki heykeller. Erkek olanının sanayiyi, kadın olanın ticareti temsil ettiği ifade ediliyor. Kimileriyse bu heykelleri Tevrat'a dayandırıp erkeğin Hiram Usta, kadının ise Dul Kadın olduğunu ileri sürüyor. Her iki teorinin sahibi olanların ortak noktada buluştuğu şey ise o dönemde heykelli bir binaya izin verilıniş olmasının ilginçliği. Limanın en ucunda ise 


1914'ten yadigâr Deniz Yolları Binası üç kat boyunca yükselen sütunlarıyla dikkat çekiyor. 


Deniz kıyısında yürürken dünyanın en güzel manzaralarından birini bulacaksınız karşınızda. Sarayburnu, Topkapı Sarayı ve Sepetçiler Kasrı sanki aralarında sözleşip bakanı İstanbul'a bir kez daha âşık etmek için buluşmuş gibiler. 


Karaköy'de sadece güzel binaların değil, hoşgörünün tarihi izlerinin peşine de düşebilirsiniz; üç büyük dine ait yapılar burada yüzyıllardır bir arada. Kemankeş Caddesi'ndeki dükkânların arasına gizlenen Yeraltı Camii onlardan biri. Burada bir zamanlar Haliç'e davetsiz misafirlerin girmesini engellemek için konulan zincirin bağlandığı bir kule varmış. 7. yüzyıldaki Arap kuşatması sırasında Vehb Bin Hüseyre ve Süfyan Bin Üyeyne burada şehit düşüp kulenin mahzenlerine gizlice gömülmüşler. Mezarlarına zarar verilmesin diye de mahzen kapılarının kilitleri eritilmiş. İstanbul'un fethinden sonra kule yıkılmış, zincir kaldırılmış ve burası barut deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Zincirin parçalarını Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Harbiye'deki Askeri Müze'de görebilirsiniz. 1640 yılına gelindiğinde binanın mahzeninde mezarlar bulunmuş ve üzerine türbe inşa edilmiş. 1757 yılında ise sadrazam Köse Mustafa Paşa bu türbeyi camiye dönüştürmüş. 

Arap Camii ise İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen ilk kilise olarak biliniyor. İlk ezanın da burada okunduğu belirtiliyor. 1323-1337 yılları arasında inşa edilmiş; kare şeklinde, üzeri külahlı çan kulesi alışılmadık şekliyle hemen dikkat çekiyor. Dominik keşişleri tarafından eski St. Paul Kilisesi'nin olduğu yere yapılmış ve Cenevizliler tarafından da kullanılmış. 
Kilisede yapılan kazılarda ortaya çıkan Ceneviz mezar taşları Arkeoloji Müzeleri'nde sergileniyor. Cami bugünkü adını 16. yüzyılda İspanyol engizisyonundan kaçan Araplar tarafından kullanılması nedeniyle almış. 

İstanbul'un dört bir yanına imzasını atan Mimar Sinan, Karaköy'de de çıkacak karşınıza. 
Rüstem Paşa için 1544 - 1550 arasında yaptığı Kurşunlu Han, bir Ceneviz katedralinin yıkıntıları üzerine inşa edilmiş. Az ilerisinde yer alan dokuz kubbeli bedesten ise Fatih Han olarak 


biliniyor. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u aldıktan sonra şehre armağan ettiği ilk yapılardan biri. 
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Tersane Caddesi’nin sonundaki Azapkapı Camii, Mimar Sinan imzalı bir baska eser. Sadrazam Sokullu Mehmed Раза ісіп 1577’de yaptirilan cami, maalesef bugüne ulagmayan mektep ve iki çeşmenin de dahil olduğu bir külliyenin parçasıymış aslında. 1733 yılında 1. Mahmud'un annesi Saliha Valide Hatun tarafından yaptırılan zarif çeşmeyi de görülecekler listenize alın. 

Kemeraltı Caddesi'nde uzun duvarların ardında L şeklindeki yapısıyla St. Benoit Lisesi var. 
1427 yılında Benediktin keşişlerinin burada St. Benoit Kilisesi'ni kurduğunda yapılan çan kulesi 
ise en göze çarpan özelliği. 

Karaköy'ün en bilinen yapılarından olan devasa Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, külah biçimindeki kubbesi ve çıkıntılı kemerleriyle tipik Ermeni kilisesi tarzını taşıyor. Kilise, Ermenilerin araziyi Cenevizlilerden aldığı 1431 yılından beri burada. Ama ilk yapılan bina yangınlar ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle günümüze ulaşamamış; bugünkü bina 1966'da yapılmış. 

Hemen yakınında Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi var. 18. yüzyılda Mekhitar isimli keşişin liderliğinde Sivas'tan gelen ve kurtuluşun Roma ile birlikte hareket etmekten geçtiğine inanan bir grup tarafından 1834'te yapılmış. 


Arka sokaklarda gezinmeye devam ettiğinizde yolunuz Aya Nikola Kilisesi'ne çıkacak. Zarif avlusunda 19. yüzyıla ait birçok mezar taşı var. 
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KILIÇ ALİ РАЗА CAMİİ 


Giovanni Galani, 1500 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Dindar biri olarak yetişmiş ve tek hayali papaz olmakmış. Ama hayat onu hayal ettiğinden çok farklı yerlere sürüklemiş. Çıktığı bir gemi yolculuğunda korsanların eline esir düşmesiyle yaşamındaki dönüşüm de başlamış. Geminin Cezayirli kaptanının yanında geçen esirlik yıllarında dinini değiştirip Müslüman olmuş ve Ali adını almış. Arap kökenli olmayan korsanlara takılan lakabı da adının önüne eklemişler ve Uluç Ali diye çağrılmaya başlanmış. Denizlere gönül verince başka hiçbir iş yapmak istememiş. Zekâsı ve yeteneği sayesinde Osmanlı donanmasının ilgisini çekmiş. 
Turgut Reis'in yanında seferlere çıkmış, devlet görevlerini başarıyla yerine getirmiş. Ünlü İnebahtı Savaşı'nda da donanmadaymış. Osmanlı bu savaşta yenilmiş ama sefer boyunca gösterdiği mücadele ve yararlılık nedeniyle, 2. Selim tarafından kaptan-ı deryalığa getirilmiş. O günden sonra da padişahın kendisine verdiği isimle Kılıç Ali olarak anılmaya başlamış. 1572'den başlayarak, yaşamını kaybettiği 1587'ye dek Osmanlı Donanması'nı komuta etmis. Tarih, donanmanın ondan sonra bir daha asla eski gücüne kavuşamadığını yazmış. Kabri, adını taşıyan harika camiyle birlikte Tophane'de yer alıyor. 


Mimar Sinan imzalı Kılıç Ali Paşa Camii, 1580-1583 yılları arasında inşa edilmiş. İlhamını Ayasofya’dan almış mimarbaşı ama taklit etmemiş. Zaten öyle kolaya kaçan bir taklitçilikle adını yan yana getirmek mümkün değil; başka türlü nasıl Koca Sinan olunur ki? Eseriyle Ayasofya'yı mimari kusurlarından arındırıp daha küçük boyutta inşa etmek istemiş gibi... Taşıyıcı sistemi de Ayasofya'dan çok farklı düşünmüş. Pek çok Osmanlı külliyesinde olduğu üzere merkeze camiyi yerleştirmiş. Medrese, türbe, hamam ve sebilden oluşacak şekilde planlamış. Zaten camiye adım adım yaklaşırken pek çok özelliği tanıdık geliyor. 

Aslında yapıldığında denizin dibindeymiş bu cami. Hatta paşanın cami yaptırmasına karşı çıkan bürokratların, “Bütün denizler senin, karada ne işin var” diyerek önünü kesmeye çalıştığı onun da denizi doldurtarak camiyi yaptırdığı anlatılır. 


Zamanla İstanbul'un şehirleşmesinden nasibini almış ve denizle bağlantısı kesilmiş. Büyük avlusu 1950'li yılların yol yapım çalışmalarına kurban verilmiş. Külliyesine ait medrese ve hamam binaları da aynı “modernleşme” anlayışının ürünü olan beton yapılarla sarılmış. Sonuçta 


caminin ve ait olduğu külliyenin orijinalinden farklı olarak bugünkü görüntüsü ortaya çıkmış. 


Caminin içi bilhassa birbirinden güzel İznik çinileriyle insanı etkiliyor. Akıllarda ise genellikle 


aynı soru dolaşıyor: Cervantes sahiden bu caminin inşaatında çalıştı mı? Sorunun yanıtına “evet” 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diyen de var “hayır” diyen de... Ünlü yazarın İnebahtı Savaşı'na katılıp Osmanlı'ya karşı savaştığı ve yaralanıp esir düştüğü biliniyor. “Evet” diyenlere göre camide çalışan işçiler arasında Miguel de Cervantes'in adı var; hatta iç mekândaki işlemelerden bazıları da ona ait. “Hayır” diyenler ise 


yazarın iyileşene kadar hastanede kaldığını ve sonrasında askerliğe geri döndüğünü belirtiyor. 


Kılıç Ali Paşa Camii'nin yanında İstanbul'un en ünlü çeşmelerinden biri yer alıyor. Güzelliğiyle görenlerin bir süre gözlerini alamadığı bu barok çeşmeyi, 1. Mahmud 1732'de yaptırmış. Klasik Osmanlı tarzından Batı tarzına geçiş döneminin en güzel örnekleri arasında yer alan çeşmeyi süsleyen meyve ve çiçek motifleri natürmort tablo gibi... Taş işlemeciliğinin en zarif örneklerini görebileceğiniz çeşme, 18. yüzyıl ortalarındaki yangında büyük hasar görmüş. 1957'de restore edilmiş, saçağı da yeniden yapılmış. 
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NUSRETİYE CAMİİ 


Mermerin görkemini Balyan estetiği ile birleştiren, barok ve ampir tarzı harmanlayan camilerden biridir Nusretiye. İlk olarak 18. yüzyıl sonlarında “Tophane-i Âmire Arabacılar Kışlası Camii” adıyla yapılmış. Ama 1823'teki büyük Firuzağa yangınında tamamen kül olunca 2. Mahmud'un talimatıyla yeniden inşa edilerek 1826'da ibadete açılmış. 


Osmanlı'nın yenilikçi padişahlarından olan 2. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran ve batılı tarzdaki yeni ordu Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye’yi kuran isim olarak tarihe adını yazdırmış. 
Camiye verilen adın da bu değişiklikle bağlantılı olduğu anlatılır. Kirkor Amira Balyan'ın imzasını taşıyan yeni cami tamamlandığında açılış için büyük bir tören düzenlenmiş. Törende hazır bulunanları selamlayarak camiye ilerleyen 2. Mahmud, sadece Yeniçeri Ocağı'na selam vermeden geçmiş; kısa süre sonra da ocağı lağvetmiş ve tarihe Vaka-i Hayriye adıyla geçen olay yaşanmış. 
“Nusret” kelimesinin anlamları arasında “başarı, üstünlük” de var. Padişahın yeniçerilere üstün- 


lüğüne atıfla caminin adının Nusretiye olduğu belirtiliyor. 


Yelpaze şeklinde dizilmiş pencereler ve etraflarını saran heykeli andıran kabartmalar, köşelerdeki kuleler, saçak süslemeleri ve dahasıyla bir sultan camisinden beklendiği biçimde etkileyici detaylara sahip. Ama birçok camide olduğu gibi ne yazık ki o da yol yapım çalışmalarından koruyamadığımız yapılar arasında. Nusretiye Camii'ni ilk yapıldığı yıllarda çevreleyen yüksek avlu duvarı artık yok. Bugün caminin yanında gördüğümüz sebil ve muvakkithane binası ise orijinal planda yolun karşı tarafındaymış. Yol yapımı sırasında sökülüp caminin yanına yerleştirilmişler; tamamen yok olmalarından iyi! Özellikle sebilin üzerinde yer alan Yesarizade İzzet Efendi'ye ait 


muhteşem hat çalışmalarının günümüze ulaşmış olması çok önemli. 


Caminin ikişer şerefeli iki minaresi var. Hünkâr kasrının köşelerinde duran ve oldukça süslü yapılan bu minarelere özellikle dikkat edin. Normalden daha ince yapılan minarelerin mahyayı kapattığını fark eden Padişah 2. Mahmud, açılıştan sonra minareleri yarıya kadar yıktırıp yeniden yapılmasını istemiş. 


Görkemli bir kubbenin örttüğü ana mekâna girildiğinde soğan formundaki detaylar, kıvrımlar ve dairesel motifler ile barok izler çarpıyor göze. Huzurlu bir sonsuzluk havasını sağlayan mavi renk, iç mekânın hâkim rengi. Büyük kemerlerin taşıdığı kubbe araları altın varakların serpiştirildiği kalem işleriyle süslenmiş ve kasnağına 20 pencere yerleştirilmiş. Mekânı çepeçevre dolaşan kuşaktaki siyah zemine zerendud tekniği ile Amme Suresi işlenmiş. Zerendud, Farsça “zer” (altın) 


ve “endüd” (sürmek) kelimelerinden oluşan bir tanım. Ezilmiş varak altının mürekkep haline 


144 NUSRETİYE CAMİİ 


ar 


ee ee 


getirilmesi ve hat eserlerinin fırgayla sürülen bu altın mürekkeple hazırlanması anlamına geliyor. 
Teknik, Osmanlı estetik anlayışının en güzel yansımalarından biri olarak görülürken, ózellikle koyu renk zeminlere uygulanmasıyla yazının içeriğinin en şık ve okunaklı haliyle görülmesi sağlanmış. Camideki bu zerendud hat çalışmasının önemli bir özelliği de var çünkü bu sanatın üstatlarından olan Mustafa Râkım Efendi'nin ölmeden önce yazdığı son hat. 


Sadece kubbe değil; yarım kubbe içleri, pandantifler, pencere etrafları kalem işleriyle nakış nakış işlenmiş. Beş sıra pencerenin en alt sırasında yer alan dikdörtgen pencerelere ise mermer kabartmalarla ayrı bir güzellik katılmış. Mihrap nispeten daha sade tutulmuş, minberde ise ampir 


tarzın yansıması olarak yaprak motifleri kullanılmış. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünde mermer kullanılmış. 
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2. Mahmud'un yedi eşinden biri ve Sultan Abdülmecid'in annesi olan Bezm-i Âlem Valide Sultan, İstanbul'a yaptırdığı eserlerle ve hayır işleriyle çokça anılan bir isim olmuş. Ardında bıraktığı eserler arasında Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi ve Valide Mektebi gibi birçok yapı var. Diğer birçok valide sultanın aksine devlet işlerine pek karışmamayı tercih etse de tıpkı eşi 2. Mahmud gibi o da yenilikçi adımlarıyla geçmiş tarihten. Haremde daha batılı bir anlayışın yerleşmesini sağlayan ve dış dünyayla bu tabu dünyasını birbirine yaklaştıran Bezm-i Âlem, yapılan lüks harcamalar nedeniyle bazı kesimlerin şimşeklerini üzerine çekmiş. 
1853'te vefat edip 2. Mahmud türbesine defnedildiğinde, adını taşıyan caminin inşası devam ediyormuş. Bitişini görememiş ama oğlu Sultan Abdülmecid kısa sürede bitirilmesini sağlayarak 1855'te ibadete açmış. 


Şimdi fotoğrafı görünce Dolmabahçe Camii'ni anlatmaya niye Bezm-i Âlem Valide Sultan ile başladığımızı sorgulamış olabilirsiniz. Haklı da sayılırsınız çünkü bu camiyi öyle çok kişi Dolmabahçe adıyla biliyor ki gerçek adı olan Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii pek dillendiril- 


miyor. Bu nedenle asıl adını anıp yaptıran sultanı anlatarak başlamak istedik. 


Dolmabahçe Sarayı'ndan Kabataş'a giderken deniz kıyısında yer alan bu güzel cami, tıpkı az ilerisindeki Dolmabahçe Sarayı gibi Garabet Amira Balyan'ın eseri. Hem iç hem dış mekânda klasik Osmanlı camilerinden ayrılan birçok detay barındıran, bir nevi “ezber bozan” bir mimarisi var. Öncelikle cami ve hünkâr bölümü sanki birbirinden ayrı iki yapıymış gibi tasarlanmış. Cami kare planlı ve yüksek tavanlı yapılırken hünkâr bölümü küçük bir dikdörtgen prizması gibi planlanmış sanki. Usta mimar zıtlıkları harmanlamayı başardığı için bu farklılığı 


etkileyici bir sonuca dönüştürebilmiş. 


Cami mermer ve taş kullanılarak inşa edilmiş. Yapıldığı dönemde ampir üslup artık terk edilmeye başlansa da Garabet Balyan eserinde barokla birlikte ampir anlayışa da yer vermeyi tercih etmiş. 

İlk yapıldığında saat kulesi tarafındaki kapının üzerinde yer alan kitabe celi sülüs hatla yazılmış. Yaprak desenleriyle süslenmiş kitabenin üzerindeki çelengin içindeki tuğra, Sultan Abdülmecid'e ait. İki minaresi var caminin; her ikisi de geleneksel minare tipinden farklı olarak korintsütun başlıklarını hatırlatan şerefelere sahip. Alışılagelenden daha ince yapıya sahip 


bu minareler camiden biraz uzağa, hünkâr bölümünün en ileri iki ucuna yerleştirilmiş. 
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Yapıldığı dönemde bir dış avlusu, bir sebili ve bir de muvakkithanesi varmış. Avlu ve sebil yol çalışmaları nedeniyle günümüze ulaşamazken muvakkithane binası şimdiki yerine taşınarak kurtulmuş. 

Osmanlı camilerinde iç mekânda sıklıkla kullanılan renkler mavinin tonları; özellikle de laciverttir. Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii'ne girdiğinizde ise kırmızının tonları ve pastel renklerle karşılaşırsınız. Kırmızı somaki mermeri de hemen her yerde göze çarpar. Bu sayede ortamın at- 


mosferi ve ışığı çok farklı; bir kez görünce unutmanız pek mümkün değil. 


Yine diğer Osmanlı camilerinde alışkın olduğumuz dikdörtgen pencere biçimi bu camide çok az kullanılmış. Pencerelerde bir ilk denenerek, sanki bir cephede tek bir yuvarlak pencere varmış, о pencere de bölümlere ayrılmış izlenimi uyandırılmış. Ortada kalan pencere diğerlerine göre daha 


büyük ve kemerli, yanlardakiler ise düz söveli. 


Kubbe pandantifler yardımıyla kemerlerin üzerine oturtulmuş. Kubbenin doğrudan duvarların üzerine oturması ve olası sorunların ağırlık kuleleri ile giderilmesi de klasik Osmanlı mimarisinde pek de rastlanmayan bir özellik. Hayli yüksek kubbenin iç kısmı 16 dilime ayrılmış ve çiçek motifleriyle bezenmiş. Tam ortadan ise muhteşem bir kristal avize sarkıyor. 


Renkli mermerin ustalıkla işlendiği mihraba içten beşgen şekil verilmiş. Kırmızı somaki mermeriyle kullanılan altın rengi detaylarda ampir üslup hâkim. Çiçek ve bitki desenleriyle süslenmiş mihrabın üzerindeki tepeliğe de pencerelere uyum sağlayacak şekilde çelenk motifi yerleştirilmiş. 


“L” şeklinde iki bina ve ortada onları birleştiren üçüncü bir yapıdan oluşan hünkâr bölümünde de aynı malzemeler kullanılmış. Ama buna rağmen caminin huzurlu ve kucaklayıcı atmosferinin aksine, devletin resmiyetini ve ağırlığını hatırlatan bir havası var. Sadece padişahın ibadeti için değil, bazı devlet törenlerinin burada yapılması için hazırlanmış olması, bu havanın ardında yatan neden olabilir. 


Camiden çıkıp Dolmabahçe Sarayı'na ilerlerken göz alıcı bir saat kulesiyle selamlaşacaksınız. 
Bu kule, camiden daha genç; 1890 yılında Sarkis Balyan tarafından yapılmış. Neobarok ve ampir üslubu birlikte kullanarak 27 metrelik kuleyi tasarlayan mimar, yapıyı dört katlı planlamış. 
Köşelerine birer fıskiye, zemin kata da iki termometre ve iki barometre yerleştirmiş. En süslü bölüm olan ikinci katta 2. Abdülhamid'in tuğrası var. Kulenin her yüzüne Fransız yapımı birer 


saat yerleştirilmiş. 


J 


150 DOLMABAHÇE CAMİİ 


= K ` 


= 


A 


DOLMABAHCE SARAYI 


Sultan Ahmed, bugünkü Beşiktaş Stadı'nın olduğu tepeden toprak getirterek 1614 yılında denizi doldurmaya başlamış. Niyeti, yazlık Beşiktaş Sarayı için bir park ve cirit alanı oluşturmakmış. Çalışma öyle uzun sürmüş ki böyle bir cirit alanı kurulamamış ama denizi doldurma çalışmaları kendisinden sonra da devam etmiş. Sultan Abdülmecid döneminde bu yeni alana yeni bir saray yaptırılmasına karar verilmiş. Sarayın adı, yıllar yılı süren denizi doldurma çalışmaları nedeniyle zaten belliymiş. Tarzı içinse, dönemin yoğunlaşan Batılılaşma hareketleri nedeniyle, Avrupa'daki devasa saraylardan ve gösterişli dekorasyondan ilham alınmış. 

Topkapı Sarayı'nın pabucunu dama atan Boğaz'ın kıyısındaki bu saray, en çok süslemeleriyle göz kamaştırmış. Osmanlı Devleti'nin en görkemli yıllarının evi olan Topkapı’dan sadece süslemeleriyle değil planlamasıyla da ayrılarak, her açıdan gelenekle bağları koparma ve yüzünü batıya dönen bir devlet olma mesaji verilmiş. Topkapı gibi küçük ve çok sayıda binadan oluşacak şekilde inşa edilmemiş; tek büyük bir yapı ile etrafını saran birkaç köşk ve geniş bir bahçe olarak tasarlanmış. Yine Topkapı’dan farklı olarak harem, saraydan ayrı bir mekân olarak değil; sarayın içinde bir bölüm olarak kurgulanmış ki bu da önemli bir yenilik olmuş. Yine de tamamen sarayla bütünleştirilmemiş; saray iki kanada bölünerek harem ve selamlık olarak ayrılmış. 

110 bin metrekarelik sarayın yapımına 1843 yılında başlanmış, 1856'da tamamlanmış. 
Bitirildiğinde ana binanın 285 odası, 43 salonu ve 6 banyosu varmış. Misafirlere denizden gelme imkânı da sunmak için 600 metre uzunluğunda bir de rıhtım yapılmış. İç dekorasyonu Paris Operası'nı da tasarlayan Charles Polycarpe Sechan'a ait. Padişah, Fransız dekoratörün çalışmasından öyle memnun kalmış ki Sechan'a parasını ödemekle kalmayıp bir de nişan 


vermiş. 


Gösteriş ve lüksün her adımda size eşlik edeceği saray; Bakara ve Bohemya kristalleri, Sevre ve Yıldız porselenleri, Hereke halıları ile donatılmış. Döşemelik ve perdelik kumaşlar için yerli malı tercih edilirken dekorasyon birçok yabancı devlet adamı ve imparatorun hediyeleriyle giderek zenginleşip bugünkü halini almış. Etrafa bakarken başınızı yukarı kaldırmayı ihmal etmeyin; İtalyan ve Fransız sanatçıların yaptığı tavan süslemeleri tek kelimeyle büyüleyici. 

Son altı Osmanlı padişahı, farklı sürelerde Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış ama Sultan 
2. Abdülhamid güvenlik nedeniyle Yıldız Sarayı'nı tercih etmiş. Burada yaşayan son hanedan üyesi ise 1924 senesinde sürgüne gönderilen I lalife Abdülmecid Efendi olmuş. 
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Tarihin tekerrür etme tercihine bakın ki vaktiyle Batılılaşma hareketlerinin etkisiyle yapılan 


saray, Cumhuriyet yıllarında da modernleşme adımlarının atıldığı yer olmuş. 1927-1949 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan saray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki çalışmalarını yürüttüğü yermiş. Özellikle tarih ve dil ile ilgili çalışmalarda burayı merkez olarak kullanmış. 

Yeni alfabenin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar burada yapılmış; Latin harflerinin yer aldığı yeni Türk alfabesi kitabı ilk kez Dolmabahçe Sarayı'nda dağıtılmış. Harflerin öğretilmesine yönelik ilk kara tahtanın kurulduğu yer de sarayın Süfera Salonu olmuş. İlk Türk Dil Kurultayı ve devamındaki iki kurultay daha sarayda yapılmış ve Güneş Dil Teorisi ilk kez burada tartışılmış. 
Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk devlet başkanı olan Afgan Kralı Emanullah Han ve heyeti Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanmış; sonrasında birçok yabancı devlet başkanı Çankaya Köşkü'ne ek olarak burada konuk edilmiş. 

Saray, Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu yer olarak, Türk milletinin kalbinde manevi bir yer taşıyor. 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te gözlerini sonsuzluğa kapatan Atamızın cenaze namazı da 19 Kasım'da Muayede Salonu'nda kılınmış. Atatürk'ün hayatını kaybettiği anda durdurulan saati, yatağını, tedavisinde kullanılan ilaçları ve dahasını saraya gittiğinizde görebilirsiniz. 
Uzun yıllar protokol kullanımına ve kısmen ziyarete açık olan saray, 1984 yılında “müze saray” statüsü kazanarak, herkesin yıl boyu ziyaretine açık hale getirildi. 

Dolmabahçe Sarayı'nı anlatıp, mimarları Garabet ve oğlu Nigoğos Balyan'ı anmamak olmaz. 
İstanbul'a imzasını atan Balyan Ailesi'nin ilk hassa mimarı Krikor Balyan'ın oğlu olan Garabet Amira, 1800 yılında İstanbul'da doğmuş. Babasının ölümü üzerine yerine geçmiş, ilk eseri olaraksa Yedikule”deki Ermeni Hastanesi'ni yapmış. En çok Dolmabahçe Sarayı ile adı anılsa da yakından bildiğimiz birbirinden güzel birçok yapının mimarı. O yüzden adından tek eserle bahsetmek haksızlık olur. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi tarafından kullanılan Cemile ve Münire Sultan Sarayları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan Gümüşsuyu Kışlası, Askeri Müze'ye ev sahipliği yapan Mekteb-i Hayriye, Beşiktaş'taki Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Beyoğlu 
Balık Pazarındaki Üç Horan Kilisesi ardında bıraktığı eserlerden birkaçı... Garabet Balyan, 1866 
yılında yaşamını yitirmiş; 10 çocuğundan dördü - Nigoğos, Sarkis, Agop ve Simon - babalarının ardından aile geleneğini devam ettirerek hassa mimar olarak görev yapmışlar. 
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1875 yılında, Dolmabahçe Sarayı'nın üst düzey çalışanları için özel bir konut projesi yapılmış. 
Ünlü mimar Sarkis Balyan imzalı bu proje ile saray görevlilerinin kullanacağı sıra evler inşa edilmiş. Aynı zamanda gelir getirmesi düşünüldüğü için Akaretler adı verilmiş. Arapça kökenli “akaret” kelimesi, “kiraya verilerek gelir getiren mülk” demek. 


Beşiktaş'tan Maçka'ya giderken göreceğiniz bu evler, günümüzde bambaşka bir havaya bürünmüş halde şehrin en şık, zarif ve keyifli adreslerinden biri olarak karşılıyor ziyaretçilerini. 


2003'te başlayan restorasyon çalışmaları 2008'de bitirilmişti. O dönem Avrupa'nın ikinci büyük restorasyon projesi olarak dikkat çekmiş ve dünyaca ünlü Urban Land Institute Ödülü'nü almıştı. 


Geçmişin estetik anlayışının modern dünyanın beklentileriyle birleştirildiği hoş bir hava hâkim Akaretler’e. Bir kısmı W Otel olarak hizmet veriyor ki bu bölümün iki önemli özelliği var. 
Osmanlı saray ressamı Fausto Zonaro, bir dönem buradaki kral dairesinde kalmış. Sanatçının eserlerinden bazılarını Pera Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı'nda görebilirsiniz. Ayrıca otel kompleksine dahil olan bir bölümde, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım 1914-1918 tarihleri arasında yaşamış. 

Otelin dışında burada 100'e yakın ofis ve rezidans var. Ayrıca kafeler, restoranlar, farklı ihtiyaçlara yönelik mağazalar da Akaretler'e gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Gittiğinizde, caddenin girişinde yer alan 1. Ulusal Mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Vedat Tek imzalı binayı mutlaka görmelisiniz. 
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Birbiri ardına yanaşan vapurlar, yanıp sönen trafik ışıkları, yayaların telaşı, büfeleri, orta halli mağazaları ve hepsinin arasına gizlenmiş tarihi yapıları... Şehrin en hızlı nefes alıp verdiği yerlerden biri Beşiktaş. Dinamizmiyle hemen sarıp sarmalayan ve keşfedecek çok şey saklayan bir hazine. 

17. yüzyıla kadar aslında liman olarak kullanılan bir koymuş burası. Sonrasında deniz doldurularak sarayın eğlence ve dinlence mekânı olarak kullanılan bir has bahçeye dönüştürülmüş. Gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykelinin olduğu meydana yürüyün. Ve bulunduğunuz yerin aslında deniz olduğunu düşünün. 

Hazır heykelin olduğu yere gelmişken, genellikle önünden hızlıca geçilen bu noktada biraz durun. Bazı isimler bazı semtlerle, şehirlerle özdeşleşir ya; işte Barbaros Hayrettin Paşa da Beşiktaş'la özdeş bir isim. Türbesinin ve heykelinin burada bulunmasından öte, bir zamanlar burada yaşamış. Bugün ebedi uykusunu uyuduğu noktaya çok yakın bir yerde yaptırdığı konakta oturmuş. Beşiktaş'ın ünlü Barbaros Bulvarı'nın adı da bu büyük denizciden geliyor. 
Hatta Beşiktaş adının kaynağına dair anlatılardan biri de paşayla ilgili. Gemileri bağlamak için kıyıya diktirdiği beş adet taş sütun nedeniyle semt “beştaş” adıyla anılmaya başlamış; zamanla Beşiktaş'a dönüşmüş. 

Heykelinin karşısında durduğunuzda, Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşası ve Preveze Deniz Zaferi'nin dâhi komutanına saygı dolu bir selam gönderin. Öyle inanılmaz bir başarıya imza atmış ki Haçlı ordusunun 600 gemisine karşılık 122 kadırga ve forsa ile mücadele edip tek bir kadırga bile kaybetmeden savaşı kazanmış; üstelik Haclı donanması 128 gemisi- ni kaybetmiş. Bu zafer ile Osmanlı'nın Akdeniz egemenliği pekişmiş. Asıl adı Hızır Reis'miş; “dinin hayırlısı” anlamına gelen Hayreddin ismini, Osmanlı'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Kanuni Sultan Süleyman vermiş. Barbaros adının kaynağı ise ağabeyi Oruç Reis'miş. Bir başka ünlü Türk denizcisi olan Oruç Reis, rengi kızıla çalan sakalı nedeniyle Avrupalılar tarafından İtalyanca “Barbarossa” lakabıyla anılırmış; aynı lakap kardeşi için de kullanılmış ve Türkçeye Barbaros olarak geçmiş. 

Barbaros Hayreddin Paşa'nın heykeli aslında çok eski değil; 1941-1943 yılları arasında ünlü heykeltıraşlar Ali Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu tarafından yapılmış. Arkasında Yahya Kemal Beyatlı'nın “Süleymaniye'de Bir Bayram Sabahı” şiirinden alıntı var. 
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Heykelin уаш basındaki türbesi ise 1541 yilindan yadigär bir Mimar Sinan eseri. Pasa, türbeyi vefatindan önce yaptirmis ve kendisi tarafindan yazilan vasiyetinde buraya gömülmeyi istemis. Vasiyetinde, kabrinin üzerinde kandil yakılmasını istedigi de yaziyor. Klasik Osmanlı mimarisi izlerini tasıyan 2019’da restorasyona alınan türbede, Barbaros Hayreddin Paga’nin esi Bala Hatun ile Cafer Pasa ve Cezayirli Hasan Pasa da yatıyor. 


Bu türbe yıllarca bir geleneğe de ev sahipliği yapmış; Osmanlı'nın yeni kaptan paşası, kaftanını bu türbede giyermiş. Önemli seferlerden önce bu türbenin ziyaret edilmesi, adaklar adanması da Osmanlı denizcilerinin sürdürdüğü bir başka gelenekmiş. Türbe, denizciler için manevi önemi yüksek bir yer. 


Beşiktaş ta, denizcilik tarihimizi açısından büyük öneme sahip bir adres daha var ki mutlaka görülmeli. Barındırdığı 20 bin eserle, alanında dünyanın sayılı müzelerinden biri. Aynı zamanda, Türkiye'de kurulan ilk askeri müze olma özelliğine sahip. İçinde; dünyanın en eski kadırgasını, Atatürk'ün kullandığı kayıkları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi denizcilik üniformalarını, Kaptan-ı Derya çeşmelerini, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağını ve hepsi adeta birer sanat eseri gibi işlenen farklı dönemlere ait saltanat kayıklarını görebilirsiniz. 

Saltanat kayıkları Osmanlı'nın ihtişamını, devletin gücünü ve estetik zenginliğe verdiği önemi gösterecek şekilde hazırlanırmış. Fildişi sedef süslemeler, değerli taşlar, kartal figürleri, oymalar kullanılırmış. Padişah kayıkları ay-yıldızlar ve sancaklarla süslenirken; hareme ait kayıklarda çoğunlukla yaprak, çiçek ve meyve motifleri yer bulurmuş. Padişah boğaza çıktığı zaman top atılır ve ahali saltanat kayığının suya indiğini anlarmış. Top sesini duymayan ve bogaz çevresinde bulunan halk ise kürekleri sayarak kayığın padişaha ait olup olmadığını anlar ve selam verirmiş. 


Beşiktaş'ın sakladığı tarihi keşfetmek için bir Mimar Sinan eseri olan Sinan Paşa Camii'ni de görmek gerek. Tek minareli caminin şadırvanı orijinal. İçini 66 pencerenin aydınlattığı cami, Edirne'deki Üç Şerefeli Cami'ye benzer mimari özellikler taşıyor. 


Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı Garabet Amira Balyan'ın imzasını taşıyan Surp Asdvadzadzin Kilisesi'ni de listenize ekleyin. 1838'de yapılmış ve o dönem gayrimüslimlerin kubbeli ibadethane yapmaları yasakmış. Bu yasağı mimari bir çözümle aşmış Garabet Balyan; dışarıdan düz gibi görünen kilisenin içine girdiğinizde kubbeyle derinleşen bir görkem çıkıyor karşınıza. Beşiktaş'ın adına dair bir rivayet de Hz. İsa'ya dayanıyor. İnanışa göre, beşiğinden bir parça, Hristiyanlığın ilk günlerinde Beytüllahim'den getirilip burada bir kilisede saklanmış. 
Bu parça daha sonra Ayasofya'ya götürülmüş, 1204’teki 4. Haçlı Seferi sırasında da çalınmış. 


Beşiktaş keşfini tamamlamak için biraz da semt sakinlerinin rutinine bırakın kendinizi. 
Balık Pazarı'na uğrayın, çarşısında gezinin, pasajlara dalın. Beşiktaş'ı, onu her gün yaşayanlar gibi yaşayın ki ruhunu hissedin. 


Y 
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Tarih 1800”lerin ortası... Balyanlar, İslam mimarisinin en göz alıcı eserlerini görmek için yola koyulmuş. Amaçları, temelleri 1200”lerin başında atılan muhteşem Elhamra Sarayı ile mağribi mimarinin önde gelen diğer eserlerini yerinde incelemek ve Osmanlı Devleti'nin yeni sarayını doğu izlerini taşıyacak şekilde tasarlamakmış. Onları, ilham almaları için bu geziye gönderen, Sultan Abdülaziz olmuş. Çırağan Sarayı'nın macerası da işte böyle başlamış. 


Aslında geçmişi çok daha öncesine, 1. Alımed”in padişahlığına kadar uzanan sarayın başına gelmeyen kalmamış! Bugünkü gösterişli haline bakınca neden bunu söylediğimizi anlamak biraz güç olabilir. O yüzden her şeyin en başına dönüp badirelerle dolu saray tarihinde bir gezintiye çıkalım. Çırağan'ın dili olsa, az sonra okuyacaklarınızı anlatırdı size ve daha kim bilir neleri? 

80 bin metrekarelik alana kurulu bu güzeller güzeli sarayın yapımı dört yıl sürmüş ve tam 
dört milyon altın harcanmış. O dönem için günümüz tabiriyle “imaj tazeleme” niyetiyle yapılan saraya harcanan para için Avrupa'dan borç alınmış. Ama verilen onca emeğe ve yapılan büyük masrafa karşın kimseye ağız tadıyla kullanmak kısmet olmamış. 


1. Ahmed döneminde sarayın bulunduğu yer, Kazancıoğlu Bahçeleri'nin parçasıymış. Sonraları 
3. Ahmed'in sadrazamı Damat İbrahim Paşa, burada eşi Fatma Sultan için Ferahabad Sarayı'nı yaptırmış. Paşanın Lale Devri'nde sarayda düzenlediği meşhur davetlerde ışıl ışıl aydınlatılırmış saray. Bu nedenle Farsça'da “ışık dolu” anlamına gelen “çerağ” kelimesinden türeyen “çırağan” adıyla anılmış. 


1730'da 3. Ahmed'in tahttan indirilmesiyle sarayın kapıları kapanmış; ta ki 1. Mahmud tarafından yabancı ülke elçilerini ağırlamak için yeniden açılana kadar. 18. yüzyıl sonlarına doğru bu sarayın yerine 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan için yeni bir yazlık saray yapılmış. 2. 
Mahmud döneminde Garabet Balyan tarafından genişletilip kışın da kullanılabilir hale getirilmiş ve “Beyaz Saray” olarak anılmış. 

Dört Osmanlı sultanı; 1. Abdülmecid, 5. Murad, 2. Abdülhamid ve 5. Mehmed (Reşad) bu sarayda doğmuş. Ondan daha görkemli olan Dolmabahçe Sarayı tamamlanınca Sultan Abdülmecid, Beyaz Saray'ı boşaltmış ve yerine daha büyük bir saray yapılması için 1856'da yıktırmış. 


Daha sonra Balyan Ailesi'ni bu yeni sarayı inşa etmek için görevlendirmiş ve daha batılı bir tarza sahip olan Beyaz Saray'ın yerini alacak yeni yapının, doğulu bir üsluba sahip olmasını istemiş. Onun için de İslam mimarisinin en güzel örneklerini görmeleri için 


ÇIRAĞAN SARAYI 


İspanya'daki Elhamra Sarayı ve diğer magribi mimariye sahip binaları incelemeye gónder- 


miş. Mimarlar yaptıkları geziden dönüp işe koyulmuşlar fakat padişah yaptıkları işe öyle çok karışmış ki planı tam 20 kez değiştirmek zorunda kalmışlar. “Acaba Balyanlar kendi tasarladığı ilk sarayı yapsaydı, nasıl bir Çırağan olacaktı karşımızda” diye düşünüyor insan... 

Saray 1874'te tamamlanmış ve Sultan Abdülaziz Dolmabahçe'yi terk ederek Çırağan'a taşınmış. Ne var ki bu kadar beklenen, özenilen sarayda uzun süre kalmamış. Nem fazlalığından şikâyet edip Dolmabahçe'ye geri dönmüş. Yaklaşık iki yıl sonra da vefat etmiş. 

Tahta yeğeni 5. Murad geçmiş ama sadece 93 gün kalmış. Devleti yönetecek akıl sağlığına sahip olmadığına karar verilerek yerine 2. Abdülhamid getirilmiş. 

Çırağan Sarayı, 5. Murad'ın hapis hayatı yaşaması için seçilmiş. Takvimler 1878'i gösterdiğinde bu kez sarayda “Çırağan Vakası” yaşanmış. Şehzade Camii'nde hocalık yapan АП Suavi, bir asi gurubuna liderlik etmiş ve tahttan indirilen 5. Murad’: kurtarıp yeniden padişah yapma girişiminde bulunmuş. Ardından devrik sultan, daha güvenli olduğu düşünüldüğü için, Çırağan Sarayı'na mermer bir köprü ile bağlanan Yıldız Parkı'ndaki Malta Köşkü'ne taşınmış. 

Çırağan Sarayı, yıldızının parlaması için 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar beklemiş. 6 
seçilen yeni parlamentonun merkezi olmuş ve meclis binası olarak kullanılmaya başlanmış. 

Kötü talih yine yakasını bırakmamış sarayın. 1910 yılında çıkan büyük yangında, içindeki 
pek çok paha biçilmez antika ve evrakla beraber, beş saat gibi kısa bir zamanda yanmış. 6 
dek de kaderiyle baş başa bırakılmış. 

Bir dönem Beşiktaş futbol takımı için geçici bir antrenman sahası olmuş. Hatta bugün otel olan bölüme Beşiktaş Şeref Stadı yapılmış. 

1980’lerdeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından dünyaca ünlü bir otel zincirinin parçası olarak 1990 yılında yeniden hayat buldu. 2007 yılında bir restorasyon daha geçiren otelde; aralarında Pavarotti, Sting, Bill Clinton, Kofi Annan, JFK'in oglu John F. Kennedy Jr. 
ve Oprah Winfrey'nin de bulunduğu çok sayıda ünlü konuk kaldı. 
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İstanbul, yıldızları buluşturan bir film gibi. Öyle bir film ki birlikte izlemek isteyeceğiniz, gözünüzde devleşen tüm oyuncuları düşünün. Sonra hepsinin aynı filmde buluştuğu bol başrollü bir yapım hayal edin. İşte İstanbul tam da böyle bir film gibi, onu izlerken neye hayran olacağını şaşırtıyor insana! Bol yıldızlı bu eşsiz filmin başrol oyuncularından biri Ortaköy Camii; figüranlar da etrafından eksik olmayan güvercinler. 

Aslında iki minareli mütevazı bir ibadethane gibi görülebilecekken eşsiz konumu ve insanı bambaşka âlemlere sürükleyen iç mekân süslemeleriyle burası bir caminin çok ötesinde; bir İstanbul simgesi. Ortaköy Camii olarak andığımıza bakmayın; yabancılık çekilmesin istedik. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii; Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıldığı için almış bu ismi. Ama bulunduğu yerle öyle özdeşleşmiş ki Ortaköy adıyla anılır olmuş. 

1853 yılında İstanbul'un manzarasına eklenen caminin mimarı, yapıya çok benzeyen 
Dolmabahçe Camii'ni de yapan Nigoğos Balyan. Aslında bugünkü cami, buraya inşa edilen ilk ibadethane değil. Boğaz'ın en güzel yerlerinden biri olan bu noktaya, 1721 yılında devletin ileri gelenlerinden Mahmud Ağa bir mescit yaptırmış. O mescit, Patrona Halil İsyanı'nda yıkılmış. 
Aslında sonrasında onarılmış ama yaklaşık bir asır sonra Sultan Abdülmecid aynı yere bir cami yaptırmaya karar vermiş. 

Burası İstanbul'un selatin camilerinden biri. Neobarok üslup kullanılarak inşa edilmiş; ana mekân ve hünkâr kasrından oluşuyor. Diğer selatin camilerinden ayırıcı özelliği ise her iki bölümün birbirine eşit olması. 

Uzaktan görüldüğünde bile inceliğine hayran bırakan caminin ana kapısına, bir saraya girer gibi, merdivenlerden çıkarak ulaşıyorsunuz. Bembeyaz kesme taştan inşa edilen yapıda dikkati çeken bir başka detaysa, binanın geniş ve yüksek pencereleri. Boğaz'ın tüm renklerini, ışığını içeriye taşıyor bu pencereler. Duvarlarını kaplayan pembe mozaikler bu ışıltılı atmosferle birleşince camiye huzurlu bir mutluluk yayılıyor. Aslında planından çok süslemeleri ile dikkat çekiyor cami. 
En etkileyici yanı olan kubbesinin güzelliğini tanımlamaksa zor. Biz şaheser diyelim, siz gördüğünüzde kendi tanımlamanızı yapın. 

Caminin dış dekorasyonu barok tarzın yanı sıra ampir üsluptan da izler taşıyor. Tek şerefeli zarif minarelerin, 1896'daki depremde hasar görünce, petekleri ve külahları yeniden yapılmış. 
Gövdeden şerefeye geçişte kullanılan yaprak motifleri altın yaldızla boyanmış ki bunu İstanbul'da başka bir camide görmek mümkün değil. Korkuluklarında kullanılan motifler de birçok camide karşımıza çıkanlardan farklı. 
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Kim derdi ki bir zamanların kömür ve kum deposu bugün havalı İstanbul fotoğraflarının, pahalı yatların, şık buluşmaların adresi olacak. Ama olmuş... Kuruçeşme'nin geçmişteki halinden tek izi, sadece toplu taşımayı kullananlar biliyor. Otobüs duraklarından birine, Kömür Tevzii (dağıtım) durağı adı verilmiş. 

Semtin bugünkü isminin kaynağında ise Koruçeşme ismi var. Tezkireci Osman Efendi Camii'nin yanında, 17. yüzyılda yapılan Köprülü Hemşire Çeşmesi yer alıyor. Aslında semt geçmişte, çeşmesinden bol su akan ve yemyeşil bir bölgeymiş. Ama zamanla çeşme kuruyup, yeşillik azalınca Koruçeşme olmuş Kuruçeşme! 

Deniz kıyısında yürürken demirlemiş yatları görüp, karşı kıyıdaki Kuleli Askeri Lisesi ile selamlaşacaksınız. Galatasaray Adası da görecekleriniz arasında... 2. Abdülhamid tarafından, Esma Sultan Yalısı ve Çırağan Sarayı'ndaki başarılı çalışmalarının ödülü olarak Sarkis Balyan'a verilmiş. Adada iki katlı bir ev inşa eden mimar, burada fizik çalışmaları yürütmüş. Uzun yıllar restoran ve gece kulübü olarak kullanılan adadaki yapılar kaçak oldukları için yıkıldı. 


Sahil kısmından ayrılıp ara sokaklara dalarsanız, çok güzel kiliseler göreceksiniz. Onlardan biri Surp Haç Ermeni Kilisesi. Daha önce yapılmış bir başka kilisenin yerine Garabed Balyan tarafından 1881 yılında inşa edilen dikdörtgen planlı kilisede, taş ve tuğla kullanılmış. 


Ayios Dimitrios Kilisesi ise daha eski, 1789 yılında yapılmış. Bu kilisenin yerinde ۶ 
Heybeliada'ya taşınan Ruhban Okulu varmış. Rahiplik eğitimi görenler, girişteki çift başlı kartal önünde kilisenin öğretilerine uymaya yemin ederlermiş. Kilisenin içindeki bir de tünel var ve Ayios Sotiros Ayazması'na bağlanıyor. Yüzyıllardır damlayan su duvarlarda kireç tuttuğu için magara havasına bürünmüş. Kuruçeşme ve Arnavutköy'ün birleştiği noktada ise yüksek duvarların 


arkasında yükselen yuvarlak ahşap kubbesini görebileceğiniz Aya Yani Kilisesi var. 
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Bogaz semtlerinin her birinde ayrı bir güzellik ve onları hafızamızdaki görseller zincirine kayde- den simge yapılar var. İstanbul'un masmavi sularıyla birleşen en güzel yerlerden olan Arnavutköy de yan yana dizilmiş tarihi evleri; o evlerin pastel renkleri ve gösterişten uzak süslemelerindeki zarafet ile gelir akıllara. 


Eski İstanbul'u bilenler, Arnavutköy'ün mis kokulu çilekleriyle meşhur olduğunu da bilir. 
1500 yıllık tarihe sahip bu semt geçmişte üzüm bağlarıyla da anılırmış. İstanbul'un siyah-beyaz 
günlerini gösteren kimi fotoğraflarda Arnavutköy sırtlarında çilek toplayanlar yer almış. Deniz ulaşımının başlıca araç olduğu dönemlerde boğaz sularında çok sayıda kayık süzülürmüş. Onlar arasında yer alan pazar kayıkları, Arnavutköy'ün çileklerini İstanbullulara ulaştırırmış. Mayıs ve haziran aylarında Arnavutköy yamaçlarından yayılan kokusuyla dilden dile dolaşan çileği burada ilk yetiştiren, Ipsilanti Ailesi olmuş. 

İlkçağlarda tepedeki kireç ocaklarından dolayı adı Hestai olan Arnavutköy, yüzyıllar içinde çok isim değiştirmiş. 19. yüzyılda bugünkü adını almadan önce “Melekler Köyü” anlamında Horasmoto denmiş. Arnavutköy ismine dairse iki görüş var: İlkine göre, Sultan Abdülmecid tarafından getirilen Arnavut yapı ustalarından almış adını ve bu ustaların elinden çıkan yollara da Arnavut kaldırımı denmiş. Diğer görüş ise İstanbul'un fethinden sonra semtin güvenliğinin 


Arnavut asıllı yeniçerilere verildiği, isminin de buradan yadigar kaldığı yönünde. 


Arnavutköy sokaklarında kaybolmak kendinize hediye almak gibi. Gezerken göreceğiniz evlerin çoğu 20. yüzyıl başlarına âit, bir kısmı da Art Nouveau tarzına göre yapılmış. Uzmanlar bu evlerin çoğunun sahipleri tarafından yapıldığını, Art Nouveau tarzınınsa mevcut binalara sonra- 


dan eklendiğini düşünüyor. Balıkçıları, kafeleri ve çarşısı ile keyifli bir semt turunun adresi burası. 


Arnavutköy'de birbirinden güzel yalılar göreceksiniz. İçlerinden biri, manevi değeri nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Çünkü zaman zaman büyük Atatürk'ü ağırlamış, kız kardeşi Makbule Atadan'ın da uzun yıllar ikâmeti olmuş bir yalı. Atatürk, Arnavutköy'de vakit geçirmeyi ve Boğaz'ı buradan izlemeyi çok severmiş. Bu yalının balkonunda kahvesini yudumlarken balıkçılar ona tuttukları taze balıkları ikram ederek hürmetlerini göstermek istermiş. Ata da sahile inerek 


balıkçılarla uzun uzun sohbet edermiş. 


Bir de meşhur Kırmızı Yalı var. Sultan 2. Mahmud'un Ermeni bahçıvanı için 1820'lerde yaptırılmış. Yalıyı 1930'larda dünyaca ünlü arkeologumuz Halet Çambel'in ailesi satın almış. Halet Çambel yalıda geçirdiği yılları bilimsel çalışmalara adamış. Bu ev birçok akademik tartışmaya 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çatı olmuş. Hatta Nazi zulmünden kaçan yabancı bilim insanları, Çambel tarafından bu evde misafir edilmiş. 

Halet Çambel, “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü'nde Türkiye'nin ilk açıkhava müzesini kurmasıyla tanınan, dünyaca ünlü bir arkeolog. 
Eşi Nail Çakırhan ise Ağahan Ödülü sahibi büyük bir mimar. Fakat Halet Çambel sadece bilimde değil, sporda da ülkemizin yüz akı isimlerinden biri. 1936 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim dalında Türkiye'yi temsil etmiş ve Suat Fetgeri Aşeni ile “Olimpiyatlar'a katılan ilk Türk kadın sporcu” unvanını almış. Hatta turnuva sırasında Adolf Hitler tarafından görüşmeye çağrıldığında bu talebi reddetmiş. 2014 yılında kaybettiğimiz Çambel, arkeoloji için uluslararası öneme sahip bir isim. 99. doğum gününde Google tarafından Çambel için özel bir doodle hazırlanmış ve elinde 
kazma-kürekle resmedilerek bu özel isim milyonlarca kullanıcıya hatırlatılmıştı. Çambel 2004 
yılında yalısını arkeolojik araştırmalar için kullanılacak bir merkez olması koşuluyla Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışlamıştı. 

Tarihi Bizans döneminde kadar giden Taksiarhis Kilisesi de Arnavutköy’de. Bugünkü hali Muzurus Paşa tarafından yaptırılmış. Camiye benzer ana kubbesi ve girişte çan kulesiyle etkileyici bir görüntüsü var. Kilise Mikail ve Cebrail’e adandığı için, “baş melekler” anlamına gelen 


Taksiarhis adını almış. 


Y 
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Bebek bir zamanlar kendi halinde, mütevazı bir balıkçı köyüymüş. Şimdi ise magazin basınının sokaklarından eksik olmadığı, ünlülerin yürüyüş parkuru görevini üstlenen bir adres. Ama popüler kültürden sıyrılıp da bakmayı başaranlar için esas kıymeti, adının hakkını veren güzelliği ve sakladığı tarih. 


Buranın bilinen ilk adı Hallai; “iskeleler” anlamına gelen “skallai” kelimesinden türemiş. Bu ismin nasıl Bebek olduğu yönünde ise uzlaşı sağlanabilmiş değil. Bir görüşe göre; semtin güzelliğinden ilhamla “bebek gibi” tanımlamasının yapılması bugünkü adının da kaynağı. Bir başka görüşe göre, fetihten sonra bölgeyi kontrol eden Bölükbaşı Mustafa Çelebi'nin yakışıklılığı semtin isminin de kaynağı olmuş ve “Bebek Çelebi” lakabıyla anılması bugünkü adının verilmesini sağlamış. 

Konumu öyle güzel ki burayı fark etmemek mümkün değilmiş gibi geliyor insana... Ama öyle olmamış, 18. yüzyıla kadar pek ilgi çekmemiş Bebek. Ne zaman ki 3. Ahmed buraya Hümayunabad Sarayı'nı yaptırmış, Bebek de önem kazanmaya başlamış. Bu saray ne yazık ki günümüze ulaşa- 


mamış çünkü 1. Abdülmecid zamanında yıktırılmış. 


Tarih boyunca yazlık bir semt olarak görülen ve inzivaya çekilme adresi olan Bebek, 19. yüzyıl ortalarında vapur ve tramvay seferlerinin başlaması sayesinde daimi adres olmaya terfi etmiş. 

Bebek'teki en etkileyici yapılardan biri Mısır Konsolosluğu. Art Nouveau üslubunda inşa edilen saray yavrusu gibi bir yapı. 1902 yılında, son Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın annesi Emine Hanım için yaptırılmış. Bu nedenle Hıdiva Sarayı olarak da biliniyor. Sıklıkla Raimondo d’Aronco’nun eserleri listesinde yer veriliyor ama Avusturyalı mimarlar Fabricius ve Antonio Lasciac tarafından tasarlandığı düşünülüyor. Hıdiv, 1914'te İngilizler tarafından görevden alına- na kadar burayı yazlık olarak kullanmış. Anlatılan hikâyeye göre; Emine Hanım binayı Türkiye Cumhuriyeti'ne vermek istemiş. Ama resmi bir yazışmada hıdivaya “Bebekli Emine Hanım” diye hitap edilince çok kızıp vazgeçmiş! Sonra da büyükelçilik olarak kullanılması şartıyla Mısır'a vermiş. 1923'ten sonra büyükelçiliğin Ankara'ya taşınmasıyla bina konsolosluk olmuş. 

Konsolosluk binasının yanında bir park, onun yanında da Bebek Camii var. Diğer adı Hümayunabad Camii çünkü bir zamanlar aynı adlı sarayın bulunduğu yere inşa edilmiş. 1. Ulusal Mimari'nin en önemli isimlerinden olan Mimar Kemaleddin Bey tarafından yapılan cami, şaşırtıcı bir biçimde modern değil, klasik tarza sahip. Sadece sivri kavisli pencereleri ile daha yeni bir mimari anlayışa göz kırpıyor. 
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Caminin yanında yer alan Bebek Kahve, adı magazin basınında sıkça anılan bir yer. Ünlülerin durağı diye çok dikkat çekici bir yer sanmayın; aksine, sıradan bir görünümü var. Ama Bebek keşfine devam etmeden önce burada mola verebilirsiniz. Sonrasında uzun yürüyüşe devam edeceginiziçin bir kahveyle enerji toplamak iyi gelir. 

Molanın ardından, bu kez Bebek'ten Etiler'e çıkan yolu takip edin. Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nun karşısında, sol kolda 1830 yılında yapılan Aya Haralambos Rum Ortodoks Kilisesi'ni göreceksiniz. Dar bir avluyla çevrelenmiş dikdörtgen planlı kilisenin çan kulesi 1962 yılında eklenmiş. Kilisenin tam karşısında, ana caddede ise beyaz bir konak var. Not edin bir kenara ve nisan ayında tam bu konağın olduğu yere mutlaka tekrar gelin. Bir pembe manolya ağacı var ki güzelliği karşısında gözlerinize inanamayacaksınız! İstanbul'un en coşkulu, en güzel manolya ağaçlarından biri ve sadece onu görmek için bile Bebek'e gidilir. 

Yola devam edip Rumeli Hisarı'na doğru yürürseniz önce Ayşe Sultan, sonra da Arifi Paşa korularını geçersiniz. Ardından karşınıza 17. yüzyıldan kalma İstanbul'daki nadir ahşap mescitlerden Kayalar Mescidi çıkar. 


Mescidin yanında ise 18. yüzyılda inşa edilen Yılanlı Yalı tüm güzelliğiyle yükseliyor. Aslında bu ilginç ismin kaynağında ilginç bir hikâye var. 2. Mahmud, Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa Efendi'nin yalısını çok sevince konuyu ortak dostları Said Efendi'ye açmış. Said Efendi bakmış ki padişaha karşı çıksa olmayacak, onun yerine yalan söylemek zorunda kalmış! Nasıl gelmiş aklına bilinmez, yalının yılanlı olduğunu uydurmuş. Padişahı yalıdan vazgeçirmiş ama yalının adı çıkmış bir kere! O gün bugündür Yılanlı Yalı olarak anılmış. 1964”te soru işaretleriyle dolu bir yangında büyük hasar görmüş. 1989'da mirasçısından satın alınan yalının bir kısmı aslına uygun olarak restore edildi. Diğer kısmı ise ne yazık ki estetik yoksunu bir beton binaya dönüştü ama üzerinde Yılanlı Yalı yazıyor. 


Y 
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Amerika Birlesik Devletleri dısında agilan ilk Amerikan koleji olma özelligi tasiyan Robert Kolej, egitimci Dr. Cyrus Hamlin ile New Yorklu tiiccar Christopher Rheinlander Robert tarafindan 1863'te kurulmuş. Eğitime başladığında sadece 4 öğrencisi varmış. 


Cyrus Hamlin, Kırım Savaşı sırasında Selimiye Kışlası'ndaki hastanede Florence Nightingale ile birlikte çalışanlardan biriymiş. Sadece erkek öğrencileri kabul etmek üzere açtıkları okul, adını finansmanını sağlayan Christopher R. Robert'tan alırken ilk binasına da Hamlin'in adı verilmiş. 

Hamlin Hall binasının inşaatı 1871'de tamamlanmış. Bugün Güney Kampüs olarak geçen bölümdeki tarihi binalar 1. Dünya Savaşı'ndan önce yapılmış ve binalarda kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireçtaşı kullanılmış. 

Robert Kolej 1957'de yüksekokul olmuş. Üniversiteye dönüşmesi fikri ise 1960'lardan itibaren gündeme alınmış ve üzerinde çalışılmaya başlanmış. 1971'de yüksekokul kapatılmış, Amerikan Kız Koleji ile Robert Kolej birleşmiş. Sonrasında 118 dönüm arazi üzerine kurulan Güney Kampüs devlete devredilmiş ve resmen Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmüş. 

İstanbul'un tartışmasız en güzel manzaralarından birine sahip olan üniversitenin çok sayıda ünlü mezunu var. Eski başbakanlar Bülent Ecevit ve Tansu Çiller, iş dünyasından Oya Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Cem Boyner, sanat dünyasından Nuri Bilge Ceylan, Cem Yılmaz, Gülse Birsel mezunlarından sadece birkaçı. .. 
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İstanbul'da öyle yerler var ki söylenişi de anlamı da şiir tadında... İşte onlardan biri Aşiyan. 
Kelimenin harmonisine bir de anlamının romantikliği eklenince, Aşiyan adı hafızalarda Yeşilçam filmlerinin renkleri ile canlanıyor. 

Aşiyan, “kuş yuvası” demek. Ama İstanbul için Aşiyan demek, aslında en çok Tevfik Fikret demek. Onun planını bizzat çizdiği ve her detayı ile yakından ilgilendiği köşk, bugün Aşiyan Müzesi olarak misafirlerini ağırlıyor. Edebiyat-ı Cedide'nin en önemli temsilcilerinden olan yazarın 1906'dan, vefat ettiği 1915'e dek yaşadığı ev, 1940 yılında İstanbul Belediyesi tarafından eşi Nazime Hanım'dan satın alınmış. 

Müzede, sadece Tevfik Fikret ile değil, diğer Edebiyat-ı Cedide sanatçılarıyla da karşılaşacaksınız. Eserleri ve kişisel eşyaları ile sizi bir zaman yolculuğuna davet edecekler. Bugüne dönmek istediğinizde ise üst kata çıkın çünkü Tevfik Fikret'in yatak odasından göreceğiniz İstanbul manzarası ile büyülenip içinde bulunduğunuz zamana dönmeniz sadece birkaç saniye alacak. Bu şehrin olmadık anlarda insanı mutlu eden bir yanı var; bunun için bazı köşelerle göz göze gelmeniz gerekiyor. O köşelerden biri de burası. 


Üst katta sadece yatak odası değil yazarın çalışma odası da var. Burada birçok eşyasını, Fikret'in çizdiği tabloları hem de vefatından sonra yüzünden alınan kalıpla yapılan maskeyi görebilirsiniz. 

Ziyaretçileri bir de sürpriz bekliyor. Son Halife Abdülmecid Efendi'nin resmettiği “Sis” tablosu bu müzede. Abdülmecid Efendi, adeta katman katman bir İstanbul seyri sunduğu tablosunu, Tevfik Fikret'in “Sis” şiirinden aldığı ilhamla yapmış ve ardından eserini, yazara hediye etmiş. 

Fikret'ten ilham alan sadece Abdülmecid Efendi değil. Yazar, yepyeni bir ülkenin kuruluşu- na da ilham olmuş. Aşiyan'daki bu zarif köşkün ziyaretçilerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal 


Atatürk, “Ben inkılap ruhunu ondan aldım” diyerek Tevfik Fikret'e hayranlığını ve fikirleri üzerindeki etkisini dile getirmiş. 
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Fatih Sultan Mehmed için İstanbul'u almak hayatının en büyük, en önemli amacıymış. “Müjdelenen kumandan” olmak için dahice stratejiler geliştirip inatçı bir mücadele vermiş; istediğine de ulaşmış. 
Onu kutsal amacına taşıyan en önemli adımlardan biri ise Avrupa yakasında Boğaz'ın en dar ve en akıntılı yerine yaptırdığı kale olmuş çünkü kalenin yapılmasıyla birlikte Karadeniz'den şehre gelen hububatın yolu kesilmiş, bu ablukayı kırmayı deneyen Venedik gemisinin mürettebatı ise kazığa oturtularak cezalandırılmış. 


İlkbaharda, taş duvarlar arasına erguvan renkleri saçılmışken ya da geceleri ışıltısıyla İstanbul manzarasına imzasını atarken görmeniz lazım Rumeli Hisarı'nı. Hisar aynı hisar ama sanki bu iki zaman diliminde katbekat artıyor güzelliği. Bugün hayranlıkla izlediğimiz taş yapı, asırlar önce yeni bir devrin kapısını açmak üzere yükselmiş. Aslında kalenin yapımı “savaş ilanı” anlamına geliyormuş ama Bizans İmparatoru 11. Konstantin Dragases, Osmanlı'nın inşaat için talep ettiği araziyi vermek zorunda kalmış. 17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'ye göre; Fatih, Bizans imparatorundan küçük bir av köşkü yapmaya yetecek büyüklükte bir arazi istemiş. İmparator da bu isteği, yapılacak olan binanın bir inek postundan daha büyük olmaması şartıyla, kabul etmiş. Fatih Sultan Mehmed bunun üzerine bir inek postundan iplik yaptırıp arazinin etrafını çevirmiş; içinde kalan yer de hisarın arazisi olmuş. 


1452 yılında inşa edilen hisarın bulunduğu noktanın tarihi açıdan iki önemi var. Fatih, 
İstanbul'u alma aşkıyla yanan bir diğer padişah olan büyükbabası Yıldırım Bayezid'in Anadolu yakasında yaptırdığı kalenin tam karşısını seçmiş. Bu nokta aynı zamanda, MÖ 512 yılında Pers Kralı Büyük Darius'un konakladığı yermiş. İskitlerle savaşa giderken 700 bin askerinin teknelerden 


oluşturulan köprü ile Boğaz'ın karşı kıyısına geçmesini bugün hisarın bulunduğu civarda seyretmiş. 


İnsanın Rumeli Hisarı'na bakıp aynı soruyu sorası geliyor: Nasıl olur da sadece dört ayda bitirilir bu dev yapı? Ama bitmiş; bin usta ve 2 bin işçinin emeğini her santimine yazarak bitmiş. Mimar Müslihiddin hazırlamış projesini ama Fatih Sultan Mehmed inşaatın her aşamasıyla bizzat ilgilenmiş. 
Denizden bakıldığında sağ bölümün sorumluluğunu Saruca Paşa'ya, sol bölümü ise Zağanos Paşa'ya vermiş. Kıyıdaki kuleyi denetlemek için Halil Paşa'yı görevlendirirken, deniz tarafındaki bölümün 


yapımına da kendisi nezaret etmiş. Kuleler, yapımlarını denetleyen paşaların adlarını taşıyor. 


İstanbul alındıktan sonra Rumeli Hisarı'nın işlevi değişmiş. Önce gümrük toplama noktası olarak değerlendirilmiş. Bu görevi, daha kuzeydeki Rumeli Kavağı'na devrettikten sonra bu kez yabancı savaş esirleri için hapishaneye dönüştürülmüş. 
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1509 yılındaki depremde büyük hasar gören kalenin ahşap bölümleri de 1746'daki yangında 
yok olmuş. Kalenin restorasyonunu 3. Selim yaptırmış. 19. yüzyıla gelindiğinde ise hisarın yıkılan yerlerine küçük ahşap evler inşa edenler bu civara yerleşmeye başlamış. Bu dönemde yapılan çizimler, yüksek ana kulelerin tepesinde Galata Kulesi'ninkine benzeyen konik çatılar olduğunu gösteriyor. 

1953 yılında İstanbul'un fethinin 500. yıl kutlamaları için kale tamamen restorasyondan 
geçirilmiş ve içindeki evler kamulaştırılıp yıkılmış. Konik çatılar da bu dönemde değişerek düzleştirilmiş. 

Tarih boyunca çeşitli adlarla anılmış hisar; Kulle-i Cedide, Yenice Hisar ve Boğazkesen Kalesi diye görürseniz bir yerlerde, bilin ki Rumeli Hisarı”ndan söz ediliyor. Büyüklü küçüklü 13 burcuyla beraber tüm duvarlar, toplam 31 bin metrekareden daha fazla bir alanı çevreliyor. Fatih surların içindeki sarnıcın üzerine bir de cami yaptırmış, neredeyse yok olan carninin sadece minaresi kalmış. 

Rumeli Hisarı'nın bir özelliği daha var; Avrupa'da büyük topların kullanılabilmesi için yapılmış ilk kalelerden biri. Yapılan incelemelerse, kalenin daha eski binaların malzemeleri kullanılarak inşa edildiğini ortaya çıkarmış. Bir özelliğini daha not düşelim: Denize bakan duvarlardan birine 15. yüzyılda yapılan çeşme, İstanbul'un bilinen en eski çeşmesi. 


Y 
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BORUSAN CONTEMPORARY 


En sonda yapmanız gereken seyi en basta söyleyelim mi? Cikin Borusan Contemporary’nin terasina; Istanbul’u kucaklayıp, “Seni seviyorum güzel gehir” diye fisildayin. Terasın rüzgärı eksik 


olmaz; alır sesinizi Boğaz'ın sularına uçurur, oradan da dalgalar artık nereye götürürse... 


Hem İstanbul'un en özel mimari yapılarından biri hem rengiyle göz alıcı hem de Türkiye'nin en iyi müzelerinden birinin ev sahibi. Rumeli Hisarı'nda yer alan Borusan Holding'e ait çağdaş sanatlar müzesi, tarihi bir yapıyı modern sanatla buluşturan ayrıcalıklı bir örnek. 


1910'larda inşasına başlanan köşk, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın Başyaveri Yusuf Ziya Paşa için yapılmış. Ama 1. Dünya Savaşı çıkıp inşaatta çalışanlar askere alınınca inşaat da yarım kalmış. Uzun yıllar boş durduğu için halk arasında “perili köşk” diye anılmaya başlamış, fantastik öykülere meraklı yanımızın gayretiyle de dilden dile dolaşmış. 


1995-2000 yılları arasında yapı adeta yeniden doğdu. Yapılan restorasyonun ardından, köşkü Borusan Holding kiraladı. Hafta içi holdingin çalışma ofisleri ve yönetimi tarafından kullanılan köşk hafta sonları müze olarak sanatseverleri ağırlıyor. Bu özelliği sayesinde Türkiye'nin ilk “ofis müze” konseptine sahip. 

Teknoloji ile şekillenen çağdaş sanat eserlerine odaklanan koleksiyonundaki kalıcı eserlerin 


yanı sıra yıl boyunca süreli sergilere de ev sahipliği yapıyor. Müzenin çok keyifli bir de kafesi var; Boğaz'a nazır mola vermek için ideal. 
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JAPON BAHÇESİ 


İlkbaharın gelişi, İstanbul'a adeta bir karnaval armağan eder. Bu her yıl böyledir. Şehrin dört bir yanında önce mimozalar açmaya başlar. Sonra birbiri ardına laleler, erguvanlar, leylaklar, mor salkımlar kendini gösterir. Şehrin birkaç noktasında ise Japon kiraz çiçeklerini yani sakuraları görebilirsiniz. Japonya'da çok sevilen bu ağaçlar, artık bizim için de çiçeklendiği zaman kaçırılmaması gereken güzellikler arasında. 

Japon felsefesinde hayatın hem güzelliğini hem hızını ve geçiciliğini temsil ediyor sakuralar. 
Dallardan fışkıran coşkulu pembe çiçekler açtıktan sonra uzun süre durmuyor, birkaç hafta içinde dökülüyorlar. Hatta açtıktan hemen sonra dökülme başlıyor desek yeridir. Belki de hepimize, anların kıymetini bilmeyi ve her günü kutlayarak yaşamayı hatırlatmaya çalışıyorlar. 

Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi, sakura zamanı muhteşem manzaralar sunuyor. Ama hangi 


mevsimde giderseniz gidin hep güzel, hep bakımlı ve tam bir nefes alma durağı... Açılış sebebi de bahçe kadar hoş. 


2003'te Japonya'da “Türk Yılı” ilan edilince birçok adım atıldı. Onlardan biri de Shimonoseki kenti ile İstanbul'un kardeş şehir ilan edilmesiydi. Shimonoseki'ye bir İstanbul bahçesi, İstanbul'a da bir Japon bahçesi yapıldı. İşte bu kardeşliğin simgesi oldu bahçe. Her şehir kardeş ilan edilemiyor; öncelikle iki kentin fiziki olarak birbirine benzemesi gerekiyor. Bahçeye gittiğinizde, girişte Shimonoseki şehrinin havadan çekilen bir fotoğrafını göreceksiniz. Yakından bakınca, neden İstanbul'la kardeş şehir ilan edildiğini daha iyi anlayacaksınız. 


6137 metrekare alana sahip bahçede Japon bahçe düzenlemesine dair detayların izini sürmek 
mümkün. Göletler, köprüler ve birbirinden güzel ağaçlarla, yaz ayları için de ferah bir durak. Japon kültüründe çaya verilen önem hatta çay içmenin seramoniye dönüşümü de bahçede kendine yer bulmuş ve bir çay evi yapılmış. Ama maalesef açık görmek mümkün değil. Dileriz bu kitap basıldığında, çay evi de yeniden kullanılmaya başlar. Her ne kadar bir seremoni ile sunmasak da bizim kültürümüzün çaya olan tartışmasız sevgisi, burayı daha da ilgi çeker hale getirir kanaatindeyiz. 


Bahçe, 2015 yılında Ertuğrul faciasının 125. yıldönümü nedeniyle kapsarnlı bir bakımdan geçti. Giriş ücretsiz ama kış ve yaz dönemlerinde açık olduğu saatler değişiyor; gitmeden ziyaret saatlerini kontrol etmeyi unutmayın. 


JAPON BAHÇESİ 


Çınarların gölgesinde acelesiz bir kahve içmek, tarihin odalarında gezinmek, sanatın peşi sıra yorulmadan yürümek ve dahası... Yolunuzu Emirgan'a düşürmek için sebep çok. Çünkü Emirgan'da zamanı unutturacak sebep çok; ister birini ister hepsini seçin. 

Denizle kucaklaşan en güzel camilerden biri olan Hamid-i Evvel, ilk bakışta küçük bir evi andırıyor. Adından tahmin edeceğiniz üzere 1. Abdülhamid tarafından yaptırılmış. Caminin 1782'deki inşasının ardından, Sultan'ın eşi de meydandaki çeşmeyi yaptırmış. 1838'de 2. Mahmud'un istegiyle onarılmış. Yıllar içinde iki yangına ve tarihi eser hırsızlarının verdiği zarara rağmen ayakta kalmayı başaran cami, 2009'da başarılı bir restorasyondan geçti. Hemen yanında Hünkâr Kasrı var. 
Muvakkithanesini ise adını Beyazıt Kulesi'nden hatırladığımız Ağa Hüseyin Paşa 1844'te yaptırmış. 


Şimdi tüm bu tabloyu karşınıza alıp, çınarların yıllara meydan okuyan dallarının gölgesinde 


bol köpüklü bir mola verin. İster bir kitabın sayfalarını çevirin ister manzaranın tadını doyasıya 


çıkarın. Sonra Emirgan'ı keşfetmeye yalıların hikayeleri ile devam edin. 

Caminin yanında göreceğiniz zarif yapı, 18. yüzyıldan miras Şerifler Yalısı. Mekke ve Medine yöneticisine Şerif denirmiş. Bu yalı da Mekke Şerifi Hüseyin'e ait; adı buradan geliyor. Şerif, Arapları Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandırması karşılığında İngilizlerden kendi krallığını tanımasını istemiş. Arabistanlı Lawrence ile iş birliği yaparak Haziran 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı başkaldırmış. Bir yandan İngilizlerle çarpışan Osmanlı Devleti, bir yandan Hüseyin'in oğullarının yönettiği Arap birlikleriyle savaşmış ve ağır kayıplar vermiş. Oğullarından Abdullah 1921'de Ürdün Emiri, diğer oğlu Faysal da Irak Kralı olmuş. 1924’te Türkiye'de halifelik kaldırılınca, Şerif Hüseyin kendisini halife ilan etmiş! 1930'a kadar Kıbrıs'ta sürgünde yaşamış. Boğaz'ın Avrupa yakasındaki en eski yalı olan yapının harem kısmı maalesef 1945’teki istimlak sırasında yıkılmış, sahille bağlantısı kesilmiş. Günümüzde Tarihi Kentler Birliği ve СЕКОТ, Vakfı tarafından kullanılan yalıda bezeme sanatının masalsı örneklerini bulmak mümkün. 

Boğaz'ın en güzel yerlerinden biri olan Boyacıköy'e doğru devam edin. 3. Selim, boyama sanatının geliştirilmesi ve fes yapımı için Kırklareli'den İstanbul'a getirttiği aileleri Emirgan ve Baltalimanı arasına yerleştirmiş. Adı o günlerde Boyacıköy olmuş, öyle de kalmış. 

Boyacıköy'ün arka sokaklarında Ermeni kilisesi Surp Yerits Mangants (Üç Kutsal Çocuk) çıkacak karşınıza. Bir ayazma üzerine 1836'da yapılmış. Fırın Sokağı'ndaki Panayia Evangelistra (Meryem Ana) Rum Kilisesi 1834'ten miras. Kilisenin yan sokağında mimarisiyle göz alıcı bir Rum ilkokulu var. 1905’te yapılan okulun artık öğrencisi yok ama bulunduğu sokağın ağaçları, ahşap evleri ve parke taşları ile birleşerek eski bir İstanbul resmi çiziyor. 
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İstanbul'un en güzel kültür-sanat duraklarından biri Emirgan Korusu’nun yakınındaki Sakıp 


Sabancı Müzesi. Bogaz’a häkiın konumu ve ilk andan ziyaretgileri mutlu etmeyi basaran bahce düzenlemelerinin yam sıra hem kalıcı koleksiyonları hem yıl iginde agilan ayrıcalıklı sergileriyle bir kez gitmenin asla yetmeyecegi bir müze. 

2002’de acılan müze, girisinde yer alan at heykelinden dolayı “Atlı Kösk” olarak da biliniyor. 
Heykel, 4. Haçlı Seferi sırasında Hipodrom'dan çalınarak Venedik'e götürülen dörtlü at grubundan (Ouadriga) birinin kopyası. Sakıp Sabancı bir iş gezisinde görüp hayran kaldığı bu heykeli köşkün bahçesini süslemesi için yaptırmış. 

19. yüzyılda Sultan Abdülmecid tarafından Hidiv Mehmed Ali Paşa'ya verilen arazideki köşk, daha sonraları yine bir Mısırlı prens tarafından satın alınmış ve onarılarak bugünkü haline getirilmiş. Yeni sahibinden dolayı Prens Mehmed Ali Hasan Köşkü olarak bilinen yapı, 1951 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından alınmış. Hacı Ömer Sabancı'nın 1966 yılında vefatıyla oğlu Sakıp Sabancı köşke taşınmış ve ailesiyle birlikte 1998'e kadar burada yaşamış. 

Sabancı Ailesi'nin evi olarak kullanıldığı dönemde, köşkün giriş katındaki üç oda 18. ve 19. 
yüzyılın göz alıcı tarzıyla döşenmiş. Bedri Koraman, Fausto Zonaro, Halife Abdülmecid Efendi, İvan Konstantinoviç Ayvazovski duvarlarda imzasını göreceğiniz isimlerden sadece birkaçı... 

Türk hat sanatının 500 yıllık dönemini içeren ve içinde Kur'an-ı Kerim'erin, tuğraların ve fermanların olduğu muhteşem bir koleksiyon da müzede yer alıyor. İçlerindeki bazı eserlerin tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Müze koleksiyonundaki en kıymetli parçalardan biri ise 1635 
yılında yazılan ve boyutları sadece 3,5 x 2,2 cm olan deri kaplı Kur'an-ı Kerim. Sanatçısının 


yeteneğine ve döktüğü göz nuruna hayran olmamak mümkün değil. 


Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Muâllâ müzede eserlerini göreceğiniz sanatçılar arasında. Rembrandt, Rodin, Dali, Picasso gibi büyük isimlerin sergilerine ev 


sahipliği yapan müzede, çağdaş sanat sergileri de açılıyor. 
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CH 
V 


EMİRGAN KORUSU 


4. Murad'ın 1635'teki Revan Seferi sırasında kaleyi savaşmadan teslim eden İranlı asilzade Emir Güne Han, Boğaz'ın en güzel semtlerinden birine adını vereceğini ve yüzyıllar boyunca da bu adın değişmeyeceğini bilemezdi. Emirgan Korusu'nun güzelliğini de gitmeyenler bilemez; biz biraz anlatalım ama siz ne demek istediğimizi ancak ayak bastığınızda fark edeceksiniz. 

Sultan 4. Murad, Revan'da yapılan jesti karşılıksız bırakmamış. Emir Güne Han? İstanbul'a davet etmiş ve o güne dek Feridun Bey Bahçeleri olarak anılan 500 bin metrekarelik alanı vermiş. 
O alan bugün Emirgan Korusu; Emir Güne Han da ismini değiştirip Yusuf Paşa yapmış ama halk arasında ilk adıyla anılmaya devam ettiği için zamanla korunun da bulunduğu semtin adı da Emirgan olmuş. 


Bu davet güçlü bir dostluğun başlangıcı ve trajik bir sonun sebebi olmuş. 4. Murad ve Yusuf Paşa çok iyi arkadaş olmuşlar, koru da keyifli sohbetlerine ev sahipliği yapmış. Ama 4. Murad'ın ölümünden sonra tahta geçen Sultan İbrahim, Yusuf Paşa'yı idam ettirmiş. 

19. yüzyıla gelindiğinde tarih tekerrür etmiş diyebiliriz. Çünkü koru yine bir padişah tarafından bu kez başka bir paşaya hediye edilmiş. Sultan Abdülaziz'in hediyesi olarak koruyu alan Mısır Hıdivi İsmail Paşa, günümüze kadar ulaşan birbirinden güzel köşkleri yaptıran isim olmuş. 
Sarı, Pembe ve Beyaz köşkleri yaptıran paşa, yaşamının son günlerini burada geçirmiş. Mısır'ı yönetirken büyük borçlar yapan İsmail Paşa, 1879'da Fransız ve İngilizlerin baskısıyla alaşağı edilmiş. 

Koru 1943'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından:satın alınarak park haline getirilmiş, köşkler de halkın kullanımına agilmis. Emirgan Korusu'nda yürümek ayrı bir keyif. Birbirinden güzel çiçekleri, göletleri, kuş sesleri ve sarıp sarmalayan ağaçlarıyla ruhunuzu doyuruyor. Temiz havayla acıkan karnınızı doyurmak içinse restoran ve kafe olarak kullanılan Sarı Köşk'ün yolunu tutabilirsiniz. Parkın en renkli zamanı, İstanbul baharı karşılarken yapılan Lale Festivali. Her 


köşeden farklı bir lale rengi çıkıyor karşınıza. 
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YENIKOY 


istanbul denince akla ilk gelenlerden biri yalılar, yal denince akla ilk gelen yerlerden biri Yeniköy’dür. Semti tam anlamıyla kesfetmek igin önce sokakların arasına dalin, sonra atlayın 


Bogaz turu yapan teknelerden birine ve yalıların giizelligine sahit olun. 


Şimdi oldukça pahalı ve havalı olsa da Istanbul fethedildiginde bir harabeymiş Yeniköy. 
Osmanlı İmparatorluğu ile ihya olmuş ve birbirinden güzel yapılar sayesinde 18. yüzyılda güzelliği dillere destan bir semt haline gelmiş. Rumlar önce Neohiron (Yeniköy) sonra da Nihori demişler buraya. Kanuni Sultan Süleyman ise anlamını koruyarak adının Türkçeleşmesini istemiş 


ve Yeniköy olmuş. 


En çok çeşme yaptıran valide sultan unvanına sahip Mihrişah Valide Sultan'ın adını taşıyan ve 
1805 yılından günümüze uzanan çeşme, semtin en güzel tarihi eserlerinden biri. Yeniköy'ün kuzeyinde yer alan geçmişin Cezayirliyan Yalısı ise bugün Avusturya Konsolosluğu olarak kullanılıyor. 
Hemen yakınındaki Ermeni Katolik cemaatine ait Surp Hovhannes Mıgırdiç Kilisesi, gotik tarzıyla etkileyici. 19. yüzyıldan kalına Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi, Kudüs Patrikhanesi temsilcilik kilisesi olan Ayios Yeoryios, tarihi 1837 yılına dayanan Panayia Kilisesi ve Karaköy'deki Kamondo Merdivenleri'nden hatırlayacağınız Abraham Kamondo tarafından yaptırılan Yeniköy Sinagogu, buradaki kültürel zenginliğin yadigarı... Osman Reis Camii ise unutulmaması gereken bir güzellik. Aslında 1635'te yapılmış. Ama birçok onarımdan geçip 1904 yılında bugünkü haliyle yeniden inşa edildiği için 1. Ulusal Mimari'nin en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. 

Simitçi Salih Sokağı'nı gezip ahşap evler arasında zaman yolculuğu yaptıktan sonra artık yalı zarafetinin gönlünüzü çelmesine izin verebilirsiniz. 

Yeniköy'deki en eski yalı 18. yüzyıl sonlarında barut ticareti ile uğraşan Ermeni bir âile için yapılan Dadyan Yalısı. Edebiyatımıza ilk realist roman Araba Sevdası'nı kazandıran Recaizade Mahmud Ekrem'in adını taşıyan yalı, Yeniköy”ün girişini süslüyor. 19. yüzyılda Gümüşhane Valisi için yapılan Faik Bey Yalısı, daha sonra el değiştirdiği için Pakize Hanım Yalısı olarak isimlendirilmiş. Balkonundaki alınlıkta “Ya Malik el Mülk” (Her şeyin sahibi Allah'tır) yazıyor. 


İstanbul'a zarif yapılar kazandıran mimar Alexandre Vallaury imzasını taşıyan Afif Ahmed Yalısı, doğu-batı sentezi sunan mimarisiyle dikkat çekiyor. Agatha Christie ünlü “Orient Ekspresi'nde Cinayet” romanını yazmak için İstanbul'u ziyaret ettiğinde bu yalıda misafir edilmiş. TRT yapımı Aşk-ı Memnu ve televizyon tarihimizin en çok konuşulan yapımlarından 1001 
Gece ise yalıda çekilen diziler arasında... 
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Boğaz'ın en büyük yalilarindan olan 64 odalı Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı, dünyanın en pahalı 10 evinden biri olarak gösterilmişti. Ayrıca, Amcazade ve Kıbrıslı yalılarından sonra en uzun rıhtıma sahip sahilhanelerden biri. Kara Todori Paşa Yalısı, Çırağan Sarayı'ndan artan malzemelerle 1871 yılında Sarkis Balyan tarafından yapılmış. Türkiye'deki ilk tıp okulunun yöneticisi olan Stefenos Todori'nin oğlu Alexandros Todori'ye aitmiş. 

1863 yılında Aristarhis Ailesi tarafından yaptırılan ve önündeki heykel nedeniyle Aslanlı 
Yalı olarak da adlandırılan Said Halim Paşa Yalısı, 1995'te şaibeli bir yangına kurban gitmişti. 
Geçirdiği yenilemenin ardından bugün özellikle düğünler için çok tercih edilen bir adres. 


Rasim Ferid Talay, Gazioğlu, Beyazcıyan, Faik ve Bekir Bey yalıları ise semtin göz alıcı diğer yapıları... 
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Ф 
ТАВАВУА 


Sanki daha adi gecince nostalji rüzgarı esiyor gibi... Sanki sokaklarinda klasik arabalar, sik kadınlar, takım elbise giymeden dışarı çıkmayanlar geziniyor gibi... Belki de 100’e yakın Yeşilçam filmi burada çevrildiğindendir; Tarabya demek bir İstanbul nostaljisi demek. En azından görünenin ardındaki hikayelere bakmayı sevenler için... 

Yeşilçam'a ilişkisi çok taze, esas şifalı suları ile ünlüymüş semt. Bizans dönemindeki adı olan “Therapeia” bu nedenle verilmis; “terapi yeri” anlamına geliyor. Hatta daha da eskilere götürülüyor ve 5. yüzyılda Patrik Attikos’un buraya sağlıklı havası ve şifalı sularından ötürü Therapia adını uygun gördüğü belirtiliyor. Ama ne yazık ki 14. yüzyılda meydana gelen depremle bu şifalı su kaynakları ortadan kalkınış. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa için burada yapılan saraya “keyif” anlamında Tarabiye dendiği de semtin isim hikayeleri arasında. Antik çağlarda ise ne şifa ne keyif; tam tersine “zehirleyen” anlamına gelen “Pharmakeus” denınis. 

Tarabya'da bir zamanlar Rum nüfus çoğunluktaymış ama günümüzde sadece onlardan kalan yadigarlar var. Sümer Korusu'nun girişinde yer alan Ayia Paraskeyi ile Ayios Constantinos ve Ayia Eleni kiliseleri ile kapanmış bir Rum ilkokulu o yadigarlar arasında... 

Tıpkı Büyükdere gibi Tarabya da elçiliklere yaz sığınağı olmuş. 18. yüzyılda yazlık sefaretler birbiri ardına bu bölgelere yapılmaya başlanmış. Fener civarında yaşayan bazı Rumlar da burada yazlık evler yaptırmış. İngiliz Konsolosluğu'nun yazlık köşkü 1911'de tamamen yanmış. 
2. Abdiilhamid’in çocukluğunu geçirdiği köşk, Osmanlı donanmasının yeniden yapılanması- na katkılarından dolayı Kayzer 2. Wilhelm'e hediye edilmiş. Şimdi ise Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılıyor. 

Rumeli Hisarı'nın inşasında kullanılan kireçlerin temin edildiği yatakların yer aldığı ve coğrafi olarak bir burnu andıran yerden bahsetmeden olmaz. Neresi diyeceksiniz ama cevap zaten ilk cümlenin içinde gizliydi: Kireçburnu. Tarabya'yı keşfederken Kireçburnu da güzel manzarası ve yalılarıyla size eşlik ediyor. Özellikle Dikranyan Yalısı'nın güzelliği dikkat çekici. 
Yanındaki yalı ise geçmişte uçuk projeleriyle İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olan Ahmet Vefik Alp'e ait. 

Tarabya'dan Kireçburnu'na giderken göreceğiniz yazlık köşklerden ilki, 1908'de Raimondo d’Aronco tarafından yapılmış. Sultan 2. Abdülharnid tarafından Karadağlı Prenses Elena’ya düğün hediyesi olarak verilmiş. 
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Fransiz Konsoloslugu yazhk binası Eflak Bogdan Voyvodası Fenerli Rum Prens Alexander ipsilanti’ye ait olan binadaymış. Voyvoda’nın ölümünden sonra tüm mal varlığına devlet el koymuş. Fransızlar, İngilizlerin İstanbul'a saldırmalarını engelleyince de 3. Selim burayı Napolyon Bonaparte'a hediye etmiş. Bina yandığı için orijinal yapının izleri günümüze çok az ulaşmış. Fener Rum Patriği'nin rezidansı da Tarabya'da... 

Kalender’deki Huber Köşkü ise bölgenin en göz alıcı yapılarından... Art Nouveau tarzındaki köşkün ismi, Osmanlı'ya silah satan Mauser ve Krupp firmasının temsilcisi Auguste Huber’den geliyor. Rivayete göre 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie ve Sultan Abdülaziz arasında bir yasak aşk varmış. Huber Köşkü de bu aşkı bilen imparatoriçenin nedimesine sus payı olarak verilmiş. Mimarı tam bilinmiyor ama Raimondo d’Aronco ismi öne çıkıyor. 1985'te restore edilen 


köşk, o günden beri Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu olarak kullanılıyor. 


$ 
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0 
BUYUKDERE 


Lilalar, ucuk yesiller, pembeler, beyazlar derken bir anda rengarenk bir kitabin sayfalarını gevirir gibi oluyorsunuz Büyükdere sokaklarını adımlarken... Yalıları, köskleri, kiliseleri, Túrkiye'nin ilk özel müzesi ve muhteşem manzaralı sahil yoluyla; İstanbul'un güzelliğini yaşamak için en davetkar adreslerden biri. 

Büyükdere'nin adını, aynı isimli koyun girişindeki bir dereden aldığı söylenir. Burada denize dökülen Bakla Deresi'nin olduğu yere, antik çağlarda “Derin Körfez” anlamını taşıyan “Bathykolpos” denirmiş. 1. Haçlı Seferi'ne katılan askerler, 1096 yılında Filistin'e giderken Boğaz'ı geçmeden önce burada mola vermişler. 

17. yüzyılda çoğunlukla Rum ve Ermenilerin yaşadığı yemyeşil bir beldeymiş. Bugün ne yazık ki yeşili azalmış, Rum ve Ermeniler de gitmiş ama hatıralarına selam veren yapılar ayakta. Surp Boğos Kilisesi, daha içeride yer alan Ayia Paraskevi Kilisesi ve arkasındaki eski Rum ilkokulu onlardan birkaçı... Okulun yıllardır öğrenci cıvıltılarından mahrum olması ise yine aynı hüzne işaret ediyor. 


Büyükdere hem sokaklarındaki birbirinden güzel evler hem de yalılarıyla gönül çelen bir İstanbullu. 18. yüzyıldan miras Fuat Paşa Yalısı ile 19. yüzyılda yapılan Kocataş ve Sait Paşa yalıları semtin en güzellerinden... Diğerlerinden daha genç olsa da 20. yüzyıl başlarında yapılan Azaryan Yalısı'nın ayrı bir önemi var. Çünkü burası 1980746 Türkiye'nin ilk özel müzesinin açıldığı yer. Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul?da mutlaka görmeniz hatta yabancı konuklarınızı götürmeniz gereken bir adres. Müzede arkeolojik buluntulardan Türk-İslam eserlerine kadar çok geniş bir seçki var. Hatta açıldıktan sonra koleksiyon gitgide büyüdüğü için 1988 yılında yanındaki yalı da alınarak başarılı bir restorasyondan geçti ve müze binasına dahil edildi. 

Vehbi Koç'un eşi Sadberk Hanım'ın bir ömür adadığı koleksiyonerlik merakının tüm sanat ve kültür tutkunlarına hediyesi olan müze ne yazık ki onun vefatından sonra açılabilmiş. Dünya gözüyle büyük hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göremese de çocukları mirasına dört elle sarılmış. “Geleneklerine bağlı, acıların ve sevinçlerin olgunlaştırdığı zengin bir iç dünyaya sahipti. 
Bu özellikleri ile renkli ve çevresini memnun etmeye çalışan bir hanımefendiydi. Kurduğu sıcak yuvada, sonsuz sabrı, güçlü bir espri anlayışı vardı. En büyük merakı el işleri yapmak, bahçesi ile uğraşmak, doğadaki şifalı otlar ve çocuklarıydı” diye anlatıyor kızı Sevgi Gönül annesini... Hem annesine hem ülkesine olan bağlılığını müzeye verdiği büyük emekle gösteren Sevgi Gönül'ün 


çabalarıyla, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan bazı eserlerin iadesi bile sağlandı. 


BÜYÜKDERE 


Sadberk Hanim Müzesi ile Büyükdere’nin merkezi arasinda yer alan İspanya Konsolosluğu neoklasik tarzıyla göz alıcı. Sadberk Hanını Müzesi'ni referans alıp Sarıyer yönüne yürürseniz, 
1840 yılında General Nikolay Ignatyev için yapılan ve sonrasında Rus Konsolosluğu olarak kullanılan binayla karşılaşacaksınız. 


Bir tavsiye daha; Büyükdere sahilinde yürürken başınızı gökyüzüne kaldırmayı unutmayın. 
Ve geçmişte buradan deniz uçaklarının havalandığını düşünün. Büyükdere Limanı'ndan kalkan deniz uçaklarıyla Türkiye-İtalya seferleri yapılıyormuş hem de 1924'te... İtalyan ve Türk pilotların görev yaptığı 10 yolcu kapasiteli Dornier Wal uçaklarıyla yapılan seferler 1936'ya dek sürmüş. 
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Boğaziçi köylerinden Бит olan Sarıyer, geçmişte İstanbullular ісіп mesire yeriymiş. Hem yeşil ve maviyle kucaklaşmak hem de buranın meşhur plajlarında ve gazinolarında eğlenmek için özellikle hafta sonları gelirmiş İstanbullular. Bugün geçmişin eğlence anlayışından izler kalmasa da en çok yeşille buluşmak, plazalardan ve trafikten arınmak isteyenler Sarıyer'in yolunu tutuyor. Ve 


yine en çok hafta sonu... 


Bizans döneminde balıkçılıkla geçinen küçük bir yermiş. Balıkçılık kültürü fetihten sonra da devam etmiş. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi’nde Sarıyer’i “bağlı, bahçeli” güzel bir yer olarak anlatırken; yedi mahallesinden ikisinde Müslümanların diğerlerinde Hristiyanların yaşadığını yazmış. Müslümanların bagcilikla, Hristiyanların ise balıkçılıkla geçindiğini anlatmış. Balıkçılık 


hala Sarıyer için çok önemli. Hem balık pazarı hem balık restoranları çok ünlü. 


Osmanlı döneminde Anadolu'dan ve Adalar'dan gelen göçmenler buraya yerleştirilmiş. Nüfus arttıkça birbiri ardına yapılar inşa edilmiş. Güzel konaklar, camiler, kiliseler, hamamlar yapılmış. 
Özellikle çeşmeleri ile nam salmış Sarıyer. İlginçtir ki bilinen ilk adının ardında da su var. “Güzel 


su, kutlu akarsu” anlamlarına gelen “Simas” denmiş Sarıyer'e. 


En gözde zamanlarını ise Osmanlı zamanında yazlık sefaretlerin buraya yaptırılmasıyla yaşamış. Şirket-i Hayriye'nin buraya vapur seferleri başlatmasıyla popülerliği artmış ve gitgide daha çok İstanbullu Sarıyer'in yolunu tutmuş. 

İskelenin hemen yanında göreceğiniz kuleli bina, 1911'den miras; günümüzde Sarıyer Orduevi'ne ev sahipliği yapıyor. Sokaklarda birbirinden güzel ahşap yapılar çıkacak karşınıza. 
Onlardan biri bugün Kızılay'a ait. Bir diğeri 19. yüzyılda yapılmış ama cemaati kalmadığı için artık kullanılmayan Vaftizci Aziz Yahya (İoannis Prodromos) Kilisesi. 

Sarıyer'in en ilgi çeken yerlerinden biri de Telli Baba Türbesi. Geçmişte balıkçılar sefere çıktıklarında Telli Baba'nın onları koruduğuna inanırlarmış. Bugünse gönlüne göre bir eş ve mutlu bir yuva hayali kuranlar, Rumeli Kavağı'na doğru giderken göreceğiniz bu türbenin yolunu tutuyor. Asıl adı İmam Abdullah Efendi olan Telli Baba'nın, Kadiri tarikatından olduğu ve mensuplarının türbanlarını gümüş tel işlemeler ile süslediği; adının da buradan geldiği belirtiliyor. 

Sarıyer'in bugünkü adının kaynağı da bir başka evliya olan Sarı Baba'ya bağlanıyor ama hakkında çok şey bilinmiyor. Semtin sarı tonundaki toprağı nedeniyle bu adı aldığı, sarışın bir gözdeye atfen “sarı yar” isminden evrildiği, buraya gömülen iki sarışın asker nedeniyle “sarı er” 


isminin verildiği ise diğer rivayetler... 
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RUMELİ KAVAĞI 


Avrupa yakası için gemilerin son durağı, bizler içinse hızı yavaşlatıp bir mola verme durağı Rumeli Kavağı. Yeni köprünün yapılmasıyla eski sakinliğini yitirse de hala gökdelenlerden, kalabalıklar- dan, ışıltılı mağaza camlarından uzaklaşmak isteyenlerin soluğu aldığı yerler arasında... 

Adını burada yetişen kavak ağaçlarından ya da Türkçede “kavak” sözcüğünün aynı zamanda “kontrol noktası” anlamına gelmesinden aldığı söyleniyor. Anadolu Kavağı için de benzer bir öykü anlatıldığına ilerleyen sayfalarda rastlayacaksınız. Aslına bakarsanız sadece isimleri değil 


hem buralara yüklenen anlam hem günlük hayat çok benziyor her iki kavakta da... 


Geçmişteki işlevi bugünden farklı sanılmasın. Boğaz'dan geçen gemilerden vergi alabilmek amacıyla 1. Manuel Komnenos 12. yüzyılda buraya bir kale yaptırmış. Önce Cenevizler sonra da Osmanlılar tarafından ele geçirilen bölge, 4. Murad tarafından Boğaz'ın girişini korumak için askeri bölgeye dönüştürülmüş. Biraz ilerisinde askeriyeye ait olan Altınkum isimli küçük bir kumsal yer alıyor. 

Tarihi 1769’a dayanan, 1856’daki Kırım Savaşı sırasında yenilenen Rumeli Feneri'nin yüksekliği 30 metre. Boğaz'ın öteki yakasındaki Anadolu Feneri'nin eşi ve aynı hikâyenin iki yakadaki kahramanları onlar; meşhur Altın Post efsanesinde Rumeli Feneri'nin olduğu yerden de 


bahsediyor. 


Yunan mitolojisine göre Jason ve Argonotlar Altın Post'u aramaya giderken arasından geçtikleri kayalar burada. Hatta ilginç iki ismi var bu kayaların: Kocataş ve Körtaş. Osmanlı döneminde, yakınlarından geçen gemilerin kaza yapmasına neden oldukları için “Kanlı Kayalar” adı verilmiş. Biraz ilerisindeki burunda, 1768 senesinde yapılmış ikiz kuleli bir kale yer alıyor. 

Eğer sakinlik ve salaşlık seviyorsanız, Garipçe'ye mutlaka uğrayın deriz. Eski adı “Akbabalar Şehri” anlamına gelen “Gyropolis”mis. Bugünkü adının ise Rumeli Feneri'ne komşu olmasından dolayı “oldukça yakın” anlamındaki “Karibce” kelimesinden evrildiği düşünülüyor. Tepede 1778'den kalma bir kalesi olan köyde göreceğiniz eski ahşap evler ve salaş balıkçı restoranları ile bambaşka bir İstanbul çıkacak karşınıza... 
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Efsane bu уа baş tanrı Zeus karanlık bir gecede Olympos Dağı'ndan inip Tebai kentine gelmiş. 
Burada Kraliçe Amphitryon'u görür görmez vurulmuş. Çapkın Zeus, kralın sefere çıkmasını kollayıp yalnız olduğu bir gece kraliçe Amphitryon'u baştan çıkarmayı başarmış ve bu beraberlikten bir erkek çocuk doğmuş. Ne var ki çocuğun tanrısal güçlere ulaşması için ana tanrıça Hera'dan süt emmesi gerekiyormuş. Fakat Hera kırgın ve kızgınmış, kabul etmemiş bu isteği. Ama Zeus'ta entrika biter mi? Bir gece Hera uyurken bebeği onun kucağına bırakmış ve ana tanrıça bu masumiyete dayanamamış. Hatta o kadar çok emzirmiş ki çocuğun ağzının kenarından dökülen süt damlaları, yeryüzüne düşmeye başlamış. Düştüğü yerlerden ise tüm narinliği ve güzelliği ile bembeyaz kum zambakları çıkmış. 

Hikayeyi anlattık çünkü koruma altına alınan kum zambaklarını görebileceğiniz en güzel adreslerden biri Kilyos. Botanik açıdan zengin kumullara sahip beldenin asıl adı da zaten Kumköy. 
Kilyos'ta uzun yıllardır kum zambağı için festival yapılıyor; son yıllarda içine sanat dokunuşu da eklenerek daha ilgi çekici hale getirildi. “Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği” her yaz beldeyi şenlendiriyor ve Kilyos”un uzayıp giden sahilleri hünerli ellerden çıkan heykellerle adeta açık hava sergisine dönüşüyor. Serginin süresi ise her yıl değişiyor çünkü tek belirleyici doğa. 
Rüzgar, yağmur ya da dalgalar ne kadar izin verirse o kadar dayanıyor. 

Telliogulları ile Seferogulları'nın mücadelesini hafızalara kazıyan Yeşilçam klasiği Tosun Paşa filminin çöl sahneleri başta olmak üzere, Kilyos film ve dizi çekimlerinin değişmez setleri arasında. 
İstanbullular ise еп çok yaz aylarında, günübirlik de olsa tatil havasını hissetrnek için gidiyor. Ama sadece deniz ve güneş için gidilir sanmayın. Bir yanı maviyse diğer yanı yeşil yani bol oksijenli yürüyüşler yapabilir; rotanızı tepelere doğru çizerseniz dinlenirken harika manzaralar izleyebilirsiniz. 

Tarihi doku olarak maalesef pek bir şey vaad etmiyor. Geçmişten bugüne kendini pek koruyamamış ve yıllar yılı büyüyen çarpık yapılaşmaya teslim olmuş. Tepede göreceğiniz Ceneviz Kalesi 
14. yüzyıldan yadigâr. Kalede antik çağlardan kalma bir de sarnıç var ama maalesef askeri bölge olduğu için kale ziyarete açık değil. Bir diğer tarihi eser Ovid Kulesi ise Yunan döneminden miras ama ne yazık ki onu da ziyaret edin diyemiyoruz... Ayrıca üç su terazisi var ki o da İstanbul'un su dağıtım sisteminin parçalarından. Suyun Belgrad Ormanı'ndan buraya taşındığını gösteriyor. 

Kilyos'un Türkiye için bir ilkin ev sahibi olduğunu da eklemek gerek. Takvimler 195571 gösterirken, Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Turban burada açılmış ve yepyeni bir konaklama anlayışını ülkemizle tanıştırmış. Ortak hafızamızda neşeli anılar bırakan Kilyos’a yolunuz düşerse balık yemeden dönmeyin. Demirciköy'e uğramak da yapılacaklar listenizde olsun. 
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Yüksek уе daha da yüksek binalar... Çok insan, çok trafik, teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan gökdelenler, göz alıcı ışıklar, şık hanımlar, şık beyler ve 9-6'lık bitmeyen bir koşuşturma... 
Şehrin modern yüzünü en iyi yansıtan ve New York'taki gösterişli Manhattan’a benzetilen Maslak, 


İstanbul'daki iş dünyasının merkez noktalarından biri. 


Geçmişte Belgrad Ormanı'ndan gelen suyun depolandığı haznelerden biri burada yer alırmış ki zaten adı da buradan geliyor. Maslak, “içinden su akan boru” ve “boruları fazla basınçtan ko- 


rumak için su yolları üzerine yapılan içi su dolu hazne” anlamlarına geliyor. 


Bugünün emlak gözdesi Maslak, 1980'lere kadar dikkati çekmekten uzak, sadece birkaç binanın yer aldığı bir semtmiş. Bugünse uluslararası şirketlerin Türkiye merkezlerine ev sahipliği yapan, gökdelenlerden kurulu apayrı bir dünya. Geçmişi hatırlamak isteyenler yolunu Maslak Kasırları'na düşürüyor. İş dünyasının stresinden sıyrılmak isteyenler içinse Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak 2001 yılında kurulan Elgiz Museum imdada yetişiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin merkez kampüsü de burada. Hemen yanında ise Harp Akademileri var. 

Maslak'ta, artık ikonlaşan pek çok gökdelen yükseliyor. Onlardan biri olan 42 Maslak, “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” (LEED) sertifikasına sahip. Ayrıca Türkiye'de LEED Platinum Sertifikası alan ilk bina. 217 metre yüksekliğe sahip 47 katlı Spine Tower ise 2012'de “Avrupa'nın En İyi Ofis Mimarisi”; 2014 6 “MIPIM - Türkiye'nin En İyi Projesi” ödüllerini aldı. 


MASLAK 


= سیر‎ kz: хез а E ет. 


ATATURK ARBORETUMU 


Nasıl ki her insanın favori rengi varsa biz şehirlerin, hatta semtlerin de favori mevsimleri oldugu- na inanırız. Mesela İstanbul'un mevsimi bizce ilkbahardır. Mavinin en güzeli, esintinin en tatlısı, güneşin yakmadan ısıttığı mevsimde bir başka güzeldir İstanbul. Şehrin dört bir yanında birbiri ardına manolyalar, erguvanlar, mor salkımlar süsler dalları... 


Bahçeköy'den Kemerburgaz'a giden yolda yer alan Atatürk Arboretumu için de bir mevsim seçtik ve sonbahar dedik. Yıl boyu ne zaman isterseniz gidip görebilirsiniz ama gelin bizi dinleyin, sonbaharın ortalarına denk getirin o ziyareti. Kırmızının, sarının, yeşilin, kahvenin sayamayaca- 


ınız kadar çok tonu karşılayacak sizi ve tüm görkemiyle buyur edecek kapıdan. 


Arboretumda iki gölet, iki binden fazla bitki türü ve binlerce ağaç var. Künyelerinden bilgilerini de görebiliyorsunuz. O yüzden çocuklara doğa sevgisini aşılamak için gidilecek yerlerin başında geliyor. Eğer eğitim yılı içinde giderseniz, hafta içi okul gruplarının ziyaretlerine denk gelmeniz olası. 


Arboretum kurulması fikri, 1949 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından önerilmiş. Orman Fakültesi ve Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'nün işbirliği ile başlatılan çalışmalara, Fransa Sorbonne Üniversitesi'nden de destek gelmiş. Çalışmalar 1982 yılına kadar devam etmiş. Atamızın 
100. doğum yılı kutlamaları şerefine, arboretuma Atatürk adı verilmiş. 1916 yılında kurulan Türkiye'nin ilk fidanlığı da burada yer alıyor. 


Burası aslında bir araştırma sahası olarak kurulmuş ama İstanbullular için nefes sahası olmuş. 
İçeride bir şeyler yiyip içmek yasak, yanınızda sadece su getirmenize izin veriliyor. Yapacağınız en önemli şey temiz havanın ve birbirinden güzel manzaraların tadını çıkarmak. Zamanın biraz yavaş akmasının kimseye zararı yok; huzurla kitabınızı okuyun, gölette süzülen kuğuları izleyin, 


kuşlara kulak verin... 


Arboretuma giriş ücretli. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde ise herkese ücretsiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da ilkokul öğrencilerine ve kendilerine eşlik edecek bir yetişkine ücretsiz. 
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BELGRAD ORMANI 


Gözümüz ağaçtan başka bir şey görmesin, kulaklarımız kuş sesine doysun, akciğerlerimize bayram neşesi gelsin diyenlerin İstanbul'daki cenneti, Belgrad Ormanı'dır. Ev sahibi olan kayın, meşe, akkavak, çam, çınar, kestane ağaçları tüm misafirperverliğiyle karşılar konuklarını. 

Yerli “Manhattan” Maslak'ta yükselen gökdelenler ve hiç eksik olmayan trafikten sonra, gizli bir vaha gibi çıkıyor karşınıza orman. İster spor yapmak ister keyifle açık havada vakit geçirmek için tercih edebilirsiniz. Bisiklet yolları da koşu ve yürüyüş parkurları da var. İçindeki kafelerde bir mola verebilirsiniz. Ormanın belirli alanlarında piknik yapılabildiği için keyfine düşkün şehir ahalisi de burada. 

Aslında orman, şimdikinin üç katı büyüklüğe sahipmiş; Trakya'daki Istranca Dağları'ndan başlayıp neredeyse Karadeniz sahiline kadar uzanıyormuş. Geçmişteki büyüklüğü kalmasa da ormanın içindeki su kemerleri ve su bentleri hala tarihe açılan pencereler gibi... Taksim ve Kırkçeşme su dağıtım sistemlerinin parçası olan bu yapılar hala kullanılıyor. Bazıları Roma dönemine ait, bir kısmı da Mimar Sinan yadigarı. 

Kanuni Sultan Süleyman, 1521 yılında bugünkü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı almış. 
Ardından bir grup göçmeni İstanbul'a getirip yerleştirmiş ve bir Belgrad Köyü kurmuş. 

Köy, o zamanlar İstanbul'a uzak olarak nitelenen Sarıyer civarındaymış. İşte ormanın günümüze ulaşan adı o köyden miras. 

18. yüzyılda bazı elçilikler yazlıklarını Belgrad Köyü civarına yapmışlar. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde, yazlıklar Tarabya ve Büyükdere kıyılarına taşınmaya başlamış. Köy de yavaş yavaş küçülmüş ve acı bir sonla yok olmuş. 2. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı olaylı bir şekilde kaldırmış. 
Kendisine karşı ayaklanan yeniçeriler ise Belgrad Ormanı'na saklanmış. Sultan, asi yeniçerilerden kurtulmak için 1826'da ormanın yakılması emrini vermiş. 19. yüzyıl sonunda ise burada kalan 


birkaç kişinin başka yerlere taşınmasıyla köyün izleri silinip gitmiş. 
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Mimar Sinan denince ardına öyle çok şey eklenebilir ki ne bu kitap пе başka kitaplar yetmez... 
Eserlerinin hepsini hayranlıkla anlatmak mümkün ama bu sayfayı, onun estetik harikası Mağlova 


Kemeri'ne ayıralım istedik. 


İstanbul güzelliğinin çilesini çok çekmiş bir kent. Ne depremler ne yangınlar ne savaşlar görmüş... Temiz içme suyu sıkıntısı da yüzyıllar boyu başlıca sıkıntısı olmuş ama tarihin cilvesine bakın ki o sorunun çözümü için yapılanlar, bugüne birer mimari harika olarak ulaşmış. Hem Roma hem Osmanlı döneminde aynı sorunla mücadele edildiği için geriye sarnıçlar, su kemerleri, çeşmeler ve dahası kalmış... Bu sayfaya gelene dek Bozdoğan Kemeri'ni okuduğunuzu varsayıyoruz. Yok, bir sıra takip etmeden kitabın sayfaları arasında kaybolmayı seçtiyseniz, o zaman bu sayfanın ardından “Bir Su Harikası”na geçiş yapın. 

Bizans döneminden kalan kemerlerin bir kısmı, İstanbul'un fethinden sonra-onarılıp kullanılmış. Kanuni Sultan Süleyman döneminde su ihtiyacı artınca, yıkılan su kemerlerinin tamiri 


yapılmakla birlikte yeni kemerler de inşa edilmiş. 


Döneminin en büyük su tesisi olan Kırkçeşme sistemi ise Kanunu Sultan Süleyman'ın istegiyle Mimar Sinan tarafından kurulmuş. Dört su bendi ve 33 su kemerinden oluşan sistem, hassas eğimleri ile Tarihi Yarımada’ya temiz su ulaştırmış. İki kola ayrılan Kırkçeşme sisteminde; bir kol Ayvad Bendi'nden diğeri ise Büyük Bend'den geliyor. Sonrasında, Galata Kulesi yüksekliğinde derinliği olduğu söylenen, Başhavuz sarnıcında birleşiyor. 

İşte bu sistemden günümüze ulaşan en muhteşem yapı, iki katlı Mağlova Kemeri. Diğer adıyla Muallakkemer'in yapımına 1554 yılında başlanmış, 1562'de tamamlanmış. Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılmasıyla ulaşımın kolaylaştığı kemere, ormanın içindeki yoldan yürüyerek varabilirsiniz. 

Mağlova Kemeri, dünyada kendi türündeki eserler arasında başyapıt sayılıyor. Uzunluğu 257 
metre, yüksekliği 36 metre. Merkezdeki dört kemeri, dünyadaki en geniş su kemerleri olarak biliniyor. Kemer açıklıklarının farklı boyutlarda olması sayesinde nice su baskınlarına ve depremlere dayanmış. 

Mimar Sinan, her detayı incelikle işlediği bir imza daha bırakmış ardında. Bize de 460 yıllık 


bir estetik harikasına bakarken, onun dehasına yeniden hayran kalmak düşmüş. 
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Bizanslılar vaktiyle “dünyanın kolyesi” demis bu muhtesem suyoluna. Havalı bircok tanım bulabilir, sayfalarca anlatabiliriz ama Bogaz denince tek kelime yetiyor gibi: Ask. 

“İstanbul'u Istanbul yapan en büyük güzellik” dersek abartılı mı olur? Istanbul elbette Boğaz'dan ibaret değil ama onun olmadığı bir İstanbul da tam değil. 


Güzelliğinin yanı sıra en çok da stratejik konumu nedeniyle İstanbul Boğazı'na yüzyıllardır hazine gözüyle bakılmış; kıymeti eşsiz bir hazine... Bugün kıyılarını özellikle Lale Devri'nde yapılan birbirinden güzel yalılar süslüyor. Boğaz'da 366 tane birinci, ikinci ve üçüncü derece tarihi eser niteliği taşıyan yalı var. Tarihi niteliği olmayan yalıları da ekleyince sayı 600'e çıkıyor. Yalılar için kullanılan en güzel tanım “Boğaz'ın inci taneleri.” Sanki paha biçilemez bir kolyeyi tamamlar gibi her bir parça. і 

Yalılardan önce de güzelmiş Boğaz. İnsanları kendine mıknatıs gibi çeken etkisi her zaman aynıymış. İmparator Konstantin, boğaza vurulup Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak İstanbul'u seçmiş. Stratejik önemi şehrin başına öyle çok sorun açmış ki bir türlü paylaşılamamış. Kırım Harbi (1853-1856), Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) ve 1. Dünya Savaşı sırasında 


boğazları kontrol etmek en büyük sorun olrnuş. 


Boğaz, Sarayburnu'ndan Karadeniz'in çıkışındaki Anadolu Kavağı'na kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzanıyor. Adı ise mitolojik bir anlatıdan geliyor. Eski Yunan mitolojisine göre Boğaz, adını Tanrılar Kralı Zeus'un gözdesi olan Rahibe İo”dan alınış. Hera'yı İo”yla aldatan Zeus, karısının sevgilisine zarar vermesinden korkup İo'yu bir ineğe çevirmiş. Fakat Hera, Zeus'un oyununu fark etmiş ve İo'yu avlamak için üzerine bir at sineği göndermiş. 

Sinekten kurtulmak için kaçmaya başlayan lo, Boğaz'a kadar gelmiş ve karşı kıyıya geçmiş. 
Boğaz da İo'nun geçişinin anısına “Bosphorus” yani “inek geçidi” adını almış. Hikâye, İo'nun 


Mısır'a varması ve Zeus'un onu yeniden insana dönüştürmesiyle mutlu bitmiş. 
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Gece, gündüz, siste, karda, yağmurda, dolunay vakti, güneş doğarken, güneş batarken... Hangi zaman dilimini seçerseniz seçin, İstanbul'un güzelliğine güzellik katan köprüler kendilerine düşen görevi eşsiz biçimde yerine getiriyor. Saatler, renkler, manzaralar değişse de köprülerin İstanbul fotoğraflarına armağan ettiği görkem değişmiyor. 

İki kıtayı birbirine bağlayan ilk köprü, Cumhuriyetimizin 50. yılında hizmete açılmış. 
Ortaköy - Beylerbeyi arasında inşa edilen köprünün yapımı 1970'de başlayıp 1973'te tamamlanmış. Cumhuriyet Bayramı'nı takiben de 30 Ekim 1973'te o dönem için “dünyanın en uzun 
4. asma köprüsü” olarak hizmete girmiş. Boğaziçi Köprüsü olarak yapılmış ama halk arasında daha çok Birinci Köprü ve Boğaz Köprüsü adlarıyla anılmış. 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası, köprüde şehit olanlar anısına 2016 yılında resmi adı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. 

Kuleler arasındaki uzunluğu 1074 metre olan köprünün denizden yüksekliği 64 metre. 
33 metre genişliği ile üç şerit gidiş, üç şerit geliş olarak araç trafiğine açık. Aslında köprü ilk 
yapıldığında beş yıl boyunca yaya trafiğine de açıkmış; 1978'de bu uygulamaya son verilmiş. 
İstanbul'la ve köprüyle özdeşleşen etkinliklerden biri olan Avrasya Maratonu kapsamında her yıl bir gün belirli saat aralığında köprü araç trafiğine kapatılarak yayaların özgürce koşmasına, yürümesine izin veriliyor. 2019 yılında 42. kez yapılan ve artık bir İyilik Koşusu'na dönüşen maraton sayesinde sayısız sivil toplum örgütüne bağış toplanıyor; kampanyaları kamuoyunun gündemine taşınıyor. 


İki kıta arasında koşma fikri ilk olarak 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından ortaya atılmış. İlk koşu ise tam altı yıl sonra, bir grup Alman turistin girişimiyle ve az sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleşmiş. 1 Nisan 1979'da “dünyanın tek kıtalararası maratonu” için Boğaziçi Köprüsü'nün yarısı kapatılmış ve insanlar koşarak diğer yakaya geçmiş. Ama bu fikir ve görüntü herkese o kadar yabancı gelmiş ki ilk koşu sonrası bunun 1 Nisan şakası olduğu düşünülmüş. 
Sonrasında yarışın geleneksel bir etkinliğe dönüşmesi için epey uğraşılmış. 1982 yılında organizasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesine girmiş. 

2013 yılında Avrasya Maratonu ismi İstanbul Maratonu'na dönüştü. Halen dünyada kıtalararası koşulan tek maraton ve 2012'den bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 


“altın maratonlar” listesinde yer alıyor. 
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İstanbul'un artan nüfusu ve trafiği, ilk Boğaz köprüsünün açılışının üzerinden çok geçmeden, yenisinin yapılması ihtiyacını doğurmuş. 1988 yılında ise bu kez Kavacık - Rumeli Hisarüstü arasında ikinci köprü hizmete girmiş. İstanbul'un fethini tarihlerle ve isimlerle sembolleştiren 
ikinci köprünün temel atma töreni 29 Mayıs 1985'te gerçekleşmiş; tamamlanma tarihi de 29 
Mayıs 1988 olmuş. İsmi için Fatih Sultan Mehmed'in adı seçilmiş. З Temmuz 1988'de hizmete alınan köprü, ilki gibi Boğaz sularından 64 metre yükseğe yapılmış; kuleleri arasındaki uzunluk ise 1090 metre. 


Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlayan üçüncü köprü ise 2016 yılında Yavuz Sultan Selim adıyla açıldı. Tıpkı ikinci köprüde olduğu gibi onun da temel atma töreni için 29 Mayıs seçildi. 
2013 yılında başlayan çalışmalar 26 Ağustos 2016'da tamamlanarak, Büyük Taarruz'un yıldönümünün kutlandığı Zafer Haftası'nda hizmete girdi. 

Garipçe - Poyrazköy arasındaki köprünün üzerinden, sekiz şeritli karayolu ve iki şeritli tren yolu geçiyor. Genişliği 59 metre ve “dünyanın en geniş köprüsü” unvanını taşıyor: 322 metre ile aynı zamanda dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü. 1408 metre uzunluğuyla, 


üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğine de sahip. 


% 
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Bir zamanlar pınarlarında timsahların beslendigi bugünse sokaklarinda kiliseden camiye, kütüphaneden kafeye, operadan nostaljik tramvaya kadar her geye rastlayabileceginiz Kadıköy’ü tig 


kelime ile tarif etsek; bohem, negeli ve hareketli deriz. 


Tarihi MO 635’e uzanan Kadıköy’e “körler ülkesi” de denir. Sebebi bir efsaneye dayanıyor. Yunanistan'ın tarihi Delfi şehrindeki Apollon Tapınağı'ndaki kâhin, Bizans'ın kurucusu Byzas'a yeni ülkesini “körler ülkesinin” tam karşısına kurmasını söylemiş. Byzas önce neresi olduğunu anlamasa da Haliç ve Boğaz'ın Marmara Denizi ile birleştiği Sarayburnu'na vardığında Kalkedon’a bakıp demiş ki: “Burada yaşayanlar karşının güzelliğini fark etmediğine göre kör olmalılar!” Böylece MÖ 667'de, daha sonra Konstantinopolis ve İstanbul olarak adlandırılacak 


olan şehrini kurmuş. 


Kadıköy için başta seçtiğimiz üç kelime boşa değil. Özellikle genç nüfusun, üniversite öğrencilerinin, sanatçıların ve yazarların çok sevdiği semtte bitmeyen bir enerji var. Bu hareketliliğe 


kendinizi kaptırmak güzel olsa da detaylara dikkat etmeyi unutmayın. 


Eski Hal Binası'nın yanındaki Atatürk Heykeli, Harf Devrimi'ni anlatıyor. Hemen arkasında 
1. Ulusal Mimari'nin en önemli eserlerinden biri var; İstanbullu Ermeni Mimar Yervant Terziyan tarafından İstanbul Şehremaneti Şubesi yani dönemin ilk belediye yapısı olarak tasarlanmış. 
Geçmişte Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı olarak da kullanılan yapı, 2014”ten beri Kadıköy Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor. 


Sadece yayalara açık olan ve adını General Asım Gündüz olarak değiştirseler de hâlâ halk arasında Bahariye olarak kullanılan cadde, Kadıköy'ün kalbi gibi... Ortasından geçen nostaljik 


kırmızı tramvay ile İstiklal Caddesi havası estiriyor. 


Caddedeki en dikkat çeken yapı ise 1927’den miras Süreyya Operası. Anadolu yakasının ilk, Türkiye'nin 6. opera binası. Aslında uzun yıllar sinema olarak kullanılsa da nihayet 2007'de asli görevine döndü. Cephesindeki oymalara dikkatle bakarsanız sanat, trajedi ve komedi perileri ile 


selamlaşabilirsiniz. İçeri girdiğinizde ise tavan süslemelerine hayran kalacaksınız. 


Tıpkı New York Wall Street'te olduğu gibi Kadıköy'de de bir boğa heykeli var. Altryol’daki heykel, Kayzer 2. Wilhem tarafından 2. Abdülhamid'e hediye edilmiş. Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi de Kayzer'in hediyesi... 
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Kadıköy Çarşısı'nda üzerinde küçük, bronz timsah heykeli olan bir levhaya rastlarsınız. 1. 
yüzyılda yaşamış ünlü coğrafyacı Strabon, Kalkedon'daki bir pınarda timsah beslendiginden bahsetmiş. Timsahın olduğu küçük meydanda, Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi'ni göreceksiniz. İlk hali 1694 yılında yapılsa da bugünkü yapının tarihi 1830’lara dayanıyor. Ermeni Surp Takavor (Kral İsa) Kilisesi, bazilika şeklindeki Surp Levon (Aziz Leo) Ermeni Katolik Kilisesi, kubbesinin görkemiyle dikkat çeken Hacı Şükrü Sokak'taki Aya Triada Rum Kilisesi de Kadıköy'de göreceğiniz diğer önemli yapılar arasında. 

Komşusu Üsküdar'ın aksine çok fazla tarihi cami yok Kadıköy'de. 1. Ahmet döneminde Mısırlı Osman Ağa tarafından yaptırılan Osman Ağa Camii en eskisi; Söğütlüçeşme Caddesi'nde yer alıyor. Vapur iskelesinden çarşıya doğru ilerlediğinizde ise 1760’ta yapılan ama 1858'de tamamen yenilenen İskele Camii ile karşılaşacaksınız. 

Kadıköy'ün tek sinagogu Hemdat İsrael ise Yeldeğirmeni”ndeki İzzettin ve Uzun Hafız sokakları arasında. Yeldeğirmeni demişken, son yıllarda geçirdiği başarılı değişimin altını çizelim. 1895 
yılında yapılan Notre Dame du Rosaire Kilisesi de Kadıköy Belediyesi tarafından Yeldeğirmeni Sanat adıyla çok keyifli bir adrese dönüştürüldü. 


Kadıköy'ün son yıllardaki en güzel kazanımlarından biri Müze Gazhane. 1892'den miras 


Hasanpaşa Gazhanesi geçirdiği başarılı restorasyon ile endüstriyel mimarinin en güzel dönüşüm 


örneklerinden biri oldu. İçinde İklim Müzesi, İstanbul Kitapçısı, kafeler, sergi alanları, konserlerin 


verildiği açık hava sahnesi ve dahası var... Merkezi konumuyla da hem Anadolu hem Avrupa yakasından ulaşmak çok kolay. 


Kadıköy keşfinde rotayı nereden başlatır nerede bitirirsiniz size bırakıyoruz. Ama bir İstanbul klasiği olan Baylan'a uğramadan ayrılmayın. Daha kapısından adım atar atmaz, nostaljinin sarıp sarmaladığı pastanenin imza lezzeti Kup Griye. 
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HAYDARPASA GARI 


Anadolu'nun İstanbul'la en etkileyici kucaklaşma noktası. Boğaz'ın mavisiyle buluştuğu manzarasına ayrı, sadelikle görkemi buluşturabilen mimarisine ayrı hayran bırakıyor. Kuşlarla, vapurlarla, bazen ay ışığı bazense günbatımıyla selamlaşma durağı. 

Gönül isterdi ki bu satırları yazdığımızda Haydarpaşa Garı tren düdükleriyle çınlasın, yolcuları “Merhaba İstanbul” diyebilsin. Ne yazık ki 28 Kasım 2010'da geçirdiği yangından sonra bir türlü aramıza dönemedi ve akıbetine dair tartışmalar hiç dinmedi. 

Aslında Haydarpasa'nin yaşadığı tek kötü kader, 2010'daki yangın değil. Başı felaketlerden bir türlü kurtulamamış bu güzel garın. 19. yüzyıla kadar sayfiye ve tarım yeriymiş. Daha sonra doğuya giden orduların toplanma ve uğurlanma yeri işlevini üstlenmiş. 1833'te ilk istasyon, 1899'da da liman yapılmış; haliyle önemi de hızla artmış. 

Kayser 2. Wilhelm'ın 1898'de İstanbul'a yaptığı ziyaret, Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişmesinde çok etkili olmuş. Demir yolu ağını kurma işinin İngilizlerden Almanlara geçmesi de bu ziyaret sonrasına rastlamış. Berlin'den Bağdat'a tren yolu projesinin bir parçası olarak İstanbul'a yapılacak yeni istasyonunun çalışmaları Almanlar tarafından 1906'da başlatılmış. En zorlu kısmı ise denize kazıkların çakılmasıymış; tam 1700 kazık yerleştirilmiş. 


Dönemin ünlü Alman mimarları Otto Ritter ve Helmut Cuno tarafından planlanan yapı, bir istasyon binasının ötesinde adeta bir anıt gibi düşünülmüş. Avrupa yakasındaki Sirkeci İstasyonu oryantal esintili bir mimariye sahipken, Anadolu yakasındaki bina Avrupai bir tarzda yapılmış. 


1. Dünya Savaşı sırasında, 1917'de gar deposundaki cephanelere yapılan sabotaj nedeniyle bina büyük hasar almış. Ama hemen onarılamamış; Milli Mücadele yıllarının zorlukları nedeniyle sıranın kendisine gelmesini beklemek zorunda kalmış. 1930'larda başlayan çalışma Cumhuriyet'in 
10. yılının kutlandığı 1933'e yetiştirilmiş ve Haydarpaşa eski güzelliğine kavuşmuş. Ama kötü talihi yakasını bırakmamış. Tıpkı 2010’daki gibi 1979'da da yine bir kasım ayı, tarihine kara gün olarak yazılmış. Independenta isimli tanker Boğaz'da patlayıp yanmaya başlamış ve garın güzelim vitrayları paramparça olmuş. 

Haydarpaşa Garı'na bakarken iskeleye dikkat etmeyi de unutmayın. Mimar Vedat Tek tarafından 1917'de tasarlanan iskelenin süslemelerini Нас Hafız Efendi, Kütahya çinileriyle yapmış. 
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İstanbul; üzerine söylenmiş sözlerin, yazılmış satırların, çekilmiş filmlerin, bestelenmiş şarkıların tükenmek bilmediği, bilmeyeceği bir şehirdir. Kimi aşk der kimi rüya, kimi keşmekeşin cazibesini anlatır gizli gizli kimi başka yerde yaşayamam der açık açık. Cizirtiyla karışık bir plak döngüsünün içinden taşan karakteristik erkek sesi de yıllardır sorar: “İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar?” 

Soran Behçet Kemal Çağlar, o soruyu sesiyle ölümsüz kılansa Münir Nurettin Selçuk'tur. 
Öylesine güzel bir de gazel çeker ki sadece siyah-beyaz zamanların insanlarının değil, teknoloji çocuklarının bile nasıl olup da bildiğinin, hatta sözlüklere “entry”ler girdiğinin yanıtı gibidir. 

Zamansızlığa uzanan böyle unutulmaz bir şarkıyı yazdıran ve besteleten ilhamın kaynağı Kalamış tır. Huzurun sadece şimdilerde değil, her dem aranır olduğunu düşündüren ve bulunacağı adresi veren o şarkıyı haklı çıkarırcasına, takvimlerin gösterdiği tarihler değişse de Kalamış'taki huzur değişmez. 


“Mahalle kültürü”, “mahalle dokusu”, “mahalle sıcaklığı” denen şeyler insanların birbirine güvendiği, saygı duyduğu ve paylaştığı bir dünyanın basit tanımlamalarıdır. Kalamışlılar da iyi bilir o tanımları çünkü semtte yaşayanların çoğu yeni taşınanlar değil, uzun yıllardır orada olanlardır. Öylesine bir semt değil, vazgeçilemeyendir Kalamış. Bu dokunun yüzyıllardan süzülüp geldiğini anlamak için de Kalamış'ta biraz vakit geçirmeniz, hatta semt sakinleriyle sohbet etmeniz gerekir. 

Kalamış, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Kadıköy'ün semtleri arasında. Kadıköy geçmişte nezihliği ve güzelliğiyle tanınmış. Hatta şehzadelerin Topkapı Sarayı dışında yaşadığı ilk yermiş. Günümüze ne yazık ki ulaşamayan Kurbağalıdere Köşkü, Şehzade Abdülaziz ve Murad'a ev sahipliği yapmış yıllarca. Devlet adamları, paşalar, sarayda görev yapanlar yerleşmek için hep Kalamış civarını seçmişler. Özellikle 2. Abdülhamid devrinde paşaların gözdesiymiş. İmparatorluk merkezinin Avrupa yakasında olduğunu ve Anadolu kıyısının pek de gözde bir lokasyon sayılmadığını düşünmek, civarın geçmişteki cazibesi hakkında daha iyi fikir verebilir. 

Kadıköy Sultaniyesi'nde okuyan Münir Nurettin Selçuk sesiyle herkesi büyülerken, Kalamış'ın güzelliğiyle de kendisi büyülenmiş. Kalamış Kulübü bahçesinde birçok kez konser de veren büyük ustadan en çok istenen şarkı -tahmin edeceğiniz üzere- “Kalamış” olurmuş. Şarkının yazılma öyküsünün ardında da onun semte duyduğu sevgi varmış. İçinde Kalamış geçen bir şarkısı olsun isteyip dostu Behçet Kemal Çağlar”dan yazmasını rica etmiş. İlham perisini çağırmak için de Behçet Kemal'i Kalamış'ta bir sandal sefasına davet etmiş. Güneşin kızıllığının Boğaz'ın mavi sularına 


karıştığı bir akşam üzeri yazılmış “Yok başka yerin lütfu ne yazdan, ne de kıştan. Bir tatlı huzur 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almaya geldik, Kalaruş tan” dizeleri. Bestesini bizzat Münir Nurettin Selçuk yapmış ve dinledikçe 


kulakların da gönüllerin de pasını silsin istemiş sanki. 


Münir Nurettin'in adını taşıyan bir cadde var bugün Kalamış'ta, üzerinde de meşhur Kalamış Parkı. Haftanın her günü yürüyüş yapan, bisiklete binen, köpeğini gezdiren Kalamışlılar görürsünüz. Futbol, basketbol, tenis sahaları ise semtin dinginliğine enerji katmak için var gibi. 
Gençlerin sporla arkadaşlığı birleştirdiği ve ter atarken eğlenmeyi de ihmal etmediği vakitlerin sahibidir Kalamış Parkı. İçinde dikkat çekici iki de heykel yer alır; biri Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya diğeri Osman Hamdi Bey'e ait. Osman Hamdi Bey'in 1906 yılında yaptığı en meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi ve 1880 yılına ait İki Müzisyen Kız tablosu, İstanbul'un bir başka tarih dolu semti Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi'nde yer alıyor. 


Avrupa yakasına bir sanat selamı verdikten sonra tekrar Kalamış'a dönelim; adını Yunancadan almış Kalamış. “Kamuslik” anlamına geliyor ki muhtemelen bölgenin coğrafi yapısının yüzyıllar öncesindeki haline ithafen koyulmuş bu isim ve söyleniş farkıyla günümüze dek ulaşmış. 


Kalamig'ta huzur değişmese de değişen çok şey var. Zaten kaç şey aynı kalmış ki İstanbul'da, Kalamış kalsın? Mesela eskiden sandal gezileriyle ünlüymüş semt. Aileler çoluk çocuk doluşup bir sandala, unutulmayacak güzellikte anılar armağan edermiş kendilerine. Babalar kürek çeker, anneler etrafı doya doya izler, çocuklar da sandalın dalgalarla oyunundan keyif alır, hatta kendileri de ellerini aşağı sarkıtıp suda gezdirerek bir başka oyun oynarmış. Sade bir limanı ve iskelesi varmış. Sağlam dostlukların, arkadaşlıkların, komşulukların mekânıymış. Limana sadece tekneler yanaşmaz, dostluklar da demir atarmış; özellikle semtin delikanlıları burada birlikte vakit geçirmeyi, sohbet etmeyi çok severmiş. Şimdi bu buluşmaların çoğu Kalamış Parkı'nda ya da Marina'da 


yapılıyor. Kalamış Marina, İstanbul'daki en büyük marina olma özelliğine sahip. Ataköy'deki diğer 


büyük marinaya kıyasla kapasitesi daha fazla; binden fazla tekneye servis verebiliyor. 


Marinanın tam karşısında, Kalamış'ın tarihiyle göz göze gelirsiniz. 19. yüzyıldan kalma Ayios Ioannis Hrisostomos Kilisesi semtin en işlek noktasında yer alıyor. Anlamı “Altın Ağızlı Yuhanna” demek. Kilise, adını 344 yılında Antakya'da doğan ve Bizans imparatoru tarafından zorla Fener Patriği yapılan Yuhanna’dan almış. Altın ağızlı unvanı ise iyi bir vaiz olduğu için verilmiş. Kiliseye dışarıdan bakınca mimari açıdan pek dikkat çekmese de içindeki ikonalar çok güzel. Narteksindeki İstanbul'u tasvir eden, 19. yüzyıl yapımı taş baskı tek kelimeyle harika! 


Bugünkü Fenerbahçe semtiyse geçmişte Kalamış'ın bir parçasıymış. Ayrı bir semt olarak anılmaz, orası da Kalamuş olarak geçermiş. 16. yüzyılda yapılan deniz feneri ile “bahçe-i fener” yani fenerin bahçesi olarak anılmaya başlanmış. Zamanla ayrı bir semt haline dönüşmüş ama fenerin- den aldığı ismi değişmemiş. Az katlı apartmanları, mütevazı ama bakımlı bahçeleri ile Kalamış'ın devamı olduğu hemen anlaşılıyor. Semtte, geçmişi bugüne taşıyan güzel köşklere de rastlayabilirsiniz. Fenerbahçe Parkı'nın hemen yanındaki zarif yapı da onlardan biri. Ahşap ön cephesi bir büstle dekore edilmiş, üst kattaki cumbayı desteklemek için ise parlak, yeşil renkli ejderhalar kullanılmış. 
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Anadolu yakasında yaşayanlar için, “Cadde’deyim,” denince konum bildirimi yapılmıştır; “Hangi cadde” diye sorulmaz. Cadde diye kısaltılıp söylenmişse, orası Bağdat Caddesi’dir. Sadece Anadolu yakasının değil; İstanbul'un en gözde gör-görül, alışveriş yap, kafelerdeki rehavete teslim ol adresidir. Popüler kültürden sıyrılıp bakabilen gözler içinse, civarı dikkatlerden kaçmaması gereken İstanbul güzellikleriyle çevrilidir. 


Bağdat Caddesi; Kızıltoprak, Feneryolu, Selamiçeşme, Çiftehavuzlar, Göztepe, Caddebostan, Erenköy, Şaşkınbakkal, Suadiye ve Çatalçeşme'yi geçerek Bostancı'ya kadar dokuz kilometre uzanır. Avrupa yakası için Nişantaşı neyse, Anadolu yakası için Bağdat Caddesi odur. Aradaki fark, Bağdat Caddesi daha yaya dostu ve daha ferahtır. Önünüze kaldırımları süsleyen çiçek tezgâhlarını, keyifli kafe ve restoranları, kitapçıları ve dünyaca ünlü markaların şık vitrinlerini katarak yürürsünüz. Hele bir de yeniyıl zamanına denk gelmişseniz, ışıl ışıl süslenmiş bir cadde 


uzar gider.... 


Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ya da profesyonel futbol liginin şampiyonu belli oldugunda, Bağdat Caddesi şenlik alanına döner. Tüm coşkusuyla caddeye koşanların oluşturduğu uzun konvoy ve 7”den 70'e neşeli bir kalabalık doldurur her yanı. 


Caddeyi biraz gezdikten sonra iyot kokusunun peşine takılmak isterseniz yapmanız gereken tek şey, denize paralel uzanan sokaklardan birine sapmak. Eskiyle yeniyi harmanlayan yapıların arasından geçerek sahil yoluna ulaşırsınız. Yürürken buraya neden Bağdat Caddesi dendiğini düşünebilirsiniz. Tam o sırada bu satırlar gelsin aklınıza diye yazalım. Bugünkü Bağdat Caddesi'nden farklı bir rota izlese de Bizans zamanında bile Üsküdar'dan Anadolu'ya uzanan bir yol olduğu biliniyor. 1638 yılında Bağdat Fatihi 4. Murad, şehri alışını kutlamak için yolun adını değiştirip Bağdat yapmış; Topkapı Sarayı'ndaki Bağdat Köşkü de adını bu fetihten almış. 
Rotası bugünkü caddeden biraz farklı olan Bağdat Yolu çeşmelerle donatılmış; bir kısmı bugüne ulaşmış, bir kısmı da sadece Çatalçeşme, Selamiçeşme ve Söğütlüçeşme gibi semtlere verdikleri isimlerle hatırda kalmış. Çoğu çeşme namazgahların bir parçasıyrnış. Yoldan geçen deve kervan- 


larına su sağlayan Çatalçeşme üç oluklu yapılmış. 


Bağdat Caddesi'nin etrafı 19. yüzyıldan itibaren gözde yerleşim yerleri arasına girince birbiгі ardına çok güzel köşkler inşa edilmiş. Ne yazık ki çoğu günümüze ulaşamamış ama ulaşanlar 


gözlere estetik bir ziyafet sunuyor; özellikle Caddebostan civarında görebilirsiniz. 
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Alexandre Vallaury 1900 yilinda klasik Türk mimarisini Art Nouveau ile karıstırarak Cemil Topuzlu Köskü’nü tasarlamis. Sehir Tiyatroları'nın kuruluguna öncülük eden dönemin belediye başkanına adanmış Cemil Topuzlu Köşkü, adını taşıyan cadde üzerinde yer alıyor. Yapıya bakarken, 1980'lerde yapılan sahil yolu genişletme çalışmalarından önce deniz kenarında olduğu da aklınızda bulunsun. 


Köşkün yakınındaki Büyük Kulüp, 1882 de İngiliz Büyükelçi Sir Alfred Harrison’un kurduğu meşhur Cercle d’Orient’in devamı. Sadece üyelerine ve onların misafirlerine açık olan kulübün bir şubesi de Büyükada'da bulunuyor. 

Bağdat Caddesi civarında dikkat etmeniz gereken iki önemli cami de var. 1885 yılında 2. 
Abdülhamid'in Maarif Nazırı, yani günümüzün Milli Eğitim Bakanı, Ahmed Zühtü Paşa tarafından yaptırılan cami bunlardan biri. Kısa, kalın, tek şerefeli minaresi ile fark ediliyor. Zühtü Paşa ve ailesinin kabirleri de Kızıltoprak'taki bu caminin avlusunda. 1899 yılında eklektik tarzda inşa edilen Galip Paşa Camii ise bir diğeri. O da yine 2. Abdülhamid döneminde Vali Galip Paşa tarafından yaptırılmış. 


Göztepe Parkı, şehrin yorgunluğuna ilaç gibi gelen yerler arasında. Özellikle ilkbahar aylarında giderseniz, karşınıza kaç renk lale çıktığını saymakta zorlanabilirsiniz. Mimozalar, manolyalar ve bahar dalları da cabası... 


% 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istanbul binlerce yıldan süzülen kadim tarihiyle dünü; bugünün estetik anlayisi ve konforuyla tasarlanan yasam alanlarıyla da gelecegi kucaklıyor. Sehrin yeni yüzünün, Anadolu yakasındaki en ışıltılı temsilcisi ise Ataşehir. 


Büyük çoğunluğu Kadıköy'den, bir kısmı da Üsküdar'dan alınan mahallelerin toplanmasıyla Ataşehir 2008 yılında ilçe oldu. Maslak-Levent hattı Avrupa yakası için neyse, Ataşehir de Anadolu yakası için o demek. Buradaki gökdelenler; konut, rezidans, ofis, alışveriş merkezi gibi birçok farklı işlev üstleniyor. 


İnşası devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de Ataşehir'in giderek yükselen cazibesini artıracak. Türkiye'nin en büyük karma kullanım projesi unvanını taşıyan Metropol İstanbul, 800 bin metrekareden fazla alanı ile ofis, rezidans ve alışveriş merkezi olarak inşa edilmiş. Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Cold sertifikası verilen proje; “En İyi Karma Kullanım” kategorisinde dünyadaki rakiplerini geride bırakarak Silver ödülün sahibi oldu. 

Sadece yeni yaşam alanlarıyla değil, kültür dünyası için de Ataşehir yeniliğin temsilcisi gibi... 
Teknolojinin gücünden yararlanan ilgi çekici adresler birbiri ardına burada açıldı. Türkiye'nin ilk interaktif serüveni olarak nitelenen Motivasyon Müzesi, her yaş için eğlenceli bir seçenek. 
Yine alanında Türkiye'nin ilki olan dijital sanatlar ve medya müzesi X Media Art Museum da Ataşehir'de... 


“Geçmişe dokunan hiç iz yok mu?” diye düşünüyorsanız, aslında var. Türkiye'nin ilk oyun müzesi burada kuruldu. 20'den fazla ülkedeki 150 koleksiyonerden toplanan çocuk oyunları Düştepe Oyun Müzesi'nde bir araya getirildi. İlk uzay oyunlarından bir asırlık tarihe sahip ilk taş ev inşa oyununa kadar ilginç deneyimler sunuyor. 

Mimar Sinan Camii ise geçmişe selam veren görkemli bir yapı. Konumu itibariyle birçok noktadan rahatlıkla görülebilen cami, 37 bin metrekare alan üzerine inşa edilerek 2012 yılında Ramazan ayının ilk günü ibadete açılmıştı. Dört minareli 25 kubbeli caminin ana kubbe yüksekliği 42 metre. 
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NEZAHAT GÖKYİĞİ 
BOTANİK BAHÇESİ 


Tüy gibi hafif, bir animenin içinden çıkmışçasına tozpembe, üzerine şarkılar söylenecek kadar coşkulu çiçekler açar İstanbul'da. Güzelliği, yeniden doğuşu, hayatın kısalığını, hatta zamansız ölümü temsil ederler. Her yerde görmeniz mümkün değildir çünkü bu özel çiçek ancak özel izinle 


dikilebilir. Anavatanı Japonya olan sakuralardan bahsediyoruz. 


2. Abdülhamid'in emriyle 1890 Japonya'ya giden ve dönüşte fırtınada batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki 527 denizcinin acısı tarihin sayfalarında kalmadı; bugün bile sızısını hissetmek mümkün. Anılarını yaşatmak için kurduğumuz bağlardan biri ise Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Facianın 115. yılı olan 2005'te Japon Sakura Vakfı tarafından bağışlanan Japon kirazı fidanları bu parka dikilmiş; botanik bahçesinde bu ağaçların olduğu bölüme de Ertuğrul Adası adı verilmiş. Her yıl ilkbaharı bir sakura festivaliyle karşılıyorlar. 

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin tek güzelliği, sakuralar değil. Aslında İstanbul'a hediye edilmiş bir doğa mirası burası. Gökdelenlerin ortasına yonca şeklinde kondurulan bu metropol vahası aslında bir aşkın vefası. TEKFEN Holding Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, eşi Nezahat Gökyiğit'in anısını çiçekler arasında yaşatmak istemiş. 50 hektarlık alan üzerine kurulan bahçeyi Ali Nihat Gökyiğit Vakfı yaptırmış. İçinde birçok ağaç türü ile birlikte hem çek iyi bildiğimiz hem de nadir bitki türlerini görebilirsiniz. Göletler, ördekler, kuşlar arasında yürüyüş yapabilir, piknik için ayrılan bölümü keyifli sofralar için değerlendirebilirsiniz. Şehir hayatının koşturmasına öyle güzel ve merkezi bir mola noktası ki okullardan tutun da civardaki plazalarda çalışanlara kadar birçok kişi gün ortasında minik piknikler yapmak için kullanıyor burayı. 

Özellikle çocuklu aileler için Anadolu yakasındaki en güzel adreslerden biri. Hem çocuk hem de yetişkinler için birçok atölye çalışması da yapıyorlar, kurslar veriyorlar. Amaç, doğayla insanları birbirine daha çok yakınlaştırmak, severek korumayı sağlamak. 

Üstelik giriş ücretsiz. Ama dilerseniz bağışta bulunabiliyorsunuz. Zaten verilen emeği görüp de bağışta bulunmamak mümkün değil; eliniz fark etmeden cüzdanınıza gidiyor ve “Böyle bir 


yerin yaşamasına benim de katkım olsun” diye düşünüyorsunuz. 
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Eskiye, çok eskiye bakınca adı “altın şehir” anlamına gelen, bugün İstanbul'un en meşhur semtlerinden biri çıkar karşımıza. O zamanlar “Chrysopolis” demişler, biz bugün “Üsküdar” diyoruz. 

Rivayet odur ki Pers istilacıları Anadolu'dan elde ettikleri ganimetleri saklamak için burayı seçince adı da altın şehir olmuş. Bir diğer görüşse daha masum; adını, güneş batarken kıyılarında oluşturduğu güzel renkten almış diyor. 


İlk ismi sonradan değişip söylenişi bugünküne daha yakın duran “Skutari” olmuş. Buradaki imparatorluk askerlerinin kalkanlarını kaplayan deriye Yunanca “skitos” denirmiş; bu kelimenin de oradan türediği düşünülüyor. Bizans döneminde ise “Skutari” askeri kışla anlamında kullanilmış ve bu kışlaların olduğu bölgeye “Skutarion” adı verilmiş. Bir başka görüşse, yüzyıllar önce Kız Kulesi'nin karşısında Skutarion Sarayı'nın yer aldığını ve bu ismin de saraydan geldiğini söylüyor. 


Üsküdar adı ise İstanbul'un fethinden sonra verilmiş. Farsça “geçit, uğrak yer” anlamına geliyor. 


İsmi konusundaki görüşler ayrılsa da ortak fikir Üsküdar'ın tarih boyunca hep gözde oluşu. 
Öncelikle askeri açıdan değer taşımış. Aslında karşı kıyıdaki “Kalkedon” yani Kadıköy, daha önemliymiş ama Üsküdar hızla gelişerek askeri birliklerin Anadolu'ya sevk edildiği merkez haline gelmiş. 


Öte yandan doğal savunma alanı özelliği bulunmadığı için defalarca saldırıya uğramış. 


Manevi açıdan da önemliymiş çünkü Mekke'ye yapılan Hac yolculuğunun başlama noktası Üsküdar mış. Taht sahipleri de çok sevmiş Üsküdar" varlıklı kesim de... O nedenle geçmişte birbirinden güzel evler, köşkler yaptırılmış. Ama ne yazık ki bir kısmı yangınlardan nasibini almış, bir kısmı da değeri bilinmediği için korunamamış ve günümüze izleri ulaşmamış. Tüm bunlara karşın İtalyan yazar Edmondo de Amicis, 19. yüzyılın ikinci yarısında Üsküdar" anlatırken “köy gibi şehir” demiş. 

Marmaray Projesi kapsamında yapılan kazılar, semtin zengin tarihini bir kez daha ortaya koydu ve tabakhane, manastır ve ahşap iskele kalıntılarına ulaşıldı. 

Üsküdar her köşesinde farklı bir sürpriz saklıyor; yeter ki meraklı gözlerle keşfetmeye çıkın. 
İstanbul'un dört manevi koruyucusundan biri olduğuna inanılan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri türbesini ziyaret rotanıza alabilirsiniz. Fethi Ahmet Paşa Korusu'na çıkıp İstanbul'a geçmişte burada bulunan yalının arka bahçesi olan yerden bakabilirsiniz. Ülkemiz için alanında tek olan Uçurtma Müzesi'ni ziyaret edebilir; 33 ülkeden toplanan 2500'den fazla parçanın yer aldığı zengin koleksiyonu görebilirsiniz. Sokaklarında dolaşırken Üsküdarlı Ressam Ali Rıza Bey'i anabilir; özellikle onun yap- 


tığı resimler sayesinde eski İstanbul kahvehanelerini tanıma şansı bulduğumuzu hatırlayabilirsiniz. 
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KIZ KULESI 


Kız Kulesi'nin üzerinde yer aldığı adacığın tarihi, MO 2400'lü yıllara kadar götürülüyor. Bugün gördüğümüz kulenin tarihi ise yalnızca 19. yüzyıla dayanıyor. MÖ 408'de buraya bilinen en eski yapıyı Atinalı General Alcibiades, Persleri durdurmak için yaptırmış. Daha sonra Bizans İmparatoru 
1. Manuel Komnenos (1143-1180) minik bir kale inşa ettirmiş. İstanbul Türkler tarafından kuşatıldığında savunma amaçlı kullanılan yerlerden biri de bu kaleymiş. 1453’teki dönüm noktasının ardından, buraya yeni bir kale yaptıransa Fatih Sultan Mehmed olmuş. Fetihten sonra yapılan bu kaleyi, sonraki yıllarda 1. Selim restore ettirmiş. 

Kulenin tarihinde yok yok desek yeri... Trajik olaylara da sahne olmuş stratejik görevler de üstlenmiş. Bir dönem hapishaneymiş. Sultan 1. Mahmut beyaz harem ağalarından Beşir Ağa'yı başını vurdurmadan önce burada tutmuş. 3. Osman, sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa'yı burada hapsetmiş, sonra da Kıbrıs'a sürgüne góndermis. 

1509 depreminden sonra fenerler ilave edilmiş ve gemilere yol göstermek için kullanılmış. 1719 
yılında meşalelerden büyük bir yangın çıkmış ve kule büyük hasar görmüş. Restore ettirense, 3. 
Ahmet'in sadrazamı Damat İbrahim Paşa olmuş. Sonrasında yine deniz feneri olarak kullanılmış. 
1830 yılındaki kolera salgınında karantina hastanesine dönüştürülmüş. Bugün İstanbul siluetinin 
ayrılmaz parçası olan son kule ise 2. Mahmut tarafından yaptırılmış. 

Bir dönem, Boğaz'a giren gemilerin kontrolü için gümrük istasyonu olarak değerlendirilmiş. 
İmparatorluğun çöküş döneminde topların yerleştirildiği Kız Kulesi'nde tarih tekerrür etmiş ve tekrar savunma amaçlı kullanılmış. Kule 2000 yılında bütünüyle restore edilmişti. 2021 yılında tekrar restorasyona alındı. 

Kız Kulesi'nin güzelliği ziyaret edince değil de sanki kıyıdan izlenince daha bir anlaşılıyor. En keyifli zamanlar ise günbatımları ya da Ay'ın birbirinden güzel hallerini sunan gece vakitleri... 
Manzara bu kadar güzelken, hikayeleri hatırlamamak olmaz! Çok ama çok eski zamanlarda güzeller güzeli kızı olan bir imparator varmış. Bir kâhin, kızının yılan tarafından sokulacağını ve zehirlenip öleceğini söylemiş. Çok korkan imparator, biricik kızını korumak için kulenin olduğu adacığa göndermiş. Ama kader bu, kaçamamış! Zavallı prenses, kendisine gönderilen bir meyve sepetinin içinden çıkan yılanın sokmasıyla hayata veda etmiş. 

Az bilinen bir başka hikayeye göre ise 8. yüzyılda yaşamış bir Emevi askeri olan Battal Gazi, yanındaki kuvvetlerle birlikte kulenin tam karşısında konuşlanmış. Telaşlanan imparator, kızını ve hazinelerini kuleye saklamış. Askerleriyle birlikte kuleyi basan Battal Gazi de hem prensesi hem de hazineyi almış ve atıyla Üsküdar'dan rüzgar gibi geçerek uzaklaşmış. Meşhur “Atı alan Üsküdar'ı geçti” sözü de bu hikâyeden doğmuş. 


264 KIZ KULESİ 


EEE 


29 


з, 


ŞEMSİ PAŞA CAMİİ 


Osmanlı'da sadrazamlık yapmış iki isim: Sokullu Mehmed Paşa ve Şemsi Paşa. Tarih birbirlerini pek sevemediklerini ve geçinemediklerini fısıldıyor kulağımıza. Hatta Sokullu Mehmed Paşa'nın ölümünde etkisi olanlardan birinin Şemsi Paşa olduğu da düşünülüyor. İkisinin arasında geçen bir konuşma yüzyıllardır anlatılıyor. Şemsi Paşa, Sokullu Mehmed Paşa'ya, “Güzel külliye yaptırdınız ama her gün üzerine kuşlar pisliyor” diye takılırmış. Aradan zaman geçip kendisi de bir cami yaptırmak istediğinde aynı muameleye maruz kalmaktan korkmuş. Sokullu Mehmed Paşa'nın diline düşmek istemediği için caminin mimarı Koca Sinan'a açmış endişesini. Mimarbaşı da “Merak etmeyin paşam; size öyle bir cami yapacağım ki kuşlar üzerine konmayacak” diye söz vermiş. 
Bunun için de akıllıca bir yola başvurup, caminin yeri için farklı yönlerden esen rüzgârların kesiştiği ve denize kayma tehlikesi taşıdığı için kimselerin üzerine bina yapmadığı bir noktayı seçmiş. 
İşte orada, 1580 yılından bugüne Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi yer alıyor. Kuşlarsa Koca Sinan'ı utandırmamış; kubbelerden uzak duruyorlar. Hatta sırf bu nedenle halk arasında Kuşkonmaz Camii olarak biliniyor. 

Şemsi Ahmed Paşa, 2. Selim ve 3. Murad'la yakın dostmuş. 3. Murad'ın sadrazamlığını da yapmış. Adını taşıyan Üsküdar'daki cami ve külliye aslında diğer Sinan eserlerine kıyasla daha küçük. Fakat Koca Sinan'ın ustalık dönemi eserlerinden biri olarak farklı ve özgün. Hem klasik Osmanlı mimarisini başarıyla uygulamış hem de dar bir alana farklı bir planla yerleşmiş. 

Caminin giriş kapısında kırmızı-beyaz mermerler kullanılmış; dikkatlerden kaçmayacak kadar güzel. Caminin yapıldığı yıl vefat eden Şemsi Paşa ise külliyedeki türbeye gömülmüş. Türbenin ilginç bir özelliği var; içeriden camiye bağlı olarak yapılan nadir örneklerden biri. 

Cami 1940'ta kapsamlı bir yenilemeden geçmiş. Uzun yıllardır harap halde olan türbesi aslı- 


na uygun olarak yenilenmiş. Bugünkü minare de 1940’taki yenilemeden yadigâr ama başarılı bir 


çalışma yapıldığı için orijinalini yansıtıyor. 


ŞEMSİ PAŞA CAMII 
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YENI VALIDE САМИ 


Girit doğumlu Gülnüş Emetullah Valide Sultan, Osmanlı tarihine adını hem hayırseverliği hem de ilkler, tekler ve sonlar ile yazdırmış. Hikayesi, birçok valide sultan gibi başlamış aslında... 
Doğduğu kasabanın Osmanlı tarafından alınmasıyla esirler arasında saraya getirilmiş. Güzelliği ile hemen dikkat çekmiş ve Sultan 4. Mehmet'in gözdeleri arasına girmiş. 

Padişah o kadar çok sevmiş ki eşini, ayrı kalmamak için geleneklere aykırı olsa da tüm gezilere götürmüş. Emetullah Sultan da bu sayede çok değişik kültürleri tanıma fırsatı bulmuş. Turhan Valide Sultan'ın vefatının ardından haremde rakipsiz kalmış ama hayat birbiri ardına sürprizler hazırlamış ona. 

İkinci Viyana Киданпаз ит başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 4. Mehmet 1687'de tahttan indirilmiş. Emetullah Sultan da Eski Saray'a gönderilmiş ve hapis hayatı yaşamış. Ama 1695'te tahta oğlu 2. Mustafa tahta çıkınca her şey değişmiş ve bu kez 20 yıl sürecek valide sultanlık dönemi başlamış. 1703'te diğer oğlu 3. Ahmet tahta çıkmış. Osmanlı tarihine, iki oğlu padişah olan tek valide sultan olarak yazdırmış adını. Valide sultanlığı devam ederken 1715'te hayata veda еипіз. 

Devlet işlerinde baskın olmak yerine daha çok hayır işleriyle ilgilenmeyi seçmiş. Üsküdar'daki külliyesi arkasında bıraktığı eserlerden sadece biri... Mekke ve Medine'ye, ayrıca Hac yolu üzerine çeşmeler, su kuyuları ve daha birçok hayır işi yaptırmış. 

Gülnüş Emetullah Valide Sultan için yapılan cami ve külliye, 1708-1710 arasında inşa edilmiş. Üsküdar'da, İskele Caddesi üzerinde yer alıyor. Valide sultanların hayır işleri kapsamında cami yaptırmaları bir gelenekmiş. Üsküdar'da daha önce 3. Murat'ın annesi Nur Banu Sultan tarafından inşa ettirilen bir cami daha varmış. Aynı yere yine bir valide sultan camii yapılması söz konusu olunca; halk ilk camiye “Valide-i Atik Camii” (Eski Valide Camii), sonradan yapılana da “Valide-i Cedid Camii” (Yeni Valide Camii) demiş. Günümüzde hâlâ bu isimle anılıyor. 

Avrupa'da 17. yüzyılda ortaya çıkan barok üslup, 3. Ahmet'in döneminde Osmanlı mimarisinde kendini göstermeye başlamış. Padişahın çok sevdiği bu üslup, Lale Devri eserlerinde çok kullanılınış. Annesi için yapılan caminin inşa edildiği yıllarda da klasik mimari yavaş yavaş terkedilip batı mimarisi benimsenmiş. Ama buna rağmen, saray baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa, Mimar Sinan etkisinin açıkça görüldüğü bir cami inşa etmiş. Hatta Rüstem Paşa Camii'nden ne kadar esinlendiğini görmek için biraz detaylara odaklanmak yeterli. Cami, klasik Osmanlı mimarisinin son örneği kabul ediliyor. Gülnüş Emetullah Valide Sultan ise hanedandaki son haseki. 


Dolayısıyla bu cami, iki sonu aynı yerde buluşturmuş. 
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Camiye girerken, duvardaki zarif kus evlerine mutlaka dikkat edin. Dikkatinizde olmasi gereken bir başka güzel detaysa içerideki levhalar. Çünkü bizzat Sultan 3. Ahmet tarafından аппеsi için yapılmış. Birinde “El-Cennetü tahte akdämi’l-ümmehät” yani “Cennet, annelerin ayakları altındadır” hadisi yazılı. Diğerinde ise “Resül-hikmeti mehâfetullâh” yani “Hikmetin başı Allah korkusudur” yazıyor. Celi sülüs levhalar padişahın elinden çıksa da süslemeleri Mustafa Ağa'nın ustalığının eseri. Camideki diğer hatlar ise dönemin en ünlü üstadlarından Hezarfen Mehmed Efendi'ye ait. 

İç mekân biraz basık tasarlansa da çiniler ve bezemeler fazlaca kullanılmış. Bu göz alıcı özellik, camiyi klasik dönemden biraz uzaklaştırıp barok mimariye yakınlaştırmış. İnce uzun minarelerinde çifter şerefe var. Korkuluklarında geometrik motiflerden, gövdeden geçişte ise mukarnaslardan yararlanılmış. 

Türbe ise camiye göre daha gösterişli. Barok tarzın belki de en net yansıması burada. 
Yuvarlak sütunlar tarafından taşınan ve madeni çemberlerden oluşan kubbesi, dikkat çeken detaylar arasında. 


$ 
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MİHRİMAH SULTAN CAMİİ 


Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, İstanbul'un siluetine damga vuran yapılar arasında. 
Geçmişte o damganın daha belirgin olduğunu söylemekte fayda var aslında çünkü caminin inşa edildiği yıllarda denize çok yakın olduğu, hatta denize açıldığı anlatılır. Zaten bu nedenle cami birçok kaynakta “leb-i derya” olarak yer almış. Bir diğer adı da İskele Сага! ymis. 

İstanbul'un iki yakasında da Kanuni Sultan Süleyman'ın gözbebeği olan kızı Mihrimah Sultan adına camiler yükseliyor. Anadolu yakasına yapılan, 1548 yılından yadigâr ve diğeri gibi bir Mimar Sinan eseri. Yaptıran Mihrimah Sultan olarak biliniyor ama kimi kaynaklarda tüm bu yapıların Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Hanım Sultan adına yaptırıldığı da yazıyor. 

Cami, Mimar Sinan dehasına bir kez daha hayran olma sebebi. Aslında arazinin konumu itibariyle avluya ayıracak yer yokken kubbeli revaklar sayesinde camiye ferahlık hissi veren bir alan ortaya çıkarmayı başarmış. Klasik bir üslup kullanarak inşa ettiği caminin ana kubbesine 
16 pencere yerleştirmiş ve yarım kubbelerden destek almış. Yaptığı diğer camilerden farklı olarak da destek kubbelerini ön cepheye değil, diğer üç yana koymuş. Koca Sinan'ın bu cami için Ayasofya'dan ilham aldığı yorumunu da eklemek gerekiyor. 


Birer şerefesi olan iki minaresi var; gövdelerin kaidelerin üzerine oturmasını ise Türk üçgen- 


leri sağlıyor. Minarelerden birinin kapısının üzerine de “kelime-i tevhid” yazılmış. 


Külliyesinden geriye kalanlardan biri kurşun kaplı medresesi. 16 odanın yer aldığı medrese kısmında her odaya bir ocak bir de dolap konmuş. Devrinin en ünlü öğretmenlerinin ders verdiği medresede ilginç de bir ödüllendirme sisteminin uygulandığı anlatılır. En bilgili öğrenci ile dersleri sonuna kadar takip eden öğrencilere belirli miktarlarda para verilirmiş. Medrese bir dönem ruh sağlığı hastanesi olarak da kullanılmış. 

Sıbyan mektebi kare planlı tek bir dershaneden oluşuyor. Beş adet pencereyle aydınlatılan yapının üzeri bir kubbe ile kapanmış. Yapıldığı arazinin kot farkından dolayı altına bir de dükkân yapılmış. 

Külliyedeki türbeler ise sonradan eklenmiş. Cami ve medrese arasında yer alan bu türbelerde Mihrimah Sultan'ın iki oğlu yatıyor. Hazirede bulunan ve ince işçiliği ile dikkati çeken mezar ise 


Rüstem Paşa'nın kardeşi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'ya ait. 


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ 


CAMLICA 


Gamlıca denince her yastan insanın aklına hemen birkac cümle notalı, notasız takılır. “Biz Camlica’nin üc gülüyüz, Ask bahcesinin bülbülüyüz...” Yesari Asim Arsoy’un böyle baslayan şiirinin eskimeyen bir şarkıya dönüşmesi belki arkasındaki hikayeden... Hıfzı Topuz'un “Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü” romanına da konu olan üç kız kardeşin, İstanbul'daki işgal birliklerinin üst düzey askerleri ile arkadaşlık kurup önemli bilgiler sızdırdığı, bu sayede Anadolu'daki direnişe büyük destek verdiği anlatılır. Çamlıca'daki bir köşkte hali vakti yerinde bir aileye mensup kız kardeşlerin bu şarkıya da ilham verdiği söylenir ama sözlere bakılırsa sadece dışarıdan görünen yüzü anlatılır. Bu üç kadının hikayesinin ne kadarının gerçek olduğunu bilmesek de Milli Mücadele'nin milyonlarca gizli kahraman sayesinde kazanıldığını; bir de Çamlıca'nın sokaklarında sayısız hikayenin gizli olduğunu biliyoruz. 

O hikayelerin arasında gezinmeye bir yanlışı düzelterek başlayın. İstanbul'un tepelerini saymaya kalkınca Büyük Çamlıca, Küçük Çamlıca diye söze giren olursa şöyle yanıtlayın: “Bu tepeler, o tepeler değil. 7 tepenin hepsi karşı kıyıda, Tarihi Yarımada'nın içinde.” 

Çamlıca tepelerini bu kadar meşhur yapan aslında buradaki manzaranın güzelliği... Geçmişle bugün arasında o manzarayı dolduranlar değişse de İstanbul'u ayaklarımızın altına serilen koca bir atlasa bakar gibi seyretme heyecanı hala değişmedi. O heyecan, hala Çamlıca'nın yolunu tutma sebebi... 

İstanbul'un en yüksek noktası, 262 metre ile Büyük Çamlıca Tepesi. Evliya Çelebi'den Lord Byron’a kadar birçok tarihi isim övgüyle anmış burayı. Bugün düzensiz yapılaşma nedeniyle birçok noktaya bakıp “keşke” diye iç geçirsek de çok geçmeden şehrin büyüsü öyle bir sarıyor ki cümleler “iyi ki”lere evriliyor... Büyük Çamlıca Tepesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir tesise de ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz restoran kısınında yemek, dilerseniz Osmanlı Kahvesi’ne bol köpüklü bir mola için gidebilirsiniz. İsterseniz yeme-içmeyi bir kenara bırakıp gönlünüzce yürüyebilir; bol bol fotoğraf çekebilirsiniz ki zaten etraftaki en temel aktivitenin fotoğraf çekmek-çektirmek olduğunu hemen fark edeceksiniz. 

İstanbul siluetine yeni eklenen Büyük Çamlıca Camii ise buraya gösterilen ilgiyi daha bir artırdı. 2013 yılında yapımına başlanan cami, 2019 yılında ibadete açıldı. 65 bin kişilik kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük camisi olrna özelliğini taşıyor. Tarihi camilerde karşılaştığımız; en tipik örneğini de Süleymaniye'de gördüğümüz üzere, mimarisine belirli simgeler yerleştirilmiş. İmanın altı temel şartını temsilen altı minaresi var. Malazgirt Zaferi'ne ithafen minarelerden dört tanesi 


107,1 metre yükseklikte inşa edilmiş. Kubbesinin çapı ise İstanbul'u temsilen 34 metre. 
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Kücük Camlica Tepesi ise geleneksel izler tasıyan binalarıyla ziyaret noktası. Topkapi Sarayı'ndan esinlenerek inşa edilen bu yapılar, sultanların Ramazan ayı boyunca iftarını açtığı küçük köşkün ve çevresinin bir kopyası; saraydaki İftariye Köşkü bu tepede İftariye Kameriyesi olarak yer bulmuş kendine. Küçük Çamlıca Tepesi'nden baktığınızda; sol tarafta Prens Adaları'na kadar uzanan bölgeyi, önünüzde Fenerbahçe ve Haydarpaşa'yı, sağda ise Sarayburnu'nu görebilirsiniz. 

Küçük Çamlıca Tepesi'nde inşa edilen ve 2021 yılında açılan Çamlıca Kulesi ise İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını taşıyor. 30 bin 150 metrekare üzerine yapılan ve verici kirliliğini ortadan kaldıran kulenin, 33. ve 34. katlarındaki seyir terasları, şehri kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor. 186 metre yükseklikteki 39. kat ve 200 metre yükseklikteki 40. kat ise “360 Kule” adıyla restoran olarak hizmet veriyor. Türk ve dünya mutfağı örneklerinin yer aldığı restoranın yolunu tutmadan önce rezervasyon yaptırmanızı bir de gidince asansör sırası beklemeye hazır olmanızı öneririz. 


Y 
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Can Yücel'e şiir, Buket Uzuner’e roman yazdıran; mahalle dizilerinin doğal seti olan Kuzguncuk sosyal medyanın etkisiyle son yılların gözdesi. Çok renkli bir semt oluşu onu keşfetmeyi cazip kılsa da tek derdi görmek, görülmek ve fotoğraflarına Kuzguncuk konumu eklemek olanlar ne yazık ki buranın sakladığı ruhu ıskalıyor. Oysa sakin adımlarla, sokak aralarını keşfederek ve mahalle dokusunu hissederek gezmek gerek Kuzguncuk'u. Tabii bir de sakladığı hikayeleri bilerek atmak gerek adımları. Ancak o zaman bir popüler kültür balonu değil İstanbul'un mücevher gibi semtlerinden biri olduğu fark edilebilir. 


En başta buranın geçmişte Küçük Kudüs olarak kıymet gördüğünü unutmamak gerek. 
Yahudiler tarafından “Kutsal topraklara gitmeden önceki son durak” olarak kabul edilmiş. 
Hatta Kudüs'e gidemeyenler burada yaşamayı seçip, buraya gömülmek istemişler. 15. yüzyılda İspanya'dan kaçan Yahudilerin yerleştiği semt, 17. yüzyıla gelindiğinde artık bir Yahudi köyü halini alınış. 18. yüzyılda Rumların ve Ermenilerin gelmesiyle, kültürel zenginliği artmış. Türkler buraya değil de daha ziyade Paşalimanı çevresine yerleşmeyi tercih etmiş. 

Ne yazık ki bugün çok kültürlü yapısını neredeyse kaybetmiş ama hala cami, kilise, sinagog üçlüsünün huzurla bir arada olduğu sayılı yerlerden biri. Hatta semtin ilk adının da kiremitleri altın yaldızlı bir kiliseden geldiği düşünülüyor. “Altın kiremit” anlamına gelen “Hrisokeramos” buranın en eski ismi. Bizans döneminde “Kosinitsa” olarak adlandırılınış. Evliya Çelebi'ye kalırsa da adını 15. yüzyılda burada yaşayan evliya Kuzgun Baba'dan almış. 

İcadiye Caddesi'ndeki Beth Ya’akov Sinagogu, “aşağı sinagog” olarak geçiyor. 1878 yılında yapılmış. Yahudi cemaati, ibadet için Yakup Sokak'ta bulunan ve 1840 yılında yapılan Kal de Ariva Sinagogu'na da (yukarı sinagog) gitmiş. 

Deniz kıyısındaki Üryanizade Camii 1860 yılında 2. Abdülhamid'in şeyhülislamlarından Üryanizade Ömer Efendi tarafından yaptırılmış. Saçaklı ahşap minaresine dikkat etmeden geçmeyin. Kuzguncuk Camii'ne, 1952 yılında yapıldığı için Yeni Cami de deniyor. Zarif işçiliğiyle göz dolduran caminin yapımına Ermeni cemaati hem para hem de iş gücü desteği vermiş. Kilise ve cami kubbelerinin şekli de yüksekliği de aynı. Kilise 1831 yılında inşa edilmiş ama 1861'de yeniden yapılmış. İcadiye Caddesi'ndeki Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi, tarihi 550 senesine kadar uzanan eski bir kilisenin yerine 1821'de inşa edilmiş. 1911 yılından kalma görkemli çan kulesi aynı zamanda giriş kapısı olarak kullanılıyor, bir de ayazması var. Ayios Yeorgios'a 


adanan küçük kilise ise Beth Ya'akov Sinagogu'nun yanında... 
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Kuzguncuk'ta göreceğiniz en muhteşem binalardan biri Fethi Ahmet Раза Yalısı ya da diğer adıyla Pembe Yalı. 18. yüzyıldan miras yapı, geleneksel mimari öğeleri taşıyor. Yalının harem bölümü 1927’deki yangında kül olmuş; sadece selamlık kısmı günümüze ulaşabilmiş. Arka tarafındaki Fethi Ahmet Paşa Korusu, Anadolu yakasının nefes alıma duraklarından... 

Şehrin ortasında toprakla buluşma fırsatı veren bostanı, Kuzguncukluların göz bebeği. Çok sayıda küçük kafeye, dükkanlara, semtin adı geçince ilk akla gelenlerden biri olan Nail Kitabevi’ne; 


tezgahlara özenle taze meyve-sebzelerin dizildiği manavlar, marketler ve sokakları güzel kokular- 


la dolduran mahalle fırınları eşlik ediyor. Hepsine bakıp, “Başka bir İstanbul mümkün!” diyorsu- 


nuz. Daha hoşgörülü, daha renkli, en önemlisi yıkılıp yeniden yapılmamış bir İstanbul... 
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BEYLERBEYİ SARAYI 


Süs havuzları, görkemli manolya ağaçları, yaz aylarında serin bir nefes aldıran havasıyla Anadolu yakasının gözbebeği yapılardan biri Beylerbeyi Sarayı. Aslında burada geçmişte ahşap bir sahil sarayı varmış; 2. Mahmud 1829'da yaptırmış. Ama birçok eski Osmanlı yapısı gibi, yangına kurban gitmiş. 1851 yılında çıkan yangında büyük hasar gören sarayın yenilenmesi için Sultan Abdülaziz 1861 yılında Sarkis Balyan’ı görevlendirmiş. 

Tam dört yıl uğraşmış ve ortaya ince bir zevkin her detayda göze çarptığı bugünkü muhteşem saray çıkmış. Tarihimizdeki en önemli rolü ise 1912 yılında Selanik'teki sürgünden dönen 2. 
Abdülhamid'in, 1918 061 vefatına kadar bu sarayda yaşaması olmuş. 

İlk yapıldığında saraya ulaşım deniz yoluyla sağlanmış. Sahilde bir çadır gibi duran zarif binalar iskele görevi görmüş. İçinde ise bir deniz sevgisi hâkim. Ama bu, yazlık bir saray olmasından değil; Sultan Abdülaziz'in denizciliğe ve donanmaya olan merakından kaynaklanıyor. Duvarlar ve tavanlar, deniz ve gemi tabloları ile süslenmiş. Sultanın çalışmalarını beğendiği Polonyalı sanatçı Stanislas Chlebowski'nin fırçasından çıkan eserler çoğunlukta. 

Yazlık bir saray olduğu için ısıtma sistemiyle mutfak bölümü yok. Haremlik ve selamlık bölümlerinde toplam 26 odası var. İçindeki altı salondan en dikkat çekici olanı ise Havuzlu Salon. 
16 mermer sütünla çevrilmiş ve tam ortasında yunus oymalı fıskiyesi olan bir çeşme var. Bu zarif 
çeşmenin serinlik sağlamak dışında dışında bir diğer görevi de yapılan gizli konuşmaların yan odalardan duyulmasını engellemek olmuş. Aynı önlemi, Topkapı Sarayı'nda da görmek mümkün. 
Salonda yer alan Bohemya kristal avizeler ve havuzun köşelerine yerleştirilmiş şamdanlara özellikle dikkat edin; çok güzeller. 

Saray köşelere yerleştirilmiş odaların bir sofaya açıldığı geleneksel Osmanlı evi tarzında yapılınış. Tıpkı Dolmabahçe Sarayı'nda olduğu gibi Beylerbeyi Sarayı da baştan aşağı Hereke halıları, Bakara kristalleri ve Yıldız porselenleriyle döşenmiş. 

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılışına giden İmparatoriçe Eugenie, İstanbul'a da uğramış ve sarayın misafiri olmuş. İmparatoriçe sarayı öyle beğenmiş, detaylardaki sanattan öyle etkilenmiş ki pencerelerin birebir kopyasını Paris'teki Tuileries Sarayı'na yaptırmış. Sarayın ünlü misafirleri arasında İran Şahı ile Windsor Dükü ve Düşesi de var. 

Beylerbeyi'nin çağdaşı Osmanlı saraylarından ayrılmasını sağlayan “Set Bahçeleri” ve altından geçen tünel görenleri etkiliyor. Bu bahçelerde yer alan Sarı Köşk, saltanat atlarının barındığı Ahır Köşk, eski saraydan kalan Mermer Köşk günümüze ulaşabilen en önemli Osmanlı mimari anıtları arasında. 
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BEYLERBEYİ CAMİİ 


Öyle güzel ve özel bir konumu var ki aslında Avrupa yakası için Ortaköy Camii'ne verilen payeyi, Anadolu yakası için Beylerbeyi Camii'ne vermek gerek diye düşünüyoruz. Bahçesinden boğaza bakış da boğazdan camiye bakış da gözlere hediye sanki. 

Beylerbeyi Camii denince herkes bilse de bu caminin esas adı Rabia Sultan Camii. 1. 
Abdülhamid tarafından annesine hediye olarak yaptırıldığı için almış bu ismi fakat pek kullanılmamış. Pek bilinmeyen bir diğer adı da Hamid-i Evvel Camii. O nedenle biz de en çok bilinen ismini kullanarak, Beylerbeyi Camii diye anlatalım. 

Mimar Mehmed Tahir Ağa imzasını taşıyan caminin yerinde geçmişte Beylerbeyi Sarayı Hırka-i Saadet Odası varmış. Barok üslupta, kesme taş kullanılarak yapılan cami 1778'den beri burada. Abartıdan uzaklığı ile dikkat çekiyor ve zarafetiyle boğazı süslüyor. 

Cami ilk yapıldığı haliyle ulaşmamış günümüze. 19. yüzyıl başlarında 1. Mahmud'un isteğiyle bazı değişikliklere uğramış. Son cemaat yeri değişmiş. İlk yapıldığında tek minareliymiş, onun yerine de iki yeni minare koydurmuş Sultan. Ayrıca muvakkithane ve iskele yaptırarak camiyi ge- 


nişletmiş. 1892'de ise deprem nedeniyle büyük zarar görmüş ve kapsamlı bir onarımdan geçmiş. 


Merkezi kubbesi, pencereli yüksek bir kasnağa oturtulmuş. Barok tarzın izlerini kubbede yakalamak mümkün. 55 penceresinden 20 tanesi kubbe kasnağında yer alıyor. İç süslemelerinde kalem işleri dikkat çekiyor. Diğer öne çıkan detay olan çinilerin bir kısmı ise yurtdışından getirtilmiş. 
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CENGELKOY 


Anadolu yakasını kesfetmek igin gizilen rotalarin nereden baslayip nerede bitecegi fark etmez; icinde mutlaka Gengelköy vardır. Meshur cınarının altinda gay icmek, ara sokaklarda kahve molası vermek, yalilariyla selamlaşmak ve hala mahalle dokusunu yaşatan esnafa da aynı selamdan yollamak için... 


Bilinen en eski adı “birinci koy” anlamına gelen “Protos Diskos”muş. Bizans İmparatoru 
2. loustinianos 6. yüzyılda İmparatoriçe Sophia için burada bir saray yaptırmış; maalesef günümüze izleri ulaşmayan bu saray nedeniyle semte verilen isimlerden biri “Sophianae” olmuş. 
Bugünkü adıyla ilgili anlatılan çok hikâye var. En bilineni Evliya Çelebi'ye ait; İstanbul'un fethinden sonra semtte birçok kanca ve çengel bulunduğu için bu adı aldığını yazmış. Adını deniz kenarında bir cami yaptıran Kaptan-ı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa'dan aldığı da bir diğer anlatı. 


Temiz havası ve bereketli toprakları nedeniyle her zaman sarayın gözdesi olan Gengelköy’e, 
19. yüzyılda Hümayun Kasrı yapılmış. Ama tıpkı imparatoriçenin sarayı gibi onun da izleri günümüze ulaşamamış. Neyse ki kasırla aynı yüzyılda yapılan Aya Yorgi Kilisesi hala ayakta. 
Çengelköy iskelesinin karşısındaki kilise, ilk bakışta ne kadar iddiasız görünüyorsa içine girince bir o kadar göz alıyor. Haç Atma Töreni (Epifani Yortusu) Fener Rum Patrikhanesi tarafından burada da düzenleniyor. İstanbul'da Fener başta olmak üzere Çengelköy, Kuzguncuk, Ortaköy, Arnavutköy, Yeniköy ve Yeşilköy bu geleneksel törenin gerçekleştirildiği yerler arasında. 

Çengelköy'ün en göz alıcı yapılarından biri, tepedeki konumu ve soğan kubbesiyle dikkat çeken Vahdeddin Köşkü. Sultan Abdülaziz tarafından yeğeni Şehzade Burhaneddin için satin alınmış. Onun 1872'deki ölümünden sonra Şehzade Vahdeddin'e verilmiş. Sürgüne gönderilme- den önce, 1918-1922 arası padişahlık yapan Sultan Vahdeddin bir zamanlar burada yaşamış. 
Talat ve Enver Paşa bu köşkte Vahdeddin'i padişahlığa davet etmişler. 2014 yılında Başbakanlık çalışma ofisi olarak düzenlendi; günümüzde resmi misafirlerin ağırlanması için kullanılıyor. 


Eskiden Ermeni Köçeoğlu Ailesi'ne ait olduğu için bir dönem onların soyadıyla da anılmış. 


1720 yılında inşa edilen Kaymak Mustafa Paşa Camii, yaptıran paşanın adıyla anılıyor. 
Paşa, Lale Devri'nin önemli isimlerindenmig. Babası Boşnak Kara İbrahim Paşa, Damat Ibrahim Paşa'nın kayınbiraderiymiş. Yaptırdığı caminin yanındaki bahçesinde eğlenceler düzenleyen Kaymak Mustafa Paşa, Yeniçeriler tarafından Patrona Halil İsyanı sırasında öldürülmüş. Cami, 
2. Mahmud döneminde yenilenmiş. 
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Boğaz'daki en eski yalilardan biri de Çengelköy'de... Aşı boyası rengiyle dikkat çeken 


Sadullah Paşa Yalısı'nın içi de bir o kadar hoş. Özellikle bir Osmanlı otağı şeklinde düzenlenen üst katı ve tavan işçiliği hayranlık verici. Salona çıkan merdivenin yanına orkestra için özel bir yer yapıldığını da eklemek gerek. 1. Abdülhamid tarafından 18. yüzyılın ikinci yarısında Darüssaade Ağası Mehmed Ağa'ya verilen yalıyı 1872'de Sadullah Paşa almış. Ama ne kendisine ne ailesine mutluluk getirmiş... 2. Abdülhamid döneminde jurnalcilerin kurbanı olan Paşa, 5. Murad’: tekrar başa geçirmek isteyenlerden biri olduğu için yurt dışına gönderilmiş. Uzun yıllar elçilik görevlerini yürütmüş ama yurda dönüşüne izin verilmemiş. Yabancı bir kadınla yaşadığı yasak aşkın duyulmasından endişe ederek, Viyana'daintihar etmiş. İlginçtir; mutsuz bir evlilik yapan en büyük oğlu Asaf da hayatına intiharla son vermiş. Eşinin öldüğüne hiç inanmayan Necibe Hanım ise yıllarca kocasının dönüşünü onun en sevdiği kıyafetleri giyerek beklemiş; yalının düzenini o gelecekmiş gibi hazır tutmuş. Onun vefatı üzerine çocukları yalıyı satmış. 

19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı, 2. Mahmud'un “Deli Abdullah” lakabı takılan sadrazamına aitmiş. Çok fakir bir hayattan gelen Abdullah Ağa kısa bir süre bu görevde kalmış. 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılan yalı, tüm özgün parçaları koruma altına alınarak yıkılmış ve içi beton-tuğla, dış cepheleri ahşap kaplı olarak yeniden inşa edilmiş. 2005 yılında bir yenileme daha geçirdi; bugün zincir bir marka tara- 


fından restoran olarak işletiliyor. 


$ 
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KULELİ ASKERİ LİSESİ 


İstanbul'un en zarif mimari yapılarından biri ve bunu da en çok adını aldığı kulelere borçlu. Onu gördüğünüzde şöyle bir durun ve birazdan anlatacaklarımızı düşünün. Film gibi bir tarihi var Kuleli’nin; neler görmüş, neler geçirmiş... 

Yapıya bakarken önce Bizans İmparatoru loustinianos’un karısı Theodora'yı hatırlamak gerek. Çünkü tam burada, geçmişte onun yaptırdığı bir Tövbe Manastırı varmış. Bizanslı tarihçi Prokopius'a göre, fakir ailelerin kızları alınıp zorla fuhuş yaptırılırmış ve imparatoriçe de bu kötü kaderi yaşayanlardan biriymiş. Ne var ki talihi dönmüş, kaderi saraya kadar götürmüş onu. Ama geçmişini unutmamış ve bu Tövbe Manastırı'nı yaptırmış. Fuhuşa sürüklenen kadınları sokaklardan alıp bu manastıra getirerek bakımlarını üstlenmiş, onlara barınacak bir yer vermiş. 

Yeniçeri Ocağı 1826'da kaldırılmış ve Sultan 2. Mahmud, yeni ordusu için Çengelköy'ün hemen yanında, Vaniköy sahilinde ahşap bir kışla yaptırmış. Ama bu kışla yangına kurban gittiği için günümüze ulaşamamış. 

Aynı yere bu kez Sultan Abdülmecid bir kışla yaptırmış. Garabet Balyan’in imzasını taşıyan kışlanın en dikkat çekici özelliği, adını aldığı kuleleri olmuş. Hatta “Kuleli Kışla” olarak adlandırılmış. 

Bu kışla da yine yangın nedeniyle ciddi hasar görmüş. Sultan Abdülaziz döneminde onarımdan geçmiş ve ikinci kat eklenerek büyütülmüş. 1855-1856 yıllarındaki Kırım Savaşı sırasında modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in denetiminde askeri hastaneye çevrilmiş. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ve 1912-13 Balkan Harbi'nde de yine hastane olarak kullanılmış. 

1925 yılından itibaren Kuleli Askeri Lisesi olarak kullanılmaya başlanmış. Tarihinde defalarca yaşadığı askeri hastane olma işlevini bir kez daha üstlenmiş. 2. Dünya Savaşı sırasında, Türkiye her ne kadar savaşa girmemiş olsa da alınan tedbirler kapsamında okulun öğrencileri Konya'ya 


nakledilmiş ve okul binası hastaneye dönüştürülmüş. Savaşın bitmesinin ardından 1947 yılında tekrar lise olmuş. 


2011 yılında başarılı bir restorasyon geçiren yapı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 
ardından askeri okulların kapatılması kararı sonrası sessizliğe büründü. Tarihi yapıda Kültür 


Bakanlığı'na bağlı bir müze kurulacağı açıklandı; kitap yazıldığı sırada çalışmalar devam ediyordu. 
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VANIKOY 


Bir semt hem yalıları hem de kendi halinde parkta balık tutanlarıyla anılabilir mi? Hem sadelik hem lüks aynı yol üzerinde buluşabilir mi? İstanbul'un en güzel manzaralarından biri, martıların sesini bastıracak gürültüler olmadan izlenebilir mi? Tüm bu soruların yanıtını “Evet”e döndüren bir yer var: Vaniköy. 

Semtin adı, 17. yüzyılda burada yaşayan Vani (Vanlı) Mehmed Efendi'den geliyor. Yine onun 1665’te yaptırdığı aynı isimli camiye, 1. Mahmut döneminde hünkâr mahfili ilave edilmiş. İlk onarımı 1752'de Sadrazam Divitdar Mehmet Paşa yaptırmış; 19. yüzyılda bir onarım daha geçirmiş. İstanbul'un denizle kucaklaşan en hoş ibadethanelerinden biriydi ama Kasım 2020'de elektrik panosundan çıkan yangına teslim oluşunu üzülerek gördük. Ahşap çatısı ve mahfil bölümü tamamen yanan, hünkâr kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelen camiden geriye sadece kagir minaresi, kagir duvarları ve yapının detayları hakkında örnek olacak az sayıda ahşap bölüm kaldı. Aslına uygun restorasyon çalışmaları devam ediyor. 

Vaniköy Parkı, en güzel İstanbul manzaralarından birini doyasıya içinize çekeceğiniz küçük bir nefes alma durağı. Civarda yaşayanların yanı sıra farklı semtlerden de ziyaretçiler geliyor. 
Balık tutanlar, çayını kahvesini alıp kahvaltıya gelenler, bir köşede kitabını okuyanlarla keyifli bir İstanbul resmini her gün yeniden çiziyor. 

Vaniköy'ü birbirinden güzel yalıları olmadan anlatmak mümkün değil. En dikkat çekici olanlardan biri Mahmud Nedim Paşa Yalısı. Viyana Büyükelçisi olan Paşa, yalının kulesini Viyana ve Prag'daki binalardan esinlenerek yaptırmış. Torunları tarafından Kızılay'a bağışlanan yalı, 


2006'da Yalçın Sabancı'ya satıldı ve başarılı bir restorasyon geçirdi. 


Serasker Rıza Paşa Yalısı'nın tarihi 1. Abdülhamid dönemine kadar uzanıyor. Orijinal yapısını büyük ölçüde koruyan yalının sahibi Rıza Paşa, 2. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Fransa'ya kaçmış ve yaşamını orada sürdürmüş. Mihrengiz Kadın Efendi (Melek Hanım) Yalısı'nın geçmişte Halet Çambel ve Mina Urgan gibi önemli kiracıları olmuş. 


Dikkatli okurların Yeniköy sayfasından hatırlayacağı Recaizade Yalısı, semtin en hoş yapılarından bir diğeri. Yazar Mahmud Ekrem Bey, babası Recai Mehmed Efendi'ye ait bu evde 1847'de dünyaya gelmiş. Amcasının kızı Ayşe Güzide Hanım ile burada evlenmiş. Şaşırtıcı ama bir dönem fabrika olarak kullanılmış. Her ne kadar iki yakada iki Recaizade yalısı olsa da yazarın talihine başka bir semtte yaşamak düşmüş. Çubuklu”daki Hıdiv Abbas Hilmi Paşa ile haberleştiği için 2. 


Abdülhamid'e jurnallenince, Yeniköy'deki yalısını satıp Cihangir'e taşınmak zorunda kalmış. 
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KANDILLI 


Bakmayın siz adının depremle anıldığına. İstanbul'un en romantik semtlerindendir Kandilli. Ne aşklar, ne hayatlar, ne günler saklamış birbirinden güzel yalılarının içine. Tarihi bugüne taşımış, taşırken de ne hikayeler doldurmuş yolculuk bavuluna. Eskinin zarafetini, anılara sarıp sarmalayıp atmış içine. Ve biraz dikkatli gözlerle bakan kim varsa açmış bavulun ağzını, paylaşmış zaman yolculuğunun yadigarlarini... 

Semtin bu romantik adı almasına dair anlatılan hikaye çok! İki tanesini yazalım. Biri der ki Sultan 4. Murad burada bir saray inşa ettirmiş ve çevresini kandillerle çevirmiş. Hatta selvi ağaçlarını kandillerle süslemiş. Semtin ismini, burada mum üreten birçok atölye açılmasından aldığı ise diğer bir anlatı. 

Kandilli demek, yalıların estetik ve romantik dünyasına zarif bir davet demek... Tüm Boğaz yalıları içinde en etkileyici olanlardan biri Kont Ostrorog Yalısı. 19. yüzyılda Osmanlı sarayında danışman olan Polonyalı Kont Leon Ostrorog için inşa edilen yalının bugünkü sahibi Rahmi Koç. 
Biraz ilerisinde ise TV dizilerinin gözde mekanlarından Abud Efendi Yalısı var. Garabet Amira Balyan tarafından 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen yalıda dönemi için ezber bozan bir yenilik yapılarak, kadın - erkek bölümlerinde aynı plan uygulanmış. 

Boğaz yalıları içinde en uzunu, 18. yüzyılda Sadrazam Mehmet İzzet Paşa için yaptırılan 21 
odalı Kıbrıslı Yalısı. Pierre Loti, İmparatoriçe Eugenie ve son Irak Kralı 2. Faysal ise yalının ağırladığı misafirlerden sadece birkaçı... 

Osmanlı Devleti'nin 30. padişahı 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan için inşa edilen saray da Kandilli'de. Adile Sultan, ağır sınavlardan geçtiği, yas dolu bir ömür yaşamış. Kocasının, çocuklarının ve küçük erkek kardeşi Sultan Abdülaziz'in ölümünü görmüş. Kendini hayır işlerine adayarak, acılarıyla baş etmeye çalışmış. Adını taşıyan saray, Balyan Ailesi imzalı. Yapı uzun yıllar kız lisesi olarak kullanılmış. 1986'da büyük bir yangın atlarak hasar görmüş. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan Prof. Dr. Türkan Saylan ve arkadaşlarının çabalarına, iş insanı Sakıp Sabancı'nın katkıları eklenince restore edilerek yeniden can buldu. Bugün muhteşem manzarasıyla şık davetlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. 

Hani en başta demiştik ya “adı depremle anılır” diye... Çünkü tüm ülkeye Kandilli ismini öğreten, birbirinden güzel yalıları değil de Türkiye'nin deprem gerçeği oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 1999 depreminden bu yana herkesin gözünün kulağının çevrildiği bir yer. “Deprem Dede” adıyla ülkenin sevgisini kazanan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise rasathane ile özdeşleşen bilim insanlarından 


biri olarak, sempati ve güvenle hafızalara kazındı. 
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KÜÇÜKSU KASRI 


Küçüksu Deresi’nin kıyısında, nilüferlerle süslü küçük bir bahçenin içinde yer alan bu saray yavrusu, Dolmabahçe Sarayı'nı fazla süslü bulanlar için dönemin izlerini takip edebilecekleri nispeten sakin bir adres. 

Küçüksu Kasrı, 1857'de Nigogos Balyan tarafından inşa edilmiş. Sultan Abdülmecid'in istegiyle yapılan kasır için seçilen yerde, geçmişte ahşap bir köşk varmış. 

Zamanında, sultanlar kayıkla gelirmiş buraya. Bugünse, daha sade arka kapıdan giriyorsunuz içeri. İlk olarak varaklarla süslenmiş bir kubbenin yükseldiği salonla karşılaşıyorsunuz. 
Kasrı gezdikçe muhteşem Hereke halılarına ek olarak bir de İran halısı göreceksiniz. Avizelerse Bohemya kristali. 

Çok iyi korunmuş sekiz odası var ama yatak odası yok. Çünkü av köşkü olarak planlanmış. 
4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel zaman zaman burada kalır, üst kat odalardan birine yatak koydurup uyurmuş. 

Kasrı gezmek çok vaktinizi almayacak ama bahçesinde biraz daha kalmak isteyebilirsiniz. 
Hemen yanındaki Mihrişah Sultan Çeşmesi'ne de hak ettiği ilgiyi göstermeden buradan ayrılmayın. Boğaz boyunca görebileceğiniz en güzel çeşmelerden biri. 3. Selim'in annesi için 1807'de yaptırılmış. Kasırdan daha eski olan bu çeşme, Küçüksu Deresi'nden gelebilecek sel tehlikesine karşı bir kaide üstüne oturtulmuş. 
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ANADOLU HISARI 


Osmanlı'daki İstanbul'u fethetme rüyası ve “müjdelenen kumandan” olma arzusu, Fatih Sultan Mehmed'le birlikte başlamamış. Altmış iki yıllık tutkulu bir macerayı zaferle sonuçlandıran komutan, adını tarihe Fatih diye yazdırsa da bu hayali gerçeğe dönüştürmeye çalışan ilk Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid olmuş. 

İlk olarak 1391 yılında kuşatmış şehri fakat Macarların Osmanlı topraklarına girmesi nedeniyle hayalini erteleyip kuşatmayı kaldırmış. 1395 yılında bir kez daha almak istemiş İstanbul'u. Yine mümkün olmamış ama Göksu Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü ve geçmişte Antik Jüpiter Tapınağı'nın olduğu yere yaptırdığı kale, o kuşatmanın yadigarı olarak günümüze ulaşmış. 

Yildinm Bayezid'in, Boğaz'ın en dar noktasına yaptırdığı Anadolu Hisarı, üç gözetleme kulesi ve onları çevreleyen duvarlardan oluşuyor. Dış surlar, büyükbabasının hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih tarafından eklenmiş. İç surların kalınlığı üç metre olan hisarın bazı bölümleri ne yazık ki yıkılmış ve tam ortasından yol geçirilmiş! 

Karşısındaki Rumeli Hisarı'ndan ayırt etmek için “Güzelce Hisar” adıyla da anılmış bu kale. 
İstanbul alındıktan sonra, yüzyıllar içinde çevresi birbirinden güzel evlerle donatılmış. Bugün Anadolu Hisarı civarında İstanbul'un en değerli yalılarını görebilirsiniz. En başta Hisar'ın komşusu olan Komodor Remzi Bey Yalısı'nı anmak gerek. Manolyalı Yalı olarak da bilinen Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, Boğaz'ın en değerli evleri arasında yer alan Zarif Mustafa Paşa Yalısı, Köprülü Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Nuri Paşa Yalısı, Marki Necip Bey Yalısı ve ne yazık ki talihsiz bir tanker kazası ile büyük hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı bu bölgenin incilerinden... 

Kalenin yanından salına salına akan Göksu Deresi ise geçmişte Küçüksu Deresi ile birlikte “Asya'nın tatlı suları” olarak anılırmış. Çevresinde yemyeşil parklar ve yürüyüş yaparken kayıkla gezenlerin seyredildiği köprüler varmış. Özellikle çarşamba, cuma ve pazar günleri “Göksu Galaları” da denilen eğlencelere katılmak için gelen insanlarla dolup taşarmış. 

Ne yazık ki dillere destan güzelliği tablolarda kalmış. Aslında 1960'larda bile el değmemiş görüntüsünü hâlâ koruyormuş. Hatta 1972 yılında John Freely ve Hillary Sumner-Boyd, “Eğer yürüyerek vadiden yukarı doğru devam ederseniz, dere kıyılarının ve çimenlerin yılın ilk kar taneleri ve siklamenle kaplı olduğunu görürsünüz” diye yazmışlar. 

Bugün eski önemini ve muhteşem güzelliğini yitirmiş ama yine de gözden düşmüş değil. 
İstanbul'un içinde başka bir İstanbul arayanların en sevdiği yerler arasında. Balık restoranlarında keyif yapmak ve mahalle dokusunu koruyan ara sokaklara dalmak isterseniz yolunuzu düşürün. 
Boyunlarına astıkları profesyonel makinelerle önünüzden geçen gruplar görürseniz de şaşırmayın; аріп Fener - Balat gibi Anadolu Hisarı da İstanbul'un açıkhava fotoğraf atölyesine dönmüş durumda. 
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İstanbul'un güzelliği ile aşka gelen herkesin, ağzından dökülen ilk cümlelerden biri ya Orhan Veli'nin “İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı” dizesi olur ya da Yahya Kemal Beyatlı'nın “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul” deyişi... Orhan Veli, İstanbul'u hangi köşelerden dinledi de yazdı şiirini bilmiyoruz ama Yahya Kemal'in İstanbul aşkını mısralara döktüren yerin Mihrabat Korusu olduğunu biliyoruz. 

Burada öyle bir İstanbul manzarası seriliyor ki önünüze, şiirlere boşuna ilham vermemiş diyorsunuz. Koruda yürüdükçe, bu şehrin ne kadar özel ve güzel bir hediye olduğu en az bir kez geçecek aklınızdan; eminiz! Yürüyüşünüze anıtsal büyüklüğe ulaşan serviler ile fıstık çamları, çınarlar, defneler ve daha sayısız ağaç türü eşlik edecek. Erguvanı da unutmamak gerek çünkü ilkbahar geldiğinde Boğaz'ın pembeye bürünen en güzel noktalarından biri burası. 

Korunun tarihi 1. Mahmut dönemine dek uzanıyor. Geçmişte içinde Mihrabat Kasrı da varmış. Sadrazam Damat İbrahim Paşa yaptırarak Sultan 3. Ahmet'e hediye etmiş. Ama ne yazık ki kasır bir yeniçeri isyanına kurban gittiği için günümüze ulaşamamış. Koru bir süre, Osmanlı'da birçok ilde valilik yapan Mehmet Vecihi Paşa'nın mülkiyetinde kalınış. Uzun yıllar ise terk edilmiş halde bırakılmış. Osmanlı'nın son döneminde ise düğün hediyesi olmuş bu eşsiz manzara. Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın kızı Rukiye Hanım'a yüz görümlüğü olarak verilmiş. 

Kanlıca sırtlarındaki korunun, günün her saati büyüleyici bir etkisi var. Yaklaşık 210 bin metrekare alana sahip koruda kafe, restoran ve davetler için kullanılan bir bölüm yer alıyor. 
Yürüyüş yolları ve seyir terasları ise en keyifli yeri. Manzaraya bakarken Ozdemir Asaf”ı anmayı 


unutmayın: 


“Şu anda İstanbul'da olmak isterdim. 
Mihrabat Korusu'nun dar yollarında, seninle 
Yan yana, yana yana yürümek... 


Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul'u” 
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Evliya Çelebi'nin yoğurdunu öve öve bitiremediği, “Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da, İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da” diyen şarkının yıllardır dillerde dolaştığı, yalılarının kendine hayran bıraktığı, şiirlerin, filmlerin, dizilerin değişmeyen seti olan bir İstanbul güzelidir Kanlıca. 
Eğer bahar aylarında giderseniz, size hanımeliniri baş döndüren kokusunu, leylakların zarif güzelliğini ikram eder. I de 

Geçmişte, Rumca “martı” anlamınağrelen “Claros” demişler buraya. Siz de Kanlıca’yı keşfetmeye, martılarla selamlaşarak başlamak için iskelenin yolunu tutun. Balıkçı teknelerinde hayatın telaşsız akışına şahit olun, meydandaki ağaçların yaşlarını tahmin etmeye çalışın. Semtin adını taşıyan yoğurdun tadına bakın ama beklentinizi çok yükseltmeyin! Sadece bir geleneği yaşattığınızı düşünüp mutlu olun ve anın tadını çıkararak seyredin etrafı. 

Ardından, Kanlıca'nın en önemli tarihi miraslarından biri olan Gazi İskender Paşa Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. Karşınızda zarif bir Mimar Sinan eseri bulacaksınız. Cami, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim döneminde Van, Erzurum, Diyarbakır ve Bağdat valilikleri yapan Gazi İskender Paşa için 1560’ta inşa edilmiş. 

Aslında epey büyükmüş çünkü külliye olarak yapılmış. Ama maalesef günümüze tamamı ulaşamamış. Mektep, hamam ve imaret gibi bölümler yangına kurban gitmiş. Paşanın oğlu Ahmed ile beraber yattığı türbe ile muvakkithane ise neyse ki ayakta kalmış. Osmanlı'da camilerin yanına yapılan muvakkithaneler, bir nevi rasathane işlevi görürmüş. Muvakkitler, astronomi bilimine 


önemli katkı sağlamış. 


Kanlıca, İstanbul'un birbirinden güzel yalılarına ev sahipliği yapıyor. 1850’lerin mimarisini günümüze taşıyan Sadrazam Kadri Paşa Yalısı onlardan biri. Sadrazamlık sonrası köşesine çekilmeyen, Edirne Valiliği de yapan Kadri Paşa, bu yalıyı saray hekimlerinden İsmail Paşa'nın kızıyla evlendiğinde almış. Halen paşanın soyundan gelenler oturuyor ve bu yönüyle İstanbul yalılarının çoğundan ayrılıyor. Ne yazık ki 1991 yılında gemi çarpmasıyla ciddi hasar görmüştü. 

Art Nouveau tarzındaki Edhem Pertev Yalısı, 1860 yılında Saraylı Fatma Hanım tarafından yaptırılmış. Geçmişin meşhur Pertev kremini üreten ve Türkiye'nin ilk eczacılarından biri olan Edhem Bey tarafından satın alınmış. Ama maalesef ev ona büyük bir acı yaşatmış. Çocuklarından birini, kayıkhanede oynarken vuran dalgaya kurban vermiş. Edhem Bey'in ölümünden sonra yalı çocukları tarafından bir kaptana satılmış. Maalesef bu yalı da 2015'te gemi çarpması nedeniyle 


zarar görmüştü. Balkonlarındaki yoğun işlemeler nedeniyle “süslü yalı” olarak da anılıyor. 


310 KANLICA 


1905 yılından miras Yağcı Şefik Bey Yalısı'ndaki büyük bina haremlik, küçük ise selamlık 
olarak yaptırılmış. 1989'da başarılı bir restorasyondan geçmişti. 


İstanbul'un en meşhur yalıları arasında yer alan 7/8 Hasan Paşa Yalısı da Kanlıca'da... 19. 
yüzyıl sonlarında inşa edilen yalı, ilk sahibi Asaf Paşa'nın adıyla da biliniyor. Aşı boyalı rengiyle 
meşhur olan yalı, geçmişte “Osmanlı Gülü” olarak anılırmış. 80 metrekarelik müştemilatı, 30 
metrekarelik bir keyifhanesi var. 7/8 Hasan Paşa, 1905 yılında burada vefat etmiş. Yalı daha sonraki yıllarda eşi tarafından bir bakkala satılmış. Sonrasında birkaç kez daha el değiştirmiş. 

7/8 Hasan Paşa ilginç bir isim. Onu sarayın gözdesi haline getiren olay, 20 Mayıs 1878'deki Çırağan Baskını olmuş. Ali Suavi ve beraberindeki 150'ye yakın kişi tarafından gerçekleştirilen baskının amacı, 2. Abdülhamid'i tahttan indirerek yerine 5. Murat'ı geçirmekmiş. Ayaklanmayı bastıran ve hem Ali Suavi'yi hem de birkaç ayaklanmacıyı başlarına sopayla vurarak öldüren ise Hasan Paşa olmuş. Darbeyi önlemesi, kendisine müşir rütbesini getirmiş. Padişahın taltifi bununla da sınırlı kalmamış. Adını taşıyan yalı, bir diğer ödül olarak gelmiş. 

19. yüzyıldan günümüze ulaşan Prenses Rukiye Yalısı, Yağlıkçı Hacı Reşit Bey Yalısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırlayan Hacı Ahmet Bey Yalısı ile Boğaz'ın en büyük rıhtıma sahip yalılarından Saffet Paşa Yalısı da Kanlıca'nın güzelliğine güzellik katan yapılar arasında yer alıyor. “Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde bir taşa, Gözümün 


yaşını yüzdürürüm Hisar'a doğru” diyen “minik serçe” Sezen Aksu da semtin sakinlerinden... 


$ 
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Son Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın soyundan gelen Abbas Hilmi Paşa tarafından уарtırılan Hıdiv Kasrı, birçok yeniliğe ev sahipliği yapan ilginç bir yapı. 
1907 yılından yadigâr kasrın mimarının kim olduğu tartışmalı. İtalyan mimar Пейо Seminati, 


Avusturyalı mimar Antonio Lasciac ve İstanbul'un birçok yerine sanat eserleriyle imzasını atan Raimondo D’Aronco olmak üzere üç farklı isimden bahsediliyor. 


Abbas Hilmi Paşa 19. yüzyılın sonlarında, Mısır'daki İngiliz nüfuzuna karşı Osmanlı'dan destek alabilmek için bir süre İstanbul'da yaşamış. Günümüzde kasrın bulunduğu yeri de o zaman satın almış. O dönemde iki ahşap yalı varmış burada. Paşa yalıları yıktırıp dönemin mimari akımına uygun biçimde Art Nouveau tarzındaki görkemli kasrı, yanına da Boğaz'ı gören muhteşem kuleyi yaptırmış. a, 

Hıdiv, Osmanlı'da Mısır уаШегте verilen unvan. İngilizlerin Mısır" işgali sonrasında hıdivlik unvanını kaybeden Abbas Hilmi Paşa, yaşamına İsviçre'de devam ederken 1944 yılında Cenevre'de hayatını kaybetmis. Paşanın ailesi ise 1937'ye kadar bu kasırda yaşamış, sonrasında da binayı İstanbul Belediyesi'ne satmış. 


Uzun süre bakımsız halde duran kasır, Yeşilçam filmlerinin sıkça kullanılan mekânlarından biriymiş. Hatta ne acı ki bir çekim esnasında, içeride fazla ışık yok diye havuzun üstündeki vitrayları kırıp çözüm (!) üretmişler. Neyse ki 1984 yılında Çelik Gülersoy yıkılmaya yüz tutmuş kasrı tekrar hayata döndüren isim olmuş. Hem kasır hem de bahçesi restore edilmiş. Bugün belediye 


tarafından işletilen kafe ve restorana ev sahipliği yapıyor. 


Düz çatısı ile dikkat çeken kuleye, geçmişte buharla çalışan ve içinde kadife koltukları olan bir asansörle çıkılıyormuş. Ama padişahın etrafındakiler bu kuleyi tehdit olarak değerlendirmiş ve 2. Abdülhamid'e, “Hıdiv, Boğaz'dan geçen gemileri kontrol etmek için bu kuleyi yaptırıyor” diye raporlamışlar. 


Ana giriş kapısının üstündeki metal işçiliğinde hıdivin armasının yer aldığı binanın bir özelliği daha var: Burası, elektrikle aydınlatılan ilk kasır. Büyük bir bahçenin içinde yer alan yapının 


giriş katındaki salon mermer sütunlar, cam kapılar ve altın yaldızlı işlemelerle süslenmiş. 


Sütunlarla çevrelenmiş bir havuzun olduğu lobiden kafeye açılan kapıda ise ağaçtan meyve toplarken restaétilen altın varaklı ayılar göreceksiniz. Binadaki tuvaletlerin çinileri, orijinal Art Nouveau. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ilerleme hamlelerinin en önemlilerinden birine ev sahipliği yapan ve adını verdiği markayla bugün dünyaya ulaşan bir semt Paşabahçe. Geçmiş dokusunu tamamen koruyamasa da sokaklarında hala eski İstanbul'un romantik havasını saklıyor. 

Bir zamanlar İncirköy olarak bilinen Paşabahçe, 17. yüzyıl ortalarında Sadrazam Hezarpare Ahmed Paşa'nın dikkatini çekmiş. Burada kendisi için yaptırdığı yalıya ithafen, semtin adı “Paşa Bahçesi” olarak anılmaya başlamış; bir daha da değişmemiş. Tarih 1934’ü gösterdiğinde genç 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cam üretim tesisinin temeli burada atılmış. Bir yıl sonra da 400 
çalışanıyla birlikte fabrika üretime geçmiş ve hem ev gereçleri hem dekoratif eşyalar yapılmaya başlanmış. 1960”ta ABD'ye ilk ihracatını yapan fabrikanın semtteki üretimine 2002 yılında son verilmiş. Ama ürünleri hâlâ hem Türkiye'nin hem dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. 

Geçmişte Rum ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu semtin meydanında, küçük bir ayazma; biraz ilerisinde de 1894'ten miras Ayios Konstantinos уе Ayia Eleni Rum Ortodoks Kilisesi var. З. 
Mustafa döneminde semt; cami, medrese, çeşme ve hamamlar ile donatılmış. Meydanda göreceginiz 1971'e tarihlenen cami, З. Mustafa döneminde inşa edilen ama günümüze ulaşamayan bir ahşap caminin yerine yapılmış. Kırım Savaşı'na katılmak için gelen Fransız ve İngiliz donanmala- 


rının, Karadeniz'e açılmadan önce Paşabahçe Koyu'nda beklediği de semti adımlarken aklınızda 


bulunsun. 


Komşusu Çubuklu ise geçmişte “huzur” anlamına gelen “Eirenaion” ismiyle anılmış. Bugünkü adına dair hikayelerden birine göre, Sultan 1. Selim buraya bir kızılcık fidanı dikmiş. Kısa sürede kızılcık çubuğunun serpilip meyve vermeye başladığını gören padişah, semtle özel ilgilenmiş, güzelleştirilmesini istemiş. Bir başka anlatıya göre ise semtin adı, 19. yüzyılda burada üretilen 


pipoların çubuklarından geliyor. 


Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde, Çubuklu civarındaki köşklerin güzelliği övgüyle anlatılmış. Özellikle bahçelerinin güzelliğinden bahsedilmiş ama bugün izlerini bulmak maalesef zor. 
Yapılaşmadan nasibini alıp eski dokusunu koruyamayan semtlerden biri... 

Ama Çubuklu iskelesinin biraz ilerisinde 19. yüzyılda yapılan ve 1988'de restorasyondan geçen Halil Edhem Yalısı özel dikkati hak ediyor. Çünkü mimari özellikleri bozulmadan günümüze ulaşabilmiş nadir örnekler arasında. Neoklasik tarzdaki yalıyı 2. Abdülhamid'in sadrazamların- dan Edhem İbrahim Paşa yaptırmış. Oğullarından birini çok iyi tanıyorsunuz: Ülkemize İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni kazandıran, Ressam ve Arkeolog Osman Hamdi Bey. 
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BEYKOZ KORUSU 


İstanbul'da adeta bir doğa müzikali izlemek isterseniz yolunuzu mutlaka Beykoz Korusu’na dügürün. Kuşlardan kurulu bir orkestrayı dinleyebilir; sincapların danslarını, ördeklerin suda süzülüşünü ve eğer mevsim baharsa rengarenk kanatlarıyla zarif kelebekleri izleyebilirsiniz. Burası tam bir gizli hazine. 

Korunun içinde bir kır gazinosu var. Hem ismiyle hem sade dokusuyla nostaljik bir buluşma noktası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir de restoran kafe yer alıyor. Köşk geçmişte Abraham Paşa'ya aitmiş; hatta korunun adı da Abraham Paşa Korusu'ymuş. Hikayesi ilginç... 

Abraham Paşa, Ermeni bir devlet adamıymış. Kuyumculukla uğraşan bir aileden gelen ve oldukça zengin olan paşa avlanmaya, eğlenceye, bir de kumara düşkünlüğü ile bilinirmiş. Koruda av partileri vermek üzere bir köşk yaptırmış. 

Paşa çok özenmiş köşke. Fransız stili peyzaj ile süsleyip o dönemde İstanbul'da bulunmayan ağaç ve bitki türleri getirtmiş. Ortaya öyle güzel ve farklı bir yer çıkmış ki Osmanlı'nın ilk empresyonist ressamı olarak bilinen Hoca Ali Rıza tarafından “Beykoz Abraham Paşa Köşkü” tablosu bile yapılmış. 

Kumar alışkanlığı paşayı çok zor günlere sürüklemiş. Epey borçlanmış. Sonra borçlarını ödemek için Osmanlı Bankası'ndan yüksek faizli krediler almış. Ancak değil borçlarını temizlemek, 


giderek daha çok batmış ve elindeki mülkleri bir bir satmak zorunda kalmış. 

Beykoz Korusu’ndaki Abraham Paşa Köşkü, 1937’de büyük bir yangın atlatmış ve çok büyük bölümü küle dönmüş. Sonrasında restore edilerek kullanıma açılmış. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletiliyor. 

Beykoz Korusu'na gittiğinizde temiz havanın tadını çıkarabilir, bolca yürüyüş yapıp korunun bir ucundan Beykoz sahiline ulaşabilirsiniz. 
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BEYKOZ 


Gecmiste rengarenk cam isleriyle ünlenen Beykoz, bugün Türkiye’nin ilk cam müzesi sayesinde dünden yarına anlamlı bir köprü kuruyor. İstanbul'un en eski yerleşimlerinden biri olan ve tarihi 2.700 yıl geriye götürülen semtin ilk adı Amikos”muş. Yunan mitolojisinde Bitinya halkı Bebryces'lerin kralı olan Amikos, gelen herkesi boks maçına davet eder ve sürekli kazanırmış. 
Ta ki Altın Postu aramaya giden Jason'ın kahramanlarından biri olan Polydeuces ile karşılaşana kadar... Amikos'u mağlup eden o olmuş. 


Yıldırım Bayezid burayı 1402'de almış ve adını Beykoz olarak değiştirmiş. Koz, Farsça köy anlamına geliyor. Beykoz da “Beylerin Köyü” demek. Kimilerine göre ise bu isim, ilk Osmanlı pa- 


dişahı Osman Gazi tarafından komutanlarından Akçakoca Bey'e ithafen verilmiş. 


Beykoz'un ana caddesi burada doğan уе 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'le beraber savaşan Mareşal Fevzi Çakmak'ın adını taşıyor. Ana meydan ise İshak Ağa Çeşmesi ile biliniyor. 10 
musluklu bu güzel çeşme için bir şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, mermerle suyun asırlar aşan birlikteliğini, Kerem'le Aslı'nın dertleşmesine benzetmiş. Çamlıbel'in “Bir gönül destanıdır” dediği çeşmeyi, ünlü tarihçimiz Semavi Eyice ise “dünyanın sayılı mimari eserlerinden biri” olarak tanımlamış. Türk resminin büyük ismi İbrahim Çallı ise çeşmeyi tuvaline taşımış. 

İlk olarak Kanuni döneminde yapılan çeşmenin adı da başkaymış. Zaman içinde birkaç kez restorasyondan geçmiş ve bugünkü haline de ismine de 1. Mahmud zamanında yapılan yenileme ile kavuşmuş. Çeşmenin kullanılamadığı dönemlerde Beykozlular susuzluk sorunu yaşamış. 
Şikayetleri padişaha kadar ulaşınca, 1. Mahmud da Sadrazamı Seyid Hasan Paşa'ya çeşmenin yenilenmesi emrini vermiş. Paşa, İstanbul Gümrük Dairesi'nin başında olan İshak Ağa'yı bu işle görevlendirmiş. Ancak çeşmenin onarımı başladıktan bir süre sonra Sadrazam Hasan Paşa başarısız bulunarak görevden alınmış ve Rodos'a sürülmüş. Zenginliği ve cömertliği ile bilinen İshak Ağa, gerekli masrafları kendisi karşılayarak çeşmeyi tamamlamış. Kitabeye adını yazdırdığı için de o günden bu yana çeşme onunla anılmış. 

Çeşmenin hemen yanında Beykoz Camii yükseliyor. Evliya Çelebi'nin anılarında, yapılış tarihi 16. yüzyıl olarak geçiyor ama bugünkü hali ilk mimarisinden pek iz taşımıyor. 19. yüzyılda onarımdan geçen cami, ahşap ön cephesi ve yanındaki küçük muvakkithane ile dikkat çekiyor. 
Camiyi geçip arka sokakları keşfe dalarsanız, bu kez Ermeni Surp Nikoğos ile Rum Ortodoks Aya 


Paraskevi kiliseleri ile karşılaşırsınız. 
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Beykoz’un tarihinde gesm-i bülbül sanatı ónemli bir yere sahip. Mavi, yesil ve kırmızı cizgili 


cam çubukların erimiş haldeki camın içine yerlestirilmesiyle ortaya çıkan çeşm-i bülbülün hikayesi ilginç. 18. yüzyılda bir Mevlevi dervişi ve zanaatkar olan Mehmed Dede, cam işleme sanatını öğrenmesi için 3. Selim tarafından Venedik'e gönderilmiş. Döndükten sonra onunla başlayan cam işleme sanatı, Fethi Ahmed Paşa tarafından geliştirilip yaygınlaştırılmış. Adını ise o dönemde kullanılan ama günümüze dek ulaşamayan Çeşm-i Bülbül Çeşmesi”nden almış çünkü ilk atölye bu 


çeşmenin yanına kurulmuş. 


Cam sanatına meraklıysanız, Beykoz'da açılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Cam ve Billur Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin. Milli Saraylar bünyesindeki müzenin adı, Osmanlı döneminde kurulan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu'ndan geliyor. Çok keyifli bir bahçe içinde yer alan müzenin tarihi binası, U şeklinde ve tek katlı. Adını Beykoz Korusu'ndan da 
hatırlayacağınız Abraham Paşa tarafından yaptırılmış. Tematik olarak düzenlenen müzede, 12 
bölümde Türk cam sanatının gelişimini adım adım izlemek mümkün. Hem ülkemizde yapılan hem Avrupa'dan gelen ürünlerden oluşan zengin bir koleksiyonu görebilirsiniz. Müzenin mekan düzenlemesi ve yazılı bilgilendirmeleri gayet başarılı. 


Y 
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ANADOLU KAVAGI 


Kendinize hem tarih hem doga dolu bir giin hediye etmek istediginizde, Anadolu Kavagi size iyi bir ev sahipliği yapmaya hazır. Özellikle şehrin koşturmasından yorulanlar için davetkar bir adres olan bu balıkçı kasabasının tarihinde birçok efsane var. 

Anadolu Kavağı'nın adını bir zamanlar burada yetişen kavak ağaçlarından aldığı düşünülüyor. 
“Kavak” sözcüğü “kav” kökünden türemiş, “kapamak, tutmak” anlamına geliyor. Karadeniz'in Boğaz'la birleştiği noktada yer alan Anadolu Kavağı'nın isminin buradan gelmesi de muhtemel. 
Bizanslılar bu kaleleri güçlendirip Karadeniz girişinde vergi noktası olarak kullanmışlar. 

Manzaranın ve lezzetli balıkların tadını çıkarmayı ihmal etmeyin. 18. yüzyıldan miras ve oymalarıyla dikkat çeken Cevriye Hatun Çeşmesi, ilk yapımı 1593'e kadar uzanan ama 20. yüzyılda yenilendiği için mimari özelliklerini yitiren Midilli Ali Reis Camii ve Marko Paşa Köşkü ise Anadolu Kavağı'nda göreceğiniz eski yapılar arasında... Kızılay'ın kurucularından olan Marko Apostolidis, Sultan Abdülaziz'in başhekimiymiş. Derdini anlatanları dinlemez, dinler gibi yapıp lafı değiştirirmiş. İşte bu özelliği nedeniyle günümüzde hala kullanılan bir deyim ondan yadigar kalmış: “Anlat derdini Marko Paşa'ya!” Paşa'nın Kuzguncuk'taki evi bugün bir okul olarak kullanılıyor; mezarı da aynı semtte. 

Hayatın sakince aktığı meydandan uzaklaşıp gözünüzü yukarılara kaldırdığınızda, Yoros Kalesi ile tanışacaksınız. Yoros adının, Yunanca “dağ” anlamına gelen “oros” tan ya da “iyi rüzgarlar” anlamına gelen “ourios”tan geldiği düşünülüyor. Efsaneye göre, Argonatlardan Jason, Altın Postu bulup Karadeniz'in sonundaki Colchis’ten yani bugünkü Gürcistan'dan döndüğünde şükranlarını ifade etmek için her iki yere de sunak yaptırmış. Zamanla sunakları tapınaklar izlemiş. Denizciler Karadeniz'e açılmadan önce burada, Zeus Ourious'a (İyi Rüzgarların Zeus'u) adaklar adamışlar. Günümüzde Rumeli Hisarı daha etkileyici görünebilir ancak altın çağlarında Yoros Kalesi onun iki katı büyüklüğüyle Boğaz'daki en büyük kaleymiş. 

Asırlar içinde birçok onarımdan geçen kalede, Bizans dönemine ait kitabeler bulunuyor. Bu kitabelerden birinde bulunan dört “B” harfinin İmparator 7. Mihael Palaeologos'a (1261-1282) ait olduğu, bu nedenle de kalenin bu dönemde yaptırıldığı veya esaslı bir onarım geçirdiği tahmin ediliyor. 

Yoros Kalesi, 2. Bayezid zamanında bir mahalleye dönüşmüş. Kale içine bir cami, çeşme ve hamam yapılmış. Evliya Çelebi'nin anılarında, kale içinde 200 kadar Müslüman hanenin bulunduğu yazıyor. Hatta kalede asker bulunmazmış. Karadeniz'de Kazak gemileri göründüğünde kale halkı ateş yakıp çevre köyleri haberdar edermiş. 


326 ANADOLU KAVAĞI 


— рта 


h 
| 
\ 


Camlica’dan sonra Boğaz'ın en yüksek 2. noktası olan Yuşa Tepesi başlı başına bir hika- 


ye... Antik çağdan bugüne sırasıyla önce bir sunağa, ardından Zeus Tapınağı'na, sonra kiliseye, Osmanlı'da ise mescit ve tekkeye ev sahipliği yapmış. Lord Byron, 1819'da yazdığı Don Juan adlı eserinde buradan bahsederken “Dev’in mezarı” demiş. 

Günümüzde Müslümanların sıkça ziyaret ettiği bu türbedeki 17 metrelik kabrin, Hz. Yuşa'ya ait olduğuna inanılıyor. Kesinlikle ona ait olduğunu söylemek güç çünkü Hz. Yuşa'nın Antep'te, Bağdat'ta ve Ürdün'de de türbeleri bulunuyor. Kabrin merak ve hayret uyandıran büyüklüğü iki sebebe dayandırılıyor. Hz. Yuşa'ya duyulan derin sevgi ve saygıdan dolayı mezarının büyük yapılmış olabileceği söyleniyor. Bir başka görüş ise kabir manevi bir keşifle bulunduğu için tam yerini belirleyememe endişesiyle büyük tutulmuş olması. 


Y 
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Her zaman yolumuz düşmese de sadece orada olduğunu bilmenin iyi geldiği yerler vardır. İstanbul gibi bir metropolden bahsettiğimiz için o gizli saklı yerler, başka hiçbir şehirde olmadığı kadar kıymetlidir. Saklambaç oynarken “sobelenme” ihtimalinin olmadığı köşeyi bulmak gibidir... Ne zaman öyle bir köşeye ihtiyaç duyarsanız, soluğu alacağız yerlerden biri Anadolu Feneri olsun. 
Biraz sessizlik, biraz yavaşlık, biraz salaşlık eşliğinde küçük bir saklambaç oyunu armağan edin kendinize... 

Çok fazla şey yapmak için değil de tam tersine hayatı yavaşlatmak için tutun Anadolu Feneri'nin yolunu. Gittiğinizde sizi şirin, küçük bir kasaba havası karşılayacak. Şehir koşturmasından çok uzakta olduğunuzu fark ederek adımlayın sokakları. Yürüyüşünüzü kendi halindeki lokantalarda lezzetli bir yemekle taçlandırın. Özellikle mevsimin deniz ürünlerinin ve taze balıkların keyfini cıkarabilisiniz. 

Bu keyifli yere adını veren fener, gözetleme kalesinin içinde küçük bir caminin yanında yer alıyor. İnşa tarihi 1769’a dayanıyor; 1856'da yenilenmiş. Deniz seviyesinden 75 metre yükseğe yapılan fenerin boyu 20 metre. 2006 yılında yapılan yenilemede modern teknoloji ile donatılan fener, uzun yıllar gemileri selamlamaya devam edecek. 

Boğaz'ın sevimli yerleşimlerinden biri olan Poyrazköy'e uğramadan eve dönmeyin. Özellikle 
3. Köprü manzarası ile dikkat çeken Poyrazköy; balıkçı barınakları, küçük evleri, tekneleri ve lokantalarıyla günübirlik bir kaçamak için davetkar bir adres. 
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POLONEZKOY 


Polonezköy'ün kuruluşunda birden çok kaçış öyküsü var. Tarih ne ilginç bir döngü ki bugün yine bir kaçış noktası ama bu kez şehir insanı için... Nedenler değişse de buraya sığınma isteği, Polonezköy'ün değişmeyen kaderi sanki. 

1842'de, Rus ordusundaki mecburi askerlik hizmetinden kaçıp yeni bir hayata başlamak isteyen Polonyalı askerler için Lazarist Hristiyanlardan bir arazi alınmış. 12 kişi ile burada yerleşim başlamış. 1848'de Macaristan'daki, 1863'te Polonya'daki ayaklanmalardan kaçanlar gelmiş sonra. Onlara Sibirya sürgünü Polonyalıların eklenmesiyle nüfus giderek artmış. Yani 19. yüzyılda Polonya'nın Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından bölüşülmesinden sonra kurulan bu köy, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski düşmanları için tam bir cennete dönmüş. 

Asya yakasında, Beykoz'un doğu tarafında yer alan Polonezköy'ün adı, buranın ilk sakinleri olan Polonyalı sürgünlerin lideri Prens Adam Czartorski'den geliyor. “Adampol”, Lehçe “Adam'ın Köyü” demek. Polonezköylüler, 1853’teki Kırım Savaşı'nda Osmanlılarla birlikte aynı cephede yer alınca Sultan 1. Abdülmecid tarafından ödüllendirilmiş ve oturdukları topraklar onlara bağışlanmış. 
1918'de Polonya bağımsızlığını geri kazanınca bazıları ülkelerine geri dönmüş. 1934'te Atatürk burayı ziyaret ettiğinde geçimini hâlâ çiftçilik, odunculuk ve deri eşya satışından sağlayan Polonyalılar varmış. 1938 yılında vatandaşlığa kabul edilmişler. 

19. yüzyılda Franz Liszt, Gustave Flaubert ve Pierre Loti gibi ünlülerin ziyaret ettiği Polonezköy'de, 60711 yıllarda turist ağırlamak amacıyla özel misafir evleri inşa edilmeye başlanmış. 
O tarihten beri de turizm buranın geçim kaynaklarından biri. Ama son yıllarda yapılan otel ve pansiyonların, köyün eski dokusunu yok saydığını görmek üzücü. Polonezköy'ün güzelliğinin, doğaya gösterilen saygıdan geldiği unutulmuş gibi... 

Geçmişte sakinlerinin Lehçe konuştuğu ve Türkçeyi ikinci dil olarak öğrendiği köyde, bugün herkes Türkçe konuşuyor, Lehçeyi akıcı kullanabilenler ise tek tük... Eskiden sahip oldukları mülkleri satmaları yasakmış ama kural değişince evler birer birer satılmış ve gerçek Polonyalı nüfus çok azalmış. 

1912 yılında yapılan Meryem Ana Kilisesi'ni görmeden dönmeyin. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri karargâh olarak kullanılmış, 1918 yılında ise restore edilerek tekrar ibadete açılmış. Bahçesinde, 
1869 yılında yaşamını yitiren ve buraya gömülen şair Adam Mickiewicz'e adanmış bir anıt var. 

Zofia Rizi Anı Evi, tipik Polonya köy evi mimarisinde yapılmış ve günümüze dek aynen korunmuş. Eski fotoğrafları ve kayıp bir yaşam tarzının izlerini bulabileceğiniz ev ziyarete açık. Güzel bir bahçesi de var. 
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Hem Istanbul’dasınız hem değilsiniz çünkü Şile'ye adım attığınız andan itibaren metropol havasin- 


dan uzaklaşıp güzel bir Anadolu kentiyle selamlaşıyorsunuz sanki. Sonrasında bir yanınız deniz, bir yanınız orman; artık gönlünüz hangi tarafa doğru gitmek isterse... 

Şile'nin Karadeniz kıyısında 60 kilometrelik, merkezde ise 10 kilometrelik sahili var. Uzayıp giden kumsalları nedeniyle dizi setlerinin vazgeçilmez mekânları arasında. İsmi Yunanca'da bir çeşit yaban çiçeği anlamına geliyor ama kendisi isminin tam tersi. Cana yakın ve misafirperver bir havası var. Özellikle yazları uzun tatillere fırsat bulamayanların serinlemek için günübirlik tercih ettiği; sonbaharda ise tertemiz orman havası solumak için gittiği yerlerden biri. 

Şile'nin tarihi çok eskiye dayanıyor, hatta Cilalı Taş Devri'ne kadar götüren bulgular var. 
Antikçağda Yunanların, sonra Romalıların istilasına uğramış. 1090'da Selçuklu hakimiyetine girmiş ama 1. Haçlı Seferi ile el değiştirmiş. Bölgede yeniden Türk devrini başlatan ise Yıldırım Bayezid olmuş. 

Şile, 1990'lı yıllarda kumsalları keşfedilinceye kadar pek rağbet görmüyordu ama şimdi büyükşehirden kaçış noktaları arasında. Denizi temiz, plajları keyifli ama dikkatli olmakta fayda var! 
Kuvvetli dip akıntısının olduğu bir yer; o yüzden cankurtanların olduğu plajlarda yüzmek ve izin verilen alanın ötesine açılmamak gerekiyor. 

Şile'de görülecek tek yer elbette sahil değil. Ağlayankaya'yı ziyaret edip adının hakkını verip vermediğini bir de siz değerlendirin. Bu ilginç kayalık, taşların arasından çıkan suyun akan gözyaşına benzetilmesinden almış ismini. 

Doğal güzellikleri de Ağlayankaya ile sınırlı değil. On Bir Göller Vadisi, Değirmençayırı Şelalesi, Kumbaba Tepesi ile kara ve deniz mağaralarını saymazsak olmaz. 

Bizans döneminde inşa edilen ve Osmanlılar tarafından yeniden yapılan bir de kalesi var. 

1871 yılında Hatice Hanım tarafından yaptırılmış Hanımsuyu Çeşmesi, Demirtaş Paşa Okulu, 
Vergi Dairesi binası da ilçedeki tarihi yapılar arasında. 

Çarşısına uğramadan da dönmemek gerek. Ticaretin göbeğinde, tahmin edeceğiniz üzere, şilebezi var. Yüzde yüz pamuklu, kendine has dokuma tarzı olan buruşuk görüntülü bu kumaş, sık sık Denizli Buldan beziyle karıştırılıyor ama dokuları farklı. Geçmişte tezgâhlarda el dokuması olarak yapılırmış şilebezi; artık o da makineleşmeden nasibini alınış durumda. Sadece Şile'de değil birçok yerde, özellikle de Ege - Akdeniz kasabalarında karşınıza çıkabilir ama yerel üreticiden almak en anlamlısı. Bir de epey çeşit var; şilebezinden yapılma bu kadar çeşidi her yerde görmek mümkün değil. 


334 ŞİLE 


gi 

“ 

2 | 
“ 
ы” 
A 

b” 


Y 
ŞİLE FENERİ 


Şile Feneri sadece İstanbul için değil, Türkiye için önemli çünkü ülkemizin en büyük deniz feneri olma özelliğine sahip. Dünyada ise hâlâ çalışır durumdaki en büyük ikinci deniz feneri olarak kabul ediliyor. Deniz seviyesinden 60 metre yüksekte inşa edilmiş; boyu 19 metre. 

Fenerin tarihi 1859’a dayanıyor. Aslında ilçenin kaderini değiştiren de bu tarih olmuş çünkü o güne kadar çok göz önünde bir yer değilmiş Şile. Ne zaman ki Osmanlı buraya bu kadar büyük bir fener yaptırmış, stratejik önem kazanmış. Fenerin turizm değerine dönüşmesi ve meraklı gözlerin görmeye, daha da önemlisi fotoğraflamaya gitmesi ise daha yakın tarihe rastlıyor. 

Sultan 1. Abdülmecid döneminde, Kırım Harbi'nde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girecek gemilere yol göstermesi amacıyla yapılmış. Taş bina Türk mimarların elinden çıkmış, metal aksamı ve kristal sistemi Paris'ten getirilmiş. 

Fenerin siyah-beyaz, çizgili hoş bir görüntüsü var. Ama hoş görünsün diye değil, gündüz de rahatlıkla seçilebilsin diye enine çizgilerle boyanmış. Geçmişte gaz lambası ile çalışıyormuş; 1960'ların sonundan bu yana ise elektrikle aydınlatılıyor, ışığını 35 mil öteye gönderebiliyor. 


Fenerin içi müze olarak ziyarete açık. Fenere ait eski aksamlar, geçmişte kullanılan lambalar ve gaz lambaları ile teknik cihazlar sergileniyor. Tepesine ise 72 merdivenle çıkılıyor. Ziyaret et- 


mek için gitmeden açık olduğu saatleri mutlaka kontrol edin. 


Seyir balkonunda da biraz rüzgâr yemeye hazırlayın kendinizi. Ama buna değiyor; kayalara vuran dalgaları izlemenin keyfi bambaşka! Çevresinde hediyelik eşya satan birkaç tezgah; arkasında ise çay bahçesi var. 
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Bir yere hicbir sey yapmamaya gider misiniz? Simdiye kadar denemediyseniz deneyin. Aktiviteden 


aktiviteye koşmak, müzelerde gezmek, iddialı restoranlarda yemeğe çıkmak için değil; miskinlik 


yapmak için gidin bazı yerlere. Mesala Ağva'ya... 

Bir yanda Karadeniz, diğer yanda usulca süzülüp giden Göksu ve Yeşilçay nehirleri var. 
Arasında ise birbirinden şık butik oteller ve yemyeşil bahçeler göz kırpıyor. Kendinizi şımartmanız için ne ararsanız var. Jakuzili odalar da bulabilirsiniz bahçede ateş başında sohbet keyfi de... 

Nehre karşı kurulmuş şezlonglar, ağaçların arasına davet eden hamaklar dinlenmenin en keyifli halini sunuyor. Otellerin çoğu nehirde gezmek için kullanabileceğiniz kanolar ya da pedallı gezinti tekneleri sunuyor. Hatta talep eden gruplar için tekne gezileri de düzenleniyor. 

Ağva'da küçük bir kumsal var. Eger, “Miskinlik bana göre değil, mutlaka gezip görecek bir şeyler gerek” diyenlerdenseniz; civardaki şelaleri ve bir zamanlar Romalılardan kaçan Hristiyanların saklandığı mağaraları gezebilirsiniz. Ağva'ya 5 kilometre mesafede yer alan Kilimli Koyu'nu da görülecekler listenize alabilirsiniz. Doğal kaya oluşumları çok ilgi çekici; özellikle küçük bir koy olan Gelinkaya. Hikayelere meraklı, hüzünlü aşklara zaaf duyan yanımız, ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da çıkıyor karşımıza. Rivayet bu ya; evlenmelerine izin verilmeyen iki sevgili burada sonsuza kadar beraber olmak için taşa dönüşmüş! 

Ağva diye anlatıp dursak da bölgenin resmi adı Yeşilçay ancak Ağva demeyi daha çok sevenlerin sayısı epey fazla olacak ki Yeşilçay adı pek bilinmiyor. Samatya'ya Kocamustafapaşa, Cunda'ya Alibey Adası demeyi tercih etmememiz gibi... Ağva isminin de Latince “su” anlamındaki “agua” kelimesinden geldiği düşünülüyor. 

Ağva'ya özellikle sonbaharda giderseniz doğanın renk cümbüşüne âşık olup dönebilirsiniz. 
Ama Ağva'nın en popüler mevsimi olduğunu da unutmayın. Hem iyi işletmelerde yer bulmakta 


zorlanabilir hem de hatırı sayılır bir bütçe ayırmak zorunda kalabilirsiniz. 
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Sadece 1,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle küçücük bir Prens Adası olan Kınalı, karaya en yakın ada. 
Tam da bu yüzden geçmişte sıkça sürgün yeri olarak kullanılmış. Zaten kulağa pek romantik gelen Prens Adaları isminin ardında, aslında bu acılı sürgün hikâyeleri var. Prenslerden rahiplere, saray soylularından hükümdarlara kadar sayısız kişinin kör edilerek gönderildiği yermiş bu adalar. O yüzden “Keşiş Adaları, Ruh Adaları, Cin Adaları” gibi isimler de verilmiş. 


Adını demir ve bakır madenlerinin etkisiyle kızıla çalan toprağından alan Kınalıada, ne yazık ki yapılaşmaya en fazla kurban verilen ada. Gittiğinizde manzaranın tadını çıkarmak için 115 metre yükseklikteki Çınar Tepesi'ni, 110 metre yükseklikteki Teşrifiye Tepesi'ni ya da 93 metrelik Manastır Tepesi'ni tercih edebilirsiniz. Adayı baştan başa yürümekse aşağı yukarı yarım saatinizi alır; fotoğraf duraklamalarını ya da kahve molasını saymadan tabii... 


Yeşilliğin az, iklimin sert olması nedeniyle Kınalıada pek dikkat cekmezmis. 19. yüzyıl başlarında İstanbullu Ermeniler yerleşmiş buraya. Ondan sonra da yıldan yıla ilgi artmış. İlk vapur seferi 1846'da başlamış, bir yıl sonra da ada elektriğe kavuşmuş. 


Kınalıada'nın en ilgi çekici yapılarından biri Sirakyan İkiz Evleri. 1900'lerin başında yapılan üç katlı bu ahşap köşkler, simetri harikası mimarisi ile her göreni etkiliyor. Taş Köşk'ün güzelliği de ondan aşağı kalmıyor. 

Prens Adaları içindeki tek Ermeni Kilisesi olan Surp Krikor Lusavoriç Kınalıada'da. Temeli 1854’te atılmış, üç yıl sonra da ibadete açılmış. 1988 yılında onarımdan geçen kilesinin çan kulesi de o zaman yapılmış. Kilisenin yakınında Gülbenkyan Vakfı tarafından bağışlanan bir bina var. Patrikhane'nin yazlık konutu ve yoksul çocukların yararlanmaları için oluşturulan Karagözyan Yetimhanesi Dinlenme Evi olarak kullanılıyor. Adanın tek manastırı ise bulunduğu tepeye adını veren Ilristos (İsa) Rum 


Manastırı. Tepeye tırmanmak biraz yorsa da muhteşem manzara tüm yorgunluğa değiyor. 


Türkiye'de göreceğiniz en özgün dini yapılardan biri Kınalıada Camii. 1964 yılında ibadete açılan camide, geçmiş yapıları taklit eden bir mimari anlayış değil, çağa uygun başarılı bir çizgi var. Kubbe yerine ışığı içeri almak için birbirinin üstüne binen iki parçadan oluşan kırıklı bir çatı yapılmış. Dikey değil, yatay bir mimari uygulanmış. Şerefeli büyük ve klasik bir minare yerine, amacı sadece caminin yerini göstermek olan sade bir minaresi var. Bahçesinde bir köşede duran mermerlerin hikâyesi ise ilginç. Karaköy'deki, Osmanlı'dan yadigâr cami 1950'lerde sökülüp Kınalıada'da yeniden inşa edilmek üzere yola çıkmış ama gemi adaya varamadan yan yatınca tüm taşlar Marmara sularını boylamış. 
Geriye kalanlardan biri avluda sergileniyor, diğeri bugünkü caminin inşasında kullanılmış. 
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“Kalesi deniz kıyısında yalçın kayalar üzerinde dört köşe küçük bir kaledir. Ada 10 mil genislik- te ve oldukça verimlidir. 300 kadar bahçeli tatlı suyu olan kuyulu evleri vardır. Halkı Rumdur. 
Mamur kiliseleri vardır. Keçi ve tavşan gayet boldur. Dağlardaki bağların hesabı yoktur. Halkı zengin gemicilerdir.” 

Evliya Çelebi böyle anlatmış meşhur Seyahatname'sinde Burgazada'yı. Çam ormanları ve zarif ahşap köşklerin yükseldiği sokaklarıyla, Prens Adaları'nın listesinde yüzölçümü açısından 


üçüncü sırada. 


Geçmişte farklı adlarla anılmış. Bir dönem Antigoni, bir dönem “güvenli liman” anlamında Panormos denmiş. Osmanlı'nın fethinden önceki adı da Yunanca “kale, burç” anlamlarına gelen Pyrgos’mus; biz onu Burgaz yapmışız. 

Adanın en güzel evlerini görmek için Gezinti, Gönüllü ve Mehtap caddelerini adımlayın. 600 
yıllık çınarını ziyaret edip doğanın gücüne bir selam verin. Adadaki en önemli tarihi yapı 800’lerin ilk yarısında inşa edilen Aya Yani Kilisesi. Adaya sürgüne gönderilen Aziz Methodius tarafından yapılmış ama maalesef orijinal hali korunamamış; birçok kez onarımdan gecmis. Bugünkü halini ise büyük ölçüde 1800'lerin sonunda yapılan çalışmalarla almış. Altında bir zindan yer alıyor. 

19. yüzyıldan günümüze ulaşan iki yapıdan biri 1999 depreminde büyük hasar görüp 2005'te onarılan Rum Ortodoks Aya Yorgi Garipi Kilisesi, diğeri de ince işçiliği ile etkileyen Metamorfoz Manastırı. 


Prens Adaları'nın edebiyatla haşır neşirliği, ilham veren güzelliğinden olsa gerek... 
Büyükada'yı Reşat Nuri Güntekin, Heybeli'yi Hüseyin Rahmi Gürpınar, Burgaz'ı da Sait Faik Abasıyanık olmadan anmak mümkün değil. Unvanı “Adalı” olan Sait Faik, ailesine ait Spanudis Köşkü'nde yaşamış yıllarca. Önceleri sadece yazları burada geçirirken 1945 yılında siroz teşhisi konmasıyla birlikte adada daha çok vakit geçirmiş. 1954 yılında yaşama veda edene kadar yaşadığı köşk bugün Darrüşafaka Cemiyeti'ne ait ve müze olarak ziyarete açık. 

Ulaşması biraz zahmetli olsa da Bayraktepe'ye çıkmadan Burgazada'dan ayrılmayın. Günü batırmak için de mutlaka Kalpazankaya’yı tercih edin. 
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Önce 16. yüzyılda İstanbul'daki veba salgınından kaçan zengin Hristiyanlar Heybeliada'nın yolunu tutmuş; sığınak olmuş. 20. yüzyıl başlarında yangınlarla ve depremlerle çok yıpranmış; zor da olsa toparlamış kendini. Sonra zaman geçmiş, bu kez hastalıkla yorulanların kendini toparladığı yer olmuş. 1924’te Yeşil Burnu'nda açılan ve 2006'da kapatılan sanatoryum, aslında adanın geleceğini şekillendirmiş. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü sanatoryumda bir süre kalmış, ondan sonra da Heybeliada'yla bağlarını hiç koparmamış. Heybeli'nin en sadık yaz ziyaretçilerinden biri olarak, ailesiyle birlikte bugün müze olan Mavromatakis Köşkü'nde kalırmış. Yıllar yılı edebiyatçıların da gözdesi olmuş bu güzel ada. Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim, Heybeliada'da 


yaşamışlar. Her ikisine ait evler de müzeye dönüştürülmüş. 


Heybeliada'nın eski adı Halki’ymis. Antik Çağ filozofu Aristoteles adada bakır madenleri bulunduğuna işaret edip Yunanca “bakır” anlamına gelen adı bu nedenle aldığını söylemiş. Bugünkü 


adı ise heybeye benzeyen şekli nedeniyle verilmiş. 


Prens Adaları'nın ikinci büyüğü ve en yeşili olan Heybeli'de dört tepe var. Ümit Tepesi 85, Baltacıoğlu Tepesi 98, Köy Tepesi 128, Değirmen Tepesi ise 136 metre yüksekliğe sahip. 


Adadaki manastırların tarihi biraz belirsiz... Aya Triada (Kutsal Üçleme) Manastırı'nın ilk olarak 9. yüzyılda Ümit Tepesi'nde inşa edildiği belirtiliyor. Saınatya’daki Studius Manastırı'nın Başrahibi Theodoros, İmparator 5. Leo tarafından adaya sürgün edildiği zaman yaptırmış. 1453'te yıkılan manastır, 1773 yılında yeniden inşa edilmiş ama 1821’de, Yunanistan'ın uluslaşma sürecinde büyük hasar görmüş. 1844'te burada kurulan Halki İlahiyat Okulu 1894 depreminde yıkılmış. İki yıl sonra tekrar inşa edilip eğitime başlamış ama 1971'de kapatılmış. 


Adada dikkat çeken yapılardan biri de canlı renkleriyle Aya Nikola Kilisesi. Eski bir Bizans kilisesinin yerine 1857'de yapılmış. 1894’teki depremde büyük hasar gören ve restore edilen kilisenin çanı Rusya'dan getirtilmiş. Bahçesinde Azize Paraskevi'ye adanan şifalı su kaynağı olan Aya Nikola Kilisesi, yazları Ermeniler ve Süryaniler tarafından da kullanılıyor. Hemen yakınlarda bir cami ve sinagogun bulunması, farklı dinlerden gelen ada halkının bir aradaki yaşantısının en güzel kanıtı. 

Aya Yorgi Manastırı, geçmişte veba salgını sırasında İstanbul'dan gelen Rumların barınağı olmuş. Kudüs Patriği 1. Nikodemos'un 1910'da buraya gömülmesi nedeniyle ayrı bir değer üstlenerek üç büyük dinin kutsalı olan Kudüs’le Heybeliada arasında bağ kurmuş. 


344 HEYBELİADA 


..,..... 


” 


Geçmişin Prinkipo'su olan Büyükada görkemli ağaçları, mimozalardan erguvanlara uzanan rengarenk çiçekleri ve çam ağaçlarıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip. Büyüklüğü sadece 5,4 kilometrekare olan adanın iskelesi, 1899 yılında Mihran Azaryan tarafından tasarlanmış. 1. Ulusal Mimari ile inşa edilen 


iskele binası, geçmişte adadaki ilk sinema da dahil olmak üzere farklı amaçlarla kullanılmış. 

Vapurdan iner inmez dikkatinizi çekecek yapılardan biri, kubbeleri ve kırmızı panjurlarıyla zarif bir “merhaba” yollayan Splendid Palas. Sakızlı Müşir Kazım Paşa tarafından 1908'de yaptırılmış ve o gün bugündür otel olarak kullanılıyor; üstelik sahipliği hala aynı ailede. 1. derece tarihi eser statüsü taşıyan otelin içinde geçmişin havasını solumak mümkün. Atatürk de burayı birçok kez ziyaret etmiş ama hiç kalmamış. 

Büyükada'nın 15. yüzyılda Osmanlı'nın şehirde ele geçirdiği son yer olduğu düşünülüyor. 19. yüzyıl başlarında 3 bin kişinin yaşadığı adaya 1846'da vapur seferleri başlayınca hem kalıcı hem mevsimlik nüfusu artmış. Yazlıkçı gayrimüslimlerin ve Osmanlı aydınlarının sıkça gittiği bir adres olmuş. Yaz sıcaklarından bunalan İstanbullular adayı mesken tutmuş; tıpkı bugün gibi... Aradaki fark, bugün yaz aylarında hele ki hafta sonları giderseniz adada sakinlikten ya da keyiften eser bulmak mümkün değil. 

Ada aynı zamanda sürgün yeriymiş. 1909'da 2. Abdülhamid'e yapılan darbe sonrası adamlarının çoğu adaya gönderilmiş. 1929'da ise Rus devrimci Leon Troçki adaya sürülmüş. 

Çankaya Caddesi, üzerinde sıralanan birbirinden güzel evler ve bahçelerle en hoş yürüyüş rotaları arasında. Adalara vapur seferlerini başlatan ve Con Paşa olarak anılan Trasivolos Үаппагов için 1880'de yapılan köşk, ünlü mimar Raimondo d'Aronco imzalı kırmızı tuğlalı Mizzi Köşkü ile Fabiato Köşkü caddenin en hoş yapıları arasında. Bir zamanlar Hacopulo Köşkü olan bina ise bugün kaymakamlık. 

Büyükada'da iki tepe var. Yüce Tepe 202; İsa Tepesi 164 metre yükekliğe sahip. Yüce Tepe'deki Aya Yorgi Koudonas Manastırı, 1752-1909 arasında yapılmış yarım düzine kilise ve şapelden oluşuyor. 
İsa Tepesi'ndeki Sotiros Christou (Kurtarıcı İsa) Manastırı, Bizans döneminde inşa edilmiş; 16. yüzyıl sonunda restorasyondan geçmiş. Aya Nikola Manastırı, Panayia (Meryem Ana) Kilisesi, Fransisken San Pasifico Kilisesi de aklınızda olsun. 

2. Abdülhamid için 1893'te yapılan Hamidiye Camii, adadaki 4 cami içinde en güzeli. Mimarisinde batı etkisi çok net görülüyor. Adada, 1903'te inşa edilen bir de sinagog var. 

İsa Tepesi'nin yamacında, Japonya Nara'daki Todaiji Tapınağı'ndan sonra dünyadaki en büyük ikinci, Avrupa'daki ise en büyük ahşap yapı olan altı katlı bir bina yükseliyor. 1903'te Rum yetimhanesine dönüştürülen ve 1964'e kadar bu işlevini sürdüren binanın akıbeti ne yazık ki uzun yıllardır 


belirsiz... Bakımsızlıktan ve yalnızlıktan giderek yıprandığı görmek üzücü. 
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3 IMPARATORLUGA BASKENTLİK YAPMIŞ., İKİ КІТА ÜZERİNE KURULMUS 
VE İÇİNDEN DENİZ GEÇEN TEK KENT OLAN İSTANBUL BİR HAZİNE, 
O HAZİNEDEKİ SAYISIZ MÜCEVHERDEN SEÇİLEN 100 YER. BU KİTAPTA 
BULUŞTU. GÖRÜLMEMİŞ AÇILARDAN 200°E YAKIN FOTOĞRAF EŞLİĞİNDE 
DÜN VE BUGÜN ARASINDA BİR YOLCULUĞA DAVETLİSİNİZ. 


Heyecantandiran, mutlu eden, ilham veren bir şehir İstanbul. Ve her zaman merak edilen... 


Kaldırılan her tasın altından yeni bir hikâyenin çıktığı, her sokağın farklı bir yüzle selam verdiği, söyleyecek sözü hie bitmeyen bir şehir İstanbul, Ve anlattıklarıyla her zaman şaşırtmayı basaran... 


Onu kesletmek isteyenleri binlerce yılın renkli, coskulu, acı-datlı izleri üzerinde yükselen bir köprüden geciren: her adımda Romadan Cumhuriyet'e, Bizans'tan Osmanlı'ya selam verdiren bir sehir... 
O köprünün avuçlarınızın icine sığan hali, işte bu kitap, 


Müzelerden camilere, parklardan saraylara, okullardan adalara, kiliselerden hantara İstanbul'u 100 farklı yerden göreceksiniz. İmparatorlar, şairler. mimarlar, valide sultanlar, pasalar, sanatçılar ve daha sayısız isim, sayfalar arasında gezinirken size eşlik edecek, Kitabın içine çok renk, cok duygu. cok bilgi, cok fikir ve çok fotoğraf sızdı, Ama en cok, tarifsiz bir 


İstanbul sevgisi sığdı. Опа yaptıklarımızla çok yorulmuş olmasına rağmen inatla dünyanın en güzel sehri olmayı basaran İstanbul'u sevmekten vazgecmeyenlere armağan olsun! 


GEZ 


